PROTESTANTSE KERK
CASTRICUM

Dorpskerk
Zondag 29 september 2024

Aanvang 10:00 uur

Aan de dienst werken mee:
Voorganger: pastor Eveline Masetti
Ouderling: ~ Anja van der Wiel

Diaken: Hans Witte
Organist: Wendy Leonards
Lector: Trudy van Berkum

...en vele anderen



Voor de dienst
~ Orgelspel
~ Welkom & Mededelingen

U heeft net bij het binnen komen een granaatappel ontvangen.

Deze zijn gemaakt door bewoners die in het tehuis wonen in Nor Kharberd
in Armenié.

Wij gaven hen de opdracht en met het geld kunnen zij weer gereedschap
en hout kopen.

De granaatappel is één van de meest herkenbare symbolen in Armenié.

In de Armeense mythologie symboliseert de granaatappel de
vruchtbaarheid en het geluk in het gezin.

Het symboliseert de onoverwinnelijke ziel van Armenié.

Tot op de dag van vandaag is de granaatappel een veel gebruikt thema in
de Armeense kunst, cultuur waaronder gerechten.

De Diaconie van de Protestantse Kerk te Castricum weet zich verbonden
met de Stichting Asmik Nederland die het werk van medisch specialisten in
Armenié volgt.

~ Moment van Stilte
Voorbereiding

~ Openingslied 280: 1, 2, 3,5
~ Bemoediging & groet
Groet

v: de Heer zij met u
a: ook met u zij de Heer

v: Onze Hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
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v: die het werk van zijn handen niet loslaat
a: maar trouw is tot in eeuwigheid, amen.

~Zingen lied 103:1,2en 9

~ Kyriegebed

~ Glorialied 705

Dienst van het Woord

~ Gebed bij de opening van de Bijbel
~ Schriftlezing Numeri 11:23-29
~Llied319:1,2,5,6en7

~ Schriftlezing Marcus 9:38-50
~ Lied 838:1en 3

~ Overweging

~ Orgelspel

~ Lied 975:1, 2en 3

Dienst van de Dankbaarheid
~ Gedachtenis en lied 791:1 en 2

~ Gebeden, stil gebed, Lied 1006 Onze Vader
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~ Bloemengroet en collecte
- Presentatie over de Stichting Asmik Nederland/Armenié
door mevr. Jacolien Purmer-Brinkman en meuvr.
Marleen Kramer
- 1° collecte: Stichting Asmik
- 2% collecte: De Kerk zoekt jongeren op

Wegzending & Zegen

~ Slotlied 419

~ Zegen beantwoord met gezongen Amen
~ Orgelspel

De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn met
toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220

Na de dienst is er koffie en thee en volop gelegenheid met elkaar in
gesprek te gaan.

Mededelingen:

Bericht van De Witte Duif:

Het Duifje van 29 september is verschoven naar zondag 6 oktober.
Thema is: Sluiproute naar Vrede.

Troostkoor

Hierbij nodig ik u uit om mee te repeteren in het zg "troostkoor™ op
maandag 7, 14, 21 en 28 oktober van 20.00 uur - 21.00 uur in de
Dorpskerk. De liederen die we gaan zingen zijn troostliederen voor de
Allerzielenviering op zaterdag 2 november om 19.30 uur. Van harte
welkom! Wilt u zich opgeven bij jellejan@jjklinkert.nl

Voor actueel nieuws zie onze website www.pkcastricum.nl
en de kerkapp.
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