
Kunst in de kerk 
 
Tijdens de viering op zondag 9 maart, het begin van de veertig dagen tijd, wordt in 
aanwezigheid van de kunstenaar Marga Jelles de expositie geopend met als thema 

       “Aanhoudend licht dat overwint”.  
   

                       Het brood dat leven geeft 
En het graan verwijst naar de graankorrel en de opstanding 
 
Door het donker op weg naar het Licht van Pasen. 
 

Het donker en het licht zijn aanwezig in deze expositie. 
Veertig dagen zijn we onderweg naar Pasen. 
En uitgaande van dit seizoen, worden de dagen nu weer langer. 
We gaan door het donker op weg naar het Licht van Pasen. 
De expositie geeft daar een impressie van. 
 
Als beeldend kunstenaar werk ik met Textiele Werkvormen, vaak figuratief en soms abstract. 
Ik maak daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen.  
Ik werk vrij en soms in opdracht, vanuit mijn inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de 
cultuur. 
Daarnaast ben ik lid van de kunstgroep KinK (kunst in de kerk). Dit betreft een kunstgroep in de 
Protestantse Gemeente in Alkmaar, aldus Marga Jelles-van Huizen 
 
Muzikale medewerking tijdens de opening wordt verleend door de Cantorij.  
De expositie is te bezichtigen tot en met 20 april. 
U bent allen van harte uitgenodigd voor het bijwonen van deze creatieve, muzikale en 
bijzondere viering. 
 
Namens de kunstcommissie, Frans van Meggelen 


