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Collecte 27 oktober: St. Asmik in Armenié

Voorwoord

Onze kerkgemeenschap heeft uiteraard ook aandacht voor de samenleving
om ons heen en dat komt in dit nummer zeker naar voren. Wij noemen
allereerst de bijeenkomst in De Schakel op 20 oktober a.s. onder de naam

'‘Als een mens een gezicht krijgt'. Tijdens die bijeenkomst kan worden
kennisgemaakt met Tsigab Berhe, oorspronkelijk opgegroeid in Eritrea en nu
wonend en werkend in Nederland (zie pagina 10).

Verder wijzen wij u op de tentoonstelling 'Onderweg', waarin een inkijkje wordt
gegeven in de levens van vliuchtelingen in viuchtelingenkampen en in
opvanglocaties in Nederland. Zie pagina 16 voor meer informatie.

In 'Kerk in het dorp' wordt aandacht gevraagd voor de informatie- en
vrijwilligersbijeenkomst op 2 oktober in Geesterhage. Deze bijeenkomst wordt
van harte ondersteund door onze pastores (pagina 8).

De 'ter overweging Herfst' van ds. Angelique Rijloarsdam laat ons zien wat het
wisselen van de seizoenen voor mensen kan betekenen en zij gebruikt daarbij
een voorbeeld uit een gespreksgroep op Dijk en Duin over herstel. De moeite
waard om rustig te lezen.

Behalve de aandacht voor bovenstaande zaken, gebeurt er ook veel binnen
onze eigen kerkgemeenschap en ook daar berichten wij uitvoerig over.

De redactie

Afbeelding voorpagina:
Bardkirkje, plattelandskerkje op IJsland
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Ter overweging: Herfst

De herfst komt eraan. Vast en zeker. De bomen zijn
voorzichtig aan het verkleuren en op het terrein hier in
Castricum zie ik kastanjes aan de bomen hangen.
Cadeautjes van de natuur en haar ontroerende
schoonheid. Er zit verandering in de lucht en tegelijk lijkt
het leven op een zonnige herfstdag stil te staan als het
zomer echoot. Ik word soms wat melancholisch van de
herfst die zich aandient: weer een nieuw seizoen, op naar
de winter. Wat vliiegt en vervliegt de tijd toch.

De herfst doet me ook denken aan de variatie die we in
ons land in de seizoenen kennen. De natuur is in
beweging, is dynamisch, altijd, en wij met haar.

Een vriendin, die een paar jaar op Aruba woonde, zei me
dat ze na een tijdje de wisseling van seizoenen het meest
begon te missen. Dat trof me. Het ervaren van de
wisselende seizoenen maakt je bewust van tijd,

van verandering, natuur en ook van wisselende
seizoenen in het leven. De seizoenen spelen hun spel van
verandering en dat gebeurt ook met ons mensen,

natuur als we zijn. Bij het laatste denk ik aan periodes
van groei, bloei, liefde, ontwikkeling, nieuwe dingen,
maar ook van hard werken, zorg of gedoe.

Alles wat leeft, verandert steeds. Nog sterker gezegd:
leven is verandering. Soms is dat heel hoopvol, als je
opgenomen bent en je ontslag op zich laat wachten;
het hoeft niet zo te blijven, je eigen herstel en veerkracht
kan je soms versteld doen staan.

In een gespreksgroep raken we aan de praat over
herstel; als je in verwarring of depressie wordt
opgenomen en je weer een weg ferug naar jezelf (en
anderen) zoekt. 'k hoop dat er weer groen aan mijn kale
boom gaat groeien’, zei een dame vorige week. Dat vond
ik mooi gezegd van haar. Als de natuur en schepping
ons één ding laten zien, is dat een kale boom die
knoppen van nieuw leven diep in zich meedraagt, en vol
toegeknepen beloften uitkijkt naar de lente.

In de gespreksgroep proberen we stil fe staan om de
ruimte van de ontmoeting binnen te gaan: met elkaar in
gesprek gaan, luisteren en spreken om jezelf te ferug te
vinden. Om je ziel (een oud woord), om je innerlijke
ruimte terug te vinden. Om jouw verbinding met het
wonder daf Leven heet te ervaren, om soms op hoop of
veerkracht te stuiten. ‘Met je voeten op de aarde en je
hoofd in de wolken, net als bomen’, reageert iemand.

We eindigen met het gedicht "Als iemand mij nou maar’ van Tjitske Jansen:

Als iemand mij nou maar

had opgeraapt

en in zijn zak gestopt

en daar gelaten had,

dat af en toe een hand mij vond,
voelde hoe zacht ik was

en dan weer losliet.

Of op de vensterbank gelegd,

op 't nachtkastje,

in een rommeldoos.

De keukenla!

Ik heb nog nooit een reis gemaakt,
ik moest zo nodig wortel schieten.
Als iemand mij nou maar had opgeraapt,
er was niets aan de hand geweest,
ik was kastanjebruin geweest,

ik had geglansd, geglansd,

wat later was ik wat gaan rimpelen

en dan, nou ja, maar nu,

nu moet ik onvrijwillig transformeren
en niet zo'n beetje ook.

En steeds als ik zo ongeveer
gewend ben aan mijn nieuwe vorm,
steeds als ik zo min of meer
geaccepteerd heb

dat ik ben zoals ik ben,

dan ben ik alweer anders. (...)

Ik heb het opgegeven

te zijn zoals ik ben.

Ik groei maar mee

met wie ik worden zal.

Af en toe hoor ik

dat iemand zegt

hoe mooi ik ben.

In mijn schaduw
gebeuren dingen

die de moeite waard zijn.

De zin Ik groei maar mee met wie ik worden zal’ treft me zeer in dit gedicht. Sommige dingen kun je beinvioeden,
veel niet. Het maakt nieuwsgierig om te groeien naar wie je worden zult, hoe jong of oud je ook bent, in almaar

doorgaande verandering.
Een warme herfstgroet vanaf Parnassia,

Angelique Rijlaarsdam, geestelijk verzorger
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Kerkdiensten in de Dorpskerk

29 september
10.00 Pastor Eveline Masetti
le collecte: Stichting Asmik
2e collecte: De kerk zoekt jongeren op

6 okiober Israélzondag
10.00 Ds. Rik Willemsen, met kinderdienst + oppas
le collecte: Jongeren bouwen
aan een cultuur van vrede
2e collecte: Kerkelijk Beheer

13 oktober Zondag werelddiaconaat
10.00 Ds. Rik Willemsen,  m.m.v. de Cantorij
Maaaltijd van de Heer
le collecte: Straatkinderen Kathmandu
2e collecte: Kerkelijk Beheer

20 okiober lona dienst
10.00 Ds. Hanneke Ruitenbeek
le collecte: Indonesié - Kerk versterkt werk
en positie van boeren
2e collecte: Kerkelijk Beheer

27 oktober
10.00 Ds. Eva Bruggeman, Lelystad
1e collecte: Stichting Asmik
2e collecte: Kerkelijk Beheer

2 november Vesper Allerzielen
19.30 M.m.v. een projectkoor

3 november Gedachteniszondag

11.00 Pastor Eveline Masetti en ds. Rik Willemsen
Met kinderdienst en oppas
1e collecte: Hospice Beverwijk
2e collecte: Kerkelijk Beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op
Omroep Castricum (FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).

Zie ook www.omroepcastricum.nl

De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia

In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'

6 oktober
10.00 uur Pastor Anton Huisman
M.m.v. Connection uit Castricum
20 oktober
10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam
3 november
10.00 uur Ds. Angelique Rijlaarsdam

M.m.v. Cantare uit Castricum

Protestantse Kerk Castricum



Bij de diensten in okfoler

In oktober sluiten we onze tweede reeks preken over

het boek Handelingen af. Terugkijkend is de ervaring dat
de fteksten aan de ene kant bevreemdend zijn en zich
aan de andere kant verrassend actueel kunnen
ontvouwen. Echt een ontdekkingsreis, waarbij ik blij ben
dat de enthousiaste groep van ‘Samen Bijbellezen’ hierin
meereist.

De eerste zondag van oktober is binnen de PKN
Israélzondag. Dit jaar zal de dienst op zondag 6 okiober
misschien nog wel meer beladen zijn dan andere jaren,
omdat we een dag voor de beruchte datum van

7 oktober zitten. Het begrip ‘Israélzondag’ roept dan ook
van alles op. Gods volk Israél valt echter niet samen met
de hedendaagse staat Israél en als we ons op
Israélzondag bezinnen op onze onopgeefbare
verbondenheid met het volk Israél, is dit dus iets anders
dan een steunbetuiging voor de daden van de staat
Israél. Het is dan ook mooi dat het thema van
Israélzondag aansluit bij het jaarthema van de PKN,
waar Gods Koninkrijk centraal staat. Een Koninkrijk zonder
grenzen. Het thema ‘voor wie is het Koninkrijk?" is dan ook
niet een vraag naar uitsluiting maar een vraag die wil
omarmen. We lezen verder in ons Handelingenproject
met Handelingen 15. Tegelijk met de viering in de
Dorpskerk hebben de kinderen de jaarlijkse film en
pannenkoekenzondag’ in De Schakel.

Ook de allerkleinsten van de kinderoppas zijn welkom in
De Schakel. Na de dienst sluiten de ouders zich ook in
De Schakel aan en eten we met elkaar een
pannenkoekenlunch.

Op zondag 13 oktober sluiten we de tweede preekserie
over Handelingen af. We belanden met Handelingen 24
in de rechtbank waar Paulus aangeklaagd wordt voor
het veroorzaken van onlusten. Net als bij het proces
tegen Jezus lopen Romeins- en Joods recht door elkaar
heen en wordt het niet helemaal duidelijk of de
aanklacht helemaal zuiver is. Een zaak waar de Romeinse
procurator zijn vingers liever niet aan brandt. Het is een
faaie tekst die we in een bijeenkomst ‘Samen Bijbellezen’
met elkaar gaan voorbereiden. Zie elders in dit blad voor
aanmeldinformatie. De dienst is ook samen voorbereid
met de Cantorij, die deze zondag voor en met ons zingt.
We vieren tevens met elkaar het heilig Avondmaal.

De dienst van zondag 20 oktober is voorbereid door de
lona voorbereidingsgroep. Voorganger is

ds. Hanneke Ruitenbeek uit Heiloo. Hanneke heeft
onlangs drie maanden meegeleefd met de
lonagemeenschap in Schotland. We gaan ongetwijfeld
iets merken van de inspiratie die ze daar heeft
opgedaan. Het thema is op het moment van schrijven
nog niet bekend. Afhankelijk van het te kiezen thema
wordt de lezing voor deze zondag gekozen.

Het leesrooster suggereert Marcus 10: 32-45.

Op zondag 27 oktober ontvangen we

ds. Eva Bruggeman, jongerenpredikant bij de
Protestantse Gemeente Lelystad. Het leesrooster noemt
Marcus 10: 46-52, de lezing over de blinde BartimeuUs.
Maar misschien heeft Eva wel iets heel anders voor ons
in petto.

Kerk-app - promotie inloop

Onze kerk beschikt sinds vorig jaar maart over

een kerkapp voor de smartphone en tablet (en inmiddels
ook voor pc of laptop), om nog gemakkelijker met elkaar
te kunnen communiceren, actuele of aanvullende
informatie te krijgen en eenvoudig bij te dragen aan

de collecten.

Daarom bent u als lid, betrokkene of belangstellende van
onze kerk, van harte uitgenodigd om - voor zover u dit
nog niet gedaan hebt - de app te downloaden en een
profiel aan te maken. Hiervoor is een handleiding
beschikbaar die onder meer te vinden is in de
lectuurhoek in de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk.

Om de kerk app te promoten, nieuwe gebruikers te
ondersteunen bij het installeren van de app en om

uw vragen betreffende het gebruik van de app te
beantwoorden, is er op zondag 13 oktober na de
kerkdienst in de Dorpskerk een kerk app - promotie
inloop waar de leden van de werkgroep communicatie
aanwezig hopen fe zijn om u van alle gewenste
informatie en ondersteuning fe voorzien.

(Neemt u voor het installeren van de kerk app wel uw
smartphone of tablet mee?)

Namens de werkgroep communicatie,
[Jmte van Gosliga
(beheerder kerk app PKC)
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Uit de kerkenraad

Voor deze eerste kerkenraad van het nieuwe seizoen
stonden het College van Diakenen en de werkgroep
Groene Kerk centraal. Martin verzorgde de opening over
het thema duurzaamheid. In groepjes spraken we over
“technische” duurzaamheid, het milieu en de economie,
en “sociale” duurzaamheid, het welzijn van mensen.
Natuurlijk ging het over de rol van de kerk hierbij en over
de steeds bredere kloof tussen arm en rijk.

Johan Streefland vertelde over het belangrijke diaconale
werk hier in Castricum: onze Diaconie geeft maandelijks
€ 30,— aan voedselbonnen uit aan gezinnen in Castricum,
die bij de Voedselbank zijn aangesloten. Zij kunnen deze
bon inleveren bij de supermarkt. Hele concrete hulp dus.
Daarnaast is het Noodfonds belangrijk, waarin de
Diaconie participeert met de gemeente en andere
organisaties. De belangrijkste vraag is: hoe kom je
mensen op het spoor die hulp nodig heblben? Hoe kom
je echte armoede op het spoor? Er is een mooie en
heldere flyer gemaakt die binnenkort overal fe vinden

zal zijn. Verder zijn er "goede doelen” die met regelmaat
gesteund worden, bijvoorbeeld de stichting Asmik,

het kinderhuis in Kathmandu en projecten in Columbia.
De Diaconie denkt na over hoe ze dit laatste project meer
aandacht kunnen geven.

De beleidsnotitie voor 2025 wordt geschreven en er wordt
een nieuwe voorzitter voor de Diaconie gezocht.

Deze functie wordt nu gezamenlijk waargenomen.

Ook Wim Kat was aanwezig met de jaarcijfers van dit jaar
en de begroting voor volgend jaar wat betreft de
Diaconie. Wim legde het ons haarfijn uit! Dankzij legaten
en goede gevers is er veel geld in de pot. Daarom wordt
er "kritisch weggegeven™: er is goede controle op ieder
doel. Op pagina 14 kunt u de begroting inzien, voordat
deze op de volgende kerkenraadsvergadering definitief
wordt goedgekeurd.

Daarna kreeg Martin namens de werkgroep

"Groene Kerk™ het woord. Er zijn workshops geweest,

en er wordt gekeken naar verdere verbetering van de
duurzaamheid van de gebouwen. Voorstellen over
schoonmaakmiddelen en biologisch inkopen zijn
doorgespeeld naar het CvK.

De zogenaamde "Groene Tafel” maakt een voorzichtige
start. Een eerder genomen besluit om ons als kerk aan te
sluiten bij het platform “Groenekerken” wordt opnieuw
onder de aandacht gebracht.

Martin verwoordde dat er behoefte is aan nieuwe
mensen erbij, met nieuwe ideeén!! Nieuwe ideeén over
sociale duurzaamheid.

Daarna sprak Arnold over de Kerktuin. Hij verraste ons met
de prachtige, kleurige uitgave van het boekje! Wat ziet
het er mooi uit! Allereerst de complimenten voor

Leny Witte en alle werkers in de tuin! En aan de redactie
van Over en Weer die bij heeft gedragen aan deze mooie
uitgave. We zijn allemaal blij met de kerktuin en hopen
dat ook mensen uit het dorp komen kijken! Deze nieuwe
folder komt in een klein kastje bij de fuin te staan.

Arnold krijgt vervolgens het woord over de concept-
beleidvisie "Samenwerken aan een vitale en gezonde
toekomst van de Protestantse Gemeente Castricum™.

U hoort daar binnenkort meer over. Een belangrijk
aandachtspunt is het omgaan met de vrijwilligers.

Hoe gaan we het vrijwilligersbeleid vormgeven? Dat we
keuzes zullen moeten gaan maken zal voor iedereen
duidelijk zijn: niet meer alles wat we willen, kan ook.

Op zondag 17 november na de viering willen we een
gemeenteberaad hierover beleggen.

Het volgende agendapunt betreft de vacatures.

Op 1 januari 2025 lopen de ambtstermijnen af van

Dick Beutick, Martin Tromp en Marjan Quaak. Voor het
ambt van ouderling betekent dit dat de vacature
jeugdouderling ontstaat. Ook staat nog steeds de
langlopende vacature ouderling-kerkrentmeester open.
Voor het ambt van diaken heeft Martin aangegeven
herkiesbaar te zijn. De vacature voor diaken wordt hierbij
formeel gesteld, maar we zijn blij dat er met Martin al een
kandidaat is.

Nienke Witkamp heeft toegezegd als diaconaal
rentmeester te willen ondersteunen. Daar zijn we
uiteraard erg blij meel! Zij wordt benoemd door de
kerkenraad. Mocht er bezwaar zijn, dan kunt u dat
melden tot 5 dagen na het verschijnen van deze

Over en Weer. Ook het diaconaal rentmeesterschap van
Hans Witte en Johan Streefland loopt ten einde.

Beiden hebben aangegeven er nog een enkel jaar aan
toe te willen voegen. De benoeming zal plaatsvinden op
de volgende kerkenraadsvergadering.

Er zijn twee “speerpunten” aangegeven als het gaat om
de vraag wat wij als gemeente belangrijke vinden.

Het eerst speerpunt is onze jeugd en de jongeren!
Daarvoor hebben we iemand nodig die met energie en
inspiratie aan een - al geschreven - veelbelovend
beleidsplan mee wil denken en mee wil werken. Is het
misschien wat voor jou om speels en creatief hiermee
aan de gang te gaan?

vervolg op pagina 7

Protestantse Kerk Castricum



vervolg van pagina 6

Het tweede speerpunt is de steeds groter wordende
vraag in de gemeente naar pastorale zorg. Daarom zoekt
de werkgroep pastoraat versterking om samen met de
pastoraal ouderling mee te bouwen aan dit belangrijke
aandachtspunt. Je denkt mee over nieuwe vormen van
(groeps)pastoraat en helpt mee in de organisatie van
activiteiten en bijeenkomsten. Je kunt je als pastoraal
ouderling structureel aan de werkgroep verbinden of je
talenten inzetten in kortlopende projecten.

Nieuwsgierig of dit iefs voor je is? Neem gerust contact op
met Anja van der Wiel om bij een kop koffie of thee de
mogelijkheden te bespreken.

Hierbij nodig ik u als gemeente dan ook uit om
kandidaten aan te dragen voor deze mooie en
uitdagende taken. U kunt namen indienen tot 31 oktober
bij onze scriba Mineke Ramaker. In de kerkenraad van

7 november zal de verkiezing plaatsvinden.

Bij het rondje werkgroepen komen er verschillende
dingen aan de orde. Allereerst de solidariteitsbijeenkomst
op 21 september. Als u dif leest is dit al voorbij, maar er
zijn deze herfst meer bijeenkomsten waaraan u kunt
deelnemen. Via de plaatselijke kranten vindt u het
programma, evenals op www.samencastricum.nl

De werkgroep pastoraat deelt mee dat er op

10 november een bijeenkomst is voor de nieuw
ingekomen gemeenteleden. De bijeenkomst voor 60-70
jarigen zal in januari plaatsvinden. In de Adventsperiode
komt weer een kaartenactie en zal er nogmaals een
rondleiding zijn over de begraafplaats van Dijk en Duin.
U vindt de aankondiging op pagina 18.

De werkgroep vieringen heeft de startzondag voorbereid,
en denkt over Advent en Kerst. Ook het vieringenrooster
voor 2025 heeft de aandacht evenals de koren.

Het College van Kerkrentmeesters vertelt over de
gesprekken met de werkgroep Beeld en Geluid en de
zorg voor het orgel. Het voegen van de muren staat op
het programma voor dit najaar.

De bekende Castricummer Hans van Weenen heeft een
boek geschreven: "Oorsprong van Castricum™.

Op verzoek van de uitgever wordt dit boek gepresenteerd
in onze Dorpskerk! Uiteraard hoort u hier nog van.

Ook de ontruimingsoefening zal dit najaar plaatsvinden.
Verder is er voor de collectanten een taakbeschrijving
gemaakt door Rijk en functioneert er een nieuwe groep
klokkenluiders. We zijn allemaal blij met onze koster-
beheerder Talin, die nu &én jaar in dienst is en bloemen
heeft ontvangen!

De werkgroep communicatie gaat de kerkapp nog eens
onder uw aandacht brengen. Het is een waardevol en
snel communicatiemiddel. Zij doen dat op zondag

13 oktober na de viering. Als u hier gebruik van wil
maken, neem dan uw telefoon mee. Ook zoeken zij naar
creatieve manieren om gemeente- leden te vragen hoe
zij hun talenten in kunnen en willen zetten in onze
gemeente. Hier zullen we een volgende
kerkenraadsvergadering verder over spreken met elkaar.

De werkgroep jeugd en jongeren is een nieuw seizoen
gestart en kijkt naar de projecten rond advent en kerst.
Deze projecten komen ferug in de vieringen. Ook wordt er
in overleg met onze Rooms Katholieke buurgemeente en
met de Raad van Kerken gekeken hoe dit jaar vorm kan
worden gegeven aan een gezamenlijke kinderkerstviering
met herdertjestocht.

Verder komt nog aan de orde de viering van

11 augustus jl. waarin Anja voor is gegaan omdat de
predikant ziek was. Alle complimenten voor Anjal

Om het teamgevoel van onze kerkenraad nog meer te
versterken, is het een aanbeveling dit in voorkomende
gevallen met elkaar op te pakken. Daarom zullen
volgend jaar de vakanties van ieder kerkenraadslid
op tijd genoteerd worden.

Rik vertelt dat alle vacatures in de regio zijn vervuld! In
Heemskerk is een kerkelijk werker aangenomen en in
Heiloo, Uitgeest-Akersloot, Alkmaar en Egmond zijn
nieuwe predikanten bevestigd. Dat is heel fijn voor de
werkgemeenschap en de onderlinge verbondenheid.

Rijk heeft de klok van de toren geluid bij de opening van
het Smaakmakersfestival, op verzoek van wethouder
Beems. De wethouder noemde de Dorpskerk de basis van
Castricum en de verbinding met de burgerlijke
gemeente.

We besluiten deze kerkenraad met de tekst:

"Behoed en bewaar ons lieve God, geef ons geloof en
vertrouwen: een vlam die niet dooft, in vrede gelooft,
geef dat wij daar zelf aon bouwen™.

We blazen het Licht uit, het gaat mee in ons hart.

Namens de kerkenraad,
Willy Spaans
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Vanuit de pastores

verbinden

Een nieuw schilderij met perspectief

Na een intensieve periode van revalidatie en persoonlijke
ontwikkeling ben ik terug in de gemeente. Het voelt alsof
ik voor een schildersezel sta met een blanco doek.

Ik schilder een schilderij anders dan voorheen met
heldere kleuren en diepgang. Hierbij stel ik mijzelf de
vraag: "Wat ga ik anders doen?” Op het moment dat het
penseel het doek raakt, weet ik het. [k wil als pastor en
geestelijk begeleider verdieping brengen in levens-en
geloofsvragen, in pastorale begeleiding focussen en sfil
staan bij thema'’s die meer in het licht mogen staan in het
leven van mensen.

Elf joar geleden ben ik als ouderenpastor verbonden aan
deze gemeente met als opdracht: het bieden van
pastorale begeleiding en het leiden van uitvaartdiensten.
Het geeft mij ruimte en vreugde om deze taken kleur en
inhoud te geven voor de gemeenteleden vanaf 80 jaar
en ouder. Tevens vind ik het een mooie en dankbare taak
om pastoraat en bijbelverhalen te integreren tijdens het
voorgaan in een zondagse viering. Samen met Rik kijk ik
uit naar een inspirerend seizoen met verrassende
onfmoetingen in de kerk en het dorp.

Pastor Eveline Masetfi

Tweeluik

Ik ben dankbaar dat Eveline weer zo goed als volledig
ferug is in de gemeente. In de eerste plaats voor haarzelf,
maar natuurlijk ook voor de gemeente en voor mij als
collega. Waar Eveline begint te schilderen, kan ik
natuurlijk niet achterblijven. Het gesprek over de
tfaakverdeling en prioriteiten voeren we samen, uiteraard
in nauw overleg met de kerkenraad.

luisteren bloeien

Zo is er de afgelopen weken een tweeluik ontstaan met
een werkverdeling die aansluit bij de ambities van de
gemeente en de persoonlijke mogelijkheden die wij te
bieden hebben. Ik heb kritisch gekeken naar de vele
overleggen waar ik bij aanwezig ben. Een deel van de
commissies zal het zonder mij moeten doen. In de tijd die
vrijkomt neem ik de dorpscontacten van Eveline over: het
contact met de burgerlike gemeente en de
welzijnsorganisaties. Samen met de werkgroep
communicatie wil ik de kerk nog zichtbaarder maken in
het dorp. Mijn rol in het jeugdwerk is mede afhankelijk
van de nieuw te werven jeugdouderling. Het pastoraat tot
80 jaar blijff onveranderd in mijn takenpakket zitten. Zo
schilderen we met elkaar, samen met de kerkenraad en
al die enthousiaste gemeenteleden, een prachtig
tweeluik.

Kerk in het dorp

In het kader van de week tegen eenzaamheid is er op
woensdag 2 oktober een informatie- en vrijwilligersmarkt
met als thema “Lekker (blijven) wonen in de gemeente
Castricum”. Of je nu wilt weten hoe je langer zelfstandig
kunt blijven wonen, op zoek bent naar leuke activiteiten,
of gewoon nieuwsgierig bent naar wat er allemaal
mogelijk is in onze gemeente, deze markt heeft voor
iedereen wel iets inferessants! Vanuit het pastoraat
herkennen we veel thema's rond eenzaamheid en
werken we nauw samen met partnerorganisaties in het
dorp. We ondersteunen deze informatie- en
vrijwilligersmarkt dan ook van harte! Je kunt vrij inlopen
op woensdag 2 oktober van 14.00 fot 17.00 uur in
Geesterhage.

—ﬂc.ﬁi"ﬁicum
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Wandelen geeft zin en richting

Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
EmmaUs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.

Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op

met pastor Eveline Masetti of ds. Rik Willemsen.

Taizéreis 2025

In de vorige Over en Weer was deze oproep voor de
Taizéreis 2025 al te lezen. Omdat de kans bestaat dat de
beoogde doelgroep Over en Weer niet leest, hierbij de
uitnodiging om je kinderen, kleinkinderen, buren en
kennissen te aftenderen op deze prachtige reis.

Het is alweer een tijd geleden dat een groep jongeren
vanuit onze gemeente een week in de
kloostergemeenschap van Taizé is geweest.
Oud-deelnemers die ik erover spreek omschrijven hun tijd
in Taizé als waardevol, diepgaand en vormend.

Voor sommigen heeft de ervaring in de
kloostergemeenschap geleid tot een (weder)geboorte
van het geloof. Naar Taizé komen betekent uitgenodigd
worden om te zoeken naar een verbondenheid met God
door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte,
persoonlijke bezinning en uitwisseling.

Op initiatief van de PG Heemskerk organiseren de kerken
in de regio een Taizéreis in de eerste week van de
zomervakantie 2025 (13 juli - 20 juli 2025). De reis is
bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar.

Beschikbaarheid pastores

Tijdens de afwezigheid van één van de pastores kan jong
en oud contact opnemen met de pastor die op dat
moment aanwezig is. De pastoraattelefoon is ook
beschikbaar.

Je leeft als groep mee met het ritme van het
gemeenschappelijke leven - drie keer per dag met de
broeders samenkomen voor het gebed, met andere
jongeren deelnemen aan de ontmoetingen, maaltijden
en gespreksgroepen.

Ben je tussen de 16 en 35 jaar en overweeg je deze
bijzondere ervaring mee te maken?

Wees dan van harte welkom op de informatieavond op
zondag 6 oktober, om 20.00 uur in de Dorpskerk te
Heemskerk (Kerkplein 1, Heemskerk).

Onder andere Julian Borg en Danny van der Stel, die
vaak in Taizé zijn geweest, zullen vertellen over wat een
week in Taizé inhoudt. Voorafgaand aan de
informatieavond is ook de maandelijkse Taizéviering,
om 19.00 uur. Je kunt voor meer informatie ook contact
opnemen met ds. Rik Willemsen.

Bron foto's: www.taize.fr
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Vanuit de werkgroep vieringen

Samen Bijbellezen

De laatste zondag van ons Handelingenproject wordt
weer voorbereid met de groep ‘Samen Bijbellezen’,
inmiddels een groep met een aantal vaste gezichten
maar ook elke maand weer afwisselende deelnemers.
Erg inspirerend om op deze manier met elkaar een tekst
te bevragen. De dienst van zondag 13 oktober bereiden
we voor op dinsdag 8 oktober van 14.00 uur tot uiterlijk
15.30 uur in De Schakel. Of je nu een beginnend
Bijbellezer bent of een doorgewinterde Pauluskenner,

je bent welkom! Een nieuwsgierige leeshouding is de
basis. Graag wel even vooraf opgeven bij

ds. Rik Willemsen via telefoon, mail of app.

De Witte Duif

i Stichiing

(" De Wtte Dt
Als een mens een gezicht krijgt

Aansluitend bij verschillende initiatieven van
SamenCastricum is er op zondagmiddag 20 oktober om
16.00 uur een Duifje in De Schakel aan het Kerkpad.

Omdat onbekend onbemind maakt, willen we in deze
komende ontmoeting kennis maken met Tsigab Berhe.

Hij zal aon de hand van wat videomateriaal vertellen hoe
het is om op te groeien in Erifrea en dan als onderwijzer je
land en je familie achter je te moeten laten. Inmiddels
heeft hij een baan gevonden en zijn zijn vrouw en
dochter naar Nederland overgekomen. Hoe ervaart hij
het om hier te wonen, te werken en de contacten?

Voelt hij zich al een Eritrese Nederlander?

Misschien zal hij ook wat meer kunnen vertellen over hoe
het is om in Eritrea christen te zijn en hoe je dan wel of
geen aansluiting vindft, als je in Nederland beland bent.
Na afloop van dit gesprek houden we weer een
eenvoudige maaltijd, waarin gedeeld wordt wat eenieder
heeft meegebracht. Daarbij is dan volop de gelegenheid
om nog verder e praten over hetgeen ter sprake kwam.
ledereen is van harte welkom.

De voorbereidingsgroep:
Nienke, Arnold, Sabine en Dick

Creatieve liturgen gezocht!

Het is ons tot nu toe nog niet gelukt om voor de dienst
van zondag 29 december een gastvoorganger te vinden.
Daarom lijkt het ons leuk om de dienst met een groepje
voor te bereiden en ook daadwerkelijk te leiden.

Vind je het leuk om met een aantal creatieve
gemeenteleden de dienst te verzorgen? Geef je dan op
bij Ria Ritzema (ria@ritzema.org). Ook als je liever achter
de schermen meedenkt, ben je van harte welkom!

Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

RONDE TAFEL
GESPREK

LS EEN MEMNS EEN GEDICHT KRLIGT

‘Wt beekent het om fe viuchtan? In gesprek:.
vl s CAEAOUTTTIGT ClE NOGHgEmonden
s en hasrdmoest verbalen Hos &bt omibs)
enmet ons’ cenniewwy bestaan op eboowen?

Tordag 20 okloler
Aarreng: 16.00 uar

De Schakal
Ferkpan |
10 GY Casiricum

Castricum
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Aan het woord

Voor deze rubriek heeft de redactie een aantal gemeenteleden benaderd, met het verzoek om een

beschouwend artikel te schrijven over een zelf e bepalen (actueel) onderwerp.
Deze rubriek verschijnt enkele malen per jaar. Dit keer freft u een bijdrage van Eldert Boersma aan.

Kerkbelasting afgeschaft: een zegen!

Bij het opruimen van de spullen van mijn ouders kwam
ik ook een map tegen met allerlei documenten,

zoals (oude) polissen van levensverzekeringen,

de rekening van hun trouwlocatie et cetera. Waar mijn
0og met name op viel waren de aanslagbiljetten
‘Kerkelijke Hoofdelijke Omslag der Hervormde Gemeente’
(zie foto). Op basis van hun inkomen (voor kinderen
onder de 18 jaar gold nog wel een affrek) werd de
aanslag bepaald. Maar daar bleef het niet bij; bij te late
betaling kreeg je een aanmaning waaraan (extra)
kosten waren gekoppeld. In het uiterste geval werd er
zelfs tot een gerechtelijke vervolging overgegaan.

Gelukkig is de kerkelijke belasting (in Nederland)
afgeschaft, in fegenstelling fot een aantal andere landen
(waaronder Duitsland). Rouwig hoeven we daar niet om
te zijn. We moeten ons gelukkig prijzen met ons huidige
systeem ‘Toezegging Kerkelijke Bijdrage’ (zie foto).

Op basis van vrijwilligheid zijn de inkomsten van onze kerk
in Castricum hoog genoeg om aan onze verplichtingen
te voldoen en beschikken we over twee geweldige
pastores. Ik vraag mij af of een afdwingbare belasting
niet een contraproductieve werking zou hebben.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de vrijwillige
bijdragen de continuiteit van onze kerkgemeente kunnen
garanderen. Korfom een systeem gebaseerd op
vrijwilligheid: een zegen!

Eldert Boersma
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Voor de jeugd

Kind en kerk

De eerste kinderdienst op 1 september hebben we alweer
gehad, Daar speelde Esther een strenge juf die allerlei
nare regels stelde. De "leerlingen" (gezellige knuffels)
mochten bijna niets.

Gelukkig hebben jullie boven goede oplossingen
gevonden, zodat elke leerling toch mocht doen wat hij of
zij nodig had.

God lijkt soms ook streng met Zijn wetten, maar Hij helpt
ons ook om ze uit te voeren. En als je iets echt niet kan
hoef je het ook niet te doen.

De startdienst is ook alweer geweest als je dif leest.

Daar hebben we met elkaar bedacht hoe we de kerk nog
fijner kunnen maken. We hebben het getekend op grote
vellen papier, en een paar volwassenen deden mee.

We mochten al onze fantasie gebruiken.

Terwijl ik dit schrijf weet ik nog niet wat er tevoorschijn
komt, ik ben heel benieuwd. Na afloop ook weer met
elkaar eten, dat was vast gezellig!

I

Samen eten

6 oktober is er weer een kinderdienst. Dan draaien we
een film in De Schakel en daarna eten we samen
pannenkoeken, die lieve dames voor ons bakken.

3 november is ook een speciale dienst in de kerk,
gedachtenisdienst. We beginnen dan om 11.00 uur.
We denken aan alle mensen die afgelopen jaar
overleden zijn. Wij doen dan een eigen programma,
ook weer in De Schakel.

Wat we met Advent en Kerst gaan doen lezen jullie in de
volgende Over en Weer.

Tot ziens 6 oktober!
Marjanq

Teens Group

Als jullie dit lezen, hebben we onze seizoensopening al
achter de rug. Wat bijzonder dat de groep bijna is
verdubbeld! Een leuke mix van tieners van de
Evangeliegemeente, onze Protestantse Kerk en ook
fieners die niet naar de kerk gaan. Daar zijn we als leiding
heel dankbaar voor! We zijn ook dankbaar dat we er dit
seizoen nieuwe leiding bij krijgen, een aantal
enthousiaste twintigers die graag met jullie oplopen.

Onze volgende bijeenkomst is vrijdag 11 oktober. Zoals
gebruikelijk komen we bij elkaar van 19.30 tot 21.00 uur.
We gaan het hebben over ‘geluk’. Als je op Instagram of
TikTok kijkt, lijkt het wel alsof iedereen gelukkig is en een
geweldig leven heeft. Dat is natuurlijk niet zo. Maar wat is
geluk eigenlijk? En kunnen we in de Bijbel iets vinden over
geluk? Met die vragen gaan we met elkaar aan de slag.
Tot dan!
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Raad van Kerken Castricum

In oktober start de maandelijkse cursus g %W
Poézie en Geloof, g X SAS
gegeven door Hanneke Klinkert, weer in \H:‘: ',,f,::,“ﬁm
De Schakel, Kerkpad 3, Castricum. 2 Einde en begin |

Dit nieuwe seizoen zullen we op verzoek *

voor het eerst geen Nederlandse dichter(es)y &W ¢ i

| & g

re 3
L g i 0
y' v:}!}‘k“

bespreken, maar de Poolse dichteres
Wislawa Szymborska, die de Nobelprijs
voor de literatuur won in 1996.

Zelf zegt zij over de relatie tussen haar leven en werk:
“Leven, je kunt er alleen deel van uit maken en ervan
genieten. ... [k kan niet anders dan zeggen: ‘God, wat is
het leven mooi'.” De poézie van Szymborska tintelt

van G'd.

Data: donderdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur op

10 okiober, 14 november, 12 december 2024,

16 januari, 13 februari, 13 maart en eventueel

10 april 2025

Bijdrage: € 20,— (inclusief koffie/thee + reader)

K]

— .

Oecumenische vrouwengespreksgroep

Wie de oecumene een warm hart foedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel
bij elkaar, dus deze maand op 10 oktober. De thee/koffie

staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur kunnen

beginnen. We gaan door tot 16.00 uur. i
B D
i

S
de maand in De Schakel. :EC ﬁ
De leiding is in handen van Corine Zwaan.

Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.

Ervaring is niet nodig.

Tweede avond: 14 oktober 2024 van 19.30 - 21.30 uur.
Bijdrage: € 10,— per avond

Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van

Achterom
freedt op zondag 20 oktober 15.00 uur in de Dorpskerk
te Castricum met: Op vleugels van de hoop

"Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel”

Emily Dickinson

Een ode in poézie en muziek aan die
mooie gevleugelde kracht die in mensen
verborgen is, de hoop, dat lichte en
lichtvoetige, verrassende en bemoedigende tegengif om
het uit fe houden in dagen van angst en benauwdheid.

- Henk Engel, zang en gitaar

- Hans van der Laan, fluit, klarinet en zang
- Henk van Meegen, piano

-Jan Tulp, zang en accordeon

Bijdrage: € 10,— (inclusief koffie/thee)

Maandagmiddag 21 okiober van 14.00 - 15.30 uur in
het Parochiecentrum:

Intfroductie van workshops van Huis van Vrede
Inspirerende levens & inspirerende woorden

In deze cursus staan we stil bij de levens en woorden van
drie inspirerende leiders uit de vorige eeuw:

Mahatma Ghandi (1896-1948), Dag Hammarskjold
(1905-1961) en Martin Luther King (1929-1968).

Diep bewogen vanuit een persoonlijk geloof werkten zij
voor de lotsverbetering van personen, families en
volkeren en voor een vreedzamere wereld.

Cursusleiders zijn: Monica Bouman (PhD), kenner van het
levenswerk van Dag Hammarskjéld en Mahatma Gandhi,
Mahbooba Menapal, medisch specialist
ouderengeneeskunde en Said Touhamini, student
Intfernational Public Policy & Leadership en medewerker
Huis van Vrede Almere.

Bijdrage: € 15,— voor 3 middagen (23 september,

21 oktober en 18 november 2024)

Het Taizé-avondgebed

wordt weer iedere week gehouden op maandagavond
van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.
We komen in stilte binnen en zitten bij de
brandende Paaskaars. Er zijn mensen

die wekelijks komen, mensen die op

voor hen speciale momenten komen,
maar ook gewoon nieuwsgierigen. Jong en oud,
iedereen is welkom.

Het volledige programma vindt u in het
RvK-programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl
Aanmelden via onze website: www.rvkcastricum.nl of een
e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl

Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum

Raad van Kerken
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BEGROTING VAN DE DIACONIE VOOR 2025

Het College van Diakenen heeft haar begroting voor het jaar 2025 opgesteld, en ter vaststelling
voorgelegd aan de Kerkenraad. Deze heeft onderstaande begroting op 5 september j.l. voorlopig

goedgekeurd.

Overeenkomstig de richtlijnen van de PKN dient een samenvatting hiervan vdér de toezending aan
de PKN gedurende een week ter inzage van de gemeenteleden te worden gelegd. Derhalve wordt
hieronder een verkort overzicht van deze cijfers weergegeven.

Begroting Begroting Rekening
2025 2024 2023

Opbrengsten en Baten
E);Z;zriwf;tein uit rente, dividenden en 1.500 1.257 1.036
Opbrengsten levend geld 5.000 2.000 12.312
Door te zenden collecten en giften 25.000 25.000 39.598
Totaal baten 31.500 28.257 52.946
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.050 1.050 790
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 945 1.145 1.163
Kosten beheer, administratie en archief 100 100 94
Rentelasten/bankkosten 890 950 1.322
Diaconaal werk plaatselijk 6.250 6.250 22.254
Diaconaal werk regionaal/landelijk 7.000 7.000 3.000
Diaconaal werk wereldwijd 13.000 16.000 19.800
Afdrachten door te zenden collecten en giften 25.000 25.000 39.598
Totaal lasten 54.235 57.495 88.021
Operationeel resultaat -22.735 -29.238 -35.075
Incidentele baten en lasten 0 0 15.000
Resultaat verslagjaar -22.735 -29.238 -20.075
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekking bestemmingsfondsen 1.000 500 719
Resultaat naar Algemene reserve -21.735 -28.738 -19.355

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE DIACONIE VOOR 2025

De diaconie beschikt over een ruim Eigen vermogen, mede door de ontvangst in het verleden van
legaten. Op basis van het zgn. “Goede Doelen Plan” brengt de diaconie dit vermogen via extra giften
en aanvullingen op doorzendcollecten jaarlijks geleidelijk weer terug naar een noodzakelijk geacht
minimum niveau. Hierdoor kunnen de bestedingen voor diaconaal werk aanzienlijk hoger zijn dan de
ontvangen jaarlijkse bijdragen van de gemeenteleden. In de begroting voor 2025 is voorzien dat dit
EUR 22.000 zal zijn.

Mocht u vragen over bovenstaande begroting hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met de
administrateur van de Diaconie, Wim Kat (wim_kat@planet.nl, of telefonisch 0251 651354).

Protestantse Kerk Castricum



Diaconale collectes in oktober

Zondag 6 okiober:

jongeren bouwen aan een cultuur van vrede

Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden.
In het reguliere onderwijs is weinig aandacht voor
conflictoplossing en een gedeelde samenleving. kerk in
Actie ondersteunt het werk van partner organisatie
Sadaka -Reut die gezamenlijke activiteiten op middelbare
scholen en universiteiten organiseert. Jongeren
ontdekken dat onderling begrip, verschillen kan
overbruggen. Joodse en Palestijnse jongeren spreken
verschillende talen, zijn opgegroeid in een andere cultuur
en gaan naar aparte scholen en universiteiten. Jongeren
van verschillende nationaliteiten gaan samen in gesprek
en leren elkaar beter kennen. Ze horen verhalen over
elkaars geschiedenis en ontdekken dat onderling begrip
veel verschillen kan overbruggen.

Via het programma werelddiaconaat helpt kerk in Actie
Joodse en Palestijnse jongeren met elkaar in gesprek te
gaan en verschillen te overbruggen

Zondag 13 oktober: Straatkinderen Kathmandu

De Stichting Straatkinderen van Kathmandu is opgericht
door onze plaatsgenoot Lies Vink. In maart 2008 heeft Lies
een kinderhuis in Kathmandu Nepal opgezet: Marinka
Children Home, ter ondersteuning en opvang van
straatkinderen in Nepal. In 2011 en 2017 zijn nieuwe
huizen gekomen. De stichting heeft tot doelstelling;

het bevorderen van de hereniging van kinderen met hun
familie. Ondersteuning en opvang van kansarme
vrouwen in Nepal en oprichten en in stand houden
kindertehuizen, scholen, en werkvoorzieningsplaatsen
waaronder begrepen naaiateliers. De stichting
straatkinderen Kathmandu is een project waar wij als
gemeente ons al jaren mee verbonden weten.

Straatkinderen Kathmandu

Zondag 20 oktober: Indonesié,

kerk versterkt werk en positie van boeren

Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Daarom
collecteren we op zondag 20 oktober voor een beter
leven voor boeren en hun gezinnen in Indonesié.

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische
Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet
genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door
grote bedrijven of door de overheid van hun land
verdreven te worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de
kerk deze boeren bij het overstappen op duurzame
landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en kredietgroepen
en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen
opkomen.

Zondag 27 oktober: Stichting Asmik

hl'? mi '
cp{' Armenié

De naam Asmik komt van een meisje met een beperking
en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting
Asmik in Armenié. De diaconie ondersteunt in Armenié de
activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor
kinderen met een beperking waar de afstand naar
passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team
helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke
ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders
van kinderen met een beperking tips om zelf de
noodzakelijke hulp te geven.

Als u niet naar de kerk kunt gaan, zijn uw giffen van harte
welkom op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u
doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.
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reizende fototentoonstelling en ontmoetingen met viuchtelingen

Wereldwijd zijn er 120 miljoen mensen op de viucht,

nooit eerder waren er dat zoveel.

Ze ontvluchten hun thuisland vanwege oorlogsgeweld,
politieke overtuigingen, seksuele geaardheid of extreme
armoede. Ze laten alles achter: familie, huis, werk en
land. Wat betekent het eigenlijk om fe viuchten?

Hoe begint zo'n reis? Wat komen viuchtelingen onderweg
tegen? Hoe vinden ze voedsel en onderdak?

En wat doet het met iemand om alles achter te laten?

Met de reizende fototentoonstelling ‘Onderweg’ bieden
de Castricumse Clemy de Rooy en fotograaf

Goedele Monnens een inkijkje in de levens van
vluchtelingen die ze de afgelopen jaren ontmoetten in
vliuchtelingenkampen in Kenia, Libanon en Noord-Irak.
Maar ook op straat in Melilla, Athene, Calais en op Kos.
En in asielzoekerscentra en noodopvanglocaties in
Nederland.

Opvallend is de veerkracht en inventiviteit van veel
vluchtelingen. Ondanks de moeilijke omstandigheden,
proberen zij op elke plek een thuis te creéren.

Ze werken, spelen, bidden, slapen, dromen, koken en
doen de was - dagelijkse dingen in een ongewone
situatie. Voor een klein aantal vluchtelingen eindigt de
reis in Nederland. Wij hopen van harte dat zij zich
welkom voelen en hier een nieuwe, veilige toekomst
kunnen opbouwen.

Ontmoetingsbijeenkomsten

Naast de tentoonstelling worden er ook voorlichtings- en
ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd.

Deze bijeenkomsten zijn gericht op zowel schoolklassen
als volwassenen en bieden de mogelijkheid om direct
in gesprek te gaan met vluchtelingen en hun verhalen
te horen.

Fototentoonstelling ‘Onderweg’ is vanaf 18 oktober tot
eind december 2024 gratis te bezichtigen in cultureel
centrum Geesterhage, Geesterduinweg 3 in Castricum.
Daarna zal ‘Onderweg’ verder reizen door Nederland.

Meer informatie of de reis van ‘Onderweg’ steunen:
www.monnensenderooy.nl

Velsen
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Om fe gedenken

Op 11 september is in de leeftijd van 82 jaar overleden
Cornelia Durfina Rosloot - Sparreboom (Corry)

Corry groeide op in Ridderkerk, waar ze koos voor de
verpleging. Zorgzaamheid, betrokkenheid en omzien
naar de ander lopen als een rode draad door het leven
van Corry. Samen met Jan kreeg ze drie kinderen.

Vanwege haar ziekte kwam het overlijden van Corry niet
onverwacht maar het is de laafste dagen wel erg snel
gegaan. We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen
Gods licht toe in deze donkere periode.

Toen de kinderen het huis uit waren kon Corry het zorgen
niet laten en ging ze de verpleging weer in. Ze heeft ook
een periode in de Santmark gewerkt.

Leve de mens,

zij is het beeld

van God die liefde is,

lange leve die mens,

zij deelt en zij heeltl,

zij maakt geschiedenis.
(Hans Bouma)

Voor Corry was het geloof vooral iets van handen en
voeten. Praktisch bezig zijn deed ze lange ftijd in het
ouderenwerk. Eerst in de Hervormde kerk en later bij de
gezamenlijke Werkgroep Ouderen Contact.

Tot voorkort was Corry penningmeester en onderhield ze
het contact met verschillende ouderen.

We kennen Corry als een belangstellende, frouwe en
betrokken lid van de werkgroep die op een open en
meelevende manier haar contacten onderhield.

ds. Rik Willemsen

Werkgroep Ouderen Contact

Het was fijn om na de zomer elkaar weer te ontmoeten.

Marga heette ons hartelijk welkom en na het lezen van het gedicht "Geluk”
van Toon Hermans, gaf ze het woord aan Peter Dekker. Hij vertelde iets over
de liedjes die hij zelf had geschreven en zong toen het ene na het andere
prachtige lied. Tussendoor vertelde hij humoristische verhaaltjes, waarnaar
we met veel plezier luisterden. Hij begeleidde zichzelf op de mondharmonica
en de gitaar. Sommige liedjes waren onfroerend en daar werden we stil van,
maar de meeste waren vrolijk. Hij zong over de duinen, de bloemendagen in
Limmen, spreekwoorden en over vroegere tijden. Voor ons allemaal heel
herkenbaar en dat bleek ook wel uit de opmerkingen die hij van onze gasten
kreeg. Zittend achterin de zaal zag ik de grijze hoofden mee deinen op de
maat van de muziek en zag ik iedereen genieten. Uit de blikken die men
elkaar foezond bleek ook hoe goed men de grapjes begreep.

Met een hartelijk applaus werd Peter Dekker bedankt en door de reacties
naderhand weten we dat het een zeer geslaagde middag was.

Op de volgende bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact komt
Suzan Glaubitz [apotheker] vertellen over de ontwikkeling en het gebruik
van medicijnen. Deze bijeenkomst is op dinsdagmiddag

1 oktober in de Schakel en begint om 14.30 uur.

Marieke Meijer
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Maal en Verhaal

I10W Maalen Verhoud
Op 21 oktober a.s.is er weer Maal en Verhaal.
We beginnen in De Schakel om 18.30; de deuren van
De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we
weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren
naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten.
De kosten zijn nog steeds € 8,00.

En alvast voor de agenda’s: de volgende
Maal en Verhaal is 25 november.

Opgave graag uiterlijk donderdag 17 okiober bij
Han van Konijnenburg, tel. 658190, of via de email:
jtvk@kgk.nl.

Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 17 oktober) doorgeven.

Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.

Als U zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven. En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt
komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?

Beleidsvisie

Vernieuwing beleidsvisie in de steigers!

In het laatste nummer van Over en Weer heb ik
aangegeven dat er een aanzet wordt geven om de
beleidsvisie van de PKC te actualiseren.

Onlangs heeft de KR de bestaande visie nog eens kritisch
tegen het licht gehouden. De conclusie is dat de meeste
punten van de visie niet aan kracht hebben ingeboet,
dus eigenlijk nog steeds actueel zijn.

Maar demografische ontwikkelingen maken het volgens
de KR noodzakelijk een nieuw centraal visiepunt te
infroduceren nl. het ‘gezond en vitaal gemeente zijn".

Het gegeven dat we in hard tempo vergrijzen maakt het
noodzakelijk dat we gaan nadenken hoe we deze
ontwikkeling ondervangen.

Er zijn een aantal mogelijkheden waaraan we kunnen
denken: zo kunnen we prioriteren d.w.z. keuzes maken in
onze activiteiten (wat doen we wel en wat niet meer).
Een andere mogelijkheid is met buurgemeentes te gaan
samenwerken (dat kan in bepaalde activiteiten en ook
bestuurlijk).

Werkgroep Pastoraat

Tweede rondleiding begraafplaats Duin en Bosch

Om te voldoen aan verzoeken voor een herkansing
nodigt de werkgroep pastoraat u van harte uit voor een
rondleiding over de oude begraafplaats van het
voormalig Provinciaal Ziekenhuis Duin en Bosch onder
leiding van Ernst Mooij. De begraafplaats is van 1909 tot
1963 in gebruik geweest. Een inventarisatie van de
grafstenen en het raadplegen van de begraafregisters
heeft een schat aan bijzonderheden opgeleverd over het
funeraire verleden van deze bijzondere plek. Daarover is
veel te vertellen.

De rondleiding duurt ongeveer een uur en zal plaats
vinden op zaterdag 5 oktober. Het startfpunt is om

14.00 uur bij De Oude Keuken. Na de rondleiding kan
onder het genot van een kopje koffie of thee nog een
half uurtje worden nagepraat. Aanmelden kan tot en met
woensdag 2 oktober per e-mail aan mooij63@kpnmail.nl
of per telefoon via het nummer 0251 654977.

Tot slot kunnen we ervoor kiezen om voor een aantal
activiteiten extern menskracht in te huren.

In voorkomende situaties doen we dat al, denk daarbij
aan onze koster.

Sowieso vindt de KR het belangrijk dat er hierin ruim
aandacht wordt gegeven aan onze vrijwilligers in de
vorm van een adequaat vrijwilligersbeleid en een gezond
financieel beleid dat rekening houdt met de geschetste
ontwikkelingen.

Na afloop van de dienst van 17 november willen we de
gemeente in deze gedachtegang meenemen.
Daarom vraag ik nu al aan onze gemeenteleden of ze
willen nadenken om zitting fe nemen in een tijdelijke
werkgroep om de hierboven genoemde ideeén verder
vorm te gaan geven. Wie doet mee? Heeft u vragen,
neemt u dan gerust contact met mij op.

Arnold Faber (adviseur KR) / tel. 06-36180554
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10 jaar Bijbel in Gewone Taal
De Bijbel in Gewone Taal (BGT) bestaat op 1 oktober 10 jaar en is niet meer Bed O n |<-I-
weg te denken uit ons land.

Er zijn bijna 700.000 exemplaren van verkocht, heeft het Bijbelgenootschap Enige fijd geleden heeft Anne Hoom,
uitgezocht. Speciaal voor deze verjaardag is er nu een jubileumuitgave. woonachtig in De Haag, mij gebeld
met de vraag of ik namens haar de
Jong en oud vindt de BGT duidelijk en pakkend. kerkelijke gemeente van Castricum
En dominees merken dat mensen ‘niet meer glazig kijken” als er in de kerk uit hartelijk wil bedanken voor de kaart
de BGT wordf voorgelezen. die zij van de zomer heeft ontvangen.

Namens Anne een hartelijke groet.
De jubileumuitgave is voor € 37,50 te koop in de boekhandel en in

de NBG-webshop. Geschikt voor iedereen ‘van 9-99 jaar’. Ernst Mooij
En in de boekhandel ligt binnenkort een gratis boekje met ‘10 feksten die je
hart raken’ uit de BGT.

DE KERK IS OPEN

voor wie steek jij een kaarsje aan?

Loop gerust binnen voor...
«.een moment van stilte en rust
..het aansteken van een kaars
~.een luisterend oor van een pastor
..de kunst in de kerk

«.Zomaar even zitten

Elke donderdag 10:00-12:00uur
Elke vrijdag 10:30-12:30uur
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Adressen en personen

Predikant:

Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).

Pastor:

Pastor Eveline Masetti
Pastoraat vanaf 80 jaar |
06 10571560 F
evelinemasetti@pkcastricum.nl

Werkzaom op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
Kerkpad 1
(0251) 657139
De Schakel
Kerkpad 3
(0251) 296714
Koster
Talin Arfin
06-49275013
kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
Pieter Verveer,
06-13712925

KerkApp:

Beheer: [Umtfe van Gosliga
06 50236206
van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:

voor het doorgeven van verhuizing,

wijziging mailadres, geboorten,

huwelijk / partnerschap, overlijden,

en registratie van abonnementen
Over en Weer.
Elly Ravestein
Piet Heinlaan 35
1901 WL Castricum
(0251) 674410
kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
www.pkcastricum.nl
Webredactie :
webredactie@pkcastricum.nl

Facebook:
facebook.com/PKCastricum

A

Kerkenraad:

Voorzitter: Willy Spaans

(0251) 836835

Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans

06 53893513

Secretaris: Henk van der Leest

06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum

College van Diakenen:
Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris: Johan Streefland
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
jeugdouderling Marjon Quaak
06 12643366
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org

Werkgroep Communicatie
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com

Werkgroep Groene Kerk
Contactpersoon: Martin Tromp
(0257) 674325
martin_tromp@hotmail.com

Raad van Kerken
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0257) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:

Henk Meijer

06 55824737
Beeld&Geluid@pkcastricum.nl

AW, protestantse Kerk
LW 4 Castricum

Pastoraat:

Pastoraat Telefoon

0647217410

(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;

tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)

Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel

(0257) 652693

Vertrouwenspersoon PKC

Peter Smid

06 46018168
vertfrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen

NL88 INGB 0002 2746 38

t.n.v. Protestantse Gemeente
Castricum,

onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL?3 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:

Willy Spaans,

(02571) 836835



