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Voorwoord
Voor u ligt het Paasnummer van Over en Weer. Aandacht voor Pasen, met op
pagina 4 en 5 het gevarieerde aanbod van diensten in deze Paasperiode. 
 
Ook deze keer is het nummer weer gevuld met een grote verschijdenheid aan
artikelen. Ds. Rik Willemsen, die aangesproken wordt door jongeren met
vragen over Kerk en Geloof. De Lotgenotendag, Veilige Kerk. Op pagina 11
een artikel over een Turks gezin die een nieuwe start mag maken in
Oosterwolde en op pagina 16 een bijdrage ter ondersteuning van de familie
Babayants in Kampen.
 
Daarnaast ook een prachtige column van Anneke Rubens. Met haar mooi
gekozen woorden neemt ze u mee. Ook het artikel van Ernst Mooij, 
over de Maranathakerk zal herinneringen oproepen.
 
Veel leesplezier

De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
De protestantse kerk van Westerland op het 
voormalig eiland Wieringen.

Collecte 6 april: zending Golfstaten
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Ter overweging
Met de billen bloot
Het lijkt wel alsof er iets in de lucht hangt. Vragen over kerk en geloven die op me afkomen van mensen die niet
verbonden zijn met de kerk maar wel interesse tonen. De uitzending van Petrus in het land leverde mooie gesprekken
op. Ook onze uitingen in het publieke debat over de huisvestingsproblematiek zorgde voor nieuwe contacten.
 
Nog dichterbij kwamen de vragen die ik de afgelopen weken kreeg van verschillende jongeren. Zo werd ik
geïnterviewd door een dorpsgenoot die journalistiek studeert aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ook werd ik flink
bevraagd door een 4-gymnasiumklas en kwam er een zoekende twintiger op mijn pad die meer wilde weten over het
Christelijke geloof. Rode draad in deze gesprekken is dat al deze jongeren op zoek zijn het persoonlijke geloof van de
dominee. Ze stelden vragen als: ‘wat is voor u de belangrijkste boodschap van de Bijbel?’, ‘hoe kunt u zowel in God
als in de wetenschap geloven?’ en ‘wat vindt u het mooiste verhaal van de Bijbel?’. Een verrassende vraag:
‘waarom bent u eigenlijk Protestant?’. En een confronterende vraag: ‘gelooft u in de hel?’.
 
Ik moet toegeven, voor sommige vragen heb ik in eerste instantie het stof van mijn studieboeken geloofsleer en
dogmatiek afgeblazen. Tot ik erachter kwam dat de antwoorden niet in die boeken te vinden zijn. Deze jongeren zijn
op zoek naar persoonlijke geloofsantwoorden. Een typische eigenschap voor de huidige generatie jongeren: ze
trekken zich niet zozeer op aan instituten en dogmatische uitspraken maar ze zoeken authentieke antwoorden
waaraan ze zich kunnen spiegelen (of tegen kunnen afzetten). Een dominee is voor hen dus niet zozeer een hoeder
van de kerkelijke leer maar veelmeer een beroepsgelovige die eerst maar eens zelf met de billen bloot moet als het
om een geloofsgesprek gaat.
 
Met de billen bloot dus. Wat is voor mij de belangrijkste boodschap van de Bijbel? In de Veertigdagentijd liet ik deze
vraag rijpen en ik kwam tot twee brandpunten. Enerzijds het uittocht-motief: God die niet moe wordt om elke keer weer
een uittocht te bieden, ook al zien we het menselijkerwijs niet meer zitten. Al terugbladerend in mijn preken kwam ik
erachter dat ik de bemoedigingswoorden vaak terug laat komen: ‘God laat niet los wat Zijn hand begon’. Het is een
motief dat sterk verbonden is met het Paasmysterie: de opstanding van Jezus is de ultieme uittocht, waarmee Hij ook
voor ons de weg heeft gebaand.
Mijn andere persoonlijke brandpunt wordt zo mooi verwoord door Huub Oosterhuis, als hij God omschrijft als ‘rakelings
nabij, wonend in ons midden’. Daar neemt het Christendom wat mij betreft wel echt een unieke wissel, dat God de
Vader in Jezus onder ons heeft gewoond. In een mens die verdriet had, boos kon worden, verliefd was, zich verloren
voelde, kon lachen, vriendschappen aan kon gaan. Kortom: een mens zoals jij en ik. Hierbij resoneren voor mij de
woorden van het kerstverhaal naar Johannes: ‘Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond
(getabernakeld)’.
 
Ik gun iedereen zo’n geloofsgesprek met een jongere. En ik hoop van harte dat onze gemeente een plek kan zijn waar
dit soort gesprekken plaats kunnen vinden. In de voorbereiding op zo’n gesprek leg ik alvast de vraag in het midden:
wat is de kernboodschap van jouw geloofsleven?
 
ds. Rik Willemsen
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 30 maart     4e zondag 40-dagen tijd           
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Colombia)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
   6 april        5e zondag 40-dagen tijd           
     10.00     Ds. Rik Willemsen,
                   M.m.v. Connection      
                   1e collecte: Zending (Golfstaten)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 10 april       Oecumenisch vesper
     17.30     Dorpskerk
 
 13 april        6e zondag 40-dagen tijd, Palmpasen 
      10.00     Pastor Eveline Meulenberg,   met kinderdienst
                    1e collecte: Straatkinderen Kathmandu
                    2e collecte: Missionair werk (Nederland)
 
 14 april        Avondgebed Goede Week          
     19.00     Voorbereid door de Taizé-groep
 
 15 april        Avondgebed Goede Week          
     19.00     Ds. Johan Maat
 
 16 april        Avondgebed Goede Week          
     19.00     Voorbereid door de Witte Duif
 
 17 april        Witte Donderdag          
     19.00     Ds. Rik Willemsen,   Maaltijd van de Heer
                    M.m.v. de Cantorij
                    1e collecte: Diaconie
                    2e collecte: Dovenpastoraat

 18 april        Goede Vrijdag
     15.00     Kruiswegmeditatie in de Pancratiuskerk 
     19.00     Pastor Eveline Meulenberg
                    Paasoratorium ‘Het lam dat ons doet leven’
                    uitgevoerd door het projectkoor
 
 19 april        Paaswake          
     21.30     Ds. Rik Willemsen
                    M.m.v. koor van de Witte Duif
 
 20 april        Pasen          
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg
                   kindertafel aanwezig in de kerk
                   1e collecte: Noodhulp Oekraïne
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
21 april        Gezinsviering in de Pancratiuskerk
     10.30    Mw Margo de Wolff-de Meij
                   m.m.v. Kinderkoor 'de Sterretjes'
 
 27 april                 
     10.00     Ds. Marieke Meiring, Luchthavenpastoraat
                   1e collecte: Stichting Asmik
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
    4 mei                 
     10.00     Pastor Ron Hopman
                   1e collecte: Noodhulp Sudan
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
    4 mei          Dodenherdenking      
     18.00     Verzorgd door de Raad van Kerken

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
   6 april               
   10.00 uur      Ds. Angelique Rijlaarsdam
                         mmv het Seniorenkoor uit Castricum
 
 18 april           Goede Vrijdag   
   19.00 uur      Ds. Angelique Rijlaarsdam en
                          pastor Anton Huisman
 
 20 april          Paasmorgen  
   10.00 uur      Ds. Angelique Rijlaarsdam en
                         pastor Anton Huisman        

Gemeenschapsvieringen Parnassia
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Bij de diensten in april
We vervolgen in april ons veertigdagenproject
‘een nieuwe dag’ en leven vanuit de verwondering van
een nieuw begin naar Pasen toe. In de stille week
verdichten de vieringen zich en leven we intens mee met
lijden en opstanding.
 
Op zondag 6 april is de vraag van de week:
‘is het van jou?’ We horen de gelijkenis van de wijngaard
waarvan de eigenaar op reis gaat (Lucas 20:9-19). 
Een gelijkenis waar het er wild aan toe gaat en de
hoorders van Jezus met hun mond vol tanden staan.
Connection geeft deze dienst muzikaal vorm. We kennen
Connection vooral van uitbundige gospelmuziek maar
voor de veertigdagentijd laten ze ook horen dat ze
uitstekend ingetogen en intiem kunnen zingen. Hoewel
het de eerste zondag van de maand is, is er geen
kinderkerk. Die bewaren we tot volgende week.
 
Als het bijna Pasen is, vieren we met elkaar Palmpasen.
Op zondag 13 april hopen we weer op een grote
optocht kinderen die met hun zelfgemaakte
Palmpasenstokken de kerk binnen komen. Elders in dit
blad vindt u een uitnodiging voor de kinderactiviteiten.
Misschien een leuke gelegenheid om de kleinkinderen uit
te nodigen? We horen Lucas 19:29-40 en stellen onszelf
de vraag: ‘is dit jouw koning?’
 
In de Stille Week bent u elke dag welkom in de Dorpskerk
om met elkaar de weg naar Pasen af te leggen. De
vespers op maandag, dinsdag en woensdag worden
geleid door respectievelijk de organisatie van het Taizé
avondgebed, ds. Johan Maat en de Witte Duif. In deze
vespers zal gebruik gemaakt worden van werken uit de
expositie ‘aanhoudend licht dat overwint’ van 
Marga Jelles. 
 
Op 17 april, Witte Donderdag, beginnen we het
zogenaamde Paastriduüm bij de gebeurtenis die ten
grondslag ligt aan het Joodse Pesachfeest: de uittocht uit
Egypte. Die uittocht zet de toon voor de drie dagen van
Pasen. We ontmoeten Jezus kort voor dit Pesachfeest en
horen in Johannes 13:1-15 van de voetwassing. 
We breken het brood en schenken de wijn. 
De Cantorij zingt met ons in de nacht. 
 
Op Goede Vrijdag, 18 april, bent u van harte
uitgenodigd ‘op het zesde uur’ (15:00 uur) in de
Pancratiuskerk voor de kruiswegmeditatie. ’s Avonds
zetten we de oecumene voort met het oecumenisch
vesper ‘het lam dat ons doet leven’, uitgevoerd door een
projectkoor. 
 
In de Paasnacht op zaterdag 19 april gaan we
‘op doortocht met de Witte Duif’, waar uittocht, doortocht

en intocht worden doorleefd in woord en muziek. 
Uiteraard ontbreken de symbolen en rituelen van de
Paasnacht niet: het licht dat binnengebracht en gedeeld
wordt en onze doop die we vernieuwen. Het koor van de
Witte Duif zingt in deze viering.
 
Op zondag 20 april vieren we het Paasfeest verder in
een feestelijke viering waarin herhaaldelijk klinkt dat Jezus
waarlijk is opgestaan. Op de hoogfeesten is het
gebruikelijk om uit het Evangelie naar Johannes te lezen.
Dat doen wij ook: we horen Johannes 20:1-18. Er is deze
zondag geen apart kinderprogramma maar de kinderen
zijn van harte welkom om achterin de kerk onder
begeleiding te tekenen en te puzzelen.
 
Jong en oud is van harte uitgenodigd voor een
gezinsviering in de Pancratiuskerk op tweede Paasdag,
maandag 21 april. Kinderkoor ‘de Sterretjes’ zingt mooie
Paasliederen en het Paasverhaal wordt op toegankelijke
wijze verteld. Wie weet zijn er ook nog wel paaseieren te
vinden… Op de jeugdpagina staat meer informatie over
deze viering.
 
Op zondag 27 april dreunt het Paasfeest nog na. Het
goede nieuws is echter nog bij iedereen doorgedrongen.
Verdriet, verbazing en vreugde tekenen het overbekende
verhaal van de Emmaüsgangers, dat op deze tweede
zondag van Pasen op het rooster staat (Lucas 24:13-35).
Gastvoorganger ds. Marieke Meiring neemt ons mee op
deze bijzondere reis na Pasen.

Verjaardagsbijeenkomst 80+
Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen 
(vanaf 80 jaar). Als u in het eerste kwartaal van dit
jaar (januari, februari of maart) jarig was en 80 jaar of
ouder bent geworden, heeft u een felicitatiekaart
ontvangen met de uitnodiging voor een gezellige
bijeenkomst ter gelegenheid van uw verjaardag.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag
24 april van 14.00 - 16.00 uur in de Schakel.
Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u
iemand uitnodigen met u mee te gaan. 
Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter, zoon of een
goede vriend(in). Wilt u voor 22 april doorgeven dat u
komt? Dit kan per email: wgpastoraat@pkcastricum.nl of
telefonisch 06 47217410 (pastoraat telefoon)

Werkgroep Pastoraat
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College van Kerkrentmeesters
Een aantal onderwerpen die lang de agenda van het
CvK domineerden naderen hun afronding of zijn intussen
helemaal afgerond. Ik geef u hierbij een korte
samenvatting van deze onderwerpen.
 
Jaarrekening 2024
In de vergadering van februari presenteerde de
administrateur de balans en de resultatenrekening van
onze gemeente over 2024. Meevallers waren de 
VVB ontvangsten, de rente inkomsten en lagere
energiekosten dan in 2023. Daartegenover stonden
hogere kosten voor vernieuwing van de website en het
gebruik van de KerkApp. Het CvK heeft de Jaarrekening
vastgesteld voor voorlopige goedkeuring door de
kerkenraad waarna publicatie van de cijfers in 
Over en Weer volgt.

Voegwerk Dorpskerk
Het herstel van het voegwerk van de Dorpskerk is
voortvarend opgepakt en intussen afgerond.  In de vorige
Over en Weer gaf ik al aan dat we eind december vorig
jaar de beschikking van de Provincie in ontvangst konden
nemen waarin de aangevraagde subsidie ad € 13.440
werd verleend. Daar zijn we blij mee. Omdat de totale
kosten van het herstel ongeveer € 40.000 bedragen is ook
subsidie aangevraagd bij andere fondsen.
 
Herstel houtwerk De Schakel
De noodzakelijk gebleken herstelwerkzaamheden aan
het houtwerk van De Schakel zijn intussen ook afgerond.
Ook hier ligt een flinke kostenpost van iets meer dan
€ 40.000. Ook hiervoor zal gekeken worden of een beroep
kan worden gedaan op fondsen om in een deel van de
kosten te voorzien.
 
Reglement kerkhof 2025
Het huidige reglement van het kerkhof is vastgesteld op
18 december 2018. Daarna kwamen er wensen om
wijzigingen vanuit gemeenteleden. Zo werd eind 2024 op
een verzoek vanuit de gemeente besloten de
openingstijden te verruimen. In het nieuwe reglement
wordt opgenomen dat het kerkhof in principe dagelijks is
geopend, gedurende de zomertijd (vanaf laatste
weekend maart t/m laatste weekend oktober) van 
10.00 uur tot 19.00 uur en gedurende de wintertijd (vanaf
laatste weekend oktober t/m laatste weekend maart) van
10.00 uur tot 17.00 uur. Tevens is er in 2023 een nieuw
model reglement van de PKN verschenen. 

De administrateur van het kerkhof heeft beide versies
tegen elkaar aangehouden waarna hij een concept
heeft opgesteld wat met enkele aanpassing is
goedgekeurd door het CvK. Na definitieve goedkeuring
volgt publicatie op de website.

Evaluatie KerkApp.
De werkgroep Communicatie heeft de KerkApp twee jaar
na introductie in onze kerkgemeenschap geëvalueerd.
De evaluatie is aan het CvK aangeboden met de
aanbeveling om de KerkApp naast Over en Weer en de
website te blijven gebruiken als communicatiemiddel en
de daaraan verbonden kosten structureel in de begroting
op te nemen. Het CvK heeft deze aanbeveling
overgenomen.

Beeld en geluid
Bij de vrijwilligersmiddag vorig jaar januari waren er
problemen met het geluid. Dat was de aanleiding dat dit
onderwerp ruim een jaar lang terug kwam op de agenda
van het CvK. Er was veel overleg nodig tussen de
werkgroep Beeld en Geluid en het CvK, er zijn bij
verschillende aanbieders offertes opgevraagd.
Belangrijke uitgangspunten voor het CvK waren
gebruiksvriendelijkheid en toekomstbestendigheid.
Uiteindelijk is een keuze gemaakt uit de aangeboden
offertes waarbij in de besluitvorming ook het draagvlak bij
de werkgroep Beeld en geluid een belangrijke
overweging is geweest. De eerste veranderingen zijn
intussen al doorgevoerd.
 
Herinrichting omgeving Dorpskerk
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat de gemeente Castricum
is begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor
de herinrichting van het Kerkplein en de omgeving van
de Dorpskerk. Het ‘echte’ werk zal worden uitgevoerd in
de periode mei t/m juli. Naar aanleiding van zorgen over
de bereikbaarheid van de kerk bij rouw- en trouwdiensten
en evenementen heeft het CvK contact opgenomen met
de gemeente. Het voornemen is om voorafgaande aan
de aanvang van de werkzaamheden met de gemeente
en de aannemer om tafel te gaan om de planning door
te nemen en afspraken te maken over de bereikbaarheid
van de kerk gedurende de werkzaamheden.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van der leest
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Luchthavenpastoraat

Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen de
luchthaven Schiphol. Een ware miljoenenstad, met grote
aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners.
Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er
het Luchthavenpastoraat. Met elkaar staan zij ervoor dat
waar nodig rust wordt gecreëerd in de hectiek.
Dat er ruimte geboden wordt voor gebed en meditatie,
een luisterend oor, koffie of een slaapplaats.
Zodat mensen verder kunnen en de reis soms een beetje
lichter is geworden.

Wat we doen
Er is dagelijks een pastor op de luchthaven aanwezig
voor opvang en hulp aan passagiers. Daarnaast is elke
dag het Meditation Centre geopend, waar reizigers en
medewerkers welkom zijn die even komen bidden,
mediteren of gewoon behoefte hebben aan stilte.
Lees hieronder over wat we doen.

Hulpverlening
Komen mensen zichtbaar in nood, dan wordt vrijwel altijd
het Luchthavenpastoraat ingeschakeld.
Luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke
Marechaussee, inlichtingenbalies, de medische dienst en
alarmcentrales doen in die gevallen al snel een beroep
op het pastoraat.

Het pastoraat wordt onder andere betrokken bij het
opvangen van passagiers en hun naasten bij
bijvoorbeeld het overlijden van naaste familie of andere
aangrijpende gebeurtenissen.

Op 27 april gaat ds. Marieke Meiring voor. Zij is lid van het pastoresteam van het Luchthavenpastoraat op
Schiphol. Het leek ons goed om ter voorbereiding op haar komst een toelichting te plaatsen over het werk
van het Luchthavenpastoraat.
                                                                                                                                                          De redactie

Daarnaast helpt het pastoraat bij het opvangen van
passagiers met psychische problemen in samenwerking
met de medische dienst. De pastores geven soms ook
hulp aan gestrande passagiers. Die kan bestaan uit het
leggen van contact met thuis of het regelen van een
tijdelijk onderdak. Ook ondersteunen zij reizigers of
personeel door het bieden van een luisterend oor.

Het Luchthavenpastoraat kan ook altijd contact leggen
met een luchthavenpastoraat waar ook ter wereld. De
primaire taken van de luchthavenpastores zijn:   

•   Zorg voor en assistentie aan passagiers in geval van
rouw of andere traumatische ervaringen;

•   Advies en hulp aan gestrande passagiers;
•   Ondersteuning van de medische dienst in bijzondere

gevallen;
•   Hulp aan vluchtelingen met praktische zaken

(bijvoorbeeld een bed voor de nacht, voedsel,
verwijzing naar betrokken autoriteiten); 

•   Samenwerking met luchthavenpersoneel bij de
opvang van slachtoffers van een ramp;

•   Werving en selectie en aansturing van vrijwilligers, die
op hun beurt passagiers bijstaan en zorg dragen voor
het Meditation Centre;

•   Het op verzoek ondersteunen van personeelsleden
van de luchthaven.

 
Bron: Luchthavenpastoraat Amsterdam Airport Schiphol

Bassist gezocht
Ons gospelkoor “Connection” uit Castricum is opzoek
naar een BASSIST voor haar begeleidingscombo. Daarin
spelen al een toetsenist, gitarist en drummer. We
repeteren op zondagavond en hebben naast de
optredens gemiddeld zo’n 8 tot 10 repetities per jaar met
de band erbij. In maart 2026 bestaat het koor 40 jaar en
geven wij een jubileumconcert met zo’n 20 nummers.
Tevens hebben we een aantal optredens in de
kerstperiode met zo’n 12 bandnummers.

Wie komt onze band versterken? Wie kent een bassist en
stuurt hem of haar onze vraag door?
 
Kijk ook naar onze website -
https://www.connection-hetkoor.nl
 
Neem contact op via info@connection-hetkoor.nl ! Het
liefst een bassist die redelijk noten kan lezen.
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Levenseinde en uitvaart – doodgewoon!
Iedereen krijgt te maken met vragen rondom ziekte,
levenseinde en uitvaart. Juist als het leven kwetsbaar
wordt of eindigt, komen de grote vragen op tafel. Voor
ons als pastores is het een mooi onderdeel van het werk
om over deze grote vragen met elkaar in gesprek te
gaan. We merken tegelijkertijd dat er een drempel
bestaat om deze grote maar kwetsbare thema’s aan te
snijden. Het komt dan helaas vaak voor dat iemand in
korte tijd een beslissing moet nemen die eigenlijk meer
tijd en diepgang vraagt. Of dat een beslissing aan familie
overgelaten moet worden. Denk hierbij aan beslissingen
rond wel of niet reanimeren, het al dan niet kiezen voor
een levensverlengende behandeling of de manier
waarop palliatieve zorg ingericht wordt. Onder al deze
praktische vragen schuilen zingevingsvragen waarbij het
geloof al dan niet een rol kan spelen.
 
We bieden een uitgestoken hand om over deze moeilijke
onderwerpen met u in gesprek te gaan voordat de
concrete situatie zich voordoet. Dat biedt de tijd en
ruimte om met elkaar de keuze te verkennen. Als het gaat
om wensen rond de uitvaart, denken we graag mee over
de invulling van het afscheid en de plek die de kerk
daarbij inneemt. Desgewenst betrekken we uw naasten
hierbij en bespreken we uw wensen met elkaar. 
Aarzel niet om contact met ons op te nemen over dit
onderwerp, ook al voelt dit misschien ongemakkelijk voor
u. Want in een levende kerk zijn ziekte en sterven
doodgewoon. In onze werkverdeling is rekening
gehouden met de beschikbare tijd voor
levenseindepastoraat. Om u bij deze onderwerpen
passende aandacht te kunnen geven, vragen we u om
contact op te nemen met de pastor die hiervoor voor u
beschikbaar is (zie achterkant van de Over & Weer).
 
Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema

gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. 
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.
 
Kerk in het dorp – zondagsmarkten
Nu de temperaturen weer oplopen en de campings
opengaan, begint ook het evenementenseizoen. Als kerk
openen we graag onze deuren als er in het dorp iets te
beleven is. De afgelopen jaren is het steeds gelukt om
voldoende vrijwilligers te vinden die op deze momenten
gastheer en gastvrouw zijn. Het levert mooie gesprekken
op met dorpsgenoten en gasten. Over de historische
kerk, een expositie of over het geloof. Lijkt het je leuk om
dit jaar ook mee te draaien tijdens deze extra
openstellingen van de kerk? Het gaat doorgaans om een
tijdsblok van twee uur waarin je met iemand anders
aanwezig bent in de kerk. Je verwelkomt de gasten en
maakt desgewenst een praatje.
 
De zondagsmarkten zijn dit jaar op 25 mei, 22 juni, 
27 juli, 24 augustus en 21 september. Daarnaast doen
we mee met de jaarlijkse kunstfietsroute op zaterdag
7 en zondag 8 juni en de Open Monumentendag op
zaterdag 13 en zondag 14 september. Als je op één of
meerdere dagen mee wil helpen aan een open en
gastvrije kerk, meld je dan aan bij ds. Rik Willemsen per
mail, telefoon of app.
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Startzondag anders – herhaalde oproep 
Op onze oproep om mee te denken over een andere
vorm van de startzondag is helaas geen reactie
binnengekomen. In plaats van dit jaar weer als
vanzelfsprekend een startzondag te organiseren, willen
we elkaar eerst de vraag stellen: ‘wat is het doel van een
startzondag?’ Vanuit die vraag gaan we met elkaar
verder. Misschien komen we wel uit op een ander
moment in het jaar, en wordt het meer een
‘gemeentezondag’ dan een ‘startzondag’. Misschien
komt samen zingen centraal te staan, een creatieve
activiteit of iets in het dorp. Alles staat open wat ons
betreft.
 
Als werkgroep vieringen kunnen we het niet alleen en zijn
we op zoek naar gemeenteleden die met ons mee willen
denken. We denken aan 1 á 2 bijeenkomsten voor de
zomer om na te denken over een nieuwe vorm, waarna
we natuurlijk ook hopen dat je de startzondag dit jaar
mede organiseert. 

Vanuit de werkgroep vieringen
Als je enthousiast geworden bent om mee te denken,
neem dan voor 11 april contact op met Ria Ritzema
(ria@ritzema.org).
 
Samen Bijbellezen
Op woensdag 2 april om 14:00uur gaat de Bijbel weer
open om de dienst van zondag 6 april voor te bereiden.
We lezen Lucas 20:9-19, de gelijkenis van de
wijngaardenier. De gelijkenis maakt een verpletterende
indruk op de eerste hoorders. Hoe is dat voor ons?
Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Iedereen is van
harte welkom, nieuwsgierigheid is belangrijker dan
Bijbelkennis. Graag wel even vooraf aanmelden bij 
ds. Rik Willemsen via mail, telefoon of app.
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Druk!
Dat is het antwoord dat ik vaak krijg van 30ers en 40ers
als ik vraag hoe het met ze gaat. Het is niet voor niets dat
deze levensfase het spitsuur van je leven genoemd wordt.
Je wilt presteren op je werk en tegelijkertijd een leuke
partner, vriend, vriendin of ouder zijn. Misschien ben je
wel mantelzorger of ben je zelf ziek. Of ervaar je druk
omdat je leven is vastgelopen of omdat je je zorgen
maakt.
 
Wat houdt jou bezig en hoe blijf je in balans? Rond die
vraag organiseren we een informele ontmoeting voor alle
30ers en 40ers van onze Protestantse gemeente. De
onderlinge ontmoeting staat voorop, waarbij we met
elkaar aftasten of er behoefte is aan een vervolg in welke
vorm dan ook.
 
Iedereen die in deze leeftijdscategorie valt heeft een
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst
op donderdag 22 mei van 20:00 – 21:30 uur in 
De Schakel (Kerkpad 3). Val je net buiten de
leeftijdscategorie maar voel je je wel aangesproken? 
Dan ben je natuurlijk ook welkom. Graag wel even
aanmelden voor 16 mei: 06-19847998 of
domineewillemsen@gmail.com
 
Tot spreeks! Namens de werkgroep pastoraat,
ds. Rik Willemsen

Een korte impressie van een geslaagde bijeenkomst
Op 9 februari organiseerde de werkgroep pastoraat een
ontmoetingsbijeenkomst voor gemeenteleden tussen de
60 en 70 jaar.
Na een kort kennismakingsrondje was er volop
gelegenheid om aan de hand van een aantal teksten
in kleine groepjes met elkaar in gesprek te gaan. 
Daarbij ging het over zinvol leven, voldoening
vinden in het leven dat je leidt of het doorgeven van
waarden en normen van de kerk. Dit leidde tot
geanimeerde gesprekken. Om op deze wijze mensen in
ongeveer dezelfde levensfase te ontmoeten
en te spreken deed goed en is voor herhaling vatbaar.
Het plan is om dit najaar nog eens zo’n
middag te organiseren. Verbondenheid was volgens een
van de deelnemers het sleutelwoord van deze middag.

Werkgroep Pastoraat
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Lotgenotendag Veilige Kerk
‘Mozaïek van verhalen’
Als je een nare seksuele ervaring hebt gehad, seksueel misbruikt bent, dan kan je soms eenzaamheid ervaren.
Mensen in je omgeving kunnen wellicht hun best doen je te begrijpen, maar echt weten hoe het voor je was
en is …? Erover praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan helpen. Erkenning en herkenning vinden
in gesprekken met elkaar. Dat is de opzet van de lotgenotendag Veilige Kerk.
 
Onder het thema ‘Mozaïek van verhalen’ organiseert Veilige Kerk op 17 mei 2025 een lotgenotendag. Je bent van
harte welkom om aanwezig te zijn. Om je verhaal te vertellen, te luisteren of er gewoon bij te zijn.
 
Praktische gegevens:
Lotgenotendag Veilige Kerk
De lotgenotendag is, na aanmelding, toegankelijk voor mannen en vrouwen die seksueel misbruik hebben
meegemaakt. Je mag, als je dat wilt, iemand uit je naaste omgeving meenemen.
Op het inschrijfformulier kan je dat aangeven.
Datum: zaterdag 17 mei 2025 van 10.00-15.00 uur
Locatie: Kerk aan het Lint, Alendorperweg 103, 3451 GL Vleuten
Programma:
09.30 uur                  Inloop met koffie, thee, koek
10.00 uur                  Introductie lotgenotendag, aandacht voor veiligheid voor iedereen
10.30 uur                  Lezing door Almatine Leene
11.00 uur                  Koffie thee pauze
11.15 uur                  In groepjes uiteen. Keuze uit verschillende thema’s zoals:verhalen delen over herstel, schuld en
                                 schaamte, God en de kerk, verhalen delen als naasten, wandelverhalen in de natuur.
12.00 uur                  Lunch
13.00 uur                  In groepjes uiteen. Keuze uit thema’s, zie boven of nieuwe thema’s die ontstaan zijn …
13.45 uur                  Koffie thee pauze
14.00 uur                  Terugkijken op de dag
14.30 uur                  Afsluiting van de dag
 
Tijdens de lotgenotendag zijn gedurende de hele dag en bij elke groep begeleiders aanwezig. Zij zorgen ervoor dat
iedereen die dat wil aan het woord komt.
 
Kosten
We willen de dag toegankelijk maken voor iedereen.
Om die reden vragen we geen entreeprijs.
Een gift is van harte welkom.
 
Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met Ineke van Dongen, coördinator Veilige
Kerk: ineke@veiligekerk.nl.

Aangepaste gezinsdienst IJmond
De dienst wordt 13 april gehouden in Velsen Zuid.
Thema is: Palmpasen.
De voorgangers zijn ds Kees Lous en ds Regina Davelaar.
Het is ook een dienst van Breken en Delen.
U bent van harte welkom.
 
Met vriendelijke groeten,
Sary v.d. Kooi
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Een nieuwe start

Voor het artikel van januari bezochten we (INLIA) een jong gezin dat in september 2022 in Nederland asiel
aanvroeg en na een verblijf in onze ‘crisisopvang’ als statushouder inmiddels kon uitstromen naar een woning in
het Friese Oosterwolde.
 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie
van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

Van de Turkse miljoenenstad Ankara naar het Friese
platteland. Het is een overgang. Maar hier, in een
idyllisch aangelegd nieuwbouwbuurtje in Oosterwolde,
maken Seyma, Yasin en hun zoontjes een nieuwe start.
Ze zijn er dolblij mee. Een leuk huisje, leuke buren.
 
“Toen we kwamen hebben we de buren uitgenodigd
voor koffie en taartjes. Ze kwamen met bloemen en zelfs
een kinderfietsje. Wat een ontvangst”, zegt Yasin.
“Wij hebben een tweede leven, een nieuwe start. In een
nieuw land, een nieuwe woonplaats, een nieuw huis,
met een nieuwe taal, een nieuw rijbewijs, alles nieuw.”
 
In september 2022 stappen ze op het vliegtuig en vragen
ze op Schiphol asiel. Musa is 3 jaar, zijn jongere broertje
Yusa 6 maanden. Van Schiphol gaat het naar Ter Apel.
Maar daar is geen plek. Een bus vervoert hen, urenlang
rijden ze rond. Dat Nederland zo groot is, verwonderen ze
zich. Maar 3,5 uur na vertrek uit Ter Apel stappen ze uit in
… Roden.
 
Eén plek, met lieve mensen
40 Dagen verblijven ze in Gereformeerde Kerk
Vrijgemaakt 'De Open Hof' in Roden. Ze prijzen zich
gelukkig dat ze welkom zijn. Dan gaan ze door naar de
opvang van INLIA in Hoogkerk. INLIA zorgt voor tal van
activiteiten voor ouders én kinderen.
 
Op 1 februari 2024 krijgt het gezin een verblijfsvergunning;
dan is het wachten op een woning. “Het is zo fijn dat we
bij INLIA konden blijven”, zegt Yasin, “Op één plek, niet
van azc naar azc. En met leuke, lieve mensen die allerlei
dingen organiseren.” Het sleept hen erdoor. Want
thuiszitten is moeilijk, zeker in onzekere omstandigheden.
 

Bron: INLIA

“Altijd denken”
Je mist je familie, maakt je zorgen. “Altijd denken. Een
beetje depressief worden.” De activiteiten bieden
afleiding. Beeldhouwen, breien, naaien. “We hebben
zoveel goede herinneringen aan deze jaren.”
En de Nederlandse les: wat is die belangrijk geweest!
Daardoor kan Seyma nu kletsen met de buurvrouw en
communiceren met Musa’s school en
Yusa’s peuterspeelzaal.
 
Ze wil nog veel beter Nederlands leren spreken, om te
beginnen om vrijwilligerswerk te doen.
Yasin gaat al 3 dagen in de week naar de taalschool in
Drachten, Seyma hoopt snel mee te kunnen. Yasin heeft
er zelfs al een eerste stage in de ICT opzitten en doet
vrijwilligerswerk in de tuin van een zorgcentrum.
 
Het lijkt wel besmettelijk, vrijwilligerswerk. Wie het
meemaakt, gaat het zelf ook doen. Zo werkt het in ieder
geval voor de Günesjes.
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Raad van Kerken Castricum
Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk. 
We komen in stilte binnen en zitten
bij de brandende Paaskaars.
Er zijn mensen die wekelijks komen,
mensen die op voor hen
speciale momenten komen,
maar ook gewoon nieuwsgierigen. 
Jong en oud, iedereen is welkom. 
 
Oecumenische vrouwengespreksgroep 
 
 
 
 
 
Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische
vrouwengespreksgroep. Wij komen iedere
2e donderdagmiddag in De Schakel, Kerkpad 1 bij
elkaar, dus deze maand op 10 april 2025.
De thee/koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om
14.00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.
 
Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand in
De Schakel o.l.v. Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans 
om lichaam en geest te ontspannen, 
om vreugde, concentratie, stilte en 
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig.
Achtste avond: 14 april 2025 van 19.30 – 21.30 uur.
Bijdrage: € 10 per avond
Oecumenische Paasvesper
Goede Vrijdag 18 april 2025 om 19 uur in de
Dorpskerk: ‘Het Lam dat ons doet leven’
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Projectkoor met gastzangers zal o.l.v. Jelle Jan Klinkert
’s avonds om 19 uur in de Dorpskerk het Paasoratorium
‘Het Lam dat ons doet leven’ uitvoeren.

Het is een muziekstuk voor piano, orgel, trompet en
vierstemmig koor dat op ontroerende wijze het verhaal
van Jezus’ passie bezingt met Bijbelteksten en liedteksten
van Ria Borkent, op muziek gezet door Dirk Zwart.
Piano: Karin Mooij
Pastor: Eveline Meulenberg.
           
 Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum

Iona weekend

Persbericht Iona-weekend Schoorl 2025
De Iona Community Nederland organiseert van
29 mei tot 1 juni het jaarlijkse weekend in Dopersduin te
Schoorl. Het weekend staat open voor iedereen die wil
proeven aan de spiritualiteit en het gedachtegoed van
de Iona Community. Dit jaar zoeken we de verbinding
tussen de spiritualiteit van Iona en de Benedictijnse
traditie. Broeder Cleopas van de Adelbertus Abdij in
Egmond-Binnen is onze gastspreker. Hij zal vertellen over
het project ‘Levende Aarde’, dat gericht is op eenvoud,
zorg en aandacht voor elkaar en de aarde die we delen
met elkaar en al wat leeft. Kernwoorden: bidden en
werken, ora et labora. Iona weekenden kenmerken zich
door vieren, zingen, pelgrimeren, stilte, creativiteit en
gesprek.

Je kan je opgeven via: www.dopersduin.nl Kijk onder
gasten en agenda. Wil je meer weten? Stuur  een mail
naar: secretaris@ionacommunity.nl of kijk op onze
website: www.ionacommunity.nl
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Voor de jeugd
Kind & Kerk
Het begin van de 40-dagentijd
 
Op zondag 9 maart stond de kinderdienst in het teken
van het begin van de 40-dagentijd. Er waren veel
kinderen naar de kerk gekomen, waardoor de bankjes
vooraan goed gevuld waren.
 
Voor kinderen is het moeilijk voor te stellen wat 40 dagen
zonder eten en drinken zou betekenen. Om dit
tastbaarder te maken, vertelde ik hoe ik me verheugde
op een kopje koffie en een broodje – totdat bleek dat de
meegebrachte thermoskan leeg was en er geen broodjes
in de brooddoos zaten. Dit sloot mooi aan bij het
Bijbelverhaal uit Kind op Zondag, waarin Jezus 40 dagen
in de hete woestijn doorbracht zonder eten en drinken en
daarbij drie keer door de duivel op de proef werd gesteld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven hebben de kinderen een kleurplaat ingekleurd
over de beproevingen van Jezus en een quiz gespeeld.
De oplossing van de quiz was: "Wie is de baas?"
 
Mirko Carton

Zondag 13 april vieren we Palmpasen. Dan gaan we in
De Schakel weer mooie Palmpasenstokken maken en
daarmee in optocht naar de kerk

Teens Group
De vorige keer vroegen we aan jullie welke onderwerpen
we zouden kunnen behandelen. Een onderwerp dat veel
genoemd werd is hoe je ermee om kunt gaan als je in je
omgeving de enige bent die naar de kerk gaat. Zeker hier
in Castricum is het in de klas eerder uitzondering dan
regel als je gelooft en naar de kerk gaat. Een ook in jullie
sportclubs en vriendengroepen zijn jullie vaak de enige.
Hoe kan je dan praten over je geloof? Of moet je het
vooral maar voor jezelf houden? Daarover hebben we het
gehad op 14 maart.
 
We begonnen met een aangepaste versie van het
weerwolvenspel als binnenkomer, waarbij we onbewust al
bezig waren met verschillende rollen en perspectieven op
de werkelijkheid. In de Bijbel gingen we op zoek naar
gesprekken tussen gelovigen en niet-gelovigen en
vergeleken dit met situaties in onze eigen omgeving. De
praktijkverhalen die we mee hadden genomen zorgden
voor mooie gesprekken met elkaar.
 
De volgende keer zien we elkaar weer op vrijdag 11 april.
Graag tot dan!

Paastakken maken in De Schakel, 2024

We herdenken dat Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnen
reed. Alle mensen zagen in Hem de nieuwe koning, die
vrede en vrijheid van de Romeinse overheersing kwam
brengen en zij juichten hem toe met palmtakken in de
hand. Wij maken symbolische stokken, waar aan lekkere
dingen hangen die een speciale betekenis hebben.

Daarvoor moeten we inkopen doen, dus het is fijn als je je
even opgeeft, liefst vòòr 1 april bij mij: Marjan Quaak, 
06 12643366 of  mjquaak@hotmail.com.
We gaan er weer een mooi feest van maken!
De tieners zijn welkom om ons te komen helpen op 
13 april.
 
Tot dan,
marjanq
 
 
 
 
 
De volgende data van kinderdiensten zijn:
13 april : Palmpasen 
20 april : Pasen, kinderopvang achter in de kerk
11 mei  : gewone kinderdienst
8   juni   : Pinksteren met kinderdienst
6   juli    : seizoensafsluiting, met picknick
 
En nog een oproepje
Wie wil helpen bij het voorbereiden van de stokken?
De voorbereiding is op woensdag 9 april, 14.00 uur in de
Schakel. Er was altijd een vast groepje, maar nieuwe
mensen zijn van harte welkom. Laat mij het even weten
als je komt.
Marjan Quaak 06 12643366, mjquaak@hotmail.com.

13April 2025, 42e jaargang nr 3



Diaconale collectes in april

 Straatkinderen Kathmandu

Noodhulp Oekraïne

Op zondag 6 april  Zending Golfstaten
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten: In de
Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken
lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden
om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van
deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer
weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf niet lezen. Het
Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in
een vertelmethode waarbij Bijbelverhalen mondeling
worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen
zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van alledag.
De Bijbel geeft moed en kracht. 
 
Kerk in Actie steunt via het programma Zending
christenen in de Golfstaten en wereldwijd met bijbels,
studiematerialen en trainingen om de boodschap van
hoop in de Bijbel door te geven.
 
Op zondag 13 april Kathmandu
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting Straatkinderen van Kathmandu is opgericht
door onze plaatsgenoot Lies Vink. In maart 2008 heeft Lies
een kinderhuis in Kathmandu Nepal opgezet: Marinka
Children Home. Omdat er grote behoefte was aan meer
plaatsen voor straatkinderen, werd in november 2010 een
nieuw kinderhuis geopend: Tiom Laura Home. Er wonen
daar nu 80 kinderen. De kinderen worden in kinderhuizen
verzorgd en krijgen daar scholing. Een project waar wij
als gemeente ons al jaren mee verbonden weten.
 
Op donderdag 17 april Diaconie
Een lege portemonnee. Armoede heeft grote invloed op
het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen
die 4 jaar of langer een te laag inkomen hebben,
ontkomen haast niet aan het maken van schulden.
Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid,
wonen, werk en relaties beduidend kleiner. Mensen in
armoede doen minder vaak mee aan activiteiten,
vanwege kosten voor vervoer, cadeaus, contributies en
etentjes. Bijkomende problemen van armoede zijn
verslaving, vereenzaming, criminaliteit, dak- en
thuisloosheid. Mensen in armoede geven aan het moeilijk
te hebben met zorgen over het heden, stress rond
overleven, uitzichtloosheid en verlies aan
toekomstperspectief. De diaconie helpt waar geen helper
is.

Op zondag 20 april Noodhulp Oekraine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steun voor inwoners en ontheemde in Oekraïne.
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en
nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de
oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van
veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt
samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die
ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven
helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en
zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale
hulpcentra en hulp bij het verwerken van trauma’s. 
 Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp
wereldwijd mensen in nood. In Oekraïne krijgen inwoners
en ontheemden voedsel, onderdak en psychisch sociale
hulp
 
Op zondag 27 april Asmik
Stichting Asmik is opgericht met als doel fondsen te
werven, waarmee projecten voor o.a. kinderen met een
beperking kunnen worden gerealiseerd in Armenië, zoals
een kindertehuis en mobiel team om afgelegen dorpen
te bedienen . Hierin speelt de financiële ondersteuning
van instellingen in Armenië en projecten werkzaam of
actief op het gebied van liefdadigheid en/of algemeen
maatschappelijke nut ook een rol. De stichting tracht dit
doel te verwezenlijken door: het organiseren van acties
en activiteiten die er op gericht zijn financiële middelen te
verzamelen, het richting geven in woord en gedrag als
bijdrage aan een waardevolle samenleving, en voorts al
hetgeen met een en ander verband houdt, alles in de
ruimste zin van het woord.
 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom
op bankrekening NL22RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u
doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.
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 De Maranathakerk rond 1960.

 Foto: Collectie Stichting Oud Castricum

De consistoriekamer kan beschouwd worden als de
‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard
daar eens een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de
‘Open Kerk’ op donderdagmorgen. Gouden en zilveren
kerkschatten zijn er niet te zien, wel objecten die een
relatie hebben met voornamelijk vroegere
gemeenteleden en hun band met hun kerk en
geloofsgemeenschap.
 
Naast het in het vorige artikel genoemde schaalmodel
van de Dorpskerk staat een maquette van de
Maranathakerk, zonder de latere aanbouwen. Maquettes
worden doorgaans gemaakt om beter een ruimtelijke
indruk te krijgen van een gebouw dan men via een
tekening kan krijgen. In het dak van dit model zit een
gleuf, dus heeft het gediend als collectebus. Deze
collectebus zou ooit gestaan hebben in de hal tegenover
de voormalige ingang, maar met welk doel is in de
vergetelheid geraakt.
Er staat geen informatie onder het model en er ligt geen
briefje in. Navraag bij verschillende nauw bij de
Maranathakerk betrokken personen en een vraag
hierover in het kerkblad Over en Weer hebben geen
informatie opgeleverd. Wel is de inbrenger bekend
geworden. Na het buitengebruik stellen van de
Maranathakerk op 30 december 2018  heeft een verkoop
plaatsgevonden van het overgebleven meubilair en wat
andere spullen. Uit die verkoop is het model in bezit
gekomen van Willy Eusman. Willy voelde zich sterk
verbonden met ‘haar’ kerk, niet alleen met het gebouw,
ook met de kerkelijke gemeenschap. Zij was onder
andere actief in de redactie van Over en Weer en samen
met Jennie Appers was zij 20 jaar nauw betrokken bij
Sacred Danse. De ruime Maranathakerk met zijn houten
vloer en verplaatsbare stoelen was daarvoor de ideale
ruimte. Na haar overlijden in 2022 heeft haar
achterblijvende partner Simon de maquette aan de
toenmalige voorzitter van het 
College van Kerkrentmeesters, Frans van Meggelen,
overhandigd. Zo heeft deze bijzondere spaarpot een plek
gekregen in de consistoriekamer, als herinnering aan
haar geliefde Maranathakerk.
Bron: Over en Weer, september 2022.
 

De eerste geformeerde kerk werd in 1920 aan de
Beverwijkerstraatweg gebouwd. In 1935 vond uitbreiding
plaats. Toen men eruit groeide, werd besloten een
nieuwe kerk, de Maranathakerk, te bouwen. 
De ingebruikname vond plaats op 23 december 1955.
Het inwonersaantal in Castricum groeide. De
Maranathakerk moest aangepast worden aan het
groeiend aantal kerkbezoekers. In maart 1978 werd het
met zalen uitgebouwde kerkgebouw in gebruik
genomen. Na verloop van jaren verminderde het aantal
kerkbezoekers. Op 1 januari 2006 verenigde de
Gereformeerde Kerk zich met de Hervormde Gemeente.
Uiteindelijk was het aanhouden van twee kerkgebouwen
geen optie. Het is Frans van Meggelen geweest die de
kerkelijke gemeente zorgvuldig heeft begeleid naar het
afscheid van de Maranathakerk. Op zondag 
30 december 2018 vond daar de laatste kerkdienst
plaats. Dat was een emotioneel afscheid, want een
kerkgebouw is meer dan steen, staal en hout. 
De kerk is verkocht aan de gemeente Castricum.  
Bron: Herinneringen aan de Maranathakerk.
 
  Ernst Mooij
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Naar Kampen om het kerkasiel te ondersteunen
Op 21 november 2024, inmiddels zo’n vier maanden geleden opende de Protestantse Wijkgemeente de Open Hof
warmhartig haar deuren voor de familie Babayants. De belangrijkste reden is om dat te doen is dat de kinderen van
het gezin hier inmiddels diep geworteld zijn. Ze leven al elf jaar in Nederland. De jongste twee kinderen zijn hier
geboren. In Nederland bevinden zich ongeveer 350 kinderen zich in een soortgelijke omstandigheden. Deze situatie
vormde voor de Protestantse Kerk Castricum de belangrijkste reden om op 12 maart (Biddag) de continue viering voor
4 uur draaiende te houden. Met z’n achten vertrokken we om 8 uur ’s ochtends richting Kampen. Om 10 uur namen
we de brandende kaars over van de PKN Leeuwarden. Aan de hand van het thema ‘wijsheid in gastvrijheid’ gingen
we met elkaar verdiepend in gesprek. Daarbij werden we geïnspireerd door een 3-tal afbeeldingen nl.: van donker
naar licht, er wordt aan de deur geklopt en de barmhartige Samaritaan. Het leverde goede gesprekken op en nieuwe
inzichten. We voelden ons gesterkt door samen te zingen en bidden voor deze groep van mensen die zo in de
verdrukking zijn. In het vierde uur hebben we gewerkt aan een collage om ons thema in beelden om te zetten.
Dankbaar dat we dit hebben kunnen doen droegen we om 2 uur de kaars over aan de PKN Zwolle. Het was een
ervaring die kracht en bemoediging geeft. Minister Faber heeft inmiddels aangegeven dat het kerkasiel haar niet op
andere gedachten zal brengen. Als hoogleraar staats- en bestuursrecht stelde de latere minister van Justitie 
Ernst Hirsch Ballin (CDA) ‘Waar de menselijke waardigheid in of ondanks een democratie bedreigd wordt, is er voor de
kerk recht en reden tot spreken’. Om het kerkasiel verder te steunen overwegen we binnenkort opnieuw naar Kampen
af te reizen. U wordt hierover o.a. via de KerkApp en zondagsbrief nader geïnformeerd.
 
Eveline Meulenberg, Diety de Kloet, Wendy Leonard, Marjan Quaak, Rijk Verhoef, Hans Witte, Johan Streefland en
Arnold Faber

Kerkasiel Kampen

Werkgroep Ouderen 
Contact
Deze middag kwam er geen gast een interessant verhaal
vertellen, maar brachten Marga, Narda en Kees hun
gitaren en accordeon mee.
Na een feestelijk begin, van koffie/thee met appeltaart,
legde Marga uit wat de bedoeling was. Het trio speelde
de eerste regels van een oude klassieker en wij moesten
raden welk lied het was en dan stelde ze vragen over de
inhoud, de zanger en de schrijver van het lied. 
Onze ouderen reageerden heel enthousiast en wisten
nog verbazingwekkend veel.  Daarna verscheen de tekst
van het lied op het scherm en kon iedereen meezingen.
In de pauze werd frisdrank geserveerd met hartige
hapjes. Dat was goed om de kelen te smeren. Het werd
een vrolijke boel en je kon het plezier van de gezichten
aflezen.
Door de interactie die ontstond, hebben zowel de
muzikanten als de deelnemers enorm genoten.

Sabine bedankte Marga, Narda en Kees heel hartelijk en
wij gaven ze een warm applaus.
 
Op de volgende bijeenkomst van de 
Werkgroep Ouderen Contact komt Jan Kraakman over
de bloemendagen in Limmen vertellen.
 
Deze bijeenkomst is op dinsdagmiddag 1 april in 
De Schakel en begint om 14.30.
 
Marieke Meijer
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Om te gedenken

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is
dichtdoen en verpakken in goede gedachten van de
herinnering 
 
 Op 8 februari is op 100-jarige leeftijd overleden 
 
Adriana Gerarda Berg - Schat (Ada)
 
Ada is actief betrokken geweest bij de kerk nam haar
taak als scriba in de gereformeerde kerk serieus. 
Ada had de gave om de dingen vanuit een ander
perspectief te bekijken en anderen daarbij te betrekken. 
 
We herinneren Ada als een kleine levenslustige vrouw.
Kleurrijk, betrokken, nieuwsgierig, levenslustig, ruimhartig
en respectvol.
 
We bidden haar kinderen, klein en achterkleinkinderen
liefde en troost toe nu ze haar moeten missen.

Na een prachtig leven en wat moeizame laatste jaren is
overleden 
 
Janna Maria Wilhelmina Wijgman-van der Meij
 
Ans is 90 jaar geworden. 
Ze was getrouwd met Dick Wijgman. 
Het geloof liep als een rode draad door haar leven. 
Ook nam ze deel aan kerkelijke activiteiten en nam ze
deel aan de zondagse eredienst.
Ans was gesteld op haar kinderen en kleinkinderen. Ze
ging graag op vakantie
 
Nu mag ze zijn in het Licht van de Eeuwige.
 
We bidden haar kinderen en kleinkinderen Gods troost en
nabijheid toe.

Op 4 maart is op 91-jarige leeftijd overleden
 
Lydia Johanna Voogt – Hattink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lydia groeide op in het Friese Wijckel en groeide op als
een echt buitenmeisje. Ze is haar hele leven verknocht
geweest aan het dorp van haar jeugd en de weidse
Friese natuur. Ze kreeg de mogelijkheid om naar de hbs
te gaan en daarna maatschappelijk werk te studeren
aan de academie van Kerk en Wereld in Driebergen. 
Dat is de plek waar ze Maarten ontmoette, met wie ze
later trouwde.
 
Lydia en Maarten kregen vier kinderen en kwamen eind
jaren ’60 naar Castricum. Lydia zorgde ervoor dat thuis
alles reilde en zeilde. Ze zou hierover later zeggen:
‘ik had het niet willen missen’. Naarmate de kinderen
zelfstandiger werden, groeide Lydia in het vrijwilligerswerk.

Onder andere bij tafeltje dekje en de vervoersdienst van
stichting Welzijn.
 
Waar Maarten als ‘werker in kerkelijke arbeid’ in de
gemeente een zichtbare rol had, was Lydia meer op de
achtergrond aanwezig. Ze was trouw in het bezoeken van
de kerkdiensten en kwam graag bij Maal en Verhaal.
Hoewel ze niet met het geloof is opgegroeid, heeft ze
hierin toch haar eigen weg gevonden. In de dankdienst
stond het lied ‘ga met God en Hij zal met je zijn’ centraal.
Een lied dat je kunt horen als bevestigende belijdenis
maar ook als een sterk verlangen. Die twee kanten van
het geloof kende Lydia ook. Ze voelde zich niet altijd
gedragen door God. Het vroege overlijden van Eric en de
ziekte en het overlijden van Maarten waren ongetwijfeld
dit soort momenten. We hebben afscheid genomen van
Lydia in het diepe vertrouwen dat ze mag gaan met God,
en dat Hij met haar zal zijn.
 
Een bescheiden vrouw met een scherpe geest. 
Zo blijft Lydia in onze herinnering. We wensen Irma, Ingrid,
Marianne en de kleinkinderen troost en zegen van God
toe.
 
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
(Lied 416)
 
ds. Rik Willemsen
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Maal en Verhaal

De volgende Maal en Verhaal is op maandag 24 maart.
We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren
van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen
we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan,
luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten.
De kosten zijn nog steeds € 8,00.
Voor de agenda’s: De volgende Maal en Verhaal is op
14 april 2025 (in verband met Pasen en de meivakantie
is het dit keer eerder!).
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 20 maart bij:
Han van Konijnenburg, tel. 06-53118178,
of via de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten:

•   Wilt u, als u verhinderd bent, dit tijdig (uiterlijk
donderdag 20 maart) doorgeven. Als u dat vergeet,
dan moeten wij u helaas toch de kosten van de
maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs
gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.

•   Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.

•   En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, wilt u
dan zelf vervoer regelen?

Op verzoek van de redactie zal Anneke Rubens op
wisselende momenten een column voor Over en Weer
schrijven, met daarin persoonlijke observaties. 
Haar bijdrage, treft u hierbij aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
                       mijn Voorbereiding
 
Wanneer ik naar de kerk ga, fiets ik eerst een stukje door
de wijk. Stilte.
Zondag stilte. In een paar huizen zie ik tekens van leven.
Iemand in ochtendjas voor de televisie. Verderop een
echtpaar aan de ontbijttafel. Misschien een
zondagmorgen eitje peuzelend. Bestaat dat nog wel? 
Of is het een croissantje geworden. Aan de overkant een
man achter zijn laptop.
Weilanden komen tevoorschijn. De polder in.
Noordwestenwind voel ik. Een lichte dauw over de akkers.
Meerkoeten. Een eenzame zilverreiger. En dan opeens
het geluid van ganzen. Ik zoek ze in de lucht en tussen
kale takken vind ik de V-vorm. Waar zit hij, Nils Holgersson.
Voor mij onlosmakelijk verbonden aan ganzen. Tranen bij
het lezen, tranen bij het voorlezen, wanneer Nils
achtergelaten wordt na zijn lange reis.
Stemmen hoor ik achter me. Dan een zoevend geluid van
wielrenners. Achter elkaar rijdend in een bloedserieus
knetterhard gesprek passeren ze me. Waar hebben ze
het over? Pardon, ze nemen hun bitcoins door!
Stronken vettige groene boerenkool aan de kant van het
pad lijken me op te wachten. Koop ons, koop ons!
Helaas, weer geen kleingeld meegenomen. 
Alleen voor de collecte.
Dan hoor ik het vertrouwde geluid van onze kerkklokken.
Even later zet ik mijn fiets weg.  Ik ben klaar voor de
dienst.
 
Anneke Rubens - Onnes

Vrouwendienst
Onbekend. Onbemind?
Themadienst met onbekende verhalen over vrouwen.
 
Wie het register van Bijbelboeken bekijkt, ziet het in één
oogopslag – in de Bijbel hebben vrouwen een heel
bescheiden rol. We vinden de boeken Ruth en Esther;
in de Deuterocanonieke boeken staat ook nog het boek
Judit. En daar blijft het bij. Verklaarbaar als je bedenkt
dat de Bijbel is ontstaan in een patriarchale samenleving.
Maar zijn die vrouwen in de Bijbel dan echt zo marginaal?
Hebben ze ons niet zo veel te zeggen? Of ligt dat anders?
In de voorbereidingsgroep zijn we op zoek gegaan naar
vrouwen van wie de verhalen niet of nauwelijks bekend
zijn.  We hebben er drie gekozen. Misschien hoort u hun
verhalen voor het eerst maar wat zijn ze inspirerend en
actueel. Moed, wijsheid, tact, zorgzaamheid – het zijn de
‘wapens’ waarmee deze vrouwen de dreiging weten om
te buigen. Een voorbeeld ook in deze tijd. 
Nieuwsgierig geworden? We zien u graag op 30 maart –
vrouwen én mannen.
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Bedankt
Lieve gemeenteleden,
Dat gezondheid kwetsbaar is, heb ik
aan den lijve mogen ervaren. Heel
veel blijken van meeleven in de vorm
van allerlei kaartjes, appjes, mailtje
en niet te vergeten de zondagse
bloemengroet, mocht ik ontvangen.
Dank daarvoor! Wat zijn wij met
elkaar een fijne betrokken gemeente.
Het gaat gelukkig de goede kant op.
Hoewel ik nog wel een tijdje rustig
aan moet doen, kan ik al mijn werk
weer oppakken. 
 
Met vriendelijke groet,
Peter Smid

Totaal verrast las ik de kaart die ik
van de Dorpskerk ontving.
9 jaar geleden vertrokken naar
Hierden en dan zo een herdenking,
dat doet de mens echt goed.
De warme herdenking blijkt uit de
kaart met zo vele namen, w.o. heel
veel bekende. Het zegt veel over Els,
maar zeker ook over de Gemeente!
Els volgde trouw de diensten in de
Dorpskerk, zij zei regelmatig deze
diensten te missen, te meer daar Els
in de kerk alhier niet vond wat ze
zocht: warmte en naar elkaar
omzien. Wij waren het hierover
roerend eens.

Hartelijke groet,
Hendrik Jan Zeggelink

Mijn hartelijke dank voor de mooie
bloemen en de kaart met namen
die ik na de dienst van zondag
23 februari ontvangen mocht.
En ook heel veel dank voor alle lieve
kaarten en beterschapswensen
die ik in de afgelopen weken heb
gekregen. Mijn revalidatie na een
beenbreuk gaat gelukkig tot nu toe
voorspoedig, en ik hoop dan ook
over een tijdje weer in de kerk te
kunnen zijn.
 
Han van Konijnenburg
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i): Johan Streefland
Secretaris:         Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835


