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   Collecte 18 mei: Stichting Rescue Mother and Child Afghanistan

Voorwoord
Er ligt een bijzondere editie van Over en Weer voor u. Zelden, zo niet nooit, is
het blad zo omvangrijk geweest als deze keer. U vindt er de vaste rubrieken,
maar er is ook heel veel andere informatie.

Zoals gebruikelijk in het meinummer krijgt u ook dit jaar inzicht in hoe onze
kerkgemeenschap en de Diaconie er financieel voorstaan. En ook dit jaar ziet
dat er goed uit. 

Maar wij presenteren niet alleen getallen en tabellen in deze editie.
Op pagina 11 treft u een beschouwend gedicht aan over 4 mei, goed om
even bij stil te staan rond de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Bij de
informatie van de Raad van Kerken vindt u informatie over de oecumenische
viering op 4 mei.

Onze eigen predikant, Rik Willemsen, is kort geleden geïnterviewd door een
studente van de CHE. De weerslag daarvan kunt u lezen vanaf pagina 14.

Op het moment van schrijven is het een prachtige voorjaarsdag en daarom 
is het passend dat er een artikel over onze kerktuin in dit nummer staat.
U kunt daarin lezen hoe alles zich daar ontwikkelt. 

Als u dit nummer leest is Pasen net voorbij, maar het is leuk om in de nieuwste
aflevering van 'De schatkamer van de Dorpskerk' meer over de Paaskaars te
lezen. En met de foto op de voorpagina blikken we uiteraard nog even terug
op Palmpasen.

Kortom, voor elk wat wils in deze editie en wij wensen u dan ook veel
leesplezier,

De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
Palmpasen 2025
 

2 Protestantse Kerk Castricum



Een instrument van vrede
Het is aan het einde van de dag en ik kijk naar de prachtige kleuren van de ondergaande zon. 
Ik hoor de golven en voel de wind in mijn gezicht.
Ik voel me verbonden met de natuur en ervaar vrede in mijn hart. Het is kostbaar en ik ben me er van bewust dat er
vele mensen zijn die niet weten wat het is om in vrede te leven. Het is een opdracht om kostbaarheden te delen. 
Hoe doe je dat? Door jezelf als instrument van God in te zetten in je dagelijks leven.
Ik dacht aan het onderstaande gebed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een instrument van God zijn we allemaal. Wat is het kostbare in jou wat je wilt delen?
Als instrument van God geven we vrede door van hand tot hand!
De zon is inmiddels onder gegaan. Ik ga op weg de avond in en zie uit naar de opkomende zon die de nieuwe dag
aankondigt.
 
Pastor Eveline Meulenberg

Ter overweging

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
 
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 27 april                 
     10.00     Ds. Marieke Meiring, Luchthavenpastoraat
                   1e collecte: Stichting Asmik
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
    4 mei                 
     10.00     Pastor Ron Hopman
                   1e collecte: Noodhulp Sudan
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
    4 mei     Dodenherdenking      
     18.00     Verzorgd door de Raad van Kerken
 
 11 mei                 
     10.00     Ds. Rik Willemsen,    met kinderdienst + oppas
                   Opening expositie
                   1e collecte: Zending (Bangladesh)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 

 18 mei                 
     10.00     Ds. Rik Willemsen    
                   1e collecte: St. Rescue Mother and Child
                                        Afghanistan
                   2e collecte: Missionair werk (Nederland)
 
 25 mei      Zondag cantate                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg    
                    M.m.v. het projectkoor
                   1e collecte: Exodus
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 29 mei     Hemelvaartsdag                
      9.00     Ds. Rik Willemsen                       
 
   1 juni                 
     10.00     Ds. Peter Verhoeff,      
                   1e collecte: Daklozenopvang Alkmaar
                                       (project zingeving)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia
 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
 11 mei               
   10.00 uur      Pastor Anton Huisman
                         mmv de Cantorij uit Castricum
 
 25 mei               
   10.00 uur      Ds. Angelique Rijlaarsdam 
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Bij de diensten in mei
De diensten in mei vallen in de Paastijd, de periode van
50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. We horen over
verschijningen van Jezus en denken in het licht van Pasen
na over Jezus’ sterven en opstanding.
 
Zondag 4 mei kent maar liefst twee vieringen. In de
reguliere ochtendviering gaat pastor Ron Hopman voor.
De Evangelielezing op het rooster is Lucas 24:35-48, 
het vervolg van het verhaal van de Emmaüsgangers dat
uitloopt op een zendingsopdracht door Jezus. Twijfel en
ongeloof over de opstanding is ook de leerlingen van
Jezus niet vreemd. Hoewel het de eerste zondag van de
maand is, is er in verband met de meivakantie geen
kinderdienst. Deze schuift een weekje op.
 
Op dezelfde zondag is om 18:00uur een oecumenisch
vesper in het kader van de jaarlijkse dodenherdenking.
Dit vesper gaat vooraf aan de kranslegging bij de
oorlogsgraven, de stille tocht en de
herdenkingsbijeenkomst bij het oorlogsmonument.
 
De 4e zondag van Pasen wordt ook wel de Goede
Herderzondag genoemd. Op zondag 11 mei lezen we
dan ook over de Goede Herder in Johannes 10:22-30. 
De Goede Herder staat voor een bepaalde manier van
leiderschap. Van leiderschap horen we ook als we lezen
over de overdracht van de leiding door Mozes. Hebben
deze verhalen over leiderschap ook iets met onze tijd te
maken? Daarover denkt de voorbereidingsgroep
‘Samen Bijbellezen’ na (zie elders voor aanmelden). We
openen deze dienst ook de Pinksterexpositie ‘mysterie’
van kunstenares Riet Huurdeman. De kinderen zijn weer
van harte welkom in de kinderkerk en bij de kinderoppas.

Het gebeurt niet zo vaak in onze gemeente: dopen. 
Op zondag 18 mei is het weer zover. Jim en Rebecca de
Knegt lopen al een tijdje met onze gemeente op en
hebben aangegeven zich te willen laten dopen. Ook
willen ze hun dochter Rachel de zegen op weg naar de
doop meegeven. In deze feestelijke dienst horen we
Bijbelverhalen die in de voorbereiding op de doop een rol
hebben gespeeld: Efeziërs 4:17-32 en Matteüs 6:25-34. 
De kerkenraad gaat mee in de wens om de doop door
middel van onderdompeling te bedienen. Daarom
verloopt deze doopdienst wat anders dan anders. In de
ochtenddienst staan de persoonlijke belijdenissen en de
doopbeloften centraal. De dienst wordt in de middag om
16:00uur in het water van zwembad de Witte Brug hervat,
waar de daadwerkelijke doop zal plaatsvinden. 
De gemeente is hiervoor van harte uitgenodigd.
 
25 mei is ook een bijzondere zondag. Het is dan zondag
cantate en we hopen voor deze zondag een projectkoor
te kunnen vormen dat op deze muzikale zondag voor en
met ons kan zingen. Voor het projectkoor zal dit
onderdeel zijn van een liedmiddag op de zaterdag,
waarbij de liederen terugkomen in een vesper op
zaterdag en in de zondagochtenddienst. Een vervolg op
de succesvolle liedmiddag en themadienst over het
thema ‘groen’ in Februari. Het thema is nog niet bekend
maar de Evangelielezing van het rooster is Johannes
14:23-29.
 
Op donderdag 29 mei vieren we Hemelvaart met
dauwtrappen, ontbijten in de kerk en aansluitend een
kort morgengebed (zie elders voor meer informatie over
aanmelden). In het morgengebed staat het slot van het
Lucasevangelie centraal: Lucas 24:49-53.

Druk!
Dat is het antwoord dat ik vaak krijg van 30ers en 40ers
als ik vraag hoe het met ze gaat. Het is niet voor niets dat
deze levensfase het spitsuur van je leven genoemd wordt.
Je wilt presteren op je werk en tegelijkertijd een leuke
partner, vriend, vriendin of ouder zijn. Misschien ben je
wel mantelzorger of ben je zelf ziek. Of ervaar je druk
omdat je leven is vastgelopen of omdat je je zorgen
maakt.
 
Wat houdt jou bezig en hoe blijf je in balans? Rond die
vraag organiseren we een informele ontmoeting voor alle
30ers en 40ers van onze Protestantse gemeente. 
De onderlinge ontmoeting staat voorop, waarbij we met
elkaar aftasten of er behoefte is aan een vervolg in welke
vorm dan ook.

Werkgroep Pastoraat
 
Iedereen die in deze leeftijdscategorie valt heeft een
persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst
op donderdag 22 mei van 20:00 – 21:30uur 
in De Schakel (Kerkpad 3). Val je net buiten de
leeftijdscategorie maar voel je je wel aangesproken? 
Dan ben je natuurlijk ook welkom. Graag wel even
aanmelden voor 16 mei: 06-19847998 of
domineewillemsen@gmail.com
 
Tot spreeks! 
Namens de werkgroep 
pastoraat,
ds. Rik Willemsen
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Uit de kerkenraad
Op donderdag 3 april kwam de kerkenraad weer bij
elkaar. De werkgroep vieringen, met o.a. Ria Ritsema en
Anneke Cusell, verzorgden de opening. Dat begon heel
creatief: in verschillende opstellingen zongen we alle
coupletten van het lied ¨De vreugde voert ons naar dit
Huis¨. We hebben áchter elkaar gezeten, tegenover
elkaar en in een kring. Met de vraag: maakt het wat uit
hoe je zit in de kerk? Het is een gedachte experiment:
helaas konden we niet echt in de kerk, maar het was leuk
om te merken dat het inderdaad uitmaakt. Het elkaar
kunnen aankijken of in de kring zitten geeft meer gevoel
van verbondenheid met elkaar. In groepjes van twee
spraken we over beelden van ons kerkgebouw.
Er waren een aantal aanduidingen, waarbij
¨ontmoetingsplek¨ en ¨Godshuis¨ het hoogst scoorden.
Er waren ook stemmen voor ¨Bron¨ en ¨huiskamer¨.
 
In gedachten liepen we rond in de Dorpskerk: zijn er
aandacht- en of verbeterpunten?  Er kwamen allerlei
opmerkingen: de kerk is mooi zoals hij is, er heerst een
kapel-sfeer, de zichtlijnen zijn prachtig als het licht naar
binnen schijnt, ´er gebeurt iets¨. En wat is orgelspel en
muziek belangrijk!
 
Er zijn ook kritische opmerkingen: het koor is rommelig
met stoelen en banken, een kleine voorganger zie je
bijna niet boven de liturgische tafel uitkomen, kan de kerk
nog wat ¨warmer¨ of sfeervoller aangekleed worden.
En hoe ontstaat de ¨sacrale ruimte¨ waar we naar
zoeken? Daar moeten we als gemeente zelf ook ons best
voor doen. We herinnerden ons nog de viering dat onze
predikant in het middenpad naar voren kwam en dat dat
echt verschil maakt in de manier waarop je als
gemeentelid betrokken bent. Ook de interactie onderling
maakt verschil in de beleving, zoals bij bijvoorbeeld de
vredesgroet.
 
Het was een heel boeiend gesprek, met een oogst waar
de werkgroep vieringen zeker mee verder kan. Het was
goed te horen dat veel gemeenteleden genieten van de
variatie in de vieringen. Op de oproep om mee te werken
aan de startdienst in september zijn geen aanmeldingen
gekomen. Dat roept de vraag op of een startdienst wel
nodig is in deze veranderende tijden, waarin er geen
sprake meer is van een afgebakend kerkelijk seizoen.
De kerkenraad ondersteunt het voorstel van de
werkgroep om de startzondag dit jaar over te slaan en
denkt graag mee over andere vormen van ‘jaarstart’ in
de gemeente.
We bedanken de werkgroep hartelijk voor deze creatieve
verkenning en voor al het werk dat zij verzetten. 
 

Deze avond is Angelique Rijlaarsdam, geestelijk verzorger
van Parnassia, onze gast. Zij vertelt ons naar aanleiding
van haar verslag over het bijzondere werk dat zij doet.
Dit afgelopen jaar zijn de pastores gestart met een
gespreksgroep ¨leven met een doodswens¨. Dat is zeer
intensief, deelnemers zijn dankbaar voor de aandacht in
hun lijden. Ook het ervaren dat ze er niet alleen in staan is
heel belangrijk. De grote ethische vragen en het moreel
beraad vragen veel van Angelique haar tijd. Inspiratie
haalt ze uit het poëziefestival, wat voor de 5e keer
plaatsvindt op Dijk en Duin.
Angelique heeft na 17 jaar besloten dat het tijd is voor
haar om verder te gaan. Per 1 september zal ze beginnen
als geestelijk verzorger bij het Dijklander-ziekenhuis in
Hoorn en Purmerend. Een andere werkomgeving met
andere aandachtsgebieden, waar ze erg naar uitziet.
Zij heeft 17 jaar geleden hier in de Dorpskerk haar
zending gekregen: predikant met een bijzondere
opdracht. Wij bedanken haar met een aardigheidje en
bloemen voor al haar inzet en betrokkenheid, ook bij
onze PKC, en wensen haar Gods zegen toe.
Zij wil graag op ons preekrooster blijven staan en haar
collega Anton Huisman stelt het op prijs om met onze
gemeente verbonden te blijven.
Dan zwaaien wij Angelique uit.
 
Daarna gaan wij over tot andere aardse zaken.
Het voorlopige jaarverslag van het College van Diakenen
ziet er prachtig uit en roept weinig vragen op.
Vanuit deze plaats veel dank voor het degelijke en
zorgvuldige verslag van Wim Kat.
Het voorlopig jaarverslag van het College van
Kerkrentmeesters is eveneens duidelijk en Willem Pool licht
een en ander nog toe. Hij is tevreden en noemt de goede
financiële positie van onze kerk. Ook aan betrokkenen
veel dank voor het keurig uitziende verslag.
Beide verslagen worden geplaatst in deze Over en Weer
en zullen daarna de definitieve goedkeuring ontvangen.
Aan de gemeenteleden die de kascontroles hebben
uitgevoerd wordt vanzelfsprekend ook dank uitgesproken.
 
Van de pastores horen we onder andere over de drukke
Paastijd en de zieken in de gemeente. Rik vertelt dat er
vanuit twee kanten verzoeken bij hem zijn gekomen van
jonge mensen die zich willen verdiepen in zingeving met
generatiegenoten. Zij vragen hem om mee te denken
hoe een en ander in Castricum gestart zou kunnen
worden. Wat fijn dat zij deze weg hebben gevonden!
Rik vraagt zich af of wij daar ook als kerkenraad achter
staan en aan kunnen bijdragen in ruimte en of geld.
Volmondig steunen wij deze initiatieven:
¨kerk in het dorp¨. 

vervolg op pagina 7
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Bijpraten over ons Beleid ‘Veilige kerk’
In juli 2022 is het beleidsstuk Veilige kerk vastgesteld voor
onze gemeente door de Kerkenraad. Dit was mede naar
aanleiding van de synode van 2019, waar gesteld werd
dat iedere gemeente zich moest beraden op de stelling:
Hoe zijn wij een veilige kerk. Deze stelling kwam voort uit
het feit dat er steeds meer meldingen waren binnen de
kerkelijk omgeving van grensoverschrijdend gedrag.
 
In ons beleidsstuk staan een aantal
preventiemaatregelen die inmiddels gerealiseerd zijn:
“Grensoverschrijdend gedrag willen we voorkomen met
de volgende maatregelen:

•   Het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
Gemeenteleden kunnen bij hem of haar terecht met
hun vragen, vermoedens en meldingen betreffende
een ‘veilige kerk’.

•   De kerkenraad zal vrijwilligers op een zorgvuldige
manier selecteren; zij houden zich aan de
vastgestelde gedragscode voor vrijwilligers.

•   Beroepskrachten (predikanten en kerkelijk werkers)
werken volgens een door de synode vastgestelde
gedragscode en overleggen een verklaring omtrent
gedrag.”

De diakenen vertellen dat er een vacature is voor de
werkgroep ouderen contact. Ook zijn zij nog steeds op
zoek naar een voorzitter voor de ¨Groene Kerk¨. De
kerkrentmeesters kijken uit naar de nieuwe
geluidsapparatuur, die 6 april in gebruik zal worden
genomen. De werkgroep pastoraat kampt wat met ziekte.
Op de uitnodiging voor de 30-40 jarigen op 22 mei zijn nu
al 8 aanmeldingen gekomen, heel fijn.
 
De werkgroep communicatie is bezig met het boekje over
de Dorpskerk en bereidt zich voor op een interview met
Rik of Eveline rond Pinksteren. Ook verzorgen zij de
actuele informatie in de media voor andere werkgroepen
die dat vragen.
 
De werkgroep groene kerk is blij met de prachtige
kerktuin. Het is fantastisch dat zich drie nieuwe vrijwilligers
hebben aangemeld om de tuin bij te houden. Bij
Stichting Welzijn zal een workshop worden gehouden over
tuinieren.
 
Jeugd en Jongeren laat weten dat het gaat om kwaliteit
in plaats van kwantiteit. Zij bereiden zich voor op
Palmzondag, waarbij alle kinderen van Castricum
welkom zijn. Het is fijn om te horen dat er weer vier klassen
van de Paulusburcht de Dorpskerk zullen bezoeken.
Gebouw en geloof liggen dichtbij elkaar. Rik heeft alle
Tabijn scholen inmiddels bezocht en onder het vak
¨burgerschap¨ heeft hij een ingang.

Deze werkgroep is uitgebreid met een gemeentelid, waar
we opnieuw heel dankbaar voor zijn. 
 
De kerkenraad stelt voor dat er op 22 juni na de viering
een gemeente-beraad zal plaatsvinden rond het thema
¨gezond en vitaal gemeente zijn¨, het eerste punt van
ons beleidsplan 2025-2028. Dit thema zal op 10 april in
een extra vergadering van de kerkenraad worden
ingeleid door de werkgroep die hiermee bezig is geweest.
Op12 juli zal dan de teamdag van de KR gehouden
worden. Deze dag zal onze aandacht gaan naar dit
beleidsplan, dat voor de zomer definitief vastgesteld zal
worden. Tevens evalueren we de manier waarop de
kerkenraad werkt.
 
Wat nog ter tafel komt:
Na de bijzondere dag in Kampen waar een delegatie
van onze gemeente enkele uren de vieringen verzorgde
bij het kerkasiel, wordt de vraag gesteld om op korte
termijn nogmaals Kampen te bezoeken. Er komt een
uitnodiging op de kerkapp. (zie ook pagina 23)
Ten bate van de kunstfietsroute zullen er in 2026 kort op
elkaar volgende exposities te zien zijn in de Dorpskerk.
 
Na deze vruchtbare vergadering gaan we naar huis en
nemen het Licht mee in ons hart.
 
Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Nu is het zo dat er in de synode van PK Nederland 2024 is
besloten dat alle vrijwilligers een VOG zouden moeten
hebben voor 1 juli 2025.
 
Wij hebben in het afgelopen Moderamen daarover met
elkaar en met onze vertrouwenspersoon gepraat. Wie
hebben een VOG in onze ogen nodig en hoe gaan wij
het regelen voor onze mensen. Want ga je een VOG
aanvragen voor bijvoorbeeld alle mensen die alleen een
bloemetje met Pasen en Kerst rondbrengen of koffiezetten
in de kerk. Voor deze vragen worden we gesteld en deze
zullen wij op een van de komende
Kerkenraadsvergaderingen bespreken.
 
Wij zijn in het Moderamen in samenspraak met onze
vertrouwenspersoon tot de conclusie gekomen dat wij dit
niet ¨an block¨ gaan invoeren zonder de gemeente
duidelijk in te lichten. Het lijkt ons een goede zaak om het
invoeren van de VOG  gefaseerd te doen.
Wordt vervolgd.
 
Mineke Ramaker-Cretier, scriba
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Kerk in het dorp: waar zijn die hoedjes voor?
Een zonnige woensdagmorgen. Een strakke planning, 
elk half uur een nieuwe klas in de kerk. Ze hebben
grondig hun huiswerk gedaan in de archieven van 
Oud-Castricum voor het thema ‘stadsmakers’. Hoe zijn
dorpen en steden ontstaan en hoe ontwerp ik een
nieuwe stad? Een kerk mag natuurlijk niet ontbreken in
een stad maar dan moet je natuurlijk wel weten wat de
functie is van een kerk. Wat doen de mensen daar
eigenlijk? Dat kwamen de kinderen van groep 4, 5 en 6
onderzoeken. Aan de buitenkant konden we goed zien
hoe de verschillende onderdelen van de kerk zijn
ontstaan. En binnen in de kerk was ook genoeg te
beleven. De grafzerken, de preekstoel en het doopvont
zijn favoriet! Ons 500 jaar oude doopvont lokt mooie
gesprekken uit over de betekenis van de doop. Sommige
kinderen weten dat ze zelf gedoopt zijn of hebben wel
eens een doop meegemaakt. Ook de collectezakken
roepen vragen op. ‘Dominee, waar zijn die hoedjes voor?’
Met de laatste groep eindigen we weer op het kerkhof.
Een plek waar veel verhalen naar boven komen over
oma’s en opa’s die ook begraven zijn. Een meisje kijkt wat
rond naar de grafstenen en komt dan naar me toe:
‘Is Dieuwertje Blok hier ook ergens?’

Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. 
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.
 
Beschikbaarheid pastores
Bij afwezigheid van één van de pastores kan jong en oud
contact opnemen met de wel aanwezige pastor.
De pastoraattelefoon is uiteraard ook beschikbaar.
 

Maal en Verhaal
Als u dit leest is de Maal en Verhaal van 14 april alweer
voorbij. De volgende Maal en Verhaal is op
maandag 26 mei. We beginnen in De Schakel om 18.30
uur; de deuren van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur.
Dan kunnen we weer genieten van het heerlijke eten van
Arjan, luisteren naar een mooi verhaal en elkaar
ontmoeten. De kosten zijn nog steeds € 8,00.
Voor de agenda’s: De volgende 
Maal en Verhaal is op 23 juni 2025.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 22 mei bij Han van
Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178, of via de email:
jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 22 mei) doorgeven. Als u dat
vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de
maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs
gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.
En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, 
wilt u dan zelf vervoer regelen?
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Godshuis en ontmoetingsplek
‘Toon mij je kerkgebouw en ik zal je zeggen hoe je liturgie
eruitziet’, is een geliefde uitspraak van prof. 
dr. Marcel Barnard, emeritus hoogleraar Praktische
Theologie/Liturgiewetenschap. De ruimte waarin
kerkdiensten gevierd worden, doet volop mee in de
liturgie. Het was waardevol om hierop met de kerkenraad
te bezinnen (zie ook: verslag kerkenraad). Van alle
mogelijke functies van het kerkgebouw kwamen de
begrippen ‘godshuis’ en ‘ontmoetingsplek’ als winnaars
uit de bus. Het kerkgebouw als godshuis waar mensen
elkaar ontmoeten in de ontmoeting met God. 
Een sacrale ruimte waar ook het sociale aspect van
gemeente-zijn hoog in het vaandel staat.
We realiseren ons dat de begrippen ‘godshuis’ en
‘ontmoetingsplek’ ook kunnen conflicteren. Zo vindt de
één het gezellig om voor de dienst gezellig bij te praten
maar staat dit een ander in de weg om de heiligheid van
het godshuis te beleven. Met de oogst van deze
bezinning in het achterhoofd gaan we de komende tijd
naar de vieringen kijken en maken we aanpassingen
waar nodig. Uiteraard niet zonder uw inbreng. Aarzel dan
ook niet om uw ervaringen met ons te blijven delen.
 
Samen Bijbellezen
Op woensdag 6 mei gaan we om 10:00 uur weer 
Samen Bijbellezen. We buigen ons over de teksten van
zondag 11 mei. Numeri 27: 12-23 en Johannes 10:22-30
gaan over leiderschap en herderschap in de tijd van
Mozes en in de tijd van Jezus. Wat hebben deze woorden
ons te zeggen? Daarover gaan we het met elkaar
hebben. Iedereen is van harte welkom, nieuwsgierigheid
is belangrijker dan Bijbelkennis. Graag wel even vooraf
aanmelden bij ds. Rik Willemsen.
 
Koffie met noten: verzoeknummers
We sluiten het seizoen van ‘koffie met noten’ af met een
bijeenkomst waarvoor u zelf een lievelingslied kunt
aandragen: de verzoeknummer-editie. Bij ‘koffie met
noten’ staan liederen uit het Liedboek en andere bundels
centraal. Uw lievelingslied gaan we niet alleen met elkaar
zingen maar we gaan er ook over in gesprek. Welke
betekenis heeft dit lied voor u? En wat roept het bij
anderen op? Kerkmusicus Lisette van Veluw verzorgt het
muzikale gedeelte. 
Ds. Rik Willemsen is mede-gespreksleider.
Op woensdag 14 mei om 10.00 uur
bent u weer van harte welkom in
De Schakel. Er is plek voor maximaal
10 deelnemers. Verzoeknummers
en aanmelding kunnen naar 
ds. Rik Willemsen.

Vanuit de werkgroep vieringen
Hemelvaart: dauwtrappen, ontbijt en morgengebed
Op 29 mei, Hemelvaartsdag, maken we traditiegetrouw
vroeg in de ochtend om 7:00 uur een wandeling. 
We verzamelen op het PWN parkeerterrein aan de
Geversweg en gaan met elkaar op pad. In de stilte van
de ochtend bezinnen we ons op een passende tekst of
vraag. Aansluitend ontbijten we om 8.15 uur in de
Dorpskerk. Iedereen is hiervoor hartelijk uitgenodigd! 
Ook als je niet wandelt, kan je mee ontbijten. 
Om 9:00 uur vieren we met elkaar een morgengebed.
Je kunt je opgeven zowel voor de wandeling als voor het
ontbijt. Vooral dat laatste is noodzakelijk in verband met
de catering. Opgeven kan bij ds. Rik Willemsen.
 
Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Actualisering
beleidsvisie
Richtinggevend advies
‘Gezond en vitaal gemeente zijn’ gereed
 
Zoals eind vorig jaar aangekondigd heeft een werkgroep
zich de afgelopen maanden gebogen over de vraag hoe
we ook in de toekomst een gezonde en vitale gemeente
kunnen zijn. Het maakt onderdeel uit van de actualisering
van onze beleidsvisie. Daarbij zijn een aantal
onderwerpen uitvoerig aan de orde gekomen.
Zo is gekeken naar het vrijwilligersbeleid en prioritering
van onze werkzaamheden binnen de PKC.
Ook hebben we aandacht besteed of samenwerking met
andere PKN gemeenten en/of andere organisaties
behulpzaam kan om zijn gezond en vitaal te blijven.
Tot slot hebben we nagedacht voor welke taken inhuur
een optie zou kunnen zijn als er geen andere oplossingen
voorhanden zijn.

Dat alles hebben we bezien vanuit de optiek van een
duurzaam financieel beleid. Op 10 april heeft de
Kerkenraad al naar het richtinggevend advies gekeken.
Op zondag 22 juni (na de kerkdienst) willen we als
werkgroep het advies presenteren en u bijpraten over de
stand van zaken. Er is dan ook voldoende ruimte voor het
stellen van vragen. Het advies is terug te lezen op onze
website. Op aanvraag kunt u een gedrukt exemplaar
ontvangen via de scriba.
 
Namens de werkgroep Gezond en Vitaal,
Arnold Faber (coördinator visie en beleid)
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Kerktuin
Vanaf maart wordt er weer volgens een rooster met
regelmaat in de kerktuin gewerkt om de vleugeltjes van
de esdoorn en de andere ongewenste kruiden te
verwijderen. Vooral de vleugeltjes zijn erg vasthoudend
en blijven steeds in grote getale opkomen. Onze groep is
met drie mensen gegroeid tot negen medewerkers. Daar
zijn we uiteraard heel blij mee.

Het is inmiddels Kerst- en Kersttijd geweest, ook in de tuin,
wat zichtbaar was door de bloeiende kerstroos en de
sneeuwklokjes op de overgang naar de Veertigdagentijd.
Door het zachte weer bloeiden in het vak van Pasen al
heel vroeg de muurbloemen, zodat het leek of ze niet
gestopt waren met bloeien.
 
Ook het bankje werd al vroeg weer op zijn plekje gezet
om bezoekers uit te nodigen even in de kerktuin te zitten
en te kijken. Helaas was het binnen de kortste keren
ondergepoept, zodat ook in de komende tijd af en toe
een flinke schoonmaak beurt niet overbodig zal zijn.
De bordjes zijn aan het verbleken en op het moment van
schrijven is een aantal schoongemaakt en opnieuw
beschreven.
Ook weten we op dit moment nog niet welke planten de
winter met alle regen hebben overleefd. Als u dit leest zal
dat ongetwijfeld duidelijk zijn en moeten we weer op
speurtocht om de juiste planten te vinden voor de
plekken waar de gaten zijn gevallen.

De hyacinthen bloeiden eind maart al volop en de
herfstcrocussen hadden toen blad. Het juffertje in het
groen heeft zichzelf uitgezaaid en we zijn benieuwd wat
daarvan goed zal uitgroeien. De tulpen hebben het
steeds zwaar te verduren vanwege gravende katten op
die plek en de poging om ze aan te vullen in het najaar is
niet gelukt.
In het vak van de Veertigdagentijd is alles wel weer
opgekomen. De viola labradorica bloeide al weer met
een paars bloempje, de kleur van bezinning, op het
moment van schrijven.       
 

Begin april, toen de foto van het vak van Pasen is
gemaakt, bloeiden er al vijf soorten planten:
de narcissen bloeiden al volop, de muurbloemen
bloeiden nog steeds, het wildemanskruid begon te
bloeien, de sleutelbloemen waren al in feesttooi en heel
voorzichtig liet ook de klaverzuring een heel bescheiden
bloemetje zien. De Paasjubel in de tuin liep duidelijk op
de tijd vooruit, maar dat hebben we gelukkig niet in de
hand.
 

Namens de werkgroep Groene Kerk,
Leny Witte-de Raat
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                                   Waar eens de bommen vielen staan wij nu op het plein.
                                   Toen was er oorlog in het land, mijn opa was nog klein.

                                   De mensen hadden honger. De stad stond toen in brand.
                                   De oude stad is er nu niet meer. Ik pak gauw vaders hand.

                                   Waar vroeger opa’s huis stond, staan hoge flatgebouwen.
                                   We staan hier bij een heel groot beeld van mannen en van vrouwen.

                                   Zij zijn de oorlog ingegaan en nooit meer teruggekomen.
                                   Je denkt alleen: ‘Ik hoop dat mij dat nooit zal overkomen’.

                                   Er komen steeds meer mensen bij. Het is nu kwart voor acht.
                                   Ze spelen droevige muziek. De mensen praten zacht.

                                   De kerkklok luidt en mensen in een lange rij
                                   met bloemen en met kransen lopen ons stil voorbij.

                                   Het is acht uur. De straatlantaarns gaan aan.
                                   Er wordt op een trompet gespeeld We blijven doodstil staan.
 
                                   Het is nu twee minuten stil. De vogels zijn te horen
                                   en ’t klapperen van de vlag halfstok vanaf de hoge toren.

                                   Ik denk aan oorlogen ver weg, aan pesten en zo meer.
                                   Een man moet heel erg huilen. Opeens roept hij: ‘Nooit weer!’

                                                       
                                                      (Anneke van Wijngaarden, eerder verschenen in Trefwoord)

Bron: Raad van Kerken in Nederland

4 mei
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Armoede in de gemeente Castricum
(bron Zaffier 2023)
Financiële zekerheid biedt volwassenen de gelegenheid
om deel te nemen aan activiteiten, anderen te
ontmoeten en een sociaal netwerk te kunnen opbouwen.
Zonder financiële zekerheid kan men zich niet inzetten
voor een ander en actief deelnemen aan de
maatschappij. Minimahuishoudens hebben een inkomen
tot 120% van het Wettelijk sociaal minimum.
 
Uit onderzoek blijkt dat geldzorgen, schulden en armoede
een negatieve invloed hebben op zowel fysieke als
mentale gezondheid. Het risico op chronische ziekten en
psychische aandoeningen - en daarmee de zorgvraag
en kosten- neemt toe wanneer het inkomen lager is.
Alleenstaande ouderen met een chronische ziekte en
een laag inkomen en echtparen met kinderen hebben
de meeste moeite met rondkomen.
 

•   Onvoldoende gebruik van de bestaande regelingen:
65% van alle minima gebruikt 3 of minder regelingen.

•   Onzichtbare armoede: 569 huishoudens zijn in beeld,
nog eens 242 huishoudens maken geen gebruik van
gemeentelijke ondersteuning maar vallen wel binnen
de groep met een inkomen tot 120% van het Wettelijk
sociaal minimum. Naast de genoemde huishoudens
maken 299 huishoudens gebruik van de bijstand

•   85% van minimahuishoudens heeft langdurig een
minimuminkomen (3 jaar of langer).

•   Minimaproblematiek: 29% maakt gebruik van WMO-
voorzieningen, 7% van schulphulpverlening, 31% van
jeugdhulp op huishoudniveau.

 
Het Noodfonds heeft een flyer ontwikkeld om mensen, die
vaak uit schaamte geen gebruik maken van
gemeentelijke ondersteuning, attent te maken op de
mogelijkheden van het Noodfonds om te helpen.
 
De flyers liggen op de tafel achterin de kerk. Kent u of
vermoed u iemand die financiële problemen heeft,
neemt u dan gerust een flyer mee om deze aan hem/
haar te geven.

Armoede in de gemeente Castricum 
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Voor de jeugd

Teens Group
De (kinder)champagne werd ontkurkt en Willem had
heerlijke scones gebakken. Proost op Pasen! Hoewel het
op 11 april nog geen Pasen was, vierden we het toch al
een beetje met elkaar. We lazen het opstandingsverhaal
uit Matteüs en probeerden ons te verplaatsen in de
verschillende personen. Wat is de reactie van de
vrouwen? Van de bewakers? De hogepriesters? 
Jezus’ vrienden? En hoe zou jij reageren?
 
Matteüs laat het opstandingsverhaal eindigen met een
prachtige belofte: ‘Ik ben met jullie, alle dagen’. 
Hoe houden wij die belofte levend? Als je iemand moet
missen helpt het om een tastbare herinnering aan
diegene te hebben. Een mooi sieraad, een dierbaar
voorwerp, een foto. Met een mooi woord heet dat een
‘memento’. We gingen creatief aan de slag om een
‘memento’ te maken voor de opgestane Jezus. 
Op zogenaamde ‘happy stones’ schilderden we onze
eigen Paasbelofte. De steen die was weggerold werd zo
onze herinneringssteen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is dit seizoen nog Teens Group op vrijdag
9 mei en 13 juni. Noteer ook zondag 29 juni in je
agenda. Dan brengen we een bezoek aan het 
Corrie ten Boomhuis in Haarlem Graag tot dan!

Fotocollage happy stones Teens Group

Kind en Kerk
We hebben zondag 13 april weer fijn Palmpasen gevierd
met elkaar. Er waren veel kinderen (met ouders of 
opa/oma) gekomen en er was een mooi groepje tieners
dat kwam helpen, fantastisch.
We hoorden eerst het verhaal van Jezus, de intocht in
Jeruzalem. Hij reed op een ezeltje en alle mensen waren
blij en zongen hem toe en zwaaiden met palmtakken en
legden hun mantels op straat zodat Hij over een mooi 
"tapijt" kon rijden. De mensen dachten dat Jezus hun
nieuwe koning zou worden. Maar er zou eerst nog iets
naars en moeilijks gebeuren voor Jezus een bijzondere
koning voor de hele wereld zou worden.
 
Daarna versierden we de palmpasenstokken met slingers
van ronde zoutjes, zakjes met dropcenten, 
chocolade-eitjes en mandarijntjes en bovenop kregen
we een mooi broodhaantje met een groene kuif.
Daarmee liepen we een rondje om de kerk, vòòr we daar
naar binnen gingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En we zongen erbij:
 
Met een stok in mijn hand,
ga ik naar een fijn land! 
palmpasen, palmpasen(4×)
 
Daarna volgden nog 4 coupletten. Zo zingend liepen we
de kerk binnen en alle mensen zongen mee. Vóór in de
kerk, op de treden, mochten we zitten met de mooie
palmpasenstokken in de hand en dat zag er heel vrolijk
uit!
 
Veel dank aan ieder die geholpen heeft om van deze
Palmpasen weer een mooi feest te maken!
 
namens Kindenkerkgroep,
marjanq
 
zondag 20 april is het 1e Paasdag, dan is er geen
kinderdienst maar zijn kinderen welkom achter in de kerk.
11 mei is de volgende kinderdienst.
8 juni is het 1e Pinksterdag, ook met kinderdienst
6 juli sluiten we het seizoen feestelijk af met een picknick.
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“De kerkmuren mogen van mij
wat lager worden”

U heeft in het vorige nummer van Over en Weer kunnen lezen dat onze predkant Rik Willemsen onlangs is geïnterviewd
door een studente journalistiek van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede). Rik wil het resultaat graag met u en jullie
delen en wij heben daar uiteraard graag ruimte voor vrijgemaakt in deze Over en Weer.

De redactie

In eerste instantie volgde Rik Willemsen in de voetsporen
van zijn vader. Hij koos voor een carrière in bedrijfskunde
en ICT. “Ik heb vijftien jaar in het bedrijfsleven gewerkt als
bedrijfskundig consultant in ICT-projecten”, vertelt hij.
Naast zijn werk ging hij wel altijd nog naar de
protestantse kerk. Hij groeide op tussen twee
geloofsrichtingen: zijn moeder is protestants, zijn vader
katholiek. Met zijn moeder als aanjager binnen het gezin,
ging hij als kind al naar de protestantse kerk. “Mijn vader
die had en heeft niet zo heel veel met geloof, maar die
vond het wel best, dus die ging graag mee naar de
protestantse kerk.”
 
Een nieuwe entree
Toch ging hij niet altijd naar de protestantse kerk. Rond
zijn achttiende bleef zijn geloof een tijdje op de
achtergrond. “In die tijd had ik een vriendinnetje die naar
een evangelische kerk ging. Dat vond ik toen echt een
hele leuke, dat was echt zo'n megakerk, met veel jonge
mensen en een band. Voor mij was dat toen weer een
soort entree in het kerkelijk leven.” Hierna bloeide het
geloof in zijn leven weer helemaal op. Na zijn studie
Bedrijfsinformatiesystemen verhuisde hij naar Amersfoort,
waar hij zich weer aansloot bij de protestantse kerk. “In
die kerk hadden ze altijd heel veel cursussen. De Alpha-
cursus bijvoorbeeld, een soort starterscursus voor als je je
aan het oriënteren bent op het christelijke geloof.” Deze
cursussen wekten een diepe interesse in het christelijk
geloof bij hem op. Hij wilde nog meer verdieping.
“Bijbelstudie in de kerk was niet op het niveau dat ik
wilde. Toen ben ik een beetje om me heen gaan kijken,
en dacht ik: de studie theologie biedt ook de vakken als
een soort losse modules aan. Dus je kon gewoon zeggen,
ik wil graag het vak Nieuwe Testament volgen, en dan
ging je een paar weken dat vak volgen.”
 

Dominee Rik Willemsen over zijn passie om het christelijk geloof door te geven
 
“Sommige predikanten hebben echt een moment van: toen kwam er licht uit de hemel en toen wist ik het, dat
had ik niet.” Dominee Rik Willemsen begon als bedrijfskundig consultant in ICT-projecten, nu is hij predikant.
Het is een ‘uit de hand gelopen hobby’, zoals hij het zelf noemt. Het begon allemaal met Bijbelstudies in de kerk,
en het eindigde met een masterdiploma theologie. Nu is hij al drieënhalf jaar predikant
van de Protestantse Kerk Castricum. “Het is mijn passie om het geloof door te geven en voort te leven.”
 
Door: Marinka Jonker

Al snel werd Willemsen door de kerk gevraagd om zelf
een cursus te geven. Niet veel later vroeg de kerk of hij
een dienst wilde leiden in een verzorgingstehuis. “Ik
dacht: dat wil ik best wel doen. Dus zo rolde ik er een
beetje via het vrijwilligerswerk in”, legt hij uit. Een
spannend verhaal zoals andere predikanten hebben,
heeft hij naar eigen zeggen niet, maar: “ik had wel toen ik
die dienst in dat verzorgingstehuis deed, dat ik dacht van
hé, maar hier gebeurt wel iets”.
 
    "Het is niet een soort spreekbeurt die je houdt,
     maar het is echt, je vertelt je verhaal,
     je zingt liederen,
     en mensen worden op
     de een of andere manier geraakt."
   
Kiezen tussen twee werelden
Toen het tijd was voor zijn stage begon het vuurtje echt
te lopen. “Op dat moment ben ik het steeds leuker gaan
vinden. Dan leer je het vak van predikant echt kennen.”
De stage vergrootte zijn interesse in een baan als
predikant, wat er tegelijkertijd voor zorgde dat hij het
steeds lastiger vond om te kiezen tussen de twee
werelden. “Ik was helemaal niet ontevreden bij mijn oude
werk, want dat denken sommige mensen dan, maar dat
had ik helemaal niet.”
Een hele tijd heeft Willemsen erover nagedacht om
parttime als predikant te werken, naast zijn baan als
bedrijfskundig consultant. Toch merkte hij al snel dat hij
dat niet wilde. “Ik heb een tijdje vakantievervanging
gedaan voor iemand toen ik nog bij mijn oude werkgever
werkte. Toen zat ik in een vergadering en zag ik op mijn
telefoon dat er een begrafenis aan zat te komen.

vervolg op pagina 15
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vervolg van pagina 14

Ik dacht: ik kan dat in mijn hoofd gewoon niet scheiden”,
peinsde hij. “Het zijn zulke verschillende werelden. Ik kan
niet én met computersystemen bezig zijn en met een
melding van een overledene, en dan schakelen. Dat
vond ik te ingewikkeld.” Dus besloot hij de knop om te
zetten. Hij ging op zoek naar een baan als predikant.
“Dat was best wel heftig.”
 
Op zoek naar de juiste plek
Willemsen woonde toentertijd al vijftien jaar in Amersfoort.
“We waren daar gesetteld, helemaal happy en we
hadden leuke mensen om ons heen. En je weet dat als je
als predikant aan de slag gaat, dat je ook wel op andere
plekken terecht kunt komen.” In en rondom Amersfoort
kon Willemsen geen plek in een kerk vinden die bij hem
paste. “Dan moet je iets verderweg kijken. Toen is het
Castricum geworden.” Daar voelde hij zich meteen thuis.
“Ik zit echt goed op mijn plek.”
Hoewel de evangelische kerk voor Willemsen een nieuwe
entree in het kerkelijk leven was, is het toch niet de kerk
die bij hem past. “Wat ik merkte in de evangelische kerk is
dat het vaak wat te eenzijdig voor mij was. Jezus staat er
heel erg centraal en er worden bijvoorbeeld heel weinig
Bijbelboeken gelezen die niet over Jezus gaan. Terwijl ik
altijd wel een brede blik van de hele Bijbel in het vizier wil
hebben.” Daarom koos hij opnieuw voor de protestantse
kerk, en nu als predikant. “Het is de kerk waarin ik ben
opgegroeid. Het is bekend, de liederen zijn bekend, en
de manier waarop zo'n dienst gaat is bekend.”
 
Persoonlijke God
Het Christelijk geloof in het algemeen vindt Willemsen iets
wonderlijks. “Ik vind het een heel persoonlijk geloof. In
Jezus komt God heel dichtbij, als mens op aarde. Dat blijf
ik eigenlijk heel bijzonder vinden. Dat God zich op die
manier laat kennen als een van ons die hier heeft
rondgelopen en die boos is geweest, die gehuild heeft,
die verliefd is geweest.” Vol passie vertelt hij over de
menselijke verhalen uit de Bijbel: “Er staan veel verhalen
in van mensen die onderdrukt worden of die het niet
meer zien zitten, en toch zit er steeds weer een omkeer in.
Er is iemand die je ziet, er is iemand die in jou gelooft.”
 
Willemsen heeft een boek bij zich met de titel: Een God
die in mij gelooft. “God heeft niet de aarde geschapen
en daarna gedacht van nou, veel plezier ermee”, zegt hij
met een lach. “Hij is zich eigenlijk altijd om ons blijven
bekommeren, dat zie je in de oude verhalen al. Het volk
in de woestijn, dat toch eigenlijk steeds weer gered wordt.
En steeds weer een uitgang geboden wordt uit
onderdrukking.” Hij vertelt dat deze bevrijdingsverhalen
een soort ‘heartbeat’ zijn.

“Iemand die het niet meer ziet zitten of iemand die
helemaal verloren is, maar dan toch ergens op een
gegeven moment het licht weer ziet.
In die zin is Hij toch een persoonlijke God.”
 
Voor Willemsen is God iemand die zich laat zien in de
levens van mensen. Een God die hoog in de hemel aan
knoppen zit te draaien? Daar gelooft Willemsen niet in. “Ik
geloof in een God die heel persoonlijk is, en daarom in
anderen herkenbaar kan zijn. Ik geloof er ook heel erg in
dat tussen mensen God kan gebeuren.” Willemsen
benoemt dat hij dit tijdens gesprekken met mensen of
tijdens bijzondere ontmoetingen voelt. “Ik duid dat altijd
wel als een God die dichtbij is, die in de mensen, tussen
de mensen ook werkzaam is.” Soms vertellen mensen
opeens hun verhaal. “Dat je denkt, waarom vertelt
iemand dit nou aan mij? Of andersom, waarom stel ik
nou opeens deze vraag aan een wildvreemde?”
 
Lichtpunten
Gods aanwezigheid speelt tijdens de adventsperiode een
grote rol voor Willemsen. Tijdens deze periode stelt hij
zichzelf en anderen de vragen: wat zijn de lichtpunten in
jouw leven? En waar kan je je aan optrekken? “Het is een
kwestie van mogelijkheden zien en het licht ook zien in
het duister. Dat vind ik zo mooi aan de adventsperiode.
Het is eigenlijk letterlijk de donkere dagen voor kerst
oplichten.” Hij probeert mensen het besef te bieden dat
iemand ze ziet. “Ik zie jou, en niet alleen ik als persoon,
maar ook als kerkelijke gemeente staan we om iemand
heen.” Hij legt uit dat het niet altijd lukt om mensen de
lichtpuntjes in hun leven te laten zien. “Dan heeft het op
het moment zelf misschien niet heel veel effect, maar op
een gegeven moment kan diegene wel terugkijken en
denken: toen ben ik gedragen door de mensen en
misschien ook wel door God.”
 
Toekomst
Willemsen hoopt dat de kerk in de toekomst opener zal
zijn naar de rest van de maatschappij toe. “Ik vind wel
dat de kerk een eigen wereldje kan zijn. De kerk is toch
veel met zichzelf bezig. Terwijl ik denk, volgens mij is het
veel interessanter om te kijken naar: welke vragen leven
er eigenlijk in een dorp of in een stad? En hoe kunnen we
nou breder aanwezig zijn in zo’n gemeenschap? De
kerkmuren mogen van mij wat lager worden.” Hij legt uit
dat de drempel vaak toch te hoog is. “Ik vind omzien
naar elkaar een belangrijke waarde of barmhartigheid, al
is dat een beetje een kerkwoord. Dus oog hebben voor
de ander, en voor de zwakkere vooral.”
 
vervolg op pagina 16
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vervolg van pagina 15
 
“Mijn droom als predikant is denk ik dat kerken zich wat
meer gaan richten op: waar doen we het nou eigenlijk
voor? En waar gaat het nou eigenlijk om? Gaat het nou
om het instituut of om de kerk? Of gaat het nou om de
boodschap die je verkondigt?” Willemsen betoogt dat we
de kerk als instituut wat minder belangrijk moeten maken.
Wat minder regeltjes en minder duidelijke
machtsverhoudingen, legt hij uit. “Ik wens dat de kerken
zich wat meer bezig gaan houden met waar Jezus voor
heeft geleefd, en zich daardoor ook wat meer in de
maatschappij gaan bewegen. Iets minder intern.”
Hij vertelt dat de kerk krimpt, en in de regio Noord-Holland
al helemaal. “Dan is het een hele natuurlijke reactie om
je daar dan heel erg zorgen over te maken, maar dan ga
je je heel erg naar binnen keren, terwijl je ook wel naar
mogelijkheden zou kunnen kijken, andere vormen.”
Willemsen droomt ervan dat het tij op tijd gaat keren.
“Ik geloof niet dat de kerk zo groot wordt als vroeger,
maar ik hoop wel dat we vooruit blijven kijken en
niet terug.”

Dominee Rik Willemsen is sinds september 2021 predikant
van de Protestantse Kerk Castricum (de Dorpskerk).
Hij is geboren in 1981 in Gräfelfing, Duitsland. Zijn vader is
een Duitse katholiek en zijn moeder een Nederlandse
protestant. Hij studeerde in Amsterdam, waarna hij
bedrijfskundig consultant voor ICT-projecten werd.

Nu is hij predikant. Wat begon als hobby is nu zijn baan.
Hiervoor verhuisde hij met zijn vrouw en kinderen van
Amersfoort naar Castricum.

De Protestantse Kerk Castricum bevindt zich in de
Dorpskerk in Castricum. De kerk werd gebouwd rond de
twaalfde eeuw. Vanaf de reformatie is de Dorpskerk een
protestantse kerk. Sinds 1 januari 2006 houdt de
Protestantse Kerk Castricum hier haar diensten.
Daarnaast werden er diensten gehouden in de
Maranathakerk tot 2018. Sindsdien is de Dorpskerk
het enige protestantse kerkgebouw in Castricum.
De PKC ontstond vanuit een fusie tussen de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente
Castricum.
De geloofsgemeenschap staat sinds de fusie open voor
een breed publiek.
 

Ontruimingsplan
Beste gemeenteleden,
 
Al een tijdje zijn we bezig met het herschrijven van een
ontruimingsplan bij calamiteiten voor ons kerkgebouw.
Nu is het in die honderden jaren dat het gebouw er staat,
naar ons weten, geen enkele keer noodzakelijk geweest
om te ontruimen, maar we moeten er wel op voorbereid
zijn dat het ooit kan gebeuren.
 
Een onderdeel van het kunnen ontruimen is de noodzaak
dat er hulpverleners zijn. Talin heeft onlangs haar
EHBO-diploma behaald, maar we zijn daarnaast ook op
zoek naar hulpverleners. Om een ontruiming goed te
begeleiden zijn die onmisbaar en vandaar deze oproep.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen
bij een calamiteit.
 
In de basis gaat het dus om een redelijk passieve taak,
het enige wat nodig is, is dat je bij een calamiteit precies
weet wat er moet gebeuren en er direct kunt staan.
Zoals het ontruimingsplan er nu uitziet komt het erop neer
dat je als hulpverlener de menigte naar buiten begeleidt.
Veel meer dan dat is het niet. 

Het concept ontruimingsplan is inzichtelijk, maar nog niet
compleet. De definitieve vorm en inhoud willen we
namelijk graag met de hulpverleners samen tot stand
brengen. 
 
Heb je interesse of wil je graag wat meer informatie,
meld je dan aan bij 1 van de CvK leden.
Ben je gelijk enthousiast, dan kun je direct mailen
naar pepijnstel@gmail.com
 
Met vriendelijke groet namens het CvK,
 
Pepijn Stel
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Toelichting Jaarrekening 2024 van de
Protestantse Gemeente te Castricum

Toelichting Balans 2024 ( x euro 1) Protestantse Gemeente te Castricum
De PKN Utrecht (FRIS) hanteert waardering tegen actuele waarde.
 
Er werd een legaat van € 317.000 ontvangen.

Gebouwen                                                                                                                           
De Dorpskerk is als rijksmonument altijd op nihil gewaardeerd. De verzekerde waarde is € 5.200.000. De Schakel is na
grondige renovatie in 2020, door makelaar van der Borden ruw geschat op ca. € 480.000. De waardering ad € 450.000
is derhalve conservatief. WOZ waarde ontbreekt vanwege geen aanslag.

Beleggingen
De nominaal 600.000 Rabo Certificaten a 6,5 % worden gewaardeerd tegen beurswaarde
( 1,1062). De koers- gemiddelde aankoopprijs 1,2162- van de certificaten fluctueert, gezien het risicodragend karakter
ervan, behoorlijk, o.a. afhankelijk van inflatie, rentestand en geopolitieke spanningen.  Daarom wordt de, in 2024
positieve, waardenfluctuatie niet geboekt als directe vermogensmutatie, maar als Reserve RABO Certificaten. Het is
een langetermijn belegging. Vooralsnog is de gang van zaken bij RABO uitstekend.                                                           
                                                                                                                                                          
Begrafenisfonds
Het Begrafenisfonds ad € 292.413 is niet direct van invloed op de resultatenrekening. Ontvangsten worden
toegevoegd en uitgaven in mindering gebracht. Op basis van PKN  richtlijnen, blijkt het fonds ruim voldoende om alle
toekomstige uitgaven te dekken.

Onderhoudsfonds
Ultimo 2023  bedroeg  de onderhoudsreserve € 96.863. Ten laste van de resultatenrekening wordt elk jaar € 12.000
toegevoegd. Begin 2024 is de grote restauratie van het Müllerorgel en de glas in lood ramen afgerond. In 2024 werd
per saldo € 33.468 uitgegeven, waardoor € 75.395 resteert. Aangezien thans, na voegwerk kerkgebouw, geen grote
onderhoudsprojecten noodzakelijk lijken, voldoende.
 

Toelichting resultatenrekening 2024 ( x euro 1)                                                            

Vaste Vrijwillige BijdragenDe VVB bijdragen vertonen reeds jaren een dalende lijn, met name door overlijden van
leden. Ruim 80 procent wordt opgebracht door 67-plus leden. Derhalve mag verwacht worden dat deze dalende lijn
zich de komende jaren nog zal voortzetten. De VVB-ontvangsten in 2024 zijn echter verrassend veel  hoger dan
begroot.  

De rente- inkomsten bedroegen dankzij gestegen rente € 77.000, waarvan € 39.000 Rabo certificaten. De kosten
kerkelijk werker waren veel lager dan begroot vanwege verrzekeringsuitkering voor ziekteverzuim, wat gelukkig thans
niet meer het geval is. 

De jaarlijks terugkerende onderhoudskosten komen ten laste van het jaarresultaat onder klein onderhoud. Onder klein
onderhoud worden ook de telefoon en internet uitgaven geboekt.    
 
Onderhoudskosten die niet jaarlijks terugkomen komen ten laste van het Onderhoudsfonds
(zie toelichting balans).

vervolg op pagina 18
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vervolg van pagina 17
 
De Bestuurskosten betreffen uitgaven verband houdend met kerkenraad, kerkrentmeesters, Actie Kerkbalans incl.
follow- up en salarisadministratie.
De uitgaven voor energie zijn als gevolg van lagere prijzen veel lager t.o.v. 2023.       
De kosten van informatie, o.a. Over en Weer, waren fors hoger dan begroot door voortzetten kerkapp en
modernisering website.

Sinds september 2023 is Talin onze koster. Noodzakelijk vanwege stoppen van de vrijwilligers vanwege leeftijd.

Conclusie: De begroting 2024 toonde een exploitatieverlies van € 17.500. Het gerealiseerde exploitatieresultaat 2024 is
verrassend € 13.337 positief, het gevolg van hogere VVB inkomsten, omvangrijke giften, hogere rente- inkomsten en
lagere kosten kerkelijk werker.
Echter in belangrijke mate incidenteel van karakter. De financiële positie is goed!

Willem Pool, administrateur, maart 2025
 

Het kascontroleteam heeft een goedkeurende verklaring afgegeven aan de kerkenraad, die op 3 aprll 2025
de jaarrekening 2024 voorlopig heeft goedgekerud. 
Vragen dan wel opmerkingen kunnen tot 10 mei a.s. gericht worden aan Willem Pool, e-mail : willem.pool@ziggo.nl of
tel.0251-653970  

Balans 2024
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Resultatenrekening
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Het College van Diakenen heeft haar jaarrekening voor het jaar 2024 opgesteld, en ter goedkeuring voorgelegd aan
de Kerkenraad. Deze heeft deze cijfers voorlopig goedgekeurd, maar overeenkomstig de richtlijnen van de PKN dient
vóór de definitieve goedkeuring een samenvatting hiervan gedurende een week ter inzage van de gemeenteleden
te worden gelegd. Derhalve wordt hieronder een verkort overzicht van deze cijfers weergegeven.
 

Jaarrekening Diaconie voor het jaar 2024
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De Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2024 resulteerde in een nadelig saldo van € -13.262. Een negatief
resultaat in de Staat van baten en lasten wordt ook voorlopig jaarlijks begroot, en is mogelijk omdat de Diaconie over
een ruime Algemene reserve beschikt, vooral door de ontvangst in het verleden van legaten.
Via het zgn. Goede Doelen Plan brengt de Diaconie deze reserve jaarlijks door middel van giften en aanvullingen op
doorzendcollecten geleidelijk terug naar een lager niveau. Als gevolg van deze goede financiële situatie kunnen de
jaarlijkse bestedingen aan diaconaal werk aanzienlijk hoger zijn dan de ontvangen bijdragen van gemeenteleden.
 
Dit negatieve saldo in de Staat van baten en lasten kwam overigens € 6.093 positiever uit in vergelijking met vorig jaar, 
en dit werd veroorzaakt door meerdere positieve en negatieve verschillen. In de eerste plaats werd in 2023 een fonds
gevormd voor de verstrekking aan Castricummers van tegoedbonnen voor levensmiddelen bij de voedselpakketten 
van de Voedselbank. Dit fonds is gevormd in samenwerking met de Stichting Albert Asjesfonds, middels een gift
hiervoor van € 6.300. Dit verklaart waarom de ontvangen giften in dit jaar €6.432 lager waren dan vorig jaar.
De Diaconie heeft vorig jaar bovendien uit haar eigen middelen ook € 7.210 aan dit fonds gedoteerd, waardoor de
totale dotatie aan dit fonds €13.510 bedroeg, en als gevolg hiervan de kosten voor Plaatselijke ondersteuning
personen vorig jaar dus relatief hoog uitvielen.
 
Een ander groot verschil werd veroorzaakt door de ontvangst in 2023 van een legaat (€15.000). Uit de definitieve
afrekening werd in 2024 nog eens €4.359 ontvangen, maar per saldo veroorzaakte dit een negatief verschil
in de baten ten opzichte van vorig jaar van €10.641.
 
De afwijkingen van de Begroting kunnen als volgt worden verklaard.
De ontvangsten uit collecten en giften voor de Diaconie werden te conservatief ingeschat, en kwamen €6.515
gunstiger dan de begroting uit. Bovendien werd de niet begrote nabetaling op het legaat uit 2023 ontvangen
(€4.359), en werden door het College van Diakenen minder giften en aanvullingen op doorzendcollecten verstrekt
(€4.500).
 
Een ander materieel verschil met de begroting is zichtbaar bij de ontvangsten en afdrachten van de
doorzendcollecten (beiden in 2024 ca. €20.000 hoger), maar dit geeft per saldo geen verschil in de Staat van baten
en lasten. Traditioneel worden deze doorzendcollecten conservatief begroot omdat vooruit moeilijk kan worden
voorspeld hoeveel de gemeenteleden zullen bijdragen aan de collecten voor specifieke goede doelen.
 
Geldmiddelen
De liquide middelen zijn ondergebracht bij RABO bank, SKG en ING Bank, en zijn direct opeisbaar. Alleen over de
spaarrekening (€ 57.450 op 31/12) wordt rente vergoed. De bankkosten van deze rekeningen zijn afzonderlijk
weergegeven in de Staat van baten en lasten, tezamen met de beheerkosten van Oikocredit.
 
Algemene reserve
Zoals reeds opgemerkt in de toelichting op de Staat van Baten en Lasten, beschikt de Diaconie over een ruime
Algemene reserve, mede door de ontvangst van legaten. Via aanvullende (onverplichte) giften aan goede doelen
wordt deze reserve in eerste instantie teruggebracht naar een minimumniveau van, zeg, € 60.000. Dit jaar daalde de
Algemene reserve met € 13.262 door afboeking van het nadelig saldo van de Staat van Baten en Lasten, en bedroeg
daarna € 107.785, dus nog bijna € 50.000 boven het genoemde minimumniveau.
 
Mocht u vragen over bovenstaande cijfers hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met de administrateur van
de Diaconie, Wim Kat (wim_kat@planet.nl, of telefonisch 0251 651354).

Toelichting op de jaarcijfers
van de Diaconie over 2024
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Diaconale collectes in mei

Zondag 4 mei: Noodhulp Soedan
In 2023 brak er opnieuw een burgeroorlog uit in Soedan.
Duizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op
de vlucht geslagen. Er is honger en een tekort aan water.
Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt
Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en
buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen
landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen
voorzien, zoals schoon drinkwater, keukengerei, zeep en
wasmiddel. Op de opvanglocaties kunnen kinderen met
sport, spel en onderwijs meedoen en traumahulp krijgen.
Ook krijgen ouders voorlichting over de risico’s die hun
kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.
 
Zondag 11 mei: Zending Bangladesh
In Bangladesh is minder dan een half procent van de
bevolking christen. Toch wil deze minderheidskerk van
betekenis zijn voor de samenleving.
Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk predikanten en
kerkelijk werkers op. Naast een academische opleiding
zijn er ook cursussen voor gemeenteleden om te leren
hun geloof in woord en daad te delen met anderen.
Ook veel jongeren doen mee. Zij leren er meer over het
christelijk geloof en kunnen daardoor beter aan anderen
uitleggen wat het geloof voor hen betekent.
Daarnaast inspireert de cursus hen om een taak in de
kerk op zich te nemen.
Via haar diaconale afdeling steunt de kerk kwetsbare
groepen, zoals inheemse gemeenschappen en
afgelegen dorpen om hun inkomsten te verhogen met
diaconale activiteiten zoals trainingen over duurzame
landbouw, veeteelt en beroepsopleidingen voor jongeren
en vrouwen. Dankzij die trainingen kunnen zij hun
inkomsten verhogen.
 
Zondag 18 mei: Stichting Rescue Mother and Child
Afghanistan (RMCA)
De stichting helpt gezondheidscentra rondom Kaboel
opnieuw in te richten en te heropenen en ontwikkelen
opleidingen gericht op geboortezorg en zorg voor het
jonge kind.

Sinds 8 december 2025 is er één medische kliniek
geopend in Wardak met een verloskamer en vijf
medische professionals. Vrouwen uit de regio kunnen in
onze kliniek de geboortezorg en perinatale zorg voor
moeder en kind krijgen, die levensreddend kan zijn.
Naast geboortezorg van een verloskundige, biedt de
kliniek medische zorg van een basisarts, een
vaccinatieprogramma voor kinderen onder de 5 jaar,
extra voeding voor kinderen met ondervoeding, en een
‘mental health’-spreekuur. De stichting geeft werk aan
drie vrouwen en dagelijks bezoeken meer dan
100 patiënten de kliniek.
Het doel van de stichting is om meer medische klinieken
te openen om op deze manier nog meer vrouwen en
kinderen te bereiken.
Met structurele donaties bekostigen ze o.a. medisch
personeel in Afghanistan en materiaal & medische
hulpmiddelen om de kliniek draaiende te houden.
 
Zondag 25 mei: Exodus
Stichting Exodus Nederland is een
zorgorganisatie die begeleiding
biedt aan ex-gedetineerden en
hun familieleden. Ze bieden
deelnemers een begeleid wonen
traject aan in de Exodushuizen
verspreid over het land of bieden
steun met ambulante hulpverlening. 
De stichting richt zich ook op
de familieleden en de kinderen
van (ex-) gedetineerden. Dit doen ze bijvoorbeeld met
het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de
training Mijn Kind & Ik.
Exodus werkt volgens de methodiek ‘Jouw Kracht’.
In 2015 heeft Exodus de methodiek vernieuwd en herijkt,
in samenwerking met Impuls, het onderzoekscentrum
maatschappelijke zorg van het Radboud UMC.
Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten
van deelnemer, die aan het begin van het traject worden
geïnventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over
zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie
om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt
het proces en confronteert en stuurt als het nodig is.
 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom
op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en)
u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.
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Raad van Kerken Castricum
Vrijdagavond 2 mei 20.00 uur: Concertlezing
Etty Hillesum, Het verhaal van haar leven,
door Judith Koelemeijer en
Marcel Worms (piano)
Locatie: Boekhandel Laan,
              Burgemeester Mooijstraat,
              Castricum
Entree € 10,00 
 

 

Zondag 4 mei 2024 Oecumenische Herdenkingsviering
in de Dorpskerk te Castricum om 18.00 uur,
voorafgaand aan de Stille Tocht
Voorganger: pastor Ron Hopman,
Thema: 80 jaar Vrijheid 
 
Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk. 
 We komen in stilte binnen en zitten bij
de brandende Paaskaars.
Er zijn mensen die wekelijks komen,
mensen die op voor hen
speciale momenten komen,
maar ook gewoon nieuwsgierigen.
Jong en oud, iedereen is welkom. 

Oecumenische vrouwengespreksgroep
Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel 
bij elkaar, dus deze maand op 8 mei 2025. De thee/
koffie staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur
kunnen beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.
 

Op 7 mei wederom naar Kampen om het
kerkasiel te steunen

In Over en Weer van april jl. deden we verslag van ons bezoek aan de
protestantse wijkgemeente Open Hof op 12 maart om het kerkasiel voor de
familie Babayants en zovele andere personen in soortgelijke omstandigheden
te ondersteunen.

Het kerkasiel duurt inmiddels zo’n 5 maanden en steun blijft hard nodig.
Daarom willen we op woensdag 7 mei onder leiding van 
pastor Eveline Meulenberg wederom naar Kampen afreizen. We vertrekken
om 8.00 uur vanaf De Schakel. Tussen 10.00 uur en 14.00 uur zorgen we
ervoor dat de viering gecontinueerd kan worden om op deze wijze uitzetting
van deze familie te voorkomen. We verwachten rond 16.00 uur in Castricum
terug te zijn. Vooraf wordt ons bezoek gezamenlijk voorbereid.

Wie gaat met ons mee?
Aanmelden bij Arnold Faber (arnold.faber@icloud.com of 06-36180554)

Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand
in De Schakel.
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans
om lichaam en geest te ontspannen,
om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig.
Negende avond: 12 mei 2025 van 19.30 – 21.30 uur.
Bijdrage: € 10,00 per avond
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De consistoriekamer kan beschouwd worden als de
‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard
daar eens een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de
‘Open Kerk’ op donderdagmorgen. Gouden en zilveren
kerkschatten zijn er niet te zien, wel objecten die een
relatie hebben met voornamelijk vroegere
gemeenteleden en hun band met hun kerk en
geloofsgemeenschap.
 

De afbeelding op de Paaskaars is ontleend aan deze kleine grafzerk

met onder de tekst een knoestige stok met daaraan een

wapenschild met een springende haas. Foto: Ernst Mooij

In de consistoriekamer staat een vitrinekast. Daarin staat
het resterende deel van een Paaskaars. Deze is afkomstig
uit de Dorpskerk, van voor de tijd dat de Gereformeerde
Kerk en de Hervormde Gemeente op 1 januari 2006
samen zijn gegaan.
Het is gebruikelijk om met Pasen de oude Paaskaars in
de kerk te vervangen door een nieuwe. De oude kaars is
voor verder gebruik terechtgekomen in de kerkruimte van
De Santmark, waar nog steeds iedere 14 dagen een
kerkdienst wordt gehouden. De kaars moet daar vele
jaren ongebruikt hebben gestaan, want in De Santmark
mag geen open vuur branden, dus ook geen open
kaarslicht. Om toch de symboliek van
Gods aanwezigheid door het licht te kunnen bleven,
worden kaarsen in grote glazen windlichten ontstoken.

Bij het opruimen van de kerkruimte in zorgcentrum
De Santmark werd de oude Paaskaart aangetroffen en
meegenomen. Het is aan Ria Ritzema te danken dat de
Paaskaars een plaatsje in de vitrine heeft gekregen.
De kaars dateert uit de tijd dat de Hervormde Gemeente
jaarlijks bij de abdij van Egmond een Paaskaars met
eigen logo bestelde. Een ruimere keuzemogelijkheid zal
waarschijnlijk de reden geweest zijn dat voor de
aanschaf van Paaskaarsen later is overgestapt naar een
andere leverancier. Elk jaar wordt uit een catalogus een
kaars met een was-applicatie gekozen.  
 
Het bijzondere aan de genoemde Paaskaars is dat de
afbeelding van de applicatie is ontleend aan een kleine
grafzerk uit 1586. Deze grafzerk ligt in het koor en dekte
ooit het graf van Johannes Castricum. Hij was pastoor in
Castricum, vluchtte tijdens de opstand tegen Spanje
naar Embden en was als predikant werkzaam in Wezel.
Nadat het verzet tegen de Spaanse overheersing tot een
algemene opstand had geleid keerde Johannes
(Jan Pietersz.) terug naar zijn land, waar hij in 1577 werd
beroepen in Den Haag. In 1584 keerde hij terug naar zijn
oude standplaats Castricum, waar hij opnieuw, maar nu
als predikant, werd bevestigd. Van 1584 tot aan zijn
overlijden in 1586 was hij de eerste predikant in Castricum
en Heemskerk. Op zijn grafzerk staat vaag te lezen
‘JOANNES CASTRI/ COMI’ PREDICANT/ STARF Ao 1586/
DEN 21 NOVÉBRIS. Bron: Jaarboek Oud-Castricum 1992.
 
Ernst Mooij
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Om te gedenken

Op 12 maart is overleden

Marianne Yvonne van Dommelen - Slager.
 
Ze is 83 jaar geworden.
Op de kaart staat de tekst: 
 
     Altijd
          Als ik niet meer leef           
          maar nog wel bij je ben 
          terwijl je me niet ziet           
          noch hoor je mijn stem,           
          als ik in je dromen'           
          slechts in flarden verschijn,           
          proef dan uit deze woorden           
          dat ik er altijd zal zijn
  
We bidden Ruud, de kinderen en kleinkinderen
Gods kracht en nabijheid toe.
 
Pastor Eveline Meulenberg

Kunst in de kerk
Tijdens de viering op zondag 11 mei wordt in
aanwezigheid van de kunstenares Riet Huurdeman de
expositie geopend met als thema “Geraakt”.
Aangeraakt  door de Heilige Geest, zodat we in
verbondenheid met elkaar kunnen leven, elkaar verstaan
en begrijpen. Geraakt worden door het wonder van de
natuur, die elke keer opnieuw tot bloei komt, zonder dat
wij er invloed op hebben. Je “gedragen” weten, door iets
of iemand die oneindig veel groter is dan je zelf … 
Gebeurtenissen in haar leven blijven nog steeds de
inspiratiebron voor veel van Riet haar schilderijen. 
Maar ook dat, wat me raakt. Gevoelens worden vertaald
in kleuren en vormen. Met haar schilderijen geeft Riet
beeldend weer hoe zij en wij deze weg kunnen beleven.

Muzikale medewerking wordt verleend door 
Maaike de Wijs op haar harp.
 
De expositie is te zien van 11 mei t/m 8 juni. In het
weekend van 7 en 8 juni doen wij weer mee aan de 
Kunst Fiets Route. Twee dagen waarop wij u en
belangstellenden deelgenoot kunnen maken van de
expositie. Op zondag de 8ste is de kunstenares er zelf bij.
Voor zover u niet in de gelegenheid bent om naar de
zondagse vieringen te komen kunt u de schilderijen ook
bekijken op donderdag morgen van 10.00 tot 12.00 uur 
of op vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur.
 
U bent van harte welkom.
 
Namens de kunstcommissie
Frans van Meggelen
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Deze middag stond, zowel buiten als binnen, in het teken
van de lente. Nel verwelkomde ons hartelijk en las het
oude gedicht: “Nu vlagt er de lente” voor. Zij gaf toen
het woord aan Jan Kraakman, die een bak bloeiende
hyacinten meebracht en ons over de jaarlijkse
bloemendagen in Limmen ging vertellen.
 
In het begin werden de bloemendagen georganiseerd
om de bollenteelt te promoten, maar al snel werd
het accent verlegd en ging het erom welke prikploeg
de mooiste mozaïeken kon maken. Vriendengroepen en
buurtgenoten staken de koppen bij elkaar om samen
een prachtig kunstwerk neer te zetten.
 
Enthousiast vertelde Jan bij de PowerPoint presentatie,
afgewisseld met filmpjes, hoe de mozaïeken ontstaan.
Door de nieuwe technieken zijn die in de loop der jaren
steeds grootser geworden. Door het boeiende verhaal
heeft het ons wel inzicht gegeven hoeveel werk ervoor
verzet wordt en uit de vragen die gesteld werden,
bleek hoe het ons interesseerde.
 
Met een nieuwe kijk door de opgedane kennis gaan we
met veel plezier de komende bloemendagen in Limmen
bezoeken.
 
Nel bedankte Jan hartelijk met ….. een bakje
bloembollen en sloot de middag af met het vrolijke
gedicht van Tom Manders
'Van de gele narcis en de witte hyacint'.
 
Op de volgende bijeenkomst van de 
Werkgroep Ouderen Contact gaan we een film vertonen
over 3 “sterke” vrouwen.
 
Deze bijeenkomst is op dinsdagmiddag
6 mei in De Schakel en begint om 14.30 uur.
 
Marieke Meijer

Werkgroep Ouderen 
Contact Georganiseerd door de Nederlandse Stchting Rescue

Mother and Child Afghanistan (RMCA) i.s.m.
PK Castricum

Zondagmiddag 18 mei is er in de Dorpskerk van
PK Castricum (Kerkpad 2) een Benefietconcert.
In het eerste deel brengen Jeannette Kolkman (zang) en
Linda Bouman (piano) het Ave Maria van Giulio Caccini
en enkele geliefde liederen uit bekende opera’s.
Het tweede deel is voor Said Hassan Agha en Sandeep
die op sitar en tabla een mix laten horen van klassieke
Afghaanse en Indiase muziek.
Het concert begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur.
Tussendoor zal de Nederlands-Afghaanse arts
Mahbooba Menapal, die ook voorzitter is van de stichting
in een notendop informatie geven over de bestemming
van uw donatie. De zaal gaat open om 13.30 uur.
Tickets zijn verkrijgbaar voor €15,- pp. U kunt uw ticket
vooraf kopen bij de ingang van de kerk, liefst contant.
Vooraf een bestelling doen via een e-mail aan
Monica Bouman, bouman.monica@gmail.com, en
betaling op IBAN: NL55TRIO0320617610, het
bankrekeningnummer van de stichting, kan ook.
Voor informatie over deze Nederlandse ANBI stichting, zie:
www.stichtingrmca.nl

De opbrengst van het concert gaat naar de
huisartsenpraktijk Bahadar Khil in Wardak, Afghanistan.
Een Afghaanse huisarts, verloskundige en twee
verpleegkundigen bieden er basisgezondheidszorg aan
12.500 inwoners van het omringende district. Zij vergroten
de overlevingskans van vooral vrouwen en kleine
kinderen. Onze huisartsenpraktijk biedt veilige
geboortezorg voor de moeders en voor kinderen onder
de 5 jaar zijn er vaccinatieprogramma’s en bijvoeding bij
ondervoeding. Ook bieden wij drie vrouwen werk en
starten binnenkort met stages en praktijkonderwijs.
Hiermee heeft onze stichting een unieke kans vrouwen,
pasgeborenen en hun families in Afghanistan te helpen.

Benefietconcert

Adres: Oogsplits 8, 1319 GC Almere
Post: Bachstraat 94, 1962 BE Heemskerk
KvK: 86898051
ANBI - RSIN nr. 864139172
IBAN: NL55TRIO0320617610 t.n.v. Stichting RMCA
W: stichtingrmca.nl
Contact: Monica Bouman, bouman.monica@gmail.com
M: +31(0)655546608
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Bedankt
Kort nadat ik met de fiets tegen een plotseling geopende
autodeur was aangereden werd ik verrast vanuit de kerk
met een kaart met namen en goede wensen.
Een paar weken later bracht Nienke Witkamp
een prachtige bos tulpen en opnieuw een kaart met
namen. Deze keer met de aanhef “veel sterkte en
beterschap op dit pad van vallen en opstaan”.
Alle aandacht en goede wensen hebben mij goed
gedaan.
Hartelijk dank!
 
Met een goede groet, 
Robert Goede

Hilda van de Bovenkamp vroeg mij om te bedanken voor
de bloemen, die ze zondag 23 maart 
uit de kerk heeft gekregen. 
Ze was er heel blij mee
en genoot ook van de vele
bekende namen.

Diety de Kloet
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Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Adressen en personen

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i):   Johan Streefland
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
NL88 INGB 0002 2746 38
t.n.v. Protestantse Gemeente 
Castricum,
onder vermelding van het gewenste
aantal kaarten

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835


