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Zo zag de kerkzaal er uit voorafgaand aan de vrijwilligersmiddag

Voorwoord
 
Het kleine paradijs, dat is de titel van de column van Anneke Rubens deze
keer. Temidden van de onrust om ons heen is dat een klein pareltje om van
te genieten. Een tweede pareltje is de nieuwe aflevering van de artikelenreeks
'De schatkamer van de Dorpskerk', waarin dit keer de familie Rommel
centraal staat. 

U treft in dit nummer diverse uitnodigingen en aankondigingen aan.
Zo is er het gemeenteberaad op zondag 22 juni na de dienst, over de
toekomst van onze gemeente.
Dan vindt u op pagina 6 de aankondiging van het Socratisch gesprekscafé.
'Een Socratisch gesprekscafé is een plek waar mensen met elkaar een goed
gesprek kunnen voeren over een filosofische vraag, binnen een bepaald
thema. Hierbij gaat het niet om het vinden van een pasklaar antwoord,
maar om de zoektocht ernaartoe'. 
Tenslotte wordt de cursus 'Theologie voor geïnteresseerden' aangekondigd
op pagina 10. Al het bovenstaande van harte aanbevolen.

Uiteraard mag een terugblik op de geslaagde vrijwilligersmiddag, nu al even
geleden, niet ontbreken. Een (foto)verslag vindt u op pagina 7. 

In het vorige nummer heeft u kunnen lezen dat ds. Angelique Rijlaarsdam
afscheid neemt als geestelijk verzorger bij Parnassia.
Op pagina 3 staat haar laatste "Ter overweging'. Bij het overzicht van de
gemeenschapsvieringen van Parnassia staat informatie over haar afscheid.
De redactie bedankt haar voor de altijd prettige samenwerking.

De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
Paasmorgen 2025: de bloemschikking met de nieuwe Paaskaars

2 Protestantse Kerk Castricum



Ter overweging
Afscheid van Parnassia
Na bijna 17,5 jaar werken bij Dijk en Duin, en daarna Parnassia, heb ik besloten om mijn werk op een andere plek
voort te zetten. Ik ga als geestelijk verzorger werken in het Dijklanderziekenhuis in Purmerend en Hoorn.
Een grote stap, een grote verandering, die ik met pijn in mijn hart neem. Ik heb zin in iets nieuws en tegelijk doet
afscheid nemen zeer. Het is goed geweest al die jaren, ik heb het goed gehad met zovele mensen, in contacten,
verbondenheid, vertrouwen, pijn en troost.
 
Ruim zeventien jaar geleden begon mijn werk als geestelijk verzorger bij het toenmalige Dijk en Duin. Een dorp
verborgen tussen de bomen. Er woonden toen nog zo’n 450 patiënten verspreid over vele paviljoens. In het
hoofdgebouw huisden en werkten de geneesheer-directeur en zijn staf. In de Clinghe konden de bewoners
samenkomen voor gezelligheid en allerlei dienstverleningen, en in het Witte Kerkje werd vergaderd, bijgeschoold en
gebeden (zondagsvieringen en uitvaarten).
 
Wat is dit dorp veranderd de afgelopen zeventien jaren! Er kwamen fusies en bedden werden omgezet in hulp thuis.
De Clinghe verdween en herrees aan de achterkant van het A-gebouw in een nieuw dorpsplein met de Inloop,
activiteitenwerkplaatsen, de Oude Keuken als restaurant en een kleine dierenweide. Vele paviljoens werden
afgebroken en nieuwe klinieken gebouwd met ruime kamers en een eigen douche en toilet voor iedere bewoner. 
Het ziekenhuis werd kleiner en werd tegelijk deel van een nieuwe woonwijk, deel van de samenleving. Ons geliefde
Kerkje werd verkocht en we gingen vieren in de Oude Keuken, een plek waar ooit het dagelijks voedsel voor heel het
ziekenhuis werd bereid. Wat een vernieuwing en verandering. Alles wat leeft, verandert steeds, van buiten en van
binnen. Nog sterker gezegd: leven is verandering.
 
Als geestelijk verzorger mocht ik met velen stilstaan, soms kort, soms langere tijd: cliënten, medewerkers, familie en
vrijwilligers. Onder vier ogen of in een gespreksgroep; in een viering, gebed of afscheid. Stilstaan om de ruimte van 
de ontmoeting binnen te gaan – met elkaar in gesprek gaan, luisteren en spreken om jezelf weer een beetje terug 
te vinden. Om je innerlijke ruimte terug te vinden of in alle hectiek en ontregeling van ziek-zijn wat groter te maken.
Om je verbinding met het wonder dat Leven heet te ervaren, om je te verwonderen, te bezinnen, om de
weerbarstigheid van het bestaan onder ogen te zien. Ik heb het als heel kostbaar ervaren om hierin iets voor een
ander te betekenen, vanuit mijn tastend geloof dat dit altijd ‘coram Deo’, voor het aangezicht van God is. 
En ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat ik in zovele ontmoetingen ervaren heb.
 
Nu gaat mijn leven veranderen: eind juni, in de viering van 22 juni, neem ik afscheid op Parnassia. Afscheid nemen is
een wederkerig gebeuren: loslaten en losgelaten worden. We geven het elkaar.
Bonhoeffer verwoordde het zo: met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten van
herinnering en met dankbare handen meedragen al wat waard is niet te vergeten …
 
Het kostbare van de afgelopen jaren draag ik met me mee, en dat is wederzijds hoop ik; om een goede verbinding
zachtjes los te maken en in te pakken. Dat geldt ook voor de verbinding met u als gemeente. De warme contacten
heb ik door de jaren heen zeer gewaardeerd: contact met de kerkenraad, het ontvangen van de paaskaars,
collegiale verbondenheid, betrokken vrijwilligers en aanwezigen in de vieringen.
Dank jullie wel hiervoor.
 
 
 
Ik zeg dan ook geen definitief gedag, maar – met genoegen – een warm ‘tot ziens’: zo af en toe hoop ik als
gastvoorganger in uw midden te zijn.
 
Het ga u goed, vaya con Dios, en à Dieu!
Een hartelijke groet,
 
Angelique Rijlaarsdam, geestelijk verzorger Parnassia
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 25 mei      Zondag cantate                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg    
                    M.m.v. het projectkoor
                   1e collecte: Exodus
                   2e collecte: Kerkelijk beheer
 
 29 mei     Hemelvaartsdag                
      9.00     Ds. Rik Willemsen                       
 
   1 juni                 
     10.00     Ds. Peter Verhoeff, classispredikant      
                   1e collecte: Daklozenopvang Alkmaar
                                       (project zingeving)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
   8 juni      Pinksteren          
     10.00     Ds. Rik Willemsen,   met kinderdienst + oppas
                   M.m.v. de Cantorij
                   1e collecte: Zending (Myanmar)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 

 15 juni      Zondag Trinitatis         
     10.00     Ds. Rik Willemsen,   Maaltijd van de Heer      
                   1e collecte: Neve Shalom    
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 22 juni                
     10.00     Ds. Rik Willemsen     
                   1e collecte: Binnenlands diaconaat
                                       (Nederland)
                    2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 29 juni                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg       
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Moldavië)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
   6 juli       Overstapdienst        
     10.00     Ds. Rik Willemsen,    met kinderdienst + oppas
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Ghana)
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia

 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
 25 mei               
   10.00 uur      Ds. Angelique Rijlaarsdam 
 
   8 juni            Pinksteren   
   10.00 uur      Pastor Anton Huisman 
 
 22 juni           Afscheid ds. Angelique Rijlaarsdam
   10.00 uur      Ds. Angelique Rijlaarsdam
                         M.m.v. chansonnier Edouard

Afscheid ds. Angelique Rijlaarsdam
Na een periode van 17 jaar stopt ds. Angelique Rijlaarsdam als geestelijk verzorger bij Parnassia en gaat zij per
1 september beginnen als geestelijk verzorger bij het Dijklander ziekenhuis in Hoorn en Purmerend.
Op zondag 22 juni neemt zij afscheid als geestelijk verzorger van Parnassia tijdens de dienst op Dijk en Duin in de
Oude Keuken, aanvang 10.00 uur.
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Gemeente-beraad
Namens de kerkenraad wil ik u hierbij nogmaals uitnodigen voor het gemeente-beraad op zondag 22 juni,
na de viering. 
Zoals u al eerder hebt gelezen, heeft een werkgroep zich gebogen over de vraag hoe wij ook in de toekomst 
een gezonde en vitale gemeente kunnen zijn en blijven.
De antwoorden op deze vraag zijn een onderdeel van de actualisering van onze nieuwe beleidsvisie 2025-2029. 
Het gaat onder andere om het vrijwilligersbeleid en prioritering van de werkzaamheden binnen onze kerk: wat vinden
wij als gemeente belangrijk. Ook het samenwerken met andere kerkelijke gemeenten is aan de orde gekomen. 
 
Op 22 juni zullen werkgroepleden dit advies presenteren aan de gemeente. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen
van vragen. Op de website kunt u het advies teruglezen. U kunt ook een gedrukt exemplaar aanvragen bij
onze scriba Mineke Ramaker.
 
Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Bij de diensten in juni
In juni ronden we met het Pinksterfeest de Paastijd af en
maken we de overgang naar de zomertijd. Het liturgisch
wit verandert weer in liturgisch groen en na de
Paastijdlezingen uit het Johannesevangelie gaan we
weer door met de lezingen van het Lucasjaar.
 
Op zondag 1 juni ontvangen we onze classispredikant
ds. Peter Verhoeff als gastvoorganger. Het voorgaan in
de verschillende gemeentes van ‘zijn’ classis Noord-
Holland ziet ds. Verhoeff als een belangrijk onderdeel van
zijn werk. Het is naast zijn reguliere contact met
predikanten en kerkelijk werkers een goede manier om in
verbinding te blijven met de gemeenten. Op het rooster
staat Johannes 14:15-21, de klassieke lezing op deze
zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De uitspraak
van Jezus ‘ik laat jullie niet als wezen achter’ heeft deze
zondag de naam ‘wezenzondag’ gegeven. Omdat het
volgende week Pinksteren is, verschuift de kinderdienst
deze maand van de eerste- naar de tweede zondag.
 
We vieren het Pinksterfeest op zondag 8 juni met jong
en oud: de kinderen zijn er ook weer gezellig bij. Deze
vijftigste dag na Pasen vormt het hoogtepunt en de
afsluiting van de liturgische paascyclus. We horen het
bekende Pinksterverhaal uit Handelingen 2:1-13 en horen
daarnaast de kleine profeet Joël spreken over de
uitstorting van Gods Geest in Joël 3:1-5. We pakken het
thema van de veeltaligheid op en zullen dit ook in de
liederen terug laten komen. We zingen liederen in 
5 verschillende talen en doen een poging om het onze
Vader in zoveel mogelijk talen te laten klinken. De Cantorij
helpt mee om hier een feestelijk gebeuren van te maken.
Helaas is dit na 52 jaar de laatste keer dat de Cantorij
voor ons zingt. Teruglopende ledenaantallen en
toenemende leeftijden hebben tot dit besluit geleid. 

We nemen op passende wijze afscheid van dit warme en
enthousiaste koor.
 
 De zondag na Pinksteren is het zondag Trinitatis, zondag
van de drie-eenheid. We horen op zondag 15 juni dat
prachtige verhaal van het nachtelijke gesprek tussen
Jezus en Nicodemus uit Johannes 3:1-16. Nicodemus
vraagt een aantal keer ‘hoe kan dat?’, en het lijkt alsof hij
en Jezus niet op dezelfde golflengte zitten. De vraag
‘hoe kan dat?’ is in de kerkgeschiedenis ook een
doorgaande vraag als het gaat om het geheim van de
drie-eenheid. Ook vandaag de dag wordt deze vraag
gesteld in gesprekken met mensen van andere religies.
Een eenvoudig onderwerp is het niet, maar wel de moeite
waard. We vieren deze zondag ook met elkaar het 
heilig Avondmaal.
 
Zondag 22 juni is de eerste zondag van de zomer. 
We pakken de draad van het Lucasevangelie weer op en
horen Lucas 8:26-39, waarin uitvoerig wordt verteld over
de genezing van een man die door demonen bezeten is.
De genezing roept verschillende reacties op. Met alle
symboliek lijkt het een verhaal uit een ver verleden. 
We gaan toch proberen dit verhaal in onze eigen tijd te
laten klinken.
 
De lezing op zondag 29 juni roept altijd veel vragen op.
In Lucas 9:51-62 horen we Jezus ongelofelijke woorden
spreken als hij een kandidaat-volger verbiedt om zijn
eigen vader te begraven. Een ander wordt verboden om
afscheid te nemen van zijn huisgenoten voordat hij op
pad gaat met Jezus. Uiterst merkwaardige gesprekken
met mensen die onderweg zijn met Jezus. Wat zouden
deze gesprekken van onderweg ons te zeggen hebben?
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Op 24 mei en 31 mei tussen 12.00 en 14.00 uur
organiseren wij een socratisch gesprekscafé
in De Schakel in Castricum, Kerkpad 3.
 
In een wereld waar we steeds meer tegenover elkaar
lijken te staan vinden wij het belangrijk om juist de
verbinding op te zoeken. Daarom beginnen we met
het organiseren van gesprekken tegen polarisatie in
Castricum. De bedoeling van deze gesprekken is om
gemeenschappelijke grond te vinden en te onderzoeken
waar de verbinding tussen verschillende meningen is.
De gesprekken komen voort uit hedendaagse
maatschappelijke thema’s. De onderwerpen staan niet
vast en de hoofdvraag van het gesprek wordt gekozen
aan de hand van de inbreng van de deelnemers.
 
De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van
Lette Alsemgeest (25) en Egbert Masereeuw (32).
Wij zijn allebei afgestudeerd filosoof en we hebben
ervaring met het voeren van dit soort gesprekken.
Als gespreksleiders zorgen we ervoor dat het gesprek in
goede banen wordt geleid en dat iedereen de kans krijgt
om eraan bij te dragen.  
 
Als het je leuk lijkt om mee te doen, kom dan langs of
stuur een mailtje naar scafe@tutamail.com om zeker te
zijn van een plekje!

Egbert Masereeuw

Nieuwe geluidboxen
U heeft ze vast zien hangen hoog aan het plafond vlak
voor het koor. Twee grote boxen.
Zij voorzien de hele ruimte van de kerk van geluid.
De vier boxen die nu nog in de kerkzaal hangen moeten
nog verwijderd worden.
In het koor zijn de boxen een stuk naar achteren
geplaatst. Het geluid is daar flink verbeterd.
Alle boxen in de kerk, ook de vier in de koffieruimte,
zijn opnieuw ingeregeld, niet alleen qua geluidsterkte,
maar ook op hoge en lage tonen.
 
Ook alle microfoons zijn ingeregeld. We hebben nog een
klein probleempje met het regelen van het geluid van de
tafelmicrofoon. Deze staat soms iets te hard en gaat dan
rondzingen, of hij staat te zacht en dan horen we niet
allemaal wat er gezegd wordt.

Ook is het geluid bij de ene spreker veel beter dan bij de
andere. Dit heeft vaak ook te maken hoe de microfoon
staat. Hij moet staan op mondhoogte, dus niet boven de
mond of er onder. En dat moet de spreker zelf even doen.
Er zit een nieuwe kabel aan, dus u hoeft niet bang te zijn
dat hij gaat kraken als u de microfoon verstelt.
 
Verder is het belangrijk dat de spreker niet te vlug spreekt
en goed articuleert. Als alle sprekers daar op letten, is het
voor de man achter de knoppen makkelijker om het juiste
volume in te stellen.
 
Een vraag aan de mensen die een gehoorapparaat
hebben: kunt u de sprekers moeilijk of slecht verstaan,
geef het aan ons door. We doen ons best om de
ringleiding ook optimaal in te stellen.
 
Henk Meijer

Socratrisch gesprekscafé
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Terugblik Vrijwilligersmiddag 22 maart

Het was 's middags een drukte van belang in onze Dorpskerk, want de bedankmiddag vond plaats.
De organisatie had de kerk wat omgebouwd zodat er gezellige zitjes waren ontstaan.
Er was een grote opkomst en dat is logisch gezien de grote groep mensen, die op vrijwillige basis, iets voor 
onze gemeenschap doen. Er vonden geanimeerder gesprekken plaats aan de hand van enkele vragen en daarna
werd de "high tea" tafel geopend door Willy. De tafel was verzorgd door Áyse's Patisserie uit Heemskerk 
 
De middag werd muzikaal opgeluisterd door Pako een zanger uit Alkmaar. Die vertelde ons dat hij zijn gage van deze
middag zou besteden voor een gratis optreden in de Westerhout in Alkmaar. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden.
Heel fijn gebaar dit.
 
Eveline, Rijk en Mineke
 

‘Onderweg naar bevrijding’ 
bezoek kerkasiel Kampen 7 mei 
Tijdens ons bezoek aan Kampen hebben we de relatie
willen leggen tussen het kerkasiel en 4 en 5 mei –
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.  We voelen het als
een opdracht het kerkasiel te ondersteunen om zo
bescherming te bieden en tegelijkertijd solidair te zijn met
de familie Babayants en al die mensen die in soortelijke
omstandigheden verkeren.
 
Op 7 mei vertrokken we met z’n vijven naar Kampen om
het kerkasiel een steun in de rug te geven. En dat is hard
nodig ook. Inmiddels duurt het kerkasiel al zo’n
6 maanden d.w.z. 180 dagen een continue kerkdienst
(24 uur per dag). 
De verantwoordelijk minister heeft aangegeven de familie
Babayants geen verblijfsvergunning te zullen geven, en
rustig af te wachten tot de familie ‘vrijwillig’ de kerk zal
verlaten. Het voelt als een uitputtingsslag en dat is het
inmiddels ook.

Kerkasiel Kampen

Aan de hand van drie bijbelteksten hebben we breed en
open gesproken over het bieden van hoop in tijden van
wanhoop, wat het betekent te spreken voor al degenen
die weerloos zijn en hoe de ‘Trooster’ als symbool
bescherming en nabijheid kan bieden. Ook bezoekers uit
Kampen, Borger en Schagen sloten bij dit gesprek aan. 
De gesprekken werd afgewisseld met gebed, zang en
prachtig orgelspel. Ons bezoek sloten we af met het
schrijven van gedichten (elfjes) aan de hand van ons
thema. Het was een inspirerend en verrijkend bezoek. 
We hopen dat het alles bijdraagt aan een positieve
oplossing.
 
Eveline, Agnes, Rijk, Remco en Arnold
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Kerk in het dorp: vraag mij wat je wil!
We proberen elke maand iets te delen over onze
ervaringen buiten de kerkmuren. We delen vandaag
graag een mooi voorbeeld uit het land. Collega Stijn uit
Warnsveld werkt net als wij vanuit een prachtige
middeleeuwse dorpskerk midden in het dorp. En net als
wij probeert hij aanwezig te zijn op momenten dat er wat
in het dorp gebeurt. De vraag is dan altijd: wat ga je dan
in het dorp doen? De tijd van de evangelist op het
sinaasappelkistje is wel voorbij maar je wilt toch wel
herkenbaar aanwezig zijn. Stijn kwam op het ludieke idee
om een banner te maken met de aansprekende tekst:
‘Ik ben predikant. Vraag mij wat je wil!’ Het klinkt simpel,
en dat is het ook. Maar het levert mooie gesprekken op.
Mensen die hun boosheid kwijt willen over de kerk van
vroeger. Mensen die nieuwsgierig zijn wat de kerk
vandaag de dag te bieden heeft. Maar ook mensen die
zich uitgenodigd weten om hun persoonlijke verhaal te
delen. Zomaar, midden op straat op koningsdag.
 
Onze Dorpskerk ligt niet zo in de loop maar misschien dat
de herinrichting van het kerkplein meer mogelijkheden
biedt. We zien het wel voor ons, bij de nieuwe geplande
waterpomp op het kerkplein. Een praatje aan de pomp.
Aan de bron. Een kerk die luistert in plaats van direct een
boodschap uitzendt. Wordt vervolgd.
 

Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag. 
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.

Raad van Kerken
Castricum
Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk. 
We komen in stilte binnen en zitten
bij de brandende Paaskaars.
Er zijn mensen die wekelijks komen,
mensen die op voor hen
speciale momenten komen,
maar ook gewoon nieuwsgierigen.
Jong en oud, iedereen is welkom. 
 
Hanneke Klinkert, voorzitter RvK Castricum
www.rvkcastricum.nl
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Hemelvaart: dauwtrappen, ontbijt en morgengebed
Op 29 mei, Hemelvaartsdag, maken we traditiegetrouw
vroeg in de ochtend om 7.00 uur een wandeling. 
We verzamelen op het PWN parkeerterrein aan de
Geversweg en gaan met elkaar op pad. In de stilte van
de ochtend bezinnen we ons op een passende tekst of
vraag. Aansluitend ontbijten we om 8.15 uur in de
Dorpskerk. Iedereen is hiervoor hartelijk uitgenodigd! 
Ook als je niet wandelt, kan je mee ontbijten. 
Om 9.00 uur vieren we met elkaar een morgengebed.
Je kunt je opgeven zowel voor de wandeling als voor het
ontbijt. Vooral dat laatste is noodzakelijk in verband met
de catering. Opgeven kan bij ds. Rik Willemsen.
 
Samen Bijbellezen
Op dinsdag 3 juni lezen we om 10.00 uur met wie dat wil
de lezingen van Pinksteren. Behalve het bekende
Pinksterverhaal uit Handelingen 2:1-13 lezen we ook het
wat onbekendere Joël 3:1-5. We laten de woorden rustig
door ons heengaan en wisselen uit wat ons raakt. 
Het ‘Samen Bijbellezen’ is dan ook geschikt voor iedereen.
Een flinke dosis nieuwsgierigheid en openheid is
voldoende om mee te doen. Graag wel even vooraf
aanmelden bij ds. Rik Willemsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
Idee voor een themadienst? 27 juli is je kans!
Het is altijd mooi om een dienst voor te bereiden met een
groepje gemeenteleden. Het afgelopen jaar hebben we
dan ook al mooie themadiensten gehad. Misschien loop
je zelf wel rond met een mooi idee voor een themadienst
maar weet je niet zo goed waar je moet beginnen. 
Vanuit de werkgroep vieringen denken we graag met je
mee. We stellen zondag 27 juli graag ter beschikking
voor een themadienst. Samen met ds. Rik Willemsen
bereid je deze dienst voor en misschien haken er wel
andere gemeenteleden aan. Lijkt je dit leuk? Neem dan
contact op met ds. Rik Willemsen om je ideeën verder
vorm te geven.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

Vanuit de werkgroep
vieringen

Op verzoek van de redactie zal Anneke Rubens op
wisselende momenten een column voor Over en Weer
schrijven, met daarin persoonlijke observaties. 
Haar nieuwste bijdrage treft u hierbij aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het kleine Paradijs
 
Bij het verlaten van de supermarkt bots ik op tegen een
rek met tuinzaden. Het maakt me wakker. Hoe vaak ben
ik al niet te laat met het voorzaaien van lathyrus en
Oost-Indische kers. Of met het zaaien in de koude grond
waardoor er slechts enkele verdwaalde exemplaren in
september te zien zijn.

Vijf zorgvuldig uitgezochte zakjes reken ik af bij de kassa
die ik vervolgens diep wegstop in mijn jaszak.
We rijden door naar de pluktuin die ik mijn dochter wil
laten zien. Wanneer we vanaf de Reeweg linksaf slaan de
Heereweg op, krijgen we de stevige wind pal tegen.
Ik zak wat dieper over het stuur. Praten is er niet meer bij.
In de pluktuin lijkt de natuur nog in rust wat groen betreft.
De tulpen en frisse tuinkruiden brengen nog wat kleur.
We lopen door naar de kassen.

En daar staan ze. De reeds voorgezaaide lathyrus en
Oost-Indische kers, keurig in kartonnen bakjes.
Stevige plantjes in gelid.
Wat lachen! Ik met mijn zakjes … zakjes? Ik voel in mijn
jaszak. Leeg. Geen zakje te vinden. Mijn dochter stelt voor
dezelfde weg terug te nemen in plaats van door te
fietsen. Ze moeten toch echt ergens liggen. Eerst vind ik
mijn zakdoek. O ja, die zat er ook nog in.

Verderop loopt een ouder echtpaar.
“Heeft u toevallig zakjes tuinzaden zien liggen?”
De man draait zich om. “Jazeker. Die heb ik hier net
uitgestrooid in de berm.” Hij haalt als bewijs de
verscheurde zakjes uit zijn jaszak en ziet misschien dan
pas de prijsstickers. Hij verschiet van kleur.

Mijn dochter en ik barsten spontaan in lachen uit en
we zien alle vier het resultaat al voor ons.
In augustus hier in de berm een oase van witte, violette
en donkerpaarse bloemen met hier en daar een oranje
geel accent. Een klein paradijs!
                                                                                               
Anneke Rubens - Onnes
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Theologie Voor Geïnteresseerden
Unieke cursus in de provincie Noord - Holland
De cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) wordt
vanaf eind augustus voor de derde keer aangeboden in
Amstelveen na zich eerst ca 35 jaar in Amsterdam te
hebben afgespeeld. Oorspronkelijk gestart binnen de
Protestantse Kerk Nederland draait de cursus nu negen
jaar zelfstandig. De cursus kent 12 verschillende vakken
en vindt gedurende 8 maanden (eind aug. – eind april)
elke dinsdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur plaats in de
Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1.

De cursus duurt drie jaar, maar is ook in delen te volgen.
Aan de orde komen vakken als Oude en Nieuwe
Testament, Geloofsleer, Kerkgeschiedenis, Pastoraat,
Diaconaat en zes andere vakken waaronder Jodendom
en Wereldgodsdiensten. De cursus wordt gegeven door
gekwalificeerde docenten en predikanten.
De cursus staat open voor iedereen die belangstelling
heeft voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden
wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een
kerkgenootschap.

De relatief lage kosten voor de cursus (€ 350, dat is € 5,50
per les van 75 minuten) zijn te danken aan het feit dat de
betrokken docenten genoegen nemen met een
bescheiden vergoeding voor hun bijdrage en aan de
relatief lage zaalhuur in Amstelveen.
Voor meer informatie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl 
of naar de TVG-secretaris
(e-mail: tvg.amsterdam@outlook.com).
Op verzoek krijgt u dan een uitgebreide
studiegids toegestuurd.

Aangepaste gezinsdienst IJmond
Wij nodigen u van harte uit voor de dienst van de
Aangepaste Gezinsdienst IJmond.
Het jaarthema is: “ Een nieuwe start ”
De dienst vindt plaats op: 25 mei 2025,
in de Engelmundus kerk in Velsen Zuid, om 15.00 uur
 
Het thema van deze dienst is: “Visserslatijn”.
Voorganger:  Ds. Cees Lous
Muziek: dhr. Syb Brink
Collecte: Deelnemen aan de collecte kan met fruit,
bloemen of geld.
Na de dienst is er koffie, thee en een koekje.
 
Vervoersproblemen en/of autovriendendienst:
Bel vóór 22 mei  a.s. met Riet de Vlieger - van Zandvoort,
tel. 0255-530210
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Voor de jeugd
Teens Group
Afgelopen maand hebben we het met elkaar gehad over
Hemelvaart, met de pakkende titel ‘to be continued…’.
Want hoe dramatisch de hemelvaart van Jezus ook mag
lijken, het is niet het einde. Integendeel! Je zou kunnen
zeggen dat het echte werk dan pas begint voor de
leerlingen. Bij de hemelvaart van Jezus krijgen de
leerlingen de belofte mee dat de heilige Geest ze zal
helpen. Maar daar moeten ze nog wel even op wachten.
We hebben met elkaar ontdekt dat wachten een
belangrijk onderdeel is van geloven en dat samen
geloven en bidden helpt om het wachten vol te houden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben het derde seizoen van Teens Group er bijna
opzitten. Traditioneel sluiten we af met een gezellige
maaltijd. Dat doen we op vrijdag 13 juni. De precieze
locatie laten we jullie nog weten. We kijken op deze
avond ook terug naar het afgelopen seizoen en luisteren
naar jullie ideeën en verbeterpunten voor volgend jaar.
Het is na 13 juni nog niet helemaal klaar want op
zondag 29 juni kan je nog mee op pad naar
het Corrie ten Boomhuis in Haarlem. Leuk als je daar ook
bij kunt zijn!

Kind en Kerk
11 mei was het moederdag en er was ook kinderdienst in
de kerk. Mirko en Joana hadden het deze keer samen
voorbereid.
 
Mirko vertelde over een erg zieke man, die op een kleedje
bij een soort zwembad lag. Er lagen daar meer zieke
mensen. Wie het eerst in het water was, werd genezen!
Dat wilde iedereen, maar deze man was nooit de eerste,
hij kon gewoon niet zo snel in het water komen en
niemand hielp hem.
Jezus kwam daar langs, zag deze zieke man en vroeg of
hij gezond wilde worden. Dat wilde hij natuurlijk graag.
Jezus maakte hem meteen gezond,  zonder dat hij het
water in hoefde. De man was heel blij en liep met zijn
kleedje dansend de stad in.
De priesters van de synagoge waren niet blij voor hem,
omdat hij op zondag zijn kleedje droeg. Dat is een soort
"werk", en dat mag niet op zondag, staat in de
wetboeken. Ze begrepen niet dat Jezus anders met de
wet om ging, dat Hij het belangrijker vond om mensen te
helpen en dan niet precies de wet te volgen..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven, in de kinderzaal, is er over doorgepraat met
elkaar. De kinderen hebben een soort " computertje"
gemaakt waarop je de genezing van de man kon zien.
 
8 juni is de volgende kinderdienst, dan is het ook
Pinksteren. Joke en Marjan bereiden het voor.
6 juli sluiten we het seizoen af met een picknick in 
De Schakel of buiten op het gras als het mooi weer is.
Iedereen neemt eigen broodjes en lekkers mee voor de
lunch , dat delen we met elkaar.
Voor drinken wordt gezorgd door de leiding.
In de volgende Over en Weer volgt meer informatie.
 
Tot ziens op ‘t Pinksterfeest! 
marjanq
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Historisch record: Bijbel in eigen taal voor 6 miljard mensen beschikbaar
Voor 6,1 miljard mensen is de complete Bijbel in hun eigen taal beschikbaar. Nooit eerder waren dat er zoveel. 
Dit aantal groeide afgelopen jaar met 100 miljoen mensen: die spreken een van de 74 talen waarin de Bijbel of een
deel ervan voor het eerst verscheen. Ook dat aantal, 74, is een nieuw record. Dat meldt United Bible Societies (UBS),
het samenwerkingsverband van de 155 Bijbelgenootschappen.
 
 
 
‘In 2023 verscheen in 72 talen voor het eerst een Bijbelgedeelte. 
Dit record is nu overtroffen. Daar ben ik erg blij mee’,
zegt Rieuwerd Buitenwerf, 
directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 
‘De versnelling is te danken aan de wereldwijde inzet, 
samenwerking met kerken 
en aan technische vooruitgang.’
 
 
 
Papiamento-vertaling voor Aruba
Eén van de talen waarin de complete Bijbel verscheen is de Papiamento-vertaling voor Aruba. Die werd feestelijk
gepresenteerd in februari. Buitenwerf: ‘Deze Bijbel is enthousiast ontvangen. Onze Arubaanse collega's krijgen reacties
als: “Dit is echt gewone taal, dus ik begrijp wat er staat”. Op Aruba – qua grootte vergelijkbaar met Texel – vonden
ruim 2.700 exemplaren hun weg naar Bijbellezers. Kerken gebruiken deze Bijbel bij de Schriftlezing, Bijbelstudie en hun
werk met gevangenen. Scholen zoeken sponsors om jongeren in de brugklas een eigen exemplaar te geven.’
Van de 425 lopende Bijbelvertaalprojecten steunde het NBG er 30, onder meer in Angola, Gabon, Guyana,
Kameroen, Vietnam en Suriname. In Suriname betreft het een vertaling in het Saramaccaans, een taal die gebaseerd
is op de Afrikaanse roots van deze bevolkingsgroep.
 
Wilt u het Bijbelwerk steunen? Word dan lid, zie: www.bijbelgenootschap.nl. Of geef voor ons project in de 
Stille Zuidzee: https://www.bijbelgenootschap.nl/project/bijbelverspreiding-zuid-pacifische-eilanden/
 
 
 
Vorderingen
De complete Bijbel is nu beschikbaar in 769 talen, 
gesproken door 6,1 miljard mensen. 
Het Nieuwe Testament is nu in 1.755 talen beschikbaar 
en Bijbelgedeelten in 1.348 talen. In 3.526 van de circa 
7.400 talen is nog geen enkel Bijbelgedeelte vertaald. 
De UBS rondde in totaal105 vertaalprojecten af. 
Vanaf 2018 werkt de UBS eraan om in 2038
1.200 nieuwe Bijbelvertalingen te hebben. 
Bijna 200 zijn al klaar en aan 425 wordt gewerkt.
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De consistoriekamer kan beschouwd worden als de
‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard
daar eens een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de
‘Open Kerk’ op donderdagmorgen. Gouden en zilveren
kerkschatten zijn er niet te zien, wel objecten die een
relatie hebben met voornamelijk vroegere
gemeenteleden en hun band met hun kerk en
geloofsgemeenschap.
 
In de vitrinekast, die in het vorige artikel is genoemd, ligt
een gesloten Statenbijbel met koperen sloten. Voorin
staat de handgeschreven tekst: Familie Rommel 1872.
Het is een geïllustreerde Bijbel, gedrukt bij de gebroeders
Koster in Amsterdam, met prenten van Gustave Doré,
illustrator en etser. Doré is in 1832 in Straatsburg geboren
en in 1883 in Parijs overleden. Hij is vooral bekend door
zijn prenten in ruim 100 boeken, waaronder de Bijbel.
In de bijbelillustraties maakte hij optimaal gebruik van
clair-obscur, een techniek waarbij de licht-donker
contrasten sterker worden uitgebeeld dan ze in
werkelijkheid vaak zijn. Met die techniek wordt
een mystiek effect bereikt.
Zijn geïllustreerde Bijbel op folio-formaat vond na de
publicatie in 1865 gretig aftrek. Doré maakte lang niet alle
gravures zelf. In zijn atelier werden zijn schetsen overgezet
naar platen. Op zeker moment had hij veertig mensen in
dienst om aan de vraag te kunnen voldoen.
 
De Bijbel van de familie Rommel is in 2007 door
Handboekbinderij en Restauratieatelier S. Jovanovi  te
Heiloo gerestaureerd. In het boekwerk ligt een rekening
en een brief met de beschrijving van de uitgevoerde
werkzaamheden. Uit deze documenten blijkt dat de ons
in 2024 ontvallen Pim Brouwer bij de restauratie betrokken
is geweest en dat de restauratie is gefinancierd vanuit
het Albert Asjes Fonds. Over Albert Asjes later meer.
 
In een kleine Statenbijbel met psalmliederen staat ook
‘familie Rommel’ geschreven, maar zonder jaartal.
Het Bijbeltje is in Haarlem gedrukt bij Joh. Enschede en
Zoonen en is voorzien van een gegraveerde titelpagina
met onder andere het jaartal 1780. In dit Bijbelboekje ligt
een met de hand beschreven papiertje met de tekst:
te lezen Ps. 145/Zingen Gez. 4:1,7,8/- 3:1,2/ Gebed des
Heeren vs. 2. Psalm 145 is een loflied van David.

Blijkbaar was het voor degene die het papiertje aan ons
heeft nagelaten een geliefde tekst en een eerbetoon aan
God. Ook de gekozen liedteksten getuigen daarvan.
 
Aan de noordzijde van de Dorpskerk liggen in elkaars
verlengde drie graven van de familie Rommel: een met
een grote liggende grafzerk en twee graven met ieder
een staande steen binnen een hekwerk.
In totaal liggen er vijf leden van de familie Rommel
begraven: Johannes Fredrik Rommel,
Anna Petronella Waagmeester en drie van hun kinderen.
Johannes Fredrik en Anna Petronella zijn de grootouders
van de ons bekende kapitein (Albert) Rommel.
Op de steen van de middelste graf staat:
Onze dierbare onvergetelijke ouders,
Anna Petronella Ton, Johannes Fredrik Rommel,
1877 – 1879. Wij hadden hen innig lief! 
Het is een raadsel waarom op de grafsteen
Anna Petronella Ton staat. Bij haar geboorte heeft zij de
achternaam Waagmeester van haar moeder gekregen
omdat de vader onbekend was. Overal wordt zij
Waagmeester genoemd, ook in haar overlijdensacte.
Bronnen: www.statenvertaling.net/kunst/biografie/
gustave.dore en internetsite WieWasWie.
 
Ernst Mooij

Aan de noordzijde van de Dorpskerk liggen in elkaars verlengde

drie graven van de familie Rommel. Foto: Ernst Mooij
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Diaconale collectes in juni
Zondag 1 juni: Daklozenopvang Alkmaar
Stichting Reakt en dnoDoen verzorgen opvang voor
daklozen in Alkmaar. De dagopvang is een plek waar
daklozen zich thuis mogen voelen. Iedereen die dak- of
thuisloos is,  is welkom voor: Inloop met een warm welkom
en een gratis koffie en activiteiten waar je aan mee kunt
doen. De mensen zijn altijd welkom op onze inloop, ook
als ze geen indicatie hebben. Ze worden geholpen met
vragen op allerlei gebieden, en doorverwezenen naar de
juiste instantie. Wanneer de officiële gevoelstemperatuur
0 graden Celsius of lager is, gaat de winterkouregeling
van start. De nachtopvang opent dan om 18.00 uur en
sluit om 09.00 uur.
De nachtopvang heeft verscheidene individuele
slaapplekken. Verblijf in de nacht kost € 7,50 per nacht.
De allereerste nacht is gratis en er wordt ’s morgens en
’s avonds een eenvoudige broodmaaltijd geserveerd.
 
Zondag 8 juni: Zending Myanmar

Je bent al jaren iedere dag bang voor luchtaanvallen op
jouw dorp of voor gevechten tussen het leger of
rebellengroepen. En dan wordt je land ook nog eens
getroffen door een zware aardbeving. Het gebeurde in
Myanmar. Veel kinderen en jongeren waren al
getraumatiseerd en de aardbeving van eind maart heeft
voor nog meer angst gezorgd.
In Myanmar is het echter een groot taboe om te praten
over wat je meemaakt. De Raad van Kerken van
Myanmar wil dit doorbreken en traint kerk- en
jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren
kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze getrainde
vrijwilligers bieden ook traumahulp aan slachtoffers van
de aardbeving. De Raad van Kerken ondersteunt ook
ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke
gezondheid van hun kinderen. Juist met Pinksteren
collecteren we voor dit werk, zodat meer kerkleiders
getraind en ingezet kunnen worden voor traumahulp en
zo Gods troost en hoop kunnen verspreiden. Onze steun
voor Myanmar is niet alleen heel hard nodig, het is ook
een hart onder de riem voor de bevolking, die zich vaak
in de steek gelaten voelt. Laten we Myanmar niet
vergeten. We bevelen deze collecte van harte bij je aan.

Traumahulp voor aardbevingsslachtoffers

Zondag 15 juni: Neve Shalom
Neve Shalom is een dorp in Israël, gelegen tussen
Jeruzalem en Tel Aviv. Dit dorp is in 1970 gesticht door
broeder Bruno Hussar. Hij had destijds de droom dat er
een andere weg naar vrede mogelijk moest zijn: Joden
en Arabieren c.q. Joodse en Arabische Israëli's zouden
met wederzijds respect voor elkaar in vrede samen
moeten kunnen leven. Zo stichtte hij zijn Oase van Vrede
ofwel 'Neve Shalom' in het Hebreeuws, 'Wahat al-Salam'
in het Arabisch.
Een simpel ideaal, misschien wel filosofie, vormt de basis
voor het samenleven: leven vanuit respect en begrip,
gelijkwaardigheid tussen Joden en Arabieren, vrede
stichten vanaf en vanuit de basis en onderwijs en
bewustzijn stimuleren. Namens u ondersteunt de diaconie
dit project van harte.
 
Zondag 22 juni: Binnenlands diaconaat

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je buurt
die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets
betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en
nauwelijks perspectief hebben op een betere toekomst?
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel
Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving.
Een mooi voorbeeld is ‘De Sleutel’ in Apeldoorn.
Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare
wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te
zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen.
In ‘De Sleutel’ is iedereen welkom en liefdevolle aandacht
voor elkaar staat voorop.
Met je gift in de collecte steun je het programma
Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie en maak je
diaconale initiatieven om van betekenis te zijn voor
de buurt mogelijk.

vervolg op pagina 15
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College van Kerkrentmeesters
Een korte samenvatting van onderwerpen waarmee
het College van Kerkrentmeesters zich de laatste tijd
heeft bezig gehouden.
 
Jaarrekening 2024
De kascontrolecommissie heeft de jaarrekening 2024
voorzien van een goedkeurende verklaring en de
kerkenraad voorgesteld het CvK decharge te verlenen.
In de kerkenraadsvergadering van 3 april heeft de
kerkenraad de balans en de resultatenrekening van onze
gemeente over 2024 besproken en voorlopig
goedgekeurd.  Definitieve goedkeuring volgt na
publicatie van de cijfers in Over en Weer naar aanleiding
waarvan gemeenteleden vragen kunnen stellen en
opmerkingen maken. Deze publicatie heeft in het vorige
nummer van Over en Weer plaatsgevonden.
 
Reglement kerkhof 2025
De oude versie van het reglement van het kerkhof was
vastgesteld op 18 december 2018 en was aan herziening
toe. Enerzijds omdat er in 2023 een nieuw model
reglement van de PKN is verschenen maar ook om
tegemoet te komen aan wensen van gemeenteleden.
Bijvoorbeeld om de openingstijden voor bezoek aan het
kerkhof te verruimen. De administrateur van het kerkhof
heeft in samenwerking met de beheerder van het kerkhof
en het CvK het reglement aangepast en vastgesteld.
 

Tarieven en condities bij verhuur
Naar aanleiding van een gesprek met de kosters bleek er
onduidelijkheid te zijn over de tarieven en de condities bij
verhuur. Om die reden werd de jaarlijkse evaluatie van
de tarieven en condities bij verhuur door het CvK naar
voren gehaald. Tijdens de bespreking is een deel van de
tarieven opnieuw vastgesteld en zijn de condities met
elkaar in overeenstemming gebracht. Na beoordeling
door de kosters zullen de tarieven en condities in de CvK
vergadering van mei worden vastgesteld en volgt
publicatie hiervan op de website.
 
Herinrichting omgeving Dorpskerk
In de Over en Weer van april liet ik weten dat de
werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting van
het Kerkplein en de omgeving van de Dorpskerk in de
periode mei t/m juli zouden worden uitgevoerd. Tijdens
een gesprek in april met de projectleider van de
gemeente Castricum, waar ook de kosters bij aanwezig
waren, werd duidelijk dat het aanbestedingsproces nog
gaande was en dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd in de periode juni - september. Voorafgaande
daaraan en ook gedurende de werkzaamheden zullen
we in contact blijven met de gemeente om de overlast,
die onvermijdelijk is, zo veel als mogelijk te beperken.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van der Leest

Diaconale collectes in juni
Zondag 29 juni: Wereldiaconaat, Moldavië
Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel
inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven
vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen
en ouderen zijn, maar hebben weinig geld en weinig
actieve kerkleden. Via partnerorganisaties ondersteunt
Kerk in Actie kerkelijke gemeenten met training, advies en
financiën bij het opzetten van lokale diaconale
initiatieven. In vijf dorpen in de regio Edinet worden
kinderen en jongeren getraind om steun te geven en op
te komen voor eenzame en zieke ouderen in hun dorp.
Dat heeft een hele positieve uitwerking op zowel de
jongeren als de ouderen. De jongeren zien wat ze kunnen
betekenen voor anderen en krijgen hierdoor meer gevoel
van eigenwaarde. Ze krijgen een training en een deel
van hen doet mee aan de summerschool. De ouderen
krijgen ondersteuning en zijn blij met de aandacht en
hulp die er is.
Tegelijkertijd bieden ze jongeren, die opgroeien zonder
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht
kunnen.

 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom
op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u
doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
Diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
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Om te gedenken

Op 17 april is op de leeftijd van 83 jaar overleden 
 
Hendrik Simon Budding.
 
Meer informatie is er niet bekend.
We bidden Gods troost en kracht toe voor de familie
Budding.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Op 4 april 2025 is overleden
 
Louise Leonora Bijtelaar - van Hemert.

Ze is 95 jaar geworden. Wat we over haar weten is dat ze
in Haarlem is opgegroeid en toen bij de doopsgezinde
kerk hoorde. De laatste tijd van haar leven woonde ze in
de Boogaert en was gemeentelid van onze kerk

Gedicht
     De draad van de liefde
     verbindt mij met jou.
     De draad van het gemis
     verbindt mij met jou.
     Zoveel draden verbinden mij
     met zoveel mensen.
     Maar altijd is er die draad met jou,
     hij doorkruist alle andere draden.
     Hij geeft betekenis aan alle levensdraden.
     De draad van de liefde
     verbindt ons voor altijd,
     en de draad van ’t gemis
     verweeft zich met die van de liefde.

Marinus Van den Berg

Op donderdag 17 april is overleden

Marja Tromp - Philippo

Dankbaar is de familie dat ze zoveel
met hun lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma hebben
mogen delen en dat ze zo lang
bij hen heeft kunnen zijn.

De uitvaartdienst werd gehouden
op vrijdag 25 april.
Al vanaf haar kleutertijd kreeg
ze een groot deel van de zorg
over haar broertjes. 
Naast zorg, speelde ook het geloof al jong een grote
rol, vooral aangemoedigd door haar wijze vader die haar
grote steun en voorbeeld was. Ze ontmoette haar man
Frans via Youth for Christ door zijn optreden als lid van
het Cross Quartet en voelde zich vooral door zijn
humor tot hem aangetrokken.
Het leidde tot een gelukkig huwelijk, drie zonen en de
nodige verhuizingen. Na de verhuizing naar België in
‘73 maakte ze een moeilijke tijd door.
Om een Bijbelse term te gebruiken: het waren haar
40 woestijndagen. Daar maakte ze een verdieping mee in
haar geloof en ontdekte een bediening in kinderwerk.

In een oude bungalowtent in het bos startte ze haar
eerste vakantie Bijbelschool. Na weer een verhuizing – ter
compensatie, van het prachtige stille bos naar een huis
aan de drukste verkeersader van Nederland tussen
Haarlem en Amsterdam – zette zij het kinderwerk thuis
voort. Zij zorgde ook voor de stabiliteit in het gezin dat van
plek naar plek verhuisde en creëerde een soort van
Trompenburcht, wat voor het gezin de wereld toch veilig
maakte.
 
Na de verhuizing naar Castricum werd Marja actief in
onze gemeente. Ze nam deel aan het pastoraal team en
bezocht mensen. Marja leidde een leeskring en bezocht
de kerkdiensten.
We herinneren Marja als een lief, betrokken, creatieve en
zorgzame vrouw met een duidelijke boodschap.
 
We bidden de familie Tromp Gods troost en nabijheid toe.
 
Pastor Eveline Meulenberg
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Om te gedenken
 Op 12 april is op 89-jarige leeftijd overleden   
 
Garabet Artin
 
Het was een vertrouwd gezicht bij
het binnenkomen van de kerk:
dhr. Artin die een kop koffie dronk
en trots toekeek hoe
zijn dochter Talien alles klaarmaakte
voor de kerkdienst.
Hij begroette iedereen vriendelijk
en verontschuldigde zich dat hij geen praatje kon
maken. Armeens, Turks, Arabisch: dhr. Artin sprak vele
talen maar helaas niet de talen waarmee hij met zijn
dorpsgenoten een praatje kon maken. Dat maakte hem
na het overlijden van zijn vrouw best eenzaam.
De wandeling van de Santmark naar het gezin van Talien
was zijn dagelijkse hoogtepunt. Bij zijn familie voelde hij
zich thuis en kon hij zijn verhaal kwijt.
 
Dhr. Artin heeft in zijn leven veel moeten verhuizen,
vaak tegen wil en dank. Ook zijn laatste verhuizing was
niet vrijwillig. Toen het zelfstandig wonen niet meer kon,
verhuisde dhr. Artin naar de Boogaert. Hij miste de vrijheid
van zelfstandig de deur uit kunnen en had in huis weinig
aansluiting. Het was voor hem een zegen dat Talien, Anto
en de kinderen hem vaak kwamen opzoeken.

Ook de kinderen uit het buitenland zijn de laatste periode
regelmatig op bezoek geweest. Dat deed hem goed.
 
We hebben afscheid van dhr. Artin genomen in een
kerkdienst in samenwerking met de Armeens-apostolische
kerk. Wat mooi om te zien hoe hecht en warm de
Armeense gemeenschap is en hoe de orthodoxe liturgie
samenvloeit met typisch Nederlands-protestantse
gebruiken. In de Armeense uitvaartliturgie is veel
aandacht voor het visioen van het nieuw-Jeruzalem,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met dat visioen
voor ogen hebben we afscheid genomen van dhr. Artin
en de belofte van het nieuw-Jeruzalem bidden we ook de
familie toe.
 
     Wat een vreugde zal dat wezen
     Straks vereend te zijn met Hem     
     In die stad met paarlen poorten          
     In het nieuw Jeruzalem.      

     Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,     
     Luist'ren naar zijn liefdestem.  
     Daar geen rouw meer en geen tranen
     In het nieuw Jeruzalem.                                                 
                                      (Evangelische Liedbundel 413)
 
ds. Rik Willemsen

Op zaterdag 26 april is op de leeftijd van 93 jaar
overleden ons actief en betrokken gemeentelid
 
Maria Hermina Vink - Westrik, Rie. 
 
De afscheidsdienst werd gehouden
op vrijdag 2 mei in de kerk.
Tijdens het afscheid stonden
we stil bij Psalm 32:8
“Mijn Oog zal op u zijn”.
Dit was de trouwtekst 
van Rie en Aad.

Een wens was dat de cantorij zou zingen op haar
afscheid en dat is gebeurd. Zingen deed ze haar leven
lang.
Rie was betrokken bij de kerk, haar gezin, familie,
vrienden en mensen die ze ontmoette. Rie was een lieve,
gastvrije vrouw, creatief en genoot van het leven. 
 

Rie groeide op in Westzaan. Als nakomertje in het gezin
werd ze op handen gedragen.
Door de oorlog en het vroeg overlijden van haar moeder
kon ze niet studeren en ging ze naar de huishoudschool
en haalde haar diploma voor coupeuse.  
Na 4 jaar verkering en 4 jaar verloofd, zijn Rie en Aad op
8 mei 1957 getrouwd. Een jaar later kwamen ze in
Bakkum wonen. Ze werden gezegend met vijf kinderen
en twaalf kleinkinderen.
 
We bidden de kinderen en kleinkinderen Gods troost en
bemoediging nu ze hun moeder en oma missen
 
Pastor Eveline Meulenberg
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Maal en Verhaal

De volgende Maal en Verhaal is op maandag 26 mei.
We beginnen in De Schakel om 18.30; de deuren van 
De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we
weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren
naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. 
De kosten zijn nog steeds € 8,00.
 
Voor de agenda’s: De laatste Maal en Verhaal voor de
zomervakantie is op 23 juni 2025.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 22 mei bij 
Han van Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178, 
of via de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 22 mei) doorgeven. 
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven.
 
En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen, 
wilt u dan zelf vervoer regelen?
 
 

De deelnemers van de Werkgroep Ouderen Contact
kwamen dinsdag weer bij elkaar voor een gezellige
middag. Sabine heette iedereen hartelijk welkom en las
het gedicht “Een draad van liefde” van Marinus van de
Berg voor. Dit gedicht was ook in de herdenkingsdienst
voor Rie Vink gelezen en zo hebben we haar met het
aansteken van een kaarsje herdacht.
Toen gingen we naar de film kijken. We zagen het
ongelooflijke waargebeurde verhaal van drie 
Afro Amerikaanse vrouwen die in de jaren zestig als
wiskundigen werkzaam waren bij NASA en een
belangrijke rol speelden bij de lancering van astronaut
John Glenn.
Na afloop hoorden we hoe interessant men het had
gevonden en hoeveel bewondering men had voor de
vrouwen, die omdat ze vrouw en kleurling waren, zo voor
hun rechten hebben gevochten. Het riep de vraag op: 
Is er nu gelijkheid voor vrouwen en kleurlingen?
 
Op onze volgende en tevens laatste bijeenkomst van dit
seizoen gaan we een high tea bereiden. Houd daar met
uw lunch gerust rekening mee.
Deze bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact is
op dinsdagmiddag 3 juni in De Schakel en begint om
14.30 uur.
 
Marieke Meijer.

Werkgroep Ouderen 
Contact
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Bedankt
Lieve kerkgenoten,
 
Zoveel lieve kaartjes, mailtjes, appjes en andere berichtjes heb ik ontvangen
tijdens mijn wat langere verblijf in de VU en ook bij mijn thuiskomst.
Het was hartverwarmend.
Ook de kaarten met de namen van de kerkgangers met de bloemengroet
hebben mij echt het gevoel gegeven dat we een fijne gemeenschap zijn.
Dat voelt zo goed.
Het herstel gaat langzaam maar dat wist ik van tevoren. Dus maar weer
vrolijk voorwaarts. Heel veel dank voor alle belangstelling.
Een hartelijke groet van
 
Thea Korfage - Spelman

Dank

Ria Ritzema kwam voor ons 65-jarig
huwelijk een prachtige bos bloemen
en een kaart met heel veel
handtekeningen brengen.
Heel hartelijk dank daarvoor.
 
Marja en Nico Baars
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i):   Johan Streefland
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen: 
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835


