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Voorwoord
 
Welkom terug voor een nieuw seizoen Over en Weer. Uitgerust na een mooie
zomer, zijn wij weer aan de slag gegaan om deze editie van Over en Weer
voor u samen te stellen.
Wij wensen u veel leesplezier met ons kerkblad.

De bijzondere afbeelding op de voorpagina verwijst naar één van de
collectedoelen in september, nl. Wijdekerk. Op de pagina's 15 en 16 leest u
er meer over hoe belangrijk dit is in de huidige tijd.

Ook bijzonder is de column van Anneke Rubens deze maand. Wat minder
luchtig dan sommige vorige columns van haar, maar absoluut de moeite
waard om deze indringende column met de titel Strijd te lezen. Dank aan
Anneke voor deze mooie bijdrage.

Het verslag van de kerkenraad wijkt ook af van het normale patroon. Dat
heeft te maken met het feit dat er geen 'gewone' vergadering is geweest,
maar een teamdag. Leuk om te lezen hoe daar invulling aan werd gegeven.

Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de inhoud van deze editie,
waarin u ook aankondigingen van diverse activiteiten kunt vinden. Wij lichten
er eentje uit, nl. de gespreksavond 'kerk en jodendom' op 23 september.

Tot slot vragen wij uw aandacht voor een dringende oproep t.a.v. de functie
van scriba, zie pagina 7.
 
De redactie

Afbeelding voorpagina:
Onvoorwaardelijk, door Miranda Terpstra
Bron: Wijdekerk

Bron: PKN-Petrus
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Ter overweging

                                                                                   De kortste Psalm
 
 
Deze zomer was ik in een kerk waar ik geïnspireerd werd door de kortste Psalm.
De kortste psalm in de Bijbel is Psalm 117:
 
          Loof de HEER, volken op aarde,
          prijs Hem, naties overal:
          zijn liefde voor ons is overstelpend,         
          eeuwig duurt de trouw van de HEER. 
          Halleluja!
 
Deze psalm wordt ook wel de hooipsalm genoemd. Vroeger, wanneer er in de zomer gehooid werd en het razend
druk was, werd nogal eens dit stukje na het eten gelezen. Eigenlijk was er geen tijd, men moest verder met hooien.
Maar het Bijbellezen overslaan was geen optie, dus dan maar Psalm 117, maar twee verzen lang (kort).
Zo werd er toch uit de Bijbel gelezen, maar kon het hooien ook snel weer doorgaan en droog binnengehaald worden.
 
Psalm 117 is een prachtig lied, een prachtige oproep, om de Heer de lof toe te zingen, vanwege Zijn trouw en liefde
aan ons. Heerlijk om dan een loflied te zingen. In de kerk, thuis, onderweg, waar dan ook.
 
Opvallend is dat deze psalm door Jezus waarschijnlijk gezongen is tijdens het laatste Avondmaal. Vlak dus voor hij
gearresteerd en gekruisigd werd. En men vermoedt dat juist Psalm 117 vaker tijdens de meest duistere momenten in
het bestaan van het Joodse volk gezongen werd. Ik moest denken aan Paulus en Silas die midden in de nacht in de
gevangenis lofliederen zongen, ter ere van God. Juist op een moment dat het zo donker was in hun leven en hun
toekomst uitzichtloos leek. Het is dan, zoals de oude berijming van Psalm 117 zegt: Zijn goedheid is in nood en dood,
voor ons zijn volk oneindig groot. Mooi als je dit kunt zingen in moeilijke momenten van je leven. Mensen zeggen het
ook vaak, dat ze in tijden van moeilijkheden, ziekte en tegenspoed, God heel dichtbij ervaren hebben en juist dan uit
de grond van hun hart een loflied zongen. De lofprijzing tilt je dan als het ware boven je eigen ervaring uit en werpt je
terug op de goede en liefdevolle Heer, die door Zijn liefde en trouw je ook door deze moeilijkheden heen zal trekken.
 
Maar je kunt ook een hele andere ervaring hebben. Dat in al je nood, verdriet en onzekerheid, God juist ver weg is en
je niet in staat bent God te lofprijzen. Dat je niet zou weten hoe je Hem op zo’n moment zou kunnen lofprijzen.
Ik denk dan altijd aan lied 657:2, waar staat: Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht, het lied op and’re
lippen draagt mij dan door de nacht. Dat is een bemoediging van gemeente zijn. Dat als het je zelf niet meer lukt om
te bidden, om God te lofprijzen, dat er dan nog wel een gemeente om je heen is die dat doet. Die blijft bidden,
die God de lof toe blijft zingen. Totdat je zelf weer genoeg ademkracht hebt.
 
Pastor Eveline Meulenberg
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 31 augustus                
     10.00     Ds. Rik Willemsen          
                   1e collecte: Voedselbank
                   2e collecte: Pastoraat (Nederland, studenten)
 
   7 september                
     10.00     Ds. Rik Willemsen,    met kinderdienst          
                   1e collecte: Stichting Asmik
                   2e collecte: Jonge generaties (Nederland)
 
 14 september                
     10.00     Ds. Rik Willemsen          
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Indonesië)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
 21 september     Vredeszondag                
     10.00     Ds. Angelique Rijlaarsdam,   
                   Opening expositie          
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Libanon)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer

  Vrijdag 26 september    Pancratiuskerk
                   Oecumenisch vesper, 
                   als afsluiting van de vredesweek
     17.30     Diaken Marcel de Haas en ds Rik Willemsen
 
 28 september                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg         
                   1e collecte: WijdeKerk
                   2e collecte: Missionairwerk
                                       (Nederland, zinzoekers)
 
   5 oktober                
     10.00     Ds. Rik Willemsen,    met kinderdienst   
                   M.m.v. het DOE-orkest van Emergo      
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Israël)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia

 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
  31 augustus           
   10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
 
 14 september           
   10.00 uur      Pastor Anton Huisman
 
 28 september           
   10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
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Bij de diensten in september
Van oudsher komen we in september weer uit de zomerstand en zien we dat allerlei activiteiten weer beginnen.
Het is typisch de maand om een startzondag te organiseren, als markering van een nieuw kerkelijk seizoen.
Omdat veel van onze gemeenteleden niet aan de zomervakantie gebonden zijn, zien wij juist veel gemeenteleden op
vakantie gaan in september. Tegelijkertijd zien we ook steeds meer activiteiten in de zomer georganiseerd worden.
De vraag is: is er nog wel sprake van zoiets als een kerkelijk seizoen dat in september start? Zoals de werkgroep
vieringen al eerder schreef, is dit steeds minder het geval. Bovendien is op de oproep om een startzondag te
organiseren niet gereageerd. Vandaar dat we besloten hebben dit jaar geen startzondag in september te
organiseren. We zijn benieuwd hoe dat bevalt. Geen startzondag dus in onderstaand overzicht, maar gelukkig wel
twee oecumenische vieringen in de vredesweek: een viering op de zondag aan het begin- en een oecumenisch
vesper als afsluiter van de vredesweek. Waar één deur sluit, gaat een andere deur open.

Op zondag 7 september horen we over het volgen van
Jezus, het dragen van het kruis en het afstand doen van
bezittingen. Jezus spreekt in Lucas 14:25-33 twee
mini-gelijkenissen om zijn grote groep volgers duidelijk te
maken wat het betekent om hem te volgen: niet zomaar
een schaapachtig meelopen met de menigte maar een
radicale keuze tussen oud en nieuw leven. De menigte
wordt hierdoor stilgezet: ga je mee of zeg je nee?
Er is deze zondag ook weer Kind & Kerk en kinderoppas,
met een gezellige pannenkoekenmaaltijd na afloop.
Zo kunnen niet alleen de kinderen maar ook de ouders
elkaar uitgebreid ontmoeten na de zomervakantie.
Zie de jeugdpagina voor meer informatie.
 
‘I once was lost, but now I’m found’. Die woorden uit de
bekende hymne ‘amazing grace’ hoor ik als ik de twee
gelijkenissen uit Lucas 15:1-10 lees. Deze gelijkenissen
horen we op zondag 14 september. Afdwalen en weer
terugkeren. Iedereen maakt wel eens een dergelijke
beweging op zijn of haar geloofsweg. Misschien wel
meerdere keren. Niet gek dat deze beweging ook
veelvuldig in de Bijbel voorkomt. Zo ook in die andere
tekst van deze zondag: Exodus 32:7-14. Beide teksten
liggen op tafel bij de maandelijkse bijeenkomst
‘Samen Bijbellezen’. Zie pagina 10 voor meer informatie
en aanmelden.

De vredesweek is dit jaar van 20 t/m 28 september:
een week vol activiteiten die onder de paraplu van Pax
door het hele land worden georganiseerd. In Castricum
starten we de vredesweek met een oecumenische viering
op zondag 21 september. Onze lokale Raad van Kerken
vult deze viering in vanuit het landelijke thema
‘niets doen is geen optie’. Tijdens de dienst wordt de
vredesexpositie geopend door Mineke de Geest en wordt
muzikale medewerking verleend door Remco Wijnia op
orgel en Feddo Boschma op trompet.
 
We sluiten de vredesweek met de gemeenschappelijke
kerken af met een oecumenisch vesper op vrijdag
26 september om 17.30 uur in de Pancratiuskerk.
Ook hierbij sluiten we aan bij het thema ‘niets doen is
geen optie’ en hopen we dat er naast gemeenteleden
en parochianen ook andere dorpsgenoten met ons
komen zingen voor de vrede. Na afloop bieden we
iedereen een soepmaaltijd aan in het naastgelegen
Parochiehuis. Vrede begint immers aan tafel!
 
Op zondag 28 september geen startzondag maar een
reguliere zondag. We horen de gelijkenis van de rijke
man en de arme Lazarus uit Lucas 16:19:31. Tussen beide
mannen een gapende kloof. Wat dat betreft is er in al die
jaren niet veel veranderd.

Autodienst: oproep
Beste mensen met een auto …
Er zijn steeds meer gemeenteleden die graag naar de
kerk willen komen, maar dat niet meer zelf kunnen
regelen.
Daarom zoek ik er nog een paar chauffeurs bij die op
zondagmorgen bereid zijn deze kerkgangers op te halen.
Als u of jij dat wel wilt doen, laat het me dan weten!
Alvast bedankt,
 
Willy Spaans
willyspaans@ziggo,nl

We zoeken een bezorger voor het kerkblad Over en Weer.
Het gaat om wijk 4a met 24 adressen in de straten rond
Sans Souci en de C.F. Smeetslaan (Ambassadeur).
Over en Weer verschijnt 11 keer per jaar.
Hebt u wat tijd (ongeveer 1 uur per keer) en wilt u
helpen? Dan zijn we op zoek naar u!
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met
Elly Ravestein via 0251 674410 of 06 49030123
of per mail kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Bezorger gezocht
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Uit de kerkenraad

Op zaterdag 12 juli hebben wij weer onze teamdag van
de kerkenraad beleefd in De Oude Keuken. Altijd weer
een prettige plek om daar met elkaar samen te zijn.
 
In de ochtend spraken we allereerst over het beleidsplan
2025-2029. In eerdere gemeente beraden hebben we
over de 10 visiepunten gesproken en onlangs nog op
22 juni over de belangrijke aanvulling ¨gezond en vitaal
gemeente zijn¨. De signalen vanuit de gemeente zijn
meegenomen en de kerkenraad heeft het geheel
opnieuw bekeken. Er wordt nadrukkelijk ook verwezen
naar de eigen beleidsplannen van de verschillende
werkgroepen en colleges. U vindt dit allemaal op de
website van de PKC onder het kopje “Info¨ en daarna
kiest u ¨Beleid en Visie PKC¨. Daar vindt u ook het
Richtinggevend Advies dat als ¨werkdocument¨ gebruikt
zal gaan worden door de kerkenraad. 

Mocht u na het lezen toch nog op- of aanmerkingen
hebben verneem ik dat graag uiterlijk voor 1 oktober a.s.
van u. Bij geen reactie zal het geactualiseerde
beleidsplan en het richtinggevend advies gezond en
vitaal gemeente zijn worden vastgesteld. 
Tijdens de kerkenraad van komend najaar gaan we
bekijken welke onderwerpen we het eerst zullen
aanpakken.
 
De rest van de ochtend hebben we besteed aan de
manier waarop we als kerkenraad en moderamen
vergaderen en of dat niet efficiënter kan. Daarvoor was
door Rik en Arnold een ludieke vorm bedacht: in groepjes
van drie vormden we een adviesbureau ¨creatief met
kerk¨ en kregen we de opdracht om naar ¨pijnpunten
binnen het vergaderen¨ te kijken en daarvoor een
passende oplossing aan te bieden. 
U moet dan denken aan tijdsdruk, teveel agendapunten,
te vaak over hetzelfde onderwerp praten, uitweidingen
die korter kunnen enz.

De oplossingen mochten we daarna aan elkaar
presenteren. Daar hebben we uiteindelijk de meest
goede suggesties uit gekozen.
In september gaan we gelijk daarmee aan het werk,
dus dat belooft wat! Het was echt een geestige manier
om kritisch naar onszelf te kijken.
 
Na een heerlijk broodje buiten op het terras, hebben Rijk
en Martin ons meegenomen op een mooie wandeling.
Natuurlijk met een aantal vragen en gesprekken over wat
we zien in de natuur en waar we ons persoonlijk mee
verbonden voelen. Op een boomstam genoten we van
het duin en de stilte. 
Terug op het terras kregen we tot slot de opdracht om
een ¨elfje¨ te schrijven over wat ons het meest had
geraakt.
 
Tijdens de evaluatie bleek dat het voor ons allemaal een
waardevolle, ontspannen en ook inspirerende teamdag
was geweest. Hier kunnen we weer mee verder! 
Tegelijk concludeerden we dat onze kerkenraad nog wel
wat enthousiaste leden kan gebruiken. Zeker nu ook onze
scriba Mineke gaat verhuizen. Dus mocht u of jij zin
hebben om deel uit te gaan maken van dit team, neem
dan contact op met onze predikant Rik Willemsen of met
ondergetekende.
 
Namens de kerkenraad groet ik u allen hartelijk,
Willy Spaans
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Gespreksavond kerk en jodendom
Op zondag 5 oktober is de jaarlijkse Israëlzondag,
waarop onze verbondenheid met het volk van God
centraal staat. We benoemen dan altijd dat het Bijbelse
volk Israël niet samenvalt met de moderne staat Israël.
Gevoelsmatig schuurt dit onderscheid steeds meer,
als we kijken naar de actualiteit sinds de aanval van
Hamas op 7 oktober 2023, de tegenaanvallen van de
staat Israël en de onrust in de omliggende landen.
 
Deze gevoelens van ongemak en onrust spelen in de
kerkenraad, en ongetwijfeld ook bij u. In een
gespreksavond willen we ruimte geven aan deze
gevoelens en bespreken wat de actualiteit doet met onze
persoonlijke kijk op kerk en jodendom. Hoe klinken de
oudtestamentische beloftes aan het volk Israël voor u?
Beleeft u het zingen van de Psalmen anders?
En wat betekent voor u dat Jezus voluit Jood was?
 
We weten dat er in onze gemeente verschillend gekeken
wordt naar de actualiteit. Daarom organiseren we de
gespreksavond volgens een spreuk die wordt
toegeschreven aan de Talmoed: ‘zoek het gezelschap
van hen die naar waarheid zoeken, maar kijk uit voor
lieden die zeggen haar gevonden te hebben’.

Het is nadrukkelijk niet de insteek om elkaar te overtuigen
of een gemeenschappelijk standpunt te ontwikkelen.
We luisteren naar en bevragen elkaar, waarbij er ruimte is
voor ieders verhaal. Je zou de gespreksavond daarmee
een pastorale ontmoeting kunnen noemen.
 
U bent van harte uitgenodigd op dinsdag
23 september om 20.00 uur in De Schakel.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Deze avond is goed te
combineren met de lezing ‘Israël-Palestina’ die door de
Raad van Kerken op dinsdag 7 oktober wordt
georganiseerd.
 
Namens de kerkenraad,
ds. Rik Willemsen

Functie scriba: oproep
Wij zoeken een Scriba met een Warm Hart en
een Pen in de Hand
 
Heb jij een hart voor de gemeente én oog voor detail?
Vind je het leuk om dingen op een rijtje te zetten,
te luisteren en vast te leggen wat er besproken wordt?
Dan is de rol van scriba misschien wel iets voor jou!

Door het woord ¨scriba¨ klinkt het als een zware functie.
Maar in onze kerk in Castricum is dit beslist niet het geval.
Veel zaken worden geregeld in en door de werkgroepen
en niet door de scriba.
Maar: als scriba ben je wel een onmisbare schakel in
onze kerkenraad. Je zorgt ervoor dat afspraken goed
worden genoteerd, houdt de communicatie overzichtelijk
en helpt mee om de koers van onze PKC vast te leggen
op papier. En het is méér dan alleen notuleren:
je denkt mee, draagt bij aan het beleid en bent
onderdeel van een betrokken team.
 

Wie zoeken we?
•   Iemand met een luisterend oor en een heldere pen
•   Iemand die graag structuur aanbrengt
•   Iemand die wil bijdragen aan het reilen en zeilen van

onze gemeente
Wat bieden we?

•   Een warm team waarin je nooit alleen staat
•   Ondersteuning waar nodig (je hoeft niet alles al te

kunnen)
•   Voldoende ruimte om het op jouw manier in te vullen

 
Mocht jij enthousiast zijn geworden of meer informatie wilt
hebben, neem dan contact op met Mineke Ramaker,
telefoon 06-25121735 of
per mail: wietze-mineke-ramaker@outlook.com
Je kunt ook overleggen met dominee Rik Willemsen of
met ondergetekende.

Willy Spaans
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Interesse om uitvaarten te leiden?
Mensen kijken soms raar op als we zeggen dat het leiden
van uitvaarten één van de mooiste aspecten van ons
werk is. Het nabij kunnen zijn bij het levenseinde, het zijn
van een luisterend oor voor nabestaanden en het
vormgeven van de dag van afscheid is iets heel
bijzonders. Het is alsof het leven heel geconcentreerd
beleefd wordt in de laatste momenten en het moment
van afscheid.
We zijn in onze gemeente gezegend met een royale
pastorale bezetting, we kunnen daardoor ruim tijd en
aandacht besteden aan dit mooie werk. Bij omliggende
gemeenten ligt dit anders. Een aantal buurgemeenten
onderzoekt de mogelijkheid om uitvaarten te laten leiden
door gemeenteleden. Dit is een gangbare praktijk binnen
de PKN, waarvoor een gedegen cursustraject
beschikbaar is. Op deze manier wordt zeker gesteld dat
gemeenteleden uit eigen kring uitgevaren kunnen
worden, ook als er in een gemeente geen of weinig
professionele pastoresuren beschikbaar zijn.
Hoewel de noodzaak er in onze gemeente nu nog niet is,
denken we graag met onze buurgemeenten mee.
Bovendien kan deze noodzaak ook bij ons ontstaan in de
toekomst. We hoeven hiervoor alleen maar te denken
aan de beleidsnotitie ‘gezond en vitaal gemeente zijn’.
We leggen daarom nu alvast de vraag neer wie er
geïnteresseerd is om in de toekomst uitvaarten vanuit
onze gemeente te leiden. Bijvoorbeeld omdat je veel
bezoekwerk doet en het vanuit die contacten een mooie
stap is om ook het laatste ‘bezoek’ te leiden. Of omdat je
gevoel hebt voor ritueel en taal en dit graag in wil zetten
in de gemeente. Vanuit de kerkenraad bieden we de
cursus van de PKN aan die bestaat uit twee dagen en
vier avonden. Als er voldoende interesse is vanuit de
regio, worden cursusdata en -locatie bepaald.
Is je interesse gewekt en wil je meer weten? Neem dan
contact op met één van ons om verder te praten.
Het gaat momenteel om een interessepeiling in de regio,
door interesse te tonen geef je jezelf nog niet direct op.

 Afbeelding: Rosy/Pixabay

Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.
 
Beschikbaarheid pastores
Bij gelijktijdige afwezigheid van beide pastores is
achterwacht uit de regio beschikbaar voor pastorale
noodgevallen. De pastoraattelefoon is ook bereikbaar.
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Groene Kerk
In Over en Weer las ik dat er een trekker gezocht wordt
voor de werkgroep Groene Kerk. Ik heb hierover Rik,
Arnold en eerder al Marjan gesproken en wil graag
die trekker zijn.
 
Zondag 10 augustus heeft Eveline een inspirerende
kerkdienst in elkaar gezet rondom het thema Groen.
Mijn hart maakt dan een sprongetje. Ik heb inmiddels
een aantal kerkleden aangeschreven met de vraag of
ze het leuk vinden om mee te denken en of mee te doen
in de werkgroep Groene Kerk.

Kerkasiel Kampen

Tekst: ds. Herman Koetsveld en gemeenteleden Westerkerk,

melodie LB243

We hopen binnenkort bij elkaar te komen en de
werkgroep nieuw leven in te blazen. Er liggen al wat
ideeën op de plank, maar alle ideeën zijn welkom!
Ook u bent van harte welkom om mee te doen met
de werkgroep.
Laat het mij, Arnold of Rik weten.
 
Esther Seijmonsbergen
 tel 0612771317 
email: estherseijmonsbergen@gmail.com

Op woensdag 23 juli is een groepje gemeenteleden weer richting Kampen gereden om een bijdrage te leveren aan
het kerkasiel. Thema voor deze viering was: er is altijd hoop.
 
De werkgroep ouderen contact heeft op dinsdag 2 september Eveliene Meulenberg en Rijk Verhoef uitgenodigd om
over het kerkasiel te komen vertellen. Zie ook pagina 18.
 
'Lied van het kerkasiel'
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Samen Bijbellezen
Na een korte zomerstop gaan we in september weer van
start met de maandelijkse groep ‘Samen Bijbellezen’.
In deze groep lezen we de Bijbelteksten voor de komende
zondag met elkaar en wisselen we leeservaringen uit.
We horen van elkaar waar de Bijbeltekst raakt aan ons
eigen leven en we diepen passages uit die onze
aandacht trekken. Zowel voor beginners als ervaren
Bijbellezers is het elke maand weer een waardevol
samenzijn. Op woensdag 10 september komen we om
14.00 uur weer bij elkaar in De Schakel. Let op! Dit is een
ander tijdstip dan dat eerder gecommuniceerd is. 
Graag vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemse

Vanuit de werkgroep
vieringen

Meezingen in vredeskoor
We sluiten de jaarlijkse PAX vredesweek af met een
oecumenisch vesper op vrijdag 26 september 
om 17.30 uur in de Pancratiuskerk.Het inzing-koor van de
parochie nodigt zangers en zangeressen van de andere
kerken uit om mee te zingen in het vredeskoor.
De liederen worden een half uur voor aanvang met
elkaar geoefend, het is dus laagdrempelig om mee te
doen. Als je mee wil zingen kan je je op de betreffende
vrijdag om 17.00 uur melden in de Pancratiuskerk.
Een mooie gelegenheid om kerkelijke grenzen te
doorbreken en met elkaar te zingen voor vrede!
 
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.

Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.
 
Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand in De Schakel.
De leiding is in handen van Corine Zwaan.
Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en
geest te ontspannen, om vreugde, concentratie, stilte en
verbondenheid met elkaar te ervaren.
Ervaring is niet nodig.
Eerste avond: 8 september 2025 van 19.30 – 21.30 uur.
Bijdrage: € 10,-- per avond

Op Vredeszondag 21 september treden
de broers Van Arkel om 16.00 uur op in de Dorpskerk
met hun voorstelling:
Onze Vader.
Jeroen (2001) en Martijn (1998)
studeerden af aan de Hogeschool
voor de Kunsten Utrecht (HKU):
Jeroen als acteur, Martijn
als schrijver. Hun verschillende 
persoonlijkheden vormen
een unieke mix vol absurditeit 
en poëzie.
De broers Jeroen en Martijn van Arkel tellen af: nog zeven
maanden, en dan gaat hun vader, de dominee, met
pensioen. Veertig jaar lang wijdde hij zijn leven aan de
kerk en zijn roeping, altijd in de naam van God en de
Heilige Zoon. Maar terwijl die Heilige Zoon hele boeken en
preken kreeg, bleven de andere twee zoons vaak op de
achtergrond. In ONZE VADER eisen de droogkomische
broers hun plek in de schijnwerpers op. Deze voorstelling
werd genomineerd voor de AKF Sonneveldprijs 2025!
Bijdrage: € 10,-- (inclusief koffie/thee)
 
Het volledige programma vindt u in
het RvK-programmaboekje dat in de kerken in Castricum,
de bibliotheek en bij boekhandel Laan ligt en op onze
website: www.rvkcastricum.nl        
 
Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum

Raad van Kerken
Castricum
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Op verzoek van de redactie zal Anneke Rubens op
wisselende momenten een column voor Over en Weer
schrijven, met daarin persoonlijke observaties. 
Haar nieuwste bijdrage treft u hierbij aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strijd
 
Op een willekeurige middag bezoek ik een vriendin.
Twee maanden daarvoor was haar man overleden.
“Tja, die eerste maand, een komen en gaan van
mensen. Dan de eerste keer echt alleen zijn. Het zal ooit
wel wennen denk ik.”
Ze klinkt intens moe en daardoor mat.

“En de kinderen?” Ze kijkt me opeens recht aan.
“Van hen moet ik hier weg, verhuizen. Het huis is te groot.
Onzin toch? Ik ben niet ziek! Het huis maak ik altijd al
schoon. Mijn tuin is mijn alles! En maar aandringen.”
Tranen in de ogen. Alle woede komt er opeens uit.
Ze moest zich steeds verdedigen. Aan rouwen kwam ze
duidelijk niet toe.

De volgende ochtend krijg ik in alle vroegte een
telefoontje. Een goede vriend is die nacht overleden.
Aangekondigd door een hartinfarct.
Eenmaal uit de coma had de chirurg geroepen:
we gaan u weer helemaal oplappen. U bent zo sterk!
“Dat hoeft echt niet, voor mij is het klaar,” had hij daarop
geantwoord.
Hij had met klem verwezen naar zijn euthanasieverklaring.
Het kostte hem veel moeite zijn opvatting helder en
overtuigend over te brengen.

Zijn dochter brengt het verslag met horten en stoten.
Een hartstilstand is erop gevolgd.

Een gepland bezoek aan een schoonzusje diezelfde
middag maakt de dag compleet. Gelegen in een
zorginstelling na een heupoperatie. De val van een steile
trap in haar huis had hiervoor gezorgd.
“Zaterdag wil ik naar huis. Het is hier vreselijk!”
Helaas zou dat alleen kunnen met medische
toestemming en na het installeren van een traplift.
Levertijd drie weken. Boos laat ik haar achter.

In 24 uur kan er veel gebeuren. De rest van de dag
ben ik alleen nog maar bezig met de strijd die allen
voerden in hun kwetsbare situatie.

’s Nachts loop ik klaarwakker de tuin in. Het is zo’n warme
nacht waarbij bloemen en heesters roerloos als in een
decor opgesteld staan. Geen zuchtje wind.
Mijn blik glijdt van de heesters naar de gigantische
bomen erachter in het park. En daar, in de hoogste
toppen waait het. Een flinke bries, van links naar rechts.
Wat een verademing!        
 
Anneke Rubens

Kunst in de kerk

Tijdens de viering op vredeszondag 21 september wordt
in aanwezigheid van de kunstenares Mineke de Geest
de expositie geopend met als thema “Vrede”.
Mineke is autodidactisch beeldend kunstenaar uit
Castricum.

Zij kan zich totaal verliezen in tekenen & schilderen,
dankzij haar genieten van al wat groeit en bloeit, en haar
altijd weer boeit. Dankbaar voor dit alles voelt zij zich
geïnspireerd om dit vast te leggen met een explosie van
kleuren, penseelstreken en paletmes.
 
Muzikale medewerking wordt verleend door Remco Wynia
en Feddo Boschma op orgel en trompet.
De expositie is te zien tot 26 oktober.
Voor zover u niet in de gelegenheid bent om naar de
zondagse vieringen te komen kunt u de schilderijen ook
bekijken op donderdag morgen van 10.00 tot 12.00 uur of
op vrijdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur.
U bent van harte welkom.
 
Namens de kunstcommissie
Frans van Meggelen
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Evert Asjes, geboren in 1757 in Dalfsen in Overijssel, komt
met twee broers naar deze omgeving en gaat in
Heemskerk wonen. In 1786 trouwt hij met de Heemskerkse
Codijntje Hessing. Zij gaan wonen op de Brabantsche
Landbouw, een boerderij in het duingebied van
Castricum. Uit hun huwelijk worden aldaar 9 kinderen
geboren. In 1810 koopt Evert een boerderij met het land
in de Oosterbuurt. De boerderij zal later ‘Albert’s Hoeve’
genoemd worden.

De consistoriekamer kan beschouwd worden als de ‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard daar eens
een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de ‘Open Kerk’ op donderdagmorgen.  Gouden en zilveren kerkschatten zijn
er niet te zien, wel objecten die een relatie hebben met voornamelijk vroegere gemeenteleden en hun band met
hun kerk en geloofsgemeenschap.

 De prijspenning (in een houten doosje met houten schroefdeksel)

met de tekst, ‘A. ASJES. voor zijne middelbare Noord Hollandsche

Kaas. HAARLEM. 1852.’ In bruikleen bij Oud-Castricum.

Foto: Ernst Mooij

Met Evert begint de lange periode dat de boerderij in
het bezit komt van de familie Asjes en hun binding met
onze kerk. Evert was van 1814 - 1826 ouderling.
Na zijn overlijden is de boerderij overgegaan op zijn zoon
Albert, geboren in 1793 en overleden in 1860.
Als kerkvoogd/kerkrentmeester was ook Albert nauw bij
zijn kerk betrokken. Bovendien was hij bijna twintig jaar
raadslid in de gemeente Castricum. In 1852 kreeg hij een
prijspenning voor zijn middelbare Noord Hollandsche
kaas, uitgereikt door de Hollandsche Maatschappij van
Landbouw. 

Albert wordt opgevolgd door zijn zoon Arie en in
navolging van zijn vader wordt ook hij kerkvoogd.
Na het overlijden van Arie in 1921 wordt de boerderij
geërfd door zijn zoon Albert. Albert, geboren in 1864, is
vrijgezel gebleven. Vlak voor zijn overlijden in 1939 heeft
hij bij testament bepaald dat bijna zijn gehele bezit
ondergebracht moet worden in een op te richten
stichting ‘Het Albert Asjes Fonds’, met als hoofddoel het in
stand houden van de boerderij en de opbrengst van het
bedrijf te besteden aan godsdienstige en liefdadige
doeleinden. De kerkvoogdij van de toenmalige
Nederduitsch Hervormde Gemeente in Castricum zou het
bestuur van de stichting moeten vormen.
De boerderij moet de naam ‘Albert’s Hoeve’ blijven
dragen en door een protestantse boer moeten worden
bewoond. (wordt vervolgd)
 
Ernst Mooij
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Voor de jeugd
Teens Group
Na een welverdiende zomervakantie start alles eind
augustus weer op. School, sport, muziek en ook
de Teens Group. Onze eerste bijeenkomst is op
vrijdag 12 september. Het inmiddels traditie dat we het
seizoen beginnen met samen koken en eten. Dat doen
we weer in De Schakel, i.v.m. de keuken. Er is genoeg tijd
om de belevenissen van de zomervakantie uit te wisselen
en we verwelkomen ook een aantal nieuwe tieners.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit seizoen gaan we aan de slag met het gloednieuwe
materiaal van Alpha Youth. In tien bijeenkomsten komen
alle belangrijke aspecten aan bod op het gebied van
leven en geloof, zowel voor doorgewinterde kerkgangers
als tieners zonder ervaring in de kerk. Er wordt veel met
videomateriaal gewerkt, gemaakt door inspirerende
presentatoren uit de jongerencultuur. De vragen die in de
video gesteld worden, bespreken we in de grote groep.
Daarna gaan we in kleine groepjes verder op het
onderwerp van die maand. In de groepsindeling houden
we rekening met leeftijd en ontwikkeling, waardoor de
bijeenkomsten voor iedereen leuk en waardevol zijn.
 
We komen elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar.
Voor dit najaar is dit dus 12 september in De Schakel en
daarna op 10 oktober, 14 november en 12 december
in The Basement.

Voor de kinderen
We hopen dat jullie een heerlijke vakantie hebben
gehad. Lekker ontspannen en uitgewaaid,
misschien een grote reis gemaakt?
En nu weer zin in het "gewone" leven.
De kinderdiensten starten ook weer, steeds de
eerste zondag van de maand.
 
We hebben het seizoen vòòr de zomer afgesloten met
een gezellige picknick in De Schakel, samen met ouders
en tieners en met veel lekkere hapjes.
Dat is een goede gewoonte aan het worden!
 
7 september is de eerste kinderdienst, hartelijk welkom!
Tot dan, namens Kind en Kerkgroep,
 
Marjanq
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Loge Branding: lezing 
Spinoza en de Opperbouwmeester des Heelals
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum
van vrijmetselaarsloge Branding wordt u
van harte uitgenodigd voor een
bijzondere avond met dit thema dat
ongetwijfeld velen van u raakt.
Spreker is Ton de Kok (Bussum, 1942)
die in deze lezing zijn persoonlijk godsbeeld deelt,
dat geïnspireerd is door de werken van Spinoza.
Daarin nodigt hij ons uit mee te denken over de diepere
samenhang van het bestaan en de natuur van God.
Na afloop gaan we met hem hierover in gesprek.

Ton de Kok heeft een indrukwekkende loopbaan achter
de rug. Hij was o.a. officier bij de Mariniers,
Tweede Kamerlid namens het CDA en docent
godsdienstfilosofie. Hij is auteur van meerdere boeken
waarin de vraag naar God centraal staat, waaronder
“Wat is God filosofen en schrijvers op zoek” en
“God voor niet-gelovigen, de god van Spinoza”
 
Datum:           Dinsdag 16 september 2025,
                       aanvang 20.00 uur
Locatie:         Dorpskerk Castricum
Toegang        gratis: ieder is van harte welkom

Boekenrubriek
 
Op initiatief van de werkgroep communicatie starten wij
met een nieuwe rubriek, nl. een boekenrubriek.
Hierin schrijft een lezer over een boek dat haar of hem
heeft geraakt. Dit kan in maximaal 150 woorden.
De redactie plaatst het stuk als er ruimte is in
Over en Weer, dus het kan soms even duren voor
het gepubliceerd wordt.
 
Het is niet de bedoeling dat de kopij rechtstreeks naar de
redactie wordt gestuurd, maar het loopt via de
werkgroep communicatie. Mocht u/je een artikeltje willen
schrijven, meld je dan aan bij: Christien Smid, mailadres
cgsmid@gmail.com

De aftrap wordt verricht door Arnold Faber, dus een kop
thee erbij en lezen maar.

Reis met een ezel door de Cévennes van Robert Louis Stevenson
is een reisverslag uit 1879 over een voettocht door het bergachtige zuiden
van Frankrijk. Samen met zijn koppige ezelin Modestine reist Stevenson door
een ruig en afgelegen gebied, op zoek naar rust, vrijheid en bezinning.
Hij beschrijft het indrukwekkende landschap, zijn worstelingen met Modestine
en de vaak humoristische situaties die daaruit voortvloeien. Onderweg
ontmoet hij lokale bewoners, met wie hij gesprekken voert die het oude
religieuze conflict tussen Hugenoten en Katholieken opnieuw tot leven
brengen. Deze ontmoetingen geven aanleiding tot historische en filosofische
reflecties over geloof, tolerantie en identiteit.

Stevenson’s stijl is persoonlijk, scherp observerend en vaak ironisch. Zijn reis is
niet alleen fysiek, maar ook innerlijk: een zoektocht naar betekenis in een
veranderende wereld. Het boek geldt als een vroege klassieker in de
reisliteratuur en biedt een tijdloos portret van mens, landschap en
geschiedenis in harmonie én conflict.
Wat mij aansprak in het boek is dat het conflict tussen de Hugenoten en de
Katholieken nog steeds hoorbaar en voelbaar is in de gesprekken en
ontmoetingen tussen de mensen, terwijl het 100 jaar geleden speelde.
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Diaconale collectes in september
Zondag 7 september: Stichting Asmik
De naam Asmik komt van een meisje met een beperking
en is het boegbeeld voor alle activiteiten van de stichting
Asmik in Armenië. De Diaconie ondersteunt in Armenië de
activiteiten van het mobiele team, dat is opgericht voor
kinderen met een beperking waar de afstand naar
passende hulp te ver en te duur is. Het mobiele team
helpt kinderen met de nodige mentale en fysieke
ontwikkeling in de thuissituatie. Tevens krijgen de ouders
van kinderen met een beperking tips om zelf de
noodzakelijke hulp te geven.
 
Zondag 14 september: Werelddiaconaat Indonesië;
een betere toekomst voor straatkinderen
In Indonesië zijn sommige ouders zo arm, dat ze hun
kinderen meenemen om op drukke verkeerspleinen
kranten of snacks te verkopen.Veel kinderen gaan
daardoor niet, of niet meer, naar school.
De organisatie Dreamhouse kijkt naar deze kinderen om.
Medewerkers en vrijwilligers leggen op straat
spelenderwijs contact met de kinderen en kijken welke
hulp ieder kind nodig heeft.
Dreamhouse moedigt ouders aan om hun kinderen niet
op straat te laten werken, maar (terug) naar school te
laten gaan. Kinderen die zich in een onhoudbare situatie
bevinden, kunnen tijdelijk in het opvanghuis van
Dreamhouse terecht en naar school.
Medewerkers helpen hen bij hun studie en begeleiden
kinderen terug naar huis of andere familie. Dreamhouse
wil ieder jaar 500 kinderen en hun ouders helpen.
 

Zondag 21 september: Werelddiaconaat Libanon;
geef jongeren in Libanon een toekomst
De economische crisis in Libanon raakt jongeren hard.
De werkloosheid is hoog en velen overwegen emigratie.
Kerk in Actie ondersteunt via partnerorganisatie
Lutheran World Relief jongeren in Libanon met
vaktrainingen en kleine leningen. Zo kunnen zij een eigen
bedrijf starten of uitbreiden. Daardoor krijgen ook
anderen weer kans op werk.

Nova leert traditioneel muziekinstrument te bespelen

Petra bouwde bijvoorbeeld een gastenverblijf bij haar
boerderij en ontvangt nu toeristen.
Georges kocht met een lening een vrachtwagentje om
zelf zijn landbouwproducten naar de markt te kunnen
brengen. Dat bespaart kosten, omdat hij geen auto meer
hoeft te huren. Hij kan nu zijn werknemers op tijd hun
salaris betalen, zodat zij hun gezinnen goed kunnen
onderhouden. En in het oogstseizoen biedt hij werk aan
nog meer mensen. Dankzij een training in management
kan Georges nu ook begroten, budgetteren en financieel
meer vooruitkijken.
 
Zondag 28 september: Stichting Wijdekerk
Stichting Wijdekerk is het initiatief van een groep
christenen, zelf LHBT+ persoon of nauw betrokken bij
LHBT+ mensen, die vinden dat je jezelf moet kunnen zijn in
jouw kerk. De Stichting wil begrip creëren en een open en
respectvol gesprek op gang brengen. Ze nodigen
mensen uit hun persoonlijke verhalen te delen.
De Stichting ondersteund met een netwerk via steun,
gebed en persoonlijke ontmoeting. Ook ondersteunen ze
kerken en gemeenten bij het onderlinge gesprek en
bieden we een platform voor informatie en advies rond
geloof en LHBT+. Zie ook pagina 16.
 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom
op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en)
u doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.

Petra bij haar biologische boerderij
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Wijdekerk

Op 28 september wordt er gecollecteerd voor de Stichting Wijdekerk. 
De Protestantse Kerk Castricum is aangesloten bij Wijdekerk en door middel van bijgaande afbeeding met tekst
(en die op de voorpagina) willen wij samen met de Diaconie aandacht vragen voor deze stichting.
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Om te gedenken
In de nacht van 1 op 2 juli 2025 is overleden:
 
Anna Maria Cornelia van der Kamp - Hardeman
(Anneke)
 
Anneke woonde sinds enkele
maanden in De Boogaert maar
was erg gedreven om zoveel
mogelijk van het gemeenteleven
mee te maken.
Tot voor kort zong ze mee in
het Liturgiekoor en toen dat
niet meer ging kwam ze met
dochter Heleen zo af en toe gewoon naar een kerkdienst.
Ze kon daar erg van genieten. Ook kwam ze graag bij de
verschillende activiteiten voor ouderen.
Anneke is rustig overleden op 92-jarige leeftijd.
 

We herinneren Anneke als:
•   Lief, creatief, verstandig, pittig en vrolijk
•   Haar hart altijd geopend, warm en hartelijk
•   Vogels in de tuin, de natuur om haar heen
•   Passie voor handwerken als geen een
•   Kamperen, koor en (klein)kinderen lieten haar stralen
•   Een lang betekenisvol leven, nu memorabele

verhalen
 
We wensen haar familie Gods troost en kracht toe nu ze
Anneke missen.
 
Pastor Eveline Meulenberg

Beste zangers en zangeressen, gemeenteleden,
 
Graag wil ik u/jou uitnodigen om (weer) mee te zingen
met het Troostkoor, een gelegenheidskoor bij
Allerheiligen en Allerzielen.
We nodigen je hierbij uit voor de repetities op
vrijdagavond 3, 17, 24 en 31 oktober (10 oktober
vervalt) in de Dorpskerk, van 19.00 uur - 20.30 uur.
Jelle Jan Klinkert zal onze dirigent zijn.
 
Het Troostkoor zal haar medewerking verlenen aan de
vesper op zaterdagavond 1 november om 19.30 uur en
zondagochtend aan de gedachtenisviering
om 10.00 uur, beiden in de Dorpskerk.
 
Wil je meezingen en/of heb je zelf een lied in gedachten
dat troost geeft? Laat het weten aan Ria, ria@ritzema.org 
of ondergetekende. Samen met Jelle Jan zullen we een
keuze maken uit de voorgestelde liederen.
 
Met vriendelijke groet namens de werkgroep vieringen,
we hopen dat we een mooi troostkoor kunnen vormen.
 
Willy Spaans
willyspaans@ziggo.nl
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Maal en Verhaal

Wij hopen dat iedereen een mooie zomer gehad heeft.
Na de vakantie gaan we verder met Maal en Verhaal,
deze is op maandag 22 september.
We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren van
De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen we
weer genieten van het heerlijke eten van Arjan, luisteren
naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten. Helaas
hebben we de bijdrage moeten verhogen tot € 10,00.
We komen er anders financieel niet meer uit.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 18 september bij
Han van Konijnenburg, tel. 658190 
of 06-53118178, of via de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 18 september) doorgeven.
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven. En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt
komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?

Voor de zomer kwam deze nieuwe gesprekskring bij
elkaar rond het thema ‘liefde’. We legden bekende
woorden van Paulus over de liefde naast een kersvers
21e-eeuws filosofisch pamflet over de liefde, geschreven
door Egbert. Het leverde diepe gesprekken op, waarin we
elkaar beter hebben leren kennen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We komen weer bij elkaar op donderdag 18 september
om 20.00 uur. Er liggen verschillende thema’s op tafel,
waar we nog een keuze uit moeten maken. Waarschijnlijk
komen we weer bij één van ons thuis bij elkaar. Via een
(Whats)appgroep houden we contact. Ben je ook op
zoek naar leeftijdsgenoten voor een gesprek over geloof,
leven en zingeving? Aarzel niet en neem contact op met
ds. Rik Willemsen. Je kunt elk gewenst moment
aansluiten. Ook als je nét buiten de leeftijdsgroep valt
ben je natuurlijk van harte welkom.
 
Tot spreeks! ds. Rik Willemsen

Afbeelding: Rosy/Pixabay

Gesprekskring
30ers en 40ers

Werkgroep Ouderen Contact
Na onze zomerstop is het fijn om in september weer bij
elkaar te komen. Hopelijk hebt u een goede zomer
gehad en bent u blij om iedereen weer te ontmoeten.
Ook wij van de Werkgroep Ouderen Contact zien er naar
uit. Wij hebben ons best gedaan om voor het komende
seizoen een gevarieerd programma samen te stellen.
 
Op onze bijeenkomst in september komen
Eveline Meulenberg en Rijk Verhoef vertellen over hun
bezoek aan de Open Hof kerk in Kampen, waar de familie
Babayants in kerkasiel zit om uitzetting te voorkomen.
Verschillende gemeenteleden zijn al enkele malen naar
Kampen geweest en hebben daar een 4 uur durende
dienst verzorgd.

Deze bijeenkomst van de Werkgroep Ouderen Contact
vindt plaats op dinsdagmiddag 2 september in
De Schakel en begint om 14.30 uur.
 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
 
Marieke Meijer
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Bedankt

Hartelijk dank voor de kaart met namen en de mooie
bloemen die werden gebracht door Ria Ritzema
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksfeest.
Toch prachtig dat de kerk dit doet. De namen hebben
we een voor een gespeld.

Janny en Peter Richters

25 juli werden wij door Ernst Mooij verblijd met
een prachtig boeket bloemen en een kaart met
veel namen erop.
Dit naar aanleiding van ons 60-jarig huwelijk.
Hartelijk dank daarvoor.
 
Theo en Anny van der Hoek
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: Mineke Ramaker - Cretier
06 25121735
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i):   Johan Streefland
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
(0251) 652456
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen: 
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835


