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De Fridolin kerk in Bad Sackingen, Zwarte Woud (M.H.)

Voorwoord
 
Tijdens de dienst op zondag 7 september was er een gezongen gebed bij
'de opening van de schriften'. Onder leiding van organiste Lisette van Veluw
(zie foto voorpagina) werd dat lied bij aanvang van de dienst geoefend,
waarna het later in de dienst door de gemeente mooi werd gezongen
voordat de bijbel werd geopend.

Als u dit leest is de gemeenteavond over Kerk en Jodendom inmiddels
geweest. Als vervolg daarop vindt u in deze editie van Over en Weer een
column van onze classispredikant Peter Verhoeff over Gaza. Het is een
weloverwogen artikel, zeker de moeite waard om te lezen. In dit kader willen
wij ook uw aandacht vestigen op een lezing, georganiseerd door
de Raad van Kerken, over het boek Israël - Palestina door Derk Walters.

In de rubriek aan het woord houdt Eldert Boersma een mooie verhandeling
over 'eigen verantwoordelijkheid', waarbij hij een leuk praktijkvoorbeeld
gebruikt.

Tenslotte vermelden wij nog het interview met Theo Roodenburg over de
zondagsschool in de jaren 60 van de vorige eeuw. U zult het met een glimlach
lezen vanwege het vele herkenbare daarin.

De redactie
 
Afbeelding voorpagina:
Lisette van Veluw in actie aan het orgel
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Ter overweging
Overdenking: Ik vertrouwde niet op wat ik geloof
 
Een jaar geleden gleed ds. Jantine Heuvelink met haar
fiets onderuit op een spekgladde weg en brak haar
bovenbeen. Accepteren dat ze een tijd niet kon werken,
vond ze het allermoeilijkste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Dit kan lang duren”, zei de verpleegkundige op de
Eerste Hulp. Oké, maar misschien valt het mee, dacht ik. 
 
Het viel tegen. De pijn en het gedoe en het afhankelijk
zijn, dat was lastig. Maar het moeilijkste vond ik het om
mijn werk los te laten. Ineens was ik stilgezet. Mijn drukke
agenda voor die week, voor die maand, alles viel weg.
Te accepteren dat ik een tijd niets kon, niet van betekenis
kon zijn voor mensen, geen waarde kon toevoegen door
mijn werk. En dat weken, maanden. 
 
Geen supermens 
 
‘Zorg goed voor jezelf, neem je tijd’, zeiden mensen om
mij heen. Maar de tijd nemen, dat wilde ik niet.
Niets bijdragen, dat vond ik eigenlijk niet kunnen, mijn
herstel vond ik te lang duren. Ik wilde beter zijn. Beter dan
ziek, kwetsbaar en moe. 
 
Ik wilde me niet neerleggen bij de beperking die wij als
mensen hebben, dat wij geen supermensen zijn.
Ik vertrouwde niet op wat ik geloof, dat we geen
supermensen hóéven te zijn. 
 
Menselijke maat 
 
De Bijbel staat er vol mee, met mensen die falen,
tekortschieten en kwetsbaar zijn: profeten, koningen,
leerlingen. Nergens is de boodschap dat mensen boven
zichzelf moeten uitstijgen, perfect moeten zijn of
onfeilbaar. Het tegenovergestelde is het geval: telkens is
de les dat alleen God heilig is en dat wij mensen God niet
zijn en niet als God hoeven te zijn. Wij mensen moeten
juist mensen zijn en we hebben te leven naar de
menselijke maat en zorg te dragen voor de ander. 
 

Onbegrip 
 
Maar de leerlingen van Jezus, aan wie Hij telkens alles
uitlegt, laten keer op keer blijken weinig van zijn
boodschap te begrijpen. Als Jezus zegt dat Hij gedood
zal worden en daarna uit de dood zal opstaan, gaan zijn
leerlingen met elkaar in discussie over wie van hen de
belangrijkste is. (Marcus 9:30-34) Zo zie je maar, je kunt
dagelijks bezig zijn met wat God van mensen wil en het
toch niet begrijpen. 
 
Oefenen 
 
‘Als je loslaat, heb je twee handen vrij’, is een uitspraak
van Loesje. Ik oefen op het loslaten van de gedachte
dat ik alles moet kunnen. In plaats van krampachtig
vasthouden aan een beeld van hoe ik beter zou kunnen
zijn, wil ik ontvankelijk zijn voor de Bijbelse boodschap dat
we bestemd zijn om mens te zijn.
Niet beter dan een ander, wel samen met een ander. 
 
Zegenwens 
 
Ik wens je lege handen. 
Dat je kunt oppakken wat op je pad komt 
en ontvangen wat je toevalt. 
Dat je de hand kunt grijpen die de ander je aanreikt. 
 
Deze overdenking is van ds. Jantine Heuvelink, predikant
in Bunnik, en komt uit een uitzending van Petrus in het
land. 
 
Bron: PKN-Petrus
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
  Vrijdag 26 september    Pancratiuskerk
                   Oecumenisch vesper, 
                   als afsluiting van de vredesweek
     17.30     Diaken Marcel de Haas en ds Rik Willemsen
 
 28 september                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg         
                   1e collecte: WijdeKerk
                   2e collecte: Missionairwerk
                                       (Nederland, zinzoekers)
 
   5 oktober                
     10.00     Ds. Rik Willemsen,    met kinderdienst   
                   M.m.v. het DOE-orkest van Emergo      
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Israël)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
 12 oktober     Zondag werelddiaconaat                
     10.00     Ds. Rik Willemsen       
                   Maaltijd van de Heer      
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Colombia)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 

 19 oktober                     
     10.00     Pastor Ron Hopman       
                   1e collecte: Werelddiaconaat (Bangladesh)
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
 26 oktober                     
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg,  met gebarentolk  
                   1e collecte: Diaconie
                   2e collecte: Colombia
 
  Zaterdag 1 november    Allerzielen                    
     19.30     Vesper met projectkoor       
                   1e collecte: Hospice Beverwijk
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer
 
   2 november     Gedachteniszondag                
     10.00     Pastor Eveline Meulenberg en
                   ds. Rik Willemsen,  met kinderdienst
                   1e collecte: Hospice Beverwijk
                   2e collecte: Kerkelijk Beheer

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN, XS4ALL, Telfort kanaal 1159 en T-mobile kanaal 2149).
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Gemeenschapsvieringen Parnassia
 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
 28 september           
   10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
 
 12 oktober           
   10.00 uur      Pastor Anton Huisman
                        mmv Cantare uit Castricum
 
 26 oktober           
   10.00 uur      Pastor Cilia ter Horst
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Bij de diensten in oktober
De eerste zondag van oktober vieren we in
verbondenheid met het joodse volk. In de periode van de
grote joodse feestdagen vieren we op zondag 5 oktober
de jaarlijkse Israëlzondag. Een zondag die, vanwege de
naamgeving, gemengde gevoelens oproept in het licht
van de actualiteit. We hebben ervoor gekozen om noch
weg te lopen voor deze belangrijke zondag, noch de
actualiteit weg te stoppen. Op de gemeente-avond van
23 september zijn we hier met elkaar over in gesprek
gegaan en de verwachting is dat de oogst van deze
avond een plek krijgt op Israëlzondag.
Vanuit de landelijke kerk wordt het thema ‘rotsvast’
aangereikt, gebaseerd op Deuteronomium 32:1-12 en
Matteüs 7:24-29. Waarschijnlijk nemen we deze
suggesties over. Het is de eerste zondag van de maand
dus er is ook weer Kind & Kerk.
 
We horen een genezingsverhaal op zondag 12 oktober. 
Het verhaal uit Lucas 17:11-19 is een verhaal met veel
lagen. Het is daarom goed dat we deze tekst van tevoren
lezen met de groep ‘samen Bijbellezen’. Het speelt zich af
in het grensgebied van Samaria en Galilea en die grens
tussen ‘ons soort mensen’ en de vreemdeling kleurt het
verhaal. Het zet ons ongetwijfeld ook aan het denken
over grenzen in ons eigen leven. We vieren deze zondag
ook het heilig Avondmaal. De maaltijd van de Heer waar
grenzen tussen mensen wegvallen.

Op zondag 19 oktober ontvangen we pastor
Ron Hopman, een bekende in ons midden. Het
leesrooster suggereert Lucas 18:1-8 als Evangelielezing.
Over de rechter en de weduwe die steeds maar weer
terug blijft komen bij de rechter. Gerechtigheid is
blijkbaar niet vanzelfsprekend.
 
We lezen verder in Lucas op zondag 26 oktober en horen
Lucas 18:9-14. Een farizeeër en een tollenaar gingen naar
de tempel om te bidden. Een gelijkenis over
zelfrechtvaardiging en minachting van de ander.
Over verhoging en vernedering. Er is deze dienst ook een
gebarentolk aanwezig zodat we samen met onze
niet-horende geloofsgenoten kunnen vieren.

Afscheid Mineke
Op zondag 31 augustus is er tijdens de dienst afscheid
genomen van Mineke Ramaker - Cretier als
ouderling-scriba in verband met haar verhuizing naar
elders. Ds. Rik Willemsen en voorzitter van de kerkenraad
Willy Spaans hebben haar toegesproken en bedankt voor
haar inzet.
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Onze eerste kerkenraad in het nieuwe seizoen. Ondanks
het aftreden van Mineke is zij toch vanavond nog
aanwezig, heel fijn!  We ontsteken het Licht van Christus
met de bede om wijsheid en inzicht bij onze samenkomst.
Het college van diakenen stond in de schijnwerpers. 
Martin opende de vergadering met diepgaande vragen
die we in groepjes met elkaar deelden: ¨Geeft het geloof
in God je een gevoel van vrijheid of niet?  Kun je ruis
voelen tussen hemel en aarde, of kan het geloof je
bevrijding geven¨?
En al hebben we natuurlijk te korte tijd om dit uit te
diepen, toch gaf het mooie gesprekjes. Dat het geloof
kan worden gevoeld als een persoonlijke opdracht, en je
verantwoordelijkheid geeft in de samenleving. Maar dat
in de huidige tijd ook angsten en machteloosheid je
kunnen overvallen, over hoe het verder moet.
Dat het geloof dan ook hoop geeft en overgave. Dat een
mooi lied je kan raken of  een bemoedigend gesprek met
een ander.
 
Daarna ontvingen we een indrukwekkend inkijkje in het
jaarplan van de Diaconie. Wat gebeurt er veel op
verschillende terreinen in onze samenleving!
Het Noodfonds met een uitnodigende folder.
De voedselbank die levensmiddelenbonnen ontvangt
van de Diaconie en het Asjesfonds. Er is betrokkenheid bij
het Sociaal team, de kerst-in met Stichting Welzijn,
samenwerking met de R.K. kerk rond de attentie voor
ouderen, het vluchtelingenwerk …. Dit is zomaar een
greep uit de vele activiteiten. We zijn er als kerkenraad
heel dankbaar voor dat dit allemaal door onze Diaconie
wordt opgepakt.
In januari 2026 zullen Johan en Hans aftreden.
Er ontstaan dan vacatures voor voorzitter en secretaris,
de taken die Johan en Hans al vele jaren voor hun
rekening nemen. Als kerkenraad delen we de zorgen om
de invulling van deze vacatures. Het collecterooster wordt
bekeken en de Goede Doelen lijst. Deze doelen vragen
nauwkeurige controle. Er zijn gelukkig ook veel Kerk In
Actie doelen, dat zijn standaard projecten die
aanbevolen worden. We gaan akkoord met het
collecterooster voor 2026.
We bespreken ook de voorlopige begroting van de
Diaconie onder leiding van Wim Kat. Voor 2026 zijn de
financiën op orde, voor 2027 zal meer overleg nodig zijn.
U vindt elders in deze Over en Weer de cijfers met de
toelichting. 
Onze gemeente is een echte diaconale gemeente; er
wordt veel en van harte gegeven. Dat is een mooie
constatering! Met complimenten en dank voor al hun
werk verlaten Wim en Johan de vergadering.

Uit de kerkenraad
De kerkenraad heeft gekozen voor een nieuwe werkwijze:
notulen, actie-, besluit- en postlijsten moeten thuis
gelezen worden en vragen of opmerkingen dienen van te
voren ingeleverd te worden bij de scriba.  Dat scheelt veel
vergadertijd. Ook wordt de regel afgesproken om geen
¨stokpaardjes¨ meer te berijden: met een geel vlaggetje
wordt dat duidelijk gemaakt.
Dit alles in het kader van zo efficiënt mogelijk vergaderen
en daardoor meer tijd over te houden voor inhoudelijke
en verdiepende onderwerpen.
 
Veel cijfers, deze kerkenraad, want Willem Pool neemt ons
mee naar de voorlopige begroting van het College van
Kerkrentmeesters.  Er is gelukkig nog steeds voldoende
vermogen. Wel moeten we de leeftijdsopbouw van onze
gemeente meenemen bij het zicht op de toekomst.
Tot onze vreugde ontvangt de kerk nog steeds geregeld
legaten om het gemeentewerk gaande te houden.
Daar zijn we heel blij mee. Voor het komend jaar is dus
alles in orde, en elders in deze Over en Weer vindt u ook
deze cijfers met toelichting.
Willem Pool zal ook per januari 2026 aftreden en een
vacature achterlaten. Binnen het College van
Kerkrentmeesters zal gesproken worden hoe hiermee om
te gaan en over een ¨warme overdracht¨ van taken.
Dank voor het vele werk en de verheldering!
 
Wij constateren met elkaar dat er formeel nu twee
vacatures zijn voor ouderling: één voor scriba, de andere
voor het werk rond onze jongeren. Tevens is er een
vacature voor ouderling-kerkrentmeester, die bestaat al
langere tijd. We hopen ook dat de vacatures voor
voorzitter en secretaris Diaconie worden ingevuld.
We doen dan ook een groot beroep op u als gemeente
om kandidaten aan te dragen voor deze mooie en
uitdagende taken. U kunt namen indienen tot 31 oktober
bij onze predikant of bij ondergetekende.
In de kerkenraad van 6 november zal de verkiezing
plaatsvinden.
 
Rik vertelt dat de werkgroep Kind en Kerk weer goed
gestart is met een film en de pannenkoekenmaaltijd.
Van de zomer waren er heel veel kinderen in de kerk van
vakantiegangers, dat was erg leuk. De tienergroep is ook
weer gestart met veel nieuwe tieners, ook uit de omtrek.
Dat is mooi, maar geeft ook zorgen. De groep is qua
leeftijd, van brugklas tot HBO, en qua beleving in
geloofsopvatting, nogal verschillend. Dat biedt mooie
kansen om van elkaar te leren maar het vraagt wel
aandacht en tact om hiermee om te gaan. Rik spreekt
zijn zorgen hierover uit.

vervolg op pagina 7
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vervolg van pagina 6
 
Los daarvan is al het ¨regelwerk¨ binnen het jeugdwerk
voor hem te veel, en bovendien niet zijn taak.
We zoeken dus een coördinator/enthousiaste regelaar,
die praktische dingen om de groepen heen wil regelen
en organiseren. 
 
Het College van Kerkrentmeesters vertelt dat ze blij zijn
met de goede contacten en samenwerking met de
gemeente en het bouwbedrijf rond de opwaardering van
het kerkplein. We zijn allemaal heel benieuwd hoe het
gaat worden!
De werkgroep Beeld en Geluid evalueert de nieuwe
geluidsinstallatie en overweegt een klankbordgroep in
het leven te roepen. Ook worden ¨thuiskijkers¨ gevraagd
hun mening te geven over het geluid en is er aandacht
voor het spreken in de microfoon.
De Stichting Ons Monument is opgeheven en heeft een
mooi bedrag aan de kerk geschonken, onder andere
voor het voegwerk.
 
De werkgroep Pastoraat heeft ook in de zomer veel
bezoekwerk gedaan. Nieuw ingekomenen kregen een
persoonlijke brief en een informatiemap aangereikt.
Ons pastoresteam bezoekt ook trouw
Nel en Maarten Beekman en hoopt dat vanuit onze
gemeenschap de betrokkenheid en het contact met hen
beiden levend blijft.
De groep van mensen van 30-40 jaar komt uit zichzelf bij
elkaar en er is veel animo voor. Begin oktober zullen de
uitnodigingen verstuurd worden voor de
gedachtenisviering op 2 november aanstaande.
 
De leden van de werkgroep Groene Kerk zullen begin
oktober bij elkaar komen om een plan te maken en zij
willen nieuwe initiatieven ontplooien rond duurzaamheid.
 
Vanuit de werkgroep vieringen komen de volgende
mededelingen: er hebben enkele gemeenteleden
aangegeven mee te willen denken over de ¨drie dagen
van Pasen¨, het zogenaamde Triduüm. Een prachtig
initiatief waar we blij mee zijn. Een eerste afspraak is
gemaakt. We kijken uit naar de gemeenteavond op
23 september over Kerk en Jodendom.
Het ¨troostkoor ¨ voor de vesper van 1 november en de
viering op 2 november gaat repeteren onder leiding van
Jelle Jan Klinkert en Karin Mooij. 
De werkgroep vraagt vervolgens aandacht van de
kerkenraad voor het volgende: ons ontbreekt een
kerkkoor! Wat willen we, wat missen we, wat is de
meerwaarde … Het is ook een vraag aan u als
gemeente: wilt u er ook eens over nadenken en mij laten
weten wat uw gedachten zijn?  Want ja, we worden
ouder, en ja, er zijn te weinig mannen die willen zingen …

Vindt u dat we actief een kerkkoor moeten gaan
oprichten? En wie wil dat gaan doen? Wij vragen u als
gemeente om mee te denken.

Bij het ¨wat verder ter tafel komt¨ vertelt Rik een bijzonder
verhaal.  Vorig jaar is er een contact ontstaan met een
jonge vrouw, die graag iets wilde organiseren voor jonge
Castricummers, die met zingevingsvragen bezig zijn.
Dit heeft geresulteerd in mooie gesprekken met Rik, en nu
volgt de eerste zingevingsbijeenkomst in onze Dorpskerk
op vrijdagavond 3 oktober. Rik zal een korte inleiding
houden over aandachtig leven en oude bronnen,
vanuit de Benedictijnse kloosterspiritualiteit.
We wensen hem daar veel inspiratie bij.
 
Rik vertelt ook over het bezoek van alle klassen, van
kleuters tot 8ste groep, van de Visser ´t Hooft school aan
de kerk. Dit was een prachtig project, wat zeker nog
vervolgd zal worden. De contacten met de leraren en
ouders gaan door, heel positief. We zijn daar erg blij mee.
 
Dan is het tijd om nu echt afscheid te nemen van 
Mineke Ramaker - Cretier en haar nogmaals te
bedanken voor al het werk dat ze heeft verzet. 
We wensen haar met haar man al het goede toe en veel
zegen in hun nieuwe woonplaats Nederhorst Den Berg. 
 
Martin besluit de vergadering met een mooi en beeldend
verhaal van de oester en de parel. Het Licht blazen we uit
maar nemen we mee in ons hart.
 
Namens de kerkenraad,
Willy Spaans

Schenking
Rie en Aad Vink hadden in hun huis een prachtige
pentekening van de Maranathakerk hangen.
Deze tekening is gemaakt door Nico Lute.
Na het recente overlijden van Rie schenkt de familie nu
deze tekening aan de gemeente van de Dorpskerk.
We danken de familie heel hartelijk voor deze geste, en
zullen er in overleg een mooie plek voor zoeken.
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

 

Schoolbezoek Visser ‘t Hooft
Het was een drukke boel op 9 en 10 september in de
Dorpskerk. Alle klassen van de oecumenische basisschool
Visser ’t Hooft kwamen om de beurt een uurtje op bezoek
in de Dorpskerk. Waar eerdere schoolbezoeken vooral om
het gebouw gingen, was het onderwerp nu
‘geloofsstromingen’.
 
Van de kleuters tot groep 8 hadden de kinderen zich
goed verdiept in wat geloven is, wat het Protestantse
geloof is en wat de verschillen zijn met de Roomse
moederkerk. Een aantal plekken in de kerk maakten
grote indruk. We bekeken de doopvont en de
gedachtenishoek, en lieten zo zien dat we als kerk
betrokken zijn van wieg tot graf. Dat maakte mooie
verhalen los, zoals van een meisje uit groep 5 die
vertelde hoe zij als baby in de Roemeens-Orthodoxe kerk
gedoopt is. Dat gaat daar toch net iets anders …
En in de gedachtenishoek kwam menig herinnering aan
een overleden opa, oma of huisdier naar boven.
De collectezak blijft toch een bijzonder voorwerp.
Waar de kinderen van de Paulusburcht dachten dat het
een hoedje was, werd het nu vooral als schepnet gezien.

Voor de bovenbouw heeft een aantal gemeenteleden
geholpen om in kleine groepjes in gesprek te gaan over
het christelijk geloof. En alle klassen sloten het bezoek af
met het aansteken van een kaarsje, waarbij ze mochten
denken aan iemand die heel bijzonder voor ze is.
Het was zowel voor de kinderen als voor ons een heel
bijzondere en verrijkende ervaring.
 
Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
pastor Eveline Meulenberg of ds. Rik Willemsen.
 
Beschikbaarheid pastores 
Bij afwezigheid van één van de pastores is de andere
pastor beschikbaar voor pastoraat voor jong en oud.
De pastoraattelefoon is ook bereikbaar.
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Gaza
 
Volgende maand is het twee jaar geleden dat de aanval van Hamas op het
zuiden van Israël plaatsvond. Het is ook twee jaar geleden dat de verwoesting
van Gaza begon. Tienduizenden doden zijn het gevolg. Er staat geen
gebouw meer overeind, en de ruïnes zijn bezet gebied. Honger is een wapen
geworden. En de wereld kijkt toe.

Voor onze eigen kerk is Israël een open zenuw. De kerkorde zegt weliswaar al
in art. 1 dat we onopgeefbaar verbonden zijn met Israël, maar beter lijkt:
onoplosbaar verbonden. Zeg je het immers het ene over Israël, dan heb je de
ene groep op de kast. Zeg je het ander, dan hangen er anderen in de
gordijnen. Soms is het dan maar beter om niets te zeggen. Of niet te veel.

Vanuit mijn functies ben ik daarom altijd voorzichtig geweest. Maar er kunnen
momenten komen dat je dat niet meer kunt verantwoorden. Daarbij besef ik
dat ik niet voor de kerk kan spreken. Ik kan niet eens voor de classis spreken,
of zelfs maar voor het breed moderamen. Ik spreek namens niemand anders
dan mijzelf. Maar ik kan niet langer niets zeggen.

Elke dag zijn de beelden van de verwoestingen in Gaza onthutsend.
Ik geloof niet dat iemand betwist dat Israël na 7 oktober 2023 het recht had
om te reageren, juist in Gaza. Maar wat nu gebeurt is alleen maar
buitenproportioneel te noemen. Ik heb geen zin in juridische discussies over
genocide, maar dit is systematische vernietiging. En dat staat buiten elk recht.

In de kerkorde lees ik dus dat wij onopgeefbaar verbonden zijn met Israël.
Maar let op, er staat: met het volk Israël, niet met de staat of het land Israël.
Voor mij is ‘het volk Israël’ dan ook een theologische notie. En natuurlijk zijn wij
in dat opzicht van harte met Israël verbonden. Wij delen een groot deel van
de Schrift. En we delen het geloof in de ene God, die goed is en recht doet.

Maar dat betekent niet dat wij verbonden zijn met de staat Israël, laat staan
dat wij die coûte que coûte zouden moeten steunen. En dat betekent al
helemaal niet dat je Israël niet mag aanspreken. Juist verbondenheid nodigt
daartoe uit. Net zoals je je partner aanpreekt, of je kinderen, of je vrienden.
Juist als het mis gaat. En juist omdat je verbonden bent.

Het allereerste artikel van de kerkorde spreekt naast verbondenheid met
het volk Israël ook uit dat ‘de kerk weert wat haar belijden weerspreekt’. 
Het lijdt voor mij geen twijfel dat al dat geweld in Gaza het belijden van
de kerk weerspreekt. Stop dus met het doden. Stop met vernietiging. 
Stop met de bezetting. Stop met de waanzin, en doe recht. 

Het is goed om dat uit te spreken. In verbondenheid. En in het geloof in de
ene God, die goed is en recht doet.

Column ds. Verhoeff, classispredikant
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Ooit behoorde de voorganger van de aan de Molendijk
herbouwde Albert’s Hoeve met de omliggende landerijen
toe aan het Albert Asjes Fonds. De gemeente Castricum
had bouwgrond nodig. Krachtens het testament van
Albert Asjes kon de Stichting Albert Asjes Fonds de
goederen niet verkopen, maar via een rechterlijke
uitspraak werd de stichting in 1976 echter toch
gemachtigd tot verkoop van haar bezittingen.

De consistoriekamer kan beschouwd worden als de ‘schatkamer’ van de Dorpskerk. Het is de moeite waard daar eens
een kijkje te nemen, bijvoorbeeld tijdens de ‘Open Kerk’ op donderdagmorgen.  Gouden en zilveren kerkschatten zijn
er niet te zien, wel objecten die een relatie hebben met voornamelijk vroegere gemeenteleden en hun band met
hun kerk en geloofsgemeenschap.

De bouwvallige Albert’s Hoeve is in 1985 afgebroken en daarna op

dezelfde plek in de oorspronkelijke vorm herbouwd   

(Molendijk 1 t/m 23).  Foto: Ernst Mooij

In 1977 werd de gemeente Castricum eigenaar van het
land, de daarin gelegen eendenkooi en de boerderij.
Om het gedachtegoed van Albert Asjes te respecteren
zijn van de grondopbrengst door de stichting
landbouwgronden aangekocht in Castricum, Sleen in de
provincie Drenthe en bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen.
De bouwvallige boerderij in Castricum is in 1985
afgebroken en als eerbetoon aan deze weldoener op
dezelfde plek in hoofdvorm herbouwd. Koeien staan er
niet meer op stal. Gelegen midden in een woonwijk is het
nu een woonboerderij met appartementen.

De graftombe van Albert Asjes bevindt zich in de
noordoosthoek van het kerkhof. Zijn geschilderd portret
hangt in de consistoriekamer en de Stichting Albert Asjes
Fonds bestaat nog steeds. Het is nu een zelfstandige
stichting. Wel moet nog steeds jaarlijks rekening en
verantwoording worden afgelegd aan het College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk Castricum,
als toezichthouder. Bestuursleden worden ook door dit
college benoemd.

Bron: Jaarboeken Oud-Castricum 1979, 1986, 2010, 2012.
Op de website is onder ‘info’ meer informatie over het
Albert Asjes Fonds’ te vinden.  
 
Ernst Mooij
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De zondagsschool in de jaren 60 van de
20e eeuw
Interview met Theo Roodenburg
 
De zondagsschool ontstond oorspronkelijk in Engeland in
1780, gesticht door Robert Raikes om kinderen in
achterbuurten te onderwijzen, en kwam in de 19e eeuw
naar Nederland als deel van het Réveil (een belangrijke
protestantse opwekkingsbeweging uit die eeuw).
In de jaren 60 van de vorige eeuw deed de
zondagsschool haar intrede in Castricum. De toenmalige
predikant van de Gereformeerde kerk vroeg in 1961 aan
het pasgetrouwde stel Theo en Els Roodenburg of ze een
zondagsschool wilden opzetten. Daar hadden ze wel
oren naar, en met succes, zal blijken uit dit verhaal.
 
In 1961 startten ze met een groepje van ongeveer
8 kinderen en meteen moedigden Theo en Els
de kinderen aan om hun vriendje of vriendinnetje mee
te nemen.
De zondagsschool werd gehouden na de kerkdienst, van
12.00 - 13.00 uur in een zaaltje van de Maranathakerk.
Er werd een Bijbelverhaal verteld en daarna geknutseld.
Theo merkt op dat de kinderen vooral dat laatste het
leukste vonden. Het knutselwerkje kon gaan over het
Bijbelverhaal, maar de kinderen werden daarin volledig
vrijgelaten.
 
Ook bezochten Theo en Els de ouders van de kinderen
die naar de zondagsschool kwamen. Voor Theo en Els
was het fijn om te zien uit welk nest een kind kwam en
voor de ouders was het prettig om te weten aan wie ze
hun kind iedere week toevertrouwden.
Tijdens die bezoeken kwamen er vaak veel levensvragen
ter sprake. Na de tweede wereldoorlog werd de
wederopbouw voortvarend opgepakt en was er geen
ruimte om terug te blikken op de moeilijke oorlogsjaren.
Pas in de jaren 60 en daarna begon men zich hardop af
te vragen waarom God deze oorlog had laten gebeuren,
vond Hij dat goed? Hoe zat dat nu eigenlijk?
Theo vertelt dat hij en zijn vrouw nog jong waren en ook
niet overal een antwoord op wisten. Ze boden dan aan
dat er iemand van de evangelisatiecommissie langs kon
komen, maar dat werd afgeslagen. Men wilde alleen met
Theo en Els praten.
Inmiddels groeide het aantal kinderen gestaag en na
een paar jaar waren er zo’n 60 tot 80 kinderen die de
zondagsschool bezochten! Daarvan was het merendeel
buitenkerkelijk, dus het was echt een evangelisatie
zondagsschool.
Het spreekt voor zich dat dit niet allemaal meer alleen
door Theo en Els gedaan kon worden en waren er in de
loop van de tijd veel vrijwilligers bij gekomen zoals:
Henk van der Galiën, Joke ter Maten en Nellie Sneep.

Voor de oudere gemeenteleden onder ons geen
onbekende namen. Ook beschikte de Maranathakerk
over 3 zaaltjes, dus kon die grote groep kinderen gesplitst
worden om zo voldoende aandacht te kunnen geven
aan elk kind.
 
Jaarlijks werd er een uitje voor de kinderen georganiseerd
op de zaterdag vóór aanvang van het nieuwe seizoen.
Dat was elke keer weer een groot succes. Bladerend door
het fotoalbum dat Theo speciaal voor het interview had
meegenomen, zien we dat tal van attracties werden
bezocht zoals: Park Groenendaal, het Dolfinarium in
Harderwijk en De Efteling. We zien op de foto’s in het
album blije gezichten en de vele spelletjes die gespeeld
werden.
De zondag erna begon dan de zondagsschool weer.
Zo liepen alle kinderen er meteen weer ‘warm’ voor.
Theo vertelt dat hij altijd erg van de uitstapjes heeft
genoten. Vooral van het met z’n allen lunchen in een
grote kring, nadat er gezamenlijk gebeden was.
 
Ook weet Theo zich nog te herinneren dat ze op
uitnodiging van Duin en Bosch met een groepje kinderen
kerstfeest gingen vieren met de zogeheten ‘vergeten
patiënten’ - mensen die anders nooit bezoek kregen.
Via de verpleging kregen ze de verlanglijstjes van deze
patiënten en gewapend met mooi ingepakte cadeaus
ging men erheen. Per patiënt gingen er dan 2 kinderen
mee om het cadeautje te geven en om zo nodig te
helpen met uitpakken.
 
Na 1968 zijn Els en Theo gestopt met de zondagsschool
omdat het niet meer te combineren viel met een druk
gezinsleven. Nellie Sneep heeft het overgenomen, maar
zij is na 1 jaar verhuisd, waarna aan de zondagsschool
een einde is gekomen. Theo vermoedt dat toen een deel
van de kinderen is ‘overgenomen’ door de kinderkerk van
de Hervormde gemeente.
 
Op onze vraag aan Theo wie al deze 
uitjes en cadeautjes etc. betaalden 
kon Theo geen antwoord geven.
Dat weet hij niet meer.
Zo zie je maar, wát herinnerd wordt
zijn vooral de menselijke contacten
en niet waar het geld
vandaan kwam!
 
Theo, hartelijk dank voor het delen van jouw
herinneringen en het inzien van het fotoboek!
 
Christien Smid en Arnold Faber 
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Verjaardagsbijeenkomst 80+
Van harte welkom op de bijeenkomst voor jarigen
(vanaf 80 jaar). Als u in het derde kwartaal
(juli, augustus en september) jarig was en 80 jaar of
ouder bent geworden, heeft u een felicitatiekaart
ontvangen met de uitnodiging voor een gezellige
bijeenkomst ter gelegenheid van uw verjaardag.
 
Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 
23 oktober van 14.00- 16.00 uur in De Schakel.
Zoals u ook op de felicitatiekaart hebt gelezen, mag u
iemand uitnodigen met u mee te gaan.
Dit kan bijvoorbeeld uw partner zijn, dochter, zoon of een
goede vriend(in).
 
Wilt u voor 21 oktober doorgeven dat u komt?
Dit kan per email: wgpastoraat@pkcastricum.nl of
telefonisch 06 4721 7410 (pastoraat telefoon)
                                  

Werkgroep Pastoraat

Vanuit de werkgroep
vieringen
Samen Bijbellezen
Op dinsdag 7 oktober gaan we om 10:00 uur weer
‘Samen Bijbellezen’. We buigen ons dan over de lezingen
van zondag 12 oktober en wisselen uit wat de teksten ons
vandaag de dag te zeggen hebben. De Evangelielezing
is Lucas 17:11-19 en we lezen daarnaast 2 Koningen
17:24, 29-34 voor meer achtergrond over Samaria. Het
gaat bij ‘Samen Bijbellezen’ om onze eigen leeservaring
en het is voor zowel de beginnende- als de meer ervaren
Bijbellezer geschikt. Graag wel even vooraf aanmelden
bij ds. Rik Willemsen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens de werkgroep vieringen, ds. Rik Willemsen.

Oproep
jongerenwerk
Gevraagd:
enthousiaste regelaar m/v
voor het jongerenwerk, met name voor de Kind en Kerk
groep
 
Wie zoeken we? 
Iemand die goed kan organiseren, die de activiteiten kan
coördineren en die het ook fijn vindt om de werkers in
het veld te inspireren! 
 
Het is leuk werk en het kost je niet te veel tijd. Voor de
Kind en Kerk groep gaat het bijvoorbeeld om het
organiseren van 2 of 3 vergaderingen per jaar met de
vrijwilligers om de planning te maken en elkaar te
inspireren. Je denkt mee over de projecten van Advent
en Veertigdagen op basis van materiaal dat beschikbaar
is en hebt oog voor het contact met ouders. Je wordt in je
werk gesteund door de kerkenraad.
 
Continuïteit in de huidige activiteiten is onze eerste
prioriteit. Maar nieuwe ideeën zijn natuurlijk meer dan
welkom.
 
Inlichtingen bij dominee Rik Willemsen
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Wonderstruck
Wonderstruck – een avond vol verdieping, schoonheid en muziek
Eerder scheef ik over een ontmoeting in het dorp, waarbij een leeftijdsgenoot in gesprek raakte met een gemeentelid
over zingeving. En dan vooral over het gemis van diepere zingeving in het drukke leven van jonge mensen.
We raakten verder aan de praat en kwamen erachter dat de behoefte aan verbinding en ontmoeting van deze
dorpsgenoot heel goed samenviel met onze behoefte om als kerk midden in het dorp te staan.
 
Het resultaat is een experiment van een aantal seizoensvieringen onder de titel ‘wonderstruck’ (verwonderd).
Dorpsgenoot Daniëlle Tearr is hiervan de initiatiefneemster en als Protestantse gemeente bieden we onze Dorpskerk
en onze gastvrijheid aan. De muzikanten en sprekers zijn allemaal enthousiaste dorpsgenoten en ik zal als voorganger
en gastheer ook een inhoudelijke bijdrage leveren. Het verbinden van mensen is in de voorbereiding dus al
goed geslaagd.
 
Wees welkom op de herfsteditie op vrijdag 3 oktober om 20.00 uur in de Dorpskerk, en neem vooral vrienden,
kennissen en buren mee. De toegang is gratis, donaties zijn welkom.
 
ds. Rik Willemsen
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College van Kerkrentmeesters
Een korte bijdrage deze keer met een samenvatting van
onderwerpen waarmee het College van Kerkrentmeesters
zich gedurende de zomerperiode heeft bezig gehouden.
Want ondanks de zomervakantie gingen een aantal
zaken gewoon door.
 
Herinrichting Kerkplein en omgeving Dorpskerk en
opknappen oude kerkhof
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de vakantie is er verschillende keren contact
geweest met de gemeente over het opknappen van het
oude kerkhof. Met name over het terugplaatsen van
voldoende stallingsruimte voor de fietsen en de
verharding van die ruimte.
De planning van de werkzaamheden is een paar keer
veranderd. Maar op 8 september is dan echt het officiële
startschot gegeven door de wethouder. Een aantal
gemeenteleden was hier getuige van.
Door het opschuiven van de werkzaamheden vinden die
nu plaats in een periode waarin ook de kerkelijke
activiteiten weer een aanvang hebben genomen.
Samen met de kosters proberen we hier zo goed mogelijk
met de gemeente over te communiceren, zodat,
mochten zich problemen voordoen, die in goed overleg
snel opgelost kunnen worden.
 
Begroting
Bij de zomerperiode denk je niet zo gauw aan het
opstellen van de begroting voor het volgende jaar.
Toch stond dat deze zomer op de agenda. Dat is nodig
i.v.m. het gewijzigde vergaderrooster van de kerkenraad,
die de begroting moet goedkeuren, om die tijdig te
kunnen goedkeuren en publiceren.
 

Opheffing Stichting Castricums Monument Ons een
Zorg
Elders in deze Over en Weer kunt u een uitgebreid artikel
lezen van het bestuur van de Stichting Castricums
Monument Ons een Zorg, waarin deze de opheffing van
de Stichting bekend maakt.
De Stichting heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
het onderhoud van de kerk en aan diverse activiteiten in
en om de Dorpskerk om die in de belangstelling te
plaatsen die het als monument verdient. Als we het
hebben over de herinrichting van het Kerkplein en de
omgeving van de Dorpskerk mag niet voorbij worden
gegaan aan het initiatief dat de Stichting heeft genomen
om die herinrichting te initiëren. Een initiatief dat
uiteindelijk door de gemeente is overgenomen en
waarvan de realisatie op 8 september is gestart. In het
artikel over de opheffing van de Stichting wordt een
opsomming gegeven van bijdragen die de Stichting
heeft gegeven aan het onderhoud van de kerk. Onlangs
nog met een mooie bijdrage voor de reparatie van het
voegwerk. Maar meer dan dat heeft de Stichting met
haar initiatief een belangrijke bijdrage geleverd aan de
verbetering van de zichtbaarheid van de kerk in ons
dorp. En hoewel die nu is opgeheven, zal de Stichting
Castricums Monument Ons een Zorg daar voor altijd mee
verbonden blijven.
 
Een woord van dank namens het
College van Kerkrentmeesters en daarmee de hele
Protestantse Gemeente Castricum is dan ook meer dan
op z’n plaats.

Met het opheffen van de Stichting is de
Protestantse Gemeente Castricum aangewezen als
Bewaarder van de boeken en bescheiden zodat die voor
overheid en andere instanties in te zien zijn.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk van der Leest
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Voor deze rubriek heeft de redactie een aantal gemeenteleden benaderd, met het verzoek om een
beschouwend artikel te schrijven over een zelf te bepalen (actueel) onderwerp.
Deze rubriek verschijnt enkele malen per jaar. Dit keer treft u een bijdrage van Eldert Boersma aan.

Alleen wijzelf zijn verantwoordelijk voor wat we doen
of juist nalaten te doen 
 
Het begrip ‘eigen verantwoordelijkheid’ is een belangrijk bijbels thema.
Eigen verantwoordelijkheid betekent dat ieder mens verantwoordelijk is voor
zijn of haar eigen handelen, keuzes en de gevolgen daarvan. Het houdt in
dat je niet alles op een ander kunt afschuiven, maar zelf in actie moet komen
en rekenschap aflegt voor wat je doet of wellicht nalaat te doen.
 
Maar wat staat hierover in de Bijbel?
De Bijbel staat vol met verhalen en lessen waarin mensen worden
opgeroepen om hun eigen keuzes te maken en daarvoor de consequenties
te dragen. In het Oude Testament worden Adam en Eva zelf verantwoordelijk
gehouden voor hun keuze om van de verboden vrucht te eten. Ook in het
Nieuwe Testament komt dit thema vaak aan bod. Twee mooie voorbeelden
hiervan zijn: de gelijkenis van de talenten waar drie dienaren geld van hun
meester krijgen en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun talenten doen.
En de gelijkenis van de verloren zoon leert ons dat we goed moeten doen
aan onze naaste, ongeacht wie die ander is.
 
Wat bekent dit in de praktijk?
Een voorbeeld van ‘eigen verantwoordelijkheid’ uit mijn eigen omgeving is de
volgende gebeurtenis.
Een goede bekende van mij met een lichamelijke beperking (hij leeft
inmiddels niet meer) ging als afleiding graag op zondagmiddag naar een
voetbalwedstrijd uit het betaalde voetbal, met als strikte voorwaarde dat hij
de zondagse kerkdienst daardoor niet zou mislopen.
Een familielid (afkomstig uit een overduidelijk conservatieve hoek) sprak hem
daarop aan. Het bezoek aan een voetbalwedstrijd op zondag was niet in lijn
met wat de Bijbel verkondigde. De man kwam in gewetensnood en toog naar
zijn predikant, met de vraag of dit wel of niet ‘zondig’ was.
Gelukkig was de predikant een wijs man. Hij stelde hem de vraag wat hij daar
zelf van vond. Met dit antwoord kon de man in het vervolg met een gerust
geweten op zondag weer zijn favoriete club aanmoedigen.
 
Eldert Boersma
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Opheffing Stichting
Castricums Monument Ons een Zorg

In 1998 werd er een CD 'Castricumse koren zingen
Mo-nu-men-taal' geproduceerd met 10 koren en meer
dan 350 zangers uit Castricum. Er werden ca. 500 CD's
verkocht waarvan de opbrengst gedeeltelijk aan de
stichting ten goede kwam.
 
In 1999 werd er in Castricum een huis-aan-huis actie
georganiseerd waarbij ca. 10.000 enveloppen met
verzoek om een bijdrage werden verspreid door vrijwillers.
Het leverde een aanzienlijke financiële bijdrage op
(ruim 27.000 gulden).
 
In  2017 is er vanuit de Stichting het initiatief genomen om
te onderzoeken of er niet iets kon worden gedaan aan de
inrichting van de openbare ruimte rondom de Kerk,
zodat deze ook een meer zichtbare plaats in het centrum
zou krijgen. Als eerste is er toen opdracht gegeven voor
het opknappen van het "bomenlaantje" langs het oude
kerkhof. Er zijn toen hierover uitvoerige contacten met de
gemeente geweest en er zijn schetsontwerpen gemaakt.
Het plan heeft in 2018 middels een interview met de
wethouder, het Nieuwsblad Castricum gehaald.
Uiteindelijk heeft de gemeente een landschapsarchitect
ingeschakeld die de inrichting verder heeft uitgewerkt.
De gemeente heeft toen een werkgroep ingesteld waarin
alle betrokkenen en belanghebbenden
vertegenwoordigd waren. Uiteindelijk werd de begroting
voor het plan goedgekeurd door de gemeenteraad en is
de realisatie 8 september j.l. officieel van start gegaan.
 
In overleg met het College van Kerkrentmeesters werden
door de jaren heen de donateursgelden besteed aan het
onderhoud van het gebouw en aanverwante zaken, zoals
:

•   Vanaf 2002: een afgesproken jaarlijkse afgesproken
donatie voor onderhoud van het leien dak.

•   2002: bijdrage onderhoud kerkgebouw.
•   2007: bijdrage voor voegwerk, schilderwerk en

houtreparatie.
•   2008: bijdrage voor de aanpassing en vervanging

verwarming en elektrisch licht in kroonluchters.
•   2012: bijdrage schilderwerk interieur van de kerk.
•   2015: een donatie voor het schilderwerk, reparatie van

ramen en dakgoten.
•   2017: bijdrage voor een nieuw toilet en revitalisering

Oude Dorpskerk; onderhoud van het oude kerkhof
door een hovenier; bijdrage voor de vervanging en
verbetering van de geluidsinstallatie; bijdrage voor de
boktor bestrijding.

(vervolg op pagina 17)

Na ruim 30 jaar is besloten deze stichting op te heffen.
De oprichting van de stichting in 1996 was een initiatief
van bezorgde leden van de destijds Hervormde Kerk in
Castricum de heren M. Voogt en F. Van der Zande.
Dit initiatief werd ondersteund door een indrukwekkend
comité van aanbeveling, met daarin burgemeester
Schouwenaar en vertegenwoordigers van de
Castricumse Ondernemers vereniging, de cultuursector,
en de acteur Frans van Dusschoten. Enkele jaren
daarvoor waren er hoge kosten voor de reparatie van
het leien dak van het schip van het kerkgebouw. Er werd
toen met succes in 1991 een restauratie inzamelingsactie
gehouden in de gemeente Castricum. Omdat men
voorzag dat er nog wel vaker hoge kosten gemaakt
zouden moeten worden voor het onderhoud,
werd besloten tot het oprichten van een stichting.
Met de fondsen vanuit deze stichting konden dan het
onderhoud en de reparaties worden bekostigd, welke
soms maar gedeeltelijk door het rijk worden vergoed.
De doelstellingen van deze stichting werden:

1. Het bevorderen van een brede belangstelling voor het
Castricums Monument, de 'oude dorpskerk'.

2. Het behoud van dit historische gebouw.
3. Het organiseren van activiteiten die daaraan

bijdragen.
 
Er werden door de jaren heen in december jaarlijkse
inzamelingsacties gehouden (naar ca. 1000 adressen)
en met een nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan van
de stichtingsactiviteiten. Voor het onder aandacht
brengen van het kerkgebouw als uniek monument
werden activiteiten georganiseerd zoals het toren
beklimmen(o.a. in 2001, 2004 en 2016), werden er
muziekuitvoeringen georganiseerd en werd de kerk
opengesteld tijdens landelijke monumentendagen. Voor
de Corona jaren was de kerk in de decembermaand ook
opengesteld en versierd tijdens de CandleLight Shopping
avonden van de dorpskern winkeliers. In 2017 werd het
kerstverhaal in een overvolle kerk verteld door
Henny Huisman met een optreden van de leerlingen van
de muziekschool en in 2018 was het burgemeester
Toon Mans die daar toen een kinderverhaal vertelde en
was er een uitvoering van het kinderkoor Music Stars.
 
Ook werden er in de periode 1997 - 2001 diverse externe
activiteiten georganiseerd waarbij groepen en
organisaties gebruik maakten van de kerk zoals de
fotoclub Castricum, Stichting Perspectief , Castricumse
huisartsen ("House-art(s) kunstgroep K-Me). In de maand
augustus werd er vrijwel elk jaar (vanaf 2009 tot 2019)
een muzikale uitvoering of culturele activiteit in de kerk
georganiseerd.
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(vervolg van pagina 16)
 

•   2022: bijdrage aan de vervanging van voorzetraming,
reparatie van glas in loodramen en renovatie van het
kabinetorgel.

•   2025: vergoeding van de reparatie van het metsel/
stucwerk; een bijdrage om de uitgave van het boek
'De oorsprong van Castricum ontdekt' mogelijk te
maken.

 
De activiteiten kwamen met de corona periode en het
overlijden van 3 bestuursleden, zo goed als stil te liggen
en het omgevingsplan was overgenomen door
de gemeente.

Voor de bestuursleden was dit alles aanleiding zich te
bezinnen over de activiteiten en de rol van de stichting in
de toekomst. Er werden een aantal gesprekken met leden
van het College van Kerkrentmeesters gehouden.
Uitkomst daarvan was dat zij het bestuur hebben
aangeraden de stichting op te heffen. Op 26 augustus jl.
heeft daarom het bestuur in haar vergadering het besluit
genomen de stichting op te heffen met directe ingang.
Het batig saldo van ca. 14.000 euro komt ten goede aan
de Protestantse Gemeente Castricum, die dit conform de
doelstellingen van de Stichting zal besteden. Het bestuur
van de stichting dankt iedereen die met een financiële
bijdrage en/of op andere wijze sinds 1996 het werk van
onze stichting heeft mogelijk gemaakt.

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
 
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
 
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
 
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
 
- Henri Nouwen
 
Bron: PKN-Petrus

Zolang er hoop is
Een gedicht over hoop, geschreven door
Henri Nouwen
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Voor de jeugd
Teens Group
We zijn het tienerseizoen goed gestart met de inmiddels
traditionele pizzabakavond in De Schakel. Het was mooi
om iedereen weer te zien en ook nieuwe tieners te
verwelkomen. We konden al een beetje proeven van de
Alpha Youth cursus die we dit jaar volgen.
De kennismakingsvragen leverden al waardevolle
gesprekken op en wij hebben veel zin om deze reis met
jullie te maken.
 
 
 
 
 
 
 
 
We komen elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar
in The Basement. De eerstvolgende data  zijn 10 oktober,
14 november en 12 december. Als je tussendoor vragen
hebt, of gewoon behoefte hebt om in alle rust een
gesprek te voeren, aarzel dan niet om contact op te
nemen met één van ons. Ook buiten de Teens Group
bijeenkomsten zijn we er voor jullie!
 
Esther, Naomi, Mick en Rik

Kind en Kerk
Wat een verrassing was het 7 september, de eerste
kinderdienst in het nieuwe seizoen: We gingen in
De Schakel een film kijken en daarna pannenkoeken
eten.
 
De film ging over hoe 2 muizen het leven in de ark van
Noach ervaarden. Dat ging er nogal rommelig aan toe
soms, en ook niet altijd even vredig. De leeuw wilde de
baas spelen en de kleine muisjes moesten soms hard
rennen om niet door grotere dieren vertrapt  te
worden. Gelukkig konden ze wel nog een vriendje redden
dat nog buiten rond dobberde. Sommige dieren gingen
eten stelen, dat mocht natuurlijk niet en tot slot werd er
een zangwedstrijd georganiseerd, dat ging ook niet
helemaal eerlijk. Gelukkig botsten ze toen op de berg
Arafat en werd de aarde weer droog en mochten alle
dieren weer naar buiten, uit de ark.
 
 
 
 
 
God beloofde met een prachtige regenboog dat Hij het
nooit meer zo hard zou laten regenen, en nooit zou de
hele aarde meer verwoest worden. De mensen mochten
weer op de aarde wonen, nieuwe huizen bouwen en de
grond bewerken en de dieren verzorgen en in Vrede met
elkaar leven.
 
Het was best een lange film en intussen waren Willy en
Peter al pannenkoeken aan het bakken. Een stapel
gewone en een stapel met spek erin meegebakken! 
Snel werd alles klaargezet en toen kon het smullen
beginnen. We waren weer met een gezellige grote groep
en er werd vrolijk gebabbeld. Tot slot speelden de
jongsten ook nog even lekker buiten in de zon.
Heel veel dank aan Willy Spaans en Peter Smid voor hun
bak-kunsten en inzet deze morgen.
 
5 oktober is de volgende kinderdienst, dan weer in de
kerk en bovenzaal. Het blijft nog een verrassing wat we
gaan doen.
 
Namens Kind en Kerkgroep,
Marjanq.
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Raad van Kerken Castricum
Op donderdagmorgen 2 oktober van 9.30 – 11.30 uur
start de maandelijkse cursus
Poëzie en Geloof,
gegeven door Hanneke Klinkert, weer in De Schakel,
Kerkpad 3, Castricum.
Dit nieuwe seizoen zullen we opnieuw
gedichten bespreken van de Poolse
dichteres Wislawa Szymborska,
die de Nobelprijs voor de literatuur
won in 1996. Zelf zegt zij over
de relatie tussen haar leven en werk:
“Leven, je kunt er alleen deel van
uit maken en ervan genieten … . 
Ik kan niet anders dan zeggen:
‘God, wat is het leven mooi’.” De poëzie van Szymborska
tintelt van G’d.
Bijdrage: € 20,-- (inclusief koffie/thee + reader)
 
Op dinsdagavond 7 oktober is er om 20.00 uur
in De Schakel 
een lezing door Derk Walters over zijn boek
'Israël - Palestina'
Sinds de aanval van Hamas op
7 oktober 2023 en de daarop-
volgende Israëlische
vernietigingscampagne in
de Gazastrook is de discussie
over het gebied sterk gepolariseerd
geraakt. Verdedigers van Israël
graven zich in, critici roeren zich
steeds luider. Maar vaak praten ze
volkomen langs elkaar heen.
Het lijkt soms wel alsof iedereen er
zijn eigen feiten op nahoudt.
In zijn boek Israël-Palestina, verschenen in de reeks
‘Elementaire deeltjes’, probeert Derk Walters de
begripsverwarring te ontleden. Welke manieren zijn er om
naar Israël en Palestina te kijken?
Bijdrage: € 5,-- (incl. koffie/thee)
 
Op vrijdagavond 17 oktober is om 20.00 uur in
de Dorpskerk de Braamboslezing:
‘Een struikelsteen voor Jozeph Jacobs’
door Rosanne Kropman
Na Auschwitz is Sobibor met ruim 34.000 Nederlandse
slachtoffers het grootste Nederlandse massagraf.
Op 14 oktober 1943 ontsnapten zo’n 300 Joodse
gevangenen uit vernietigingskamp Sobibor. Aan hun
waagstuk was een mislukte poging voorafgegaan van
een Nederlandse gevangene, een marineman die lang
anoniem bleef. Het bleek Jozeph Jacobs uit Castricum te
zijn, die in de zomer van 1943 gedood werd door de SS.

Zijn vrouw Lena zou nooit erachter komen wie haar man
verraden had.
Rosanne Kropman, onderzoeksjournaliste voor
Trouw & Volkskrant, is erbij als archeologen de
fundamenten van de acht gaskamers uitgraven.
Vanaf dat moment gaat Kropman op zoek naar de
sporen van het kamp.
Ze ontmoet de laatste overlevenden van de opstand en
hun families, vertelt verhalen van de daders en ziet de
moeizame omgang in Polen met het Holocaust-erfgoed.
Haar boek ‘Het donkerste donker’ werpt nieuw licht op
het mysterie dat Sobibor tot op de dag van vandaag is.
In oktober 2025 wordt voor Jozeph Jacobs een
struikelsteen in Castricum neergelegd.
Bijdrage: open collecte
                                                  
Het Taizé-avondgebed
wordt iedere week gehouden op maandagavond van
19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.
 
Sacred Dance
is elke 2e maandagavond van de maand
in De Schakel. De leiding is in handen
van Corine Zwaan.
 Muziek en beweging geven je de kans
om lichaam en geest te ontspannen,
om vreugde, concentratie, stilte en verbondenheid met
elkaar te ervaren. Ervaring is niet nodig.
Tweede avond: 13 oktober 2025 van 19.30 – 21.30 uur.
Bijdrage: € 10,-- per avond
 

 

Oecumenische vrouwengespreksgroep
Wie de oecumene een warm hart toedraagt, is van harte
welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep. 
Wij komen iedere 2e donderdagmiddag in De Schakel 
bij elkaar, dus deze maand op 9 oktober. De thee/koffie
staat klaar om 13.45 uur zodat we om 14.00 uur kunnen
beginnen. We gaan door tot 16.00 uur.
 
Het volledige programma vindt u in
het RvK-programmaboekje dat in de kerken in Castricum,
de bibliotheek en bij boekhandel Laan ligt en op onze
website: www.rvkcastricum.nl        
 
Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum
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Diaconale collectes in oktober

Zondag 5 oktober: werelddiaconaat Israël
In Israël en Palestina groeien Joodse en Palestijnse
kinderen en jongeren op in een werkelijkheid vol angst en
geweld. Het Rossing Center in Jeruzalem wil hen leren dat
er een andere weg mogelijk is: die van dialoog,
gerechtigheid en vrede. Het centrum traint docenten en
schoolleiders om vredeseducatie in hun lessen en
schoolcultuur te verankeren. Ook leren jongeren en
studenten omgaan met trauma’s en krijgen ze
handvatten om conflicten op een respectvolle manier te
bespreken. Na 7 oktober en de daaropvolgende oorlog
tussen Israël en Hamas is dit werk zwaarder en urgenter
dan ooit. Jongeren leven dagelijks met trauma’s en zien
op sociale media de verschrikkingen van de oorlog.
De dialoogprogramma’s tussen Joodse en Palestijnse
jongeren gaan gewoon door, maar het programma is
aangepast: er wordt meer tijd genomen om na afloop in
de eigen groep emoties en ervaringen te verwerken.
Zo ontstaat er ruimte voor echte ontmoeting en begrip.
Help mee om jongeren en scholen perspectief te geven
op een vreedzame toekomst. Juist nu is het van
levensbelang dat jonge generaties leren dat vrede wél
mogelijk is.
 
Zondag 12 oktober: werelddiaconaat Colombia
In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel
kinderen op in wijken vol armoede en geweld.
Het buurtcentrum van FPT is een veilige plek waar ze
terecht kunnen voor sport, spel en creativiteit.
De kinderen leren hun rechten kennen. Ze worden
weerbaar gemaakt tegen geweld en kunnen op deze
manier een beter bestaan opbouwen. Voor veel kinderen
is het centrum hun tweede thuis. Kerk in Actie steunt het
programma Werelddiaconaat kwetsbare kinderen in
Colombia om een beter bestaan op te bouwen.
Ook ouders worden begeleid. Ook volgen 45 jongeren er
een kookopleiding waar ze leren koken met gezonde,
Colombiaanse producten en kunnen ze begeleiding
krijgen bij het vinden van werk of het opzetten van een
eigen bedrijf. In een groentetuin op het dakterras van FPT
worden kruiden en groenten gekweekt. “Dit dakterras is
bovendien een oase van rust te midden van alle
stadsdrukte”, vertelt Veronica, leerling van de
kookopleiding.
 

Zondag 19 oktober: Werelddiaconaat Bangladesh
In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks
inkomsten. Soms heeft het gezin daardoor onvoldoende
te eten. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen met een slim
kooktoestel, dat hen inkomsten oplevert. Dit kooktoestel
heeft meerdere voordelen: het bespaart brandhout,
vermindert de uitstoot van CO2 en veroorzaakt minder
rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Het kooktoestel
werkt op een kleine hoeveelheid hout of groenafval, dat
vrouwen mengen met mest van hun vee. Het kooktoestel
zet deze brandstof om in biochar: een restproduct dat lijkt
op houtskool en een natuurlijke bodemverrijker is.
Vrouwen gebruiken de biochar voor hun eigen stukje
land of verkopen het aan boeren in de omgeving.
Zo hebben vrouwen betere oogsten of meer inkomen om
voedsel te kopen, en boeren een milieuvriendelijk en
goedkoop alternatief voor kunstmest. Kerk in Actie zorgt
voor de kooktoestellen, traint vrouwen in het gebruik
ervan en leert hen hoe zij de biochar kunnen verkopen.
 

Het Rossing Center brengt kinderen bij elkaar

Zondag 26 oktober: Diaconie
Een lege portemonnee. Armoede heeft grote invloed op
het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen
die 4 jaar of langer een te laag inkomen hebben,
ontkomen haast niet aan het maken van schulden.
Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid,
wonen, werk en relaties beduidend kleiner. Mensen in
armoede doen minder vaak mee aan activiteiten,
vanwege kosten voor vervoer, cadeaus, contributies en
etentjes. Bijkomende problemen van armoede zijn
verslaving, vereenzaming, criminaliteit, dak- en
thuisloosheid. Mensen in armoede geven aan het moeilijk
te hebben met zorgen over het heden, stress rond
overleven, uitzichtloosheid en verlies aan
toekomstperspectief.
De Diaconie helpt waar geen helper is.
 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom
op bankrekening NL22RABO 0311 9699 92 t.n.v. Diaconie.
Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u doneert.
Mocht u overwegen een legaat voor de Diaconie na te
laten, neemt u dan contact op met één van de
diakenen.
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BEGROTING VAN DE DIACONIE VOOR 2026 

Het College van Diakenen heeft haar begroting voor het jaar 2026 opgesteld, en ter vaststelling 

voorgelegd aan de Kerkenraad. Deze heeft onderstaande begroting op 11 september j.l. voorlopig 

goedgekeurd. 

Overeenkomstig de richtlijnen van de PKN dient een samenvatting hiervan vóór de toezending aan 

de PKN gedurende een week ter inzage van de gemeenteleden te worden gelegd. Derhalve wordt 

hieronder het verkorte overzicht van deze cijfers weergegeven. 

 
Begroting 

2026 

Begroting 

2025 

Rekening 

2024 

Opbrengsten en Baten    

Opbrengsten uit rente, dividenden en 

beleggingen 
1.135 1.500 1.491 

Opbrengsten levend geld 9.000 5.000 8.515 

Door te zenden collecten en giften 30.000 25.000 44.918 

Totaal baten 40.135 31.500 54.924 

Uitgaven en Kosten    

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 750 1.050 699 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 610                     945 950 

Kosten beheer, administratie en archief 0 100 0 

Rentelasten/bankkosten 900 892 929 

Diaconaal werk plaatselijk 15.500 6.250 8.149 

Diaconaal werk regionaal/landelijk 3.000 7.000 1.000 

Diaconaal werk wereldwijd 16.000 13.000 16.500 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 30.000 25.000 44.918 

Totaal lasten 66.760 54.235 73.145 

Operationeel resultaat -26.625 -22.735 -18.221 

Incidentele baten en lasten 0 0 4.359 

Resultaat verslagjaar -26.625 -22.735 -13.862 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen    

Onttrekking bestemmingsfondsen 1.000 1.000 600 

Resultaat naar Algemene reserve -25.625 -21.735 -13.262 

 

TOELICHTING OP DE BEGROTING VAN DE DIACONIE VOOR 2026 

De diaconie beschikt over een ruim Eigen vermogen, mede door de ontvangst in het verleden van 

legaten. Op basis van het zgŶ. ͞Goede DoeleŶ PlaŶ͟ ďreŶgt de diaĐoŶie dit verŵogeŶ via extra giften 

en aanvullingen op doorzendcollecten jaarlijks geleidelijk weer terug naar een aanvaardbaar geacht 

minimum niveau. Hierdoor kunnen de bestedingen voor diaconaal werk aanzienlijk hoger zijn dan de 

ontvangen jaarlijkse bijdragen van de gemeenteleden. Met dit in gedachten is in de begroting voor 

2026 voorzien dat een tekort van ruim EUR 25.000 aanvaardbaar zal zijn.  

Mocht u vragen over bovenstaande begroting hebben, dan kunt u hierover contact opnemen met de 

administrateur van de Diaconie, Wim Kat (wim_kat@planet.nl, of telefonisch 0251 651354). 
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Protestantse Gemeente Castricum
Begroting 2026
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Protestantse Gemeente Castricum
Toelichting op de begroting

Toelichting begroting 2026 van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Castricum

De begroting 2026 wordt, net als 2025, gekenmerkt door:
- Verdere krimp van de Gemeente, met als gevolg een structurele daling van de Vaste Vrijwillige  Bijdragen.
- min of meer stabiele energieprijzen.
- Loonkostenstijging als gevolg van inflatie, wat ook doorwerkt in de overige uitgaven.

Aan de inkomstenkant ligt het in de lijn der verwachtingen dat genoemde krimp doorzet en leidt tot een verdere
afname van de VVB-inkomsten in de komende jaren.
Voor 2025 werd € 150.000 toegezegd, hetgeen verrassend meeviel t.o.v. de verwachtingen. Deze krimp heeft uiteraard
ook invloed op overige ledenaantal gerelateerde inkomsten.
De rente-inkomsten 2026 betreffen een vaste uitkering van € 39.000 op de RABO Certificaten (6,5 x € 600.000) en
€ 33.000 depositorente en spaarrente over 1,8 mln euro.
In 2025 zullen de rente-inkomsten € 76.000 bedragen, maar gezien de recente rentedalingen wordt € 72.000 begroot
(aflopend deposito van € 500.000 eind 2025).

Aan de uitgavenkant is wat betreft predikant/kerkelijk werker uitgegaan van fulltime resp. 60 procent. De kosten
predikant worden door PKN Nederland, tot 4 jaar na bevestiging, 1 oktober 2021, met € 6.300 per jaar verlaagd
vanwege de z.g. proponentenkorting. Stopt dus per 1 oktober 2025.
Per 1 september 2023 is onze koster voor 67 procent in dienst, met o.a. lagere schoonmaakkosten. Bijna 70 procent
van de uitgaven is loon, bepaald door PKN Nederland. Per 1 juli 2024 zijn de salariskosten met 9 procent verhoogd
(grotendeels inflatie gerelateerd).
Voor 2026 wordt, gezien de afnemende inflatie, een beperkte loonstijging verwacht.
De grondslag voor het kerkrentmeesterlijk quotum (voor kosten PKN Nederland) is herzien. Vanaf 2026, waarvoor als
grondslag 2024 geldt, worden ook legaten belast. Betekent voor Castricum een extra aanslag 2026 van € 11.000, als
eenmalige post niet in begroting opgenomen, maar direct ten laste van het Vermogen gebracht.
De voor 2025 aangekondigde veranderde grondslag voor de solidariteitsheffing is met 2 jaar uitgesteld. Niet het
aantal belijdende leden maar de vermogenspositie, die bij PG Castricum nog zeer goed is, wordt terecht, leidend.
Betekent voor Castricum, als vermogende gemeente, een verdriedubbeling in 2027.
Wat betreft de energiebelasting e.d. wordt rekening gehouden met voortduren van 50% teruggave. Uitgaven voor
Communicatie, o.a. Over en Weer, blijven structureel hoog  door continuering van de kerkapp.
Het aldus begrote exploitatietekort 2026 bedraagt  € 32.100, wat kan worden opgevangen uit de reserves.                 
                                                                                                                 
Augustus 2025,
Willem Pool, administrateur.                                                                     

De kerkenraad heeft de begroting 2026 op 11 september 2025 voorlopig goedgekeurd. Vragen dan wel opmerkingen
kunt u tot 15 oktober a.s. richten tot Willem Pool: e-mail willem.pool@ziggo.nl ,tel. 0251-653970  
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Om te gedenken
Omdat er liefde is, is er geen voorbij
(Toon Hermans)
 
Op 8 september is in de leeftijd van 70 jaar overleden
 
Willemina Margaretha Stolk – Boonzaaijer (Margret)
 
Het was een grote schok toen we
hoorden dat Margret volkomen
onverwachts was overleden.
Sinds enkele jaren genoot ze
samen met Tijs van haar vrije tijd.
Samen hadden ze daarvoor
een druk leven in hun
huisartsenpraktijk in Heemskerk.
                                                            Portret: Hanna Looye

Toen de mogelijkheid zich voordeed de praktijk over te
dragen, ontstond er meer ruimte voor hobby’s en
samenzijn met familie.

Margret was een creatieve vrouw die graag schilderde.
Ze genoot erg van het plekje in de duinen waar ze sinds
twee jaar met Tijs woonde en bracht graag tijd door met
de kinderen en kleinkinderen.
 
Margret was verbonden met onze Protestantse
gemeente. De tijd in Castricum is helaas te kort geweest
om elkaar goed te leren kennen. We wensen Tijs en het
gezin Gods kracht en troost toe en staan als gemeente
om hen heen.
 
ds. Rik Willemsen

Beste gemeenteleden,
 
Op zaterdagavond 1 november om 19.30 uur wordt de Allerheiligen/
Allerzielen vesper gehouden in onze Dorpskerk. 
Op zondagmorgen 2 november om 10.00 komen we bij elkaar voor de
gedachtenisdienst, waarin de namen genoemd worden van de in het
afgelopen jaar overleden gemeenteleden.
In beide diensten zingt het zgn. Troostkoor. In oktober gaan we daarvoor
repeteren op vrijdagavond van 19.00 uur - 20.30 uur. Op 3 oktober en
17 oktober in De Schakel, en op 24 en 31 oktober in de Dorpskerk.
U kunt nog steeds aansluiten: geeft u zich dan wel nog even op via
willyspaans@ziggo.nl, want dan ontvangt u de muziek. Van harte welkom.

Willy Spaans
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Om te gedenken
“Vergeet nooit al het mooie in ons leven,
ik zou het zo weer over willen doen”
 
Op 3 september is op 91-jarige leeftijd overleden
 
Jacob Hendrik Vink (Jaap)
 
We kennen Jaap als een trouw en
betrokken gemeentelid.
Samen met Wendelien bezocht hij
verschillende activiteiten. Ook was
Jaap betrokken bij de vieringen in
De Boogaert.

Jaap en Wendelien hebben elkaar
al jong leren kennen. Ze zouden
8 september 66 jaar getrouwd zijn.
De Hoogovens bracht het stel naar Noord-Kennemerland,
waar ze drie kinderen kregen. Het gezin reisde het werk
van Jaap na. Van Beverwijk naar Oegstgeest en tenslotte
naar Castricum.
 
Jaap was echt een familiemens. Hij heeft samen met
Wendelien vele kilometers gereden om de kinderen en
kleinkinderen te bezoeken. Er kwam dit jaar zelfs nog een
nieuwe auto, tot grote verbazing van de garagehouder.
Jaap hield van kamperen en het kampeerweekend met
de familie was daarbij één van de jaarlijkse
hoogtepunten.
 
Er waren veel onderwerpen die op Jaaps interesse
konden rekenen. Hij was muzikaal, speelde piano en
orgel, hield van een spelletje en verdiepte zich in
geschiedenis, politiek en techniek.
De Vagebonders hebben een speciale plek in het hart
van Jaap. In deze mannengroep, die hij mede heeft
opgericht, kon hij zijn brede interesse delen en leerde hij
van anderen. De groep heeft geleid tot hechte
vriendschappen.
 
Aan het begin van de zomer werd duidelijk dat Jaap
ongeneeslijk ziek was. Het is daarna snel gegaan.
Tekenend voor Jaap is de zorgvuldigheid waarmee hij
afscheid heeft genomen van de mensen die belangrijk
voor hem waren.
Een uitspraak die steeds terug kwam was: "Ik ben 91,
ik heb een heel mooi leven gehad, en het is goed zo".
We wensen Wendelien, de kinderen en kleinkinderen
kracht en sterkte toe, nu ze Jaap zo moeten missen.
 
ds. Rik Willemsen,
met dank aan de familie

Op 6 september is in de leeftijd van 81 jaar overleden
 
Sjoukje Drent – van der Heide
 
Als middelste van zeven kinderen
groeide Sjoukje op in Friesland.
Het was een jeugd die zich
voornamelijk buiten in de natuur
afspeelde. Die liefde voor de natuur
is Sjoukje altijd bijgebleven.
Ze was altijd al vroeg in de tuin
te vinden om naar de vogels
te luisteren.
Bij haar bijbaantje bij de
plaatselijke zelfbedieningskruidenier
leerde ze Eite kennen, met wie ze trouwde en
drie kinderen kreeg.
 
Zorgzaamheid is één van de woorden die veel genoemd
zijn bij het afscheid van Sjoukje. Ze zorgde niet alleen voor
haar man en kinderen maar deelde die zorg ook in haar
werk met geestelijk beperkte kinderen en later als
activiteitenbegeleidster op Dijk en Duin. Zelfs vanaf haar
ziekbed bleef ze zich nog verantwoordelijk voelen voor de
mensen om haar heen.
 
Zorg en geborgenheid vond ze ook bij God. Sjoukje was
een gelovige vrouw die anderen graag vertelde over de
steun die ze aan het geloof ontleende. Ze hield hierbij
vast aan haar eigen manier van geloven, maar bleef de
ander altijd met respect behandelen. Toch kon ze het
niet laten om Eite en de kinderen tot het eind te blijven
“bekeren” (haar eigen woorden). Bijzonder is dat Sjoukje
de familie regelmatig zegende in de familie-app, waarbij
ze iedereen de vrede van Christus toewenste.
 
Sjoukje heeft het leven voluit geleefd. Ze was
ondernemend en wist anderen te stimuleren om in
beweging te komen en alles uit het leven te halen.
Het was voor haar dan ook lastig om het leven los te laten
maar het gaf haar troost te weten dat de dood niet het
einde is, en dat ze nu thuisgekomen is in de
geborgenheid van God de Vader.
We bidden Eite en de familie de vrede van Christus toe.
 
     Wie schuilt bij God,
     de Allerhoogste,
     kan rustig slapen,
     want de Almachtige beschermt hem.
                                      (Psalm 91, HTB)
 
ds. Rik Willemsen
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Werkgroep
Ouderen Contact

Dinsdagmiddag 2 september hadden we een heel
bijzondere bijeenkomst.
 
Toen we binnen kwamen zagen we de stoelen al op een
manier staan, die we niet gewend zijn, nl in een halve
cirkel. We wisten dat Eveline en Rijk gingen vertellen over
het kerkasiel in Kampen. Het was heel aangrijpend om te
horen wat het gezin Babayents allemaal is overkomen en
nog steeds moet meemaken hier in Nederland. Er werd
ook een film vertoond, waardoor vrijwel iedereen onder
de indruk raakte. Een korte dienst werd gehouden om
samen te bidden en te zingen voor dit gezin op de
vlucht. Tenslotte werd de gelegenheid geboden om met
elkaar in gesprek te gaan, om elkaars meningen te
delen, de verontwaardiging was groot.
IJzersterk vond ik de opmerking van een meneer, die zei:
stel je voor dat je zelf vluchteling bent, hoe wil jij dan
opgevangen en verder geholpen worden. Dat vind ik een
goed uitgangspunt om over na te denken. 
Als allerlaatste vroeg Eveline ons een Elfje te schrijven
(mocht ook thuis) waarin we onze emoties kunnen
beschrijven, die we deze middag ervaren hebben.
Een Elfje is, zoals Eveline uitlegde, een gedichtje,
bestaande uit 11 woorden.
Hier komt een voorbeeld:
 
Fantastisch 
Die hulp 
Voor familie,
Levend in hoop, angst, onzekerheid 
Barmhartig
 
De volgende bijeenkomst vindt plaats op
dinsdagmiddag 7 oktober, 14.30 uur in De Schakel.
Het gespreksonderwerp: Oud Castricum. 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.
 
Hartelijke groet,
Mechelien de Wolf

Maal en Verhaal

De eerste keer Maal en Verhaal na de zomer is alweer
voorbij als u dit leest.
 
De volgende keer is op maandag 27 oktober.
We beginnen in De Schakel om 18.30 uur; de deuren
van De Schakel zijn open vanaf 18.00 uur. Dan kunnen
we weer genieten van het heerlijke eten van Arjan,
luisteren naar een mooi verhaal en elkaar ontmoeten.
Helaas hebben we de bijdrage moeten verhogen tot
€ 10,00. We komen er anders financieel niet meer uit.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 23 oktober bij
Han van Konijnenburg, tel. 658190 of 06-53118178,
of via de email: jtvk@kgk.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 23 oktober) doorgeven.
Als u dat vergeet, dan moeten wij u helaas toch de
kosten van de maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel
in prijs gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
Als u zich niet opgegeven hebt, kunt u niet zomaar
aanschuiven. En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt
komen, wilt u dan zelf vervoer regelen?
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Bedankt
Lieve mensen,
 
Wat een verrassing dat Rijk Verhoef
een mooie bos bloemen bracht uit
de kerk. Dat deed me heel goed na
die val. Hartelijk bedankt hiervoor.
 
Harmke van Urk

Woord van dank
 
Lieve gemeenteleden,
 
Mede namens Maarten wil ik u allen
hartelijk bedanken voor het
meeleven wat we mochten
ontvangen tijdens onze verdrietige
situatie. De bemoedigende woorden
op kaarten, via telefoongesprekken,
bezoeken en bloemen doen ons
goed. De situatie is niet opgelost,
maar met Gods hulp en wijsheid
proberen we door te gaan. 
Hartelijke groet,
 
Nel Beekman

Op zondag 14 september mocht ik,
namens ons allen, de bloemen
brengen naar mevrouw
Margreeth van Leeuwen die in
De Santmark woont. Ze was erg blij
en verrast door het bezoek en
het prachtige kleurige boeket.
Ze vond het heerlijk om alle bekende
namen weer eens te horen / zien op
de kaart. Ze is nu 94, maar nog elke
dag dankbaar voor het leven. 
Namens Margreeth, allen hartelijk
dank. 

Marri Huisman
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Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl

Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Pastor:
Pastor Eveline Meulenberg
Pastoraat vanaf 80 jaar
06 10571560
evelinemeulenberg@pkcastricum.nl

Werkzaam op: maandag,
donderdag en vrijdag voor 0,6 fte.

Adressen en personen

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      Pieter Verveer,
      06-13712925

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     van.gosliga@ziggo.nl

Kerkelijk Bureau:
voor het doorgeven van verhuizing,
wijziging mailadres, geboorten,
huwelijk / partnerschap, overlijden,
en registratie van abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
Scriba: vacant
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter (a.i):   Johan Streefland
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
06 81408112
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen: 
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835

 

 


