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 Collecte voor de gaarkeukens in Cuba. Niet alleen voedsel voor de maag

 maar ook voor de ziel: Een stuk zorg en aandacht.

Voorwoord

Deze editie van Over en Weer heeft voor elk wat wils. Zo kunnen de liefhebbers
van cijfertjes zich verheugen in het doornemen van de jaarrekeningen van de
Diaconie en de Kerkrentmeesters. De details vindt u verderop, maar de
conclusie is dat we er financieel goed voor staan. 
Maar ook de inhoudelijke kant wordt niet vergeten. Ds. Johan Maat sluit zijn
drieluik rond de bezinning op Pasen af met een beschouwing over de wijze
waarop Goede Vrjdag in het Matteüs evangelie wordt behandeld.
Passend bij dit meinummer is ook de 'Ter overweging' bij Hemelvaart en
Pinksteren van ds. Edward Kooiman onder de titel 'Afscheid nemen bestaat
niet'. Fijn dat hij in de korte periode dat hij aan onze gemeente is verbonden,
bereid is geweest om dit te schrijven.

Ook passend is het artikel 'Gedenken', een bijdrage voor 4 en 5 mei,
voortgekomen uit een gesprek van vertegenwoordigers van de drie religies
met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
Onder de indruk zijn wij ook van de column van Anneke Rubens
'De toestand in de wereld'. Het is een persoonlijke en zeer weloverwogen
beschouwing op de situatie in het Midden-Oosten.
Tenslotte willen wij u nog wijzen op de bijdragen van de kerkenraad op de
pagina's 6 en 7. Graag uw aandacht daarvoor.

Wij eindigen met het herhalen van de boodschap bij de foto bovenaan deze
pagina. Hoe belangrijk is het dat wij zorg en aandacht voor elkaar hebben,
niet alleen met voedsel voor de maag maar ook voor de ziel.
Een hartelijke groet van ons aan u allen.
 
De redactie
 
Afb. voorpagina: Bloemschikking Pasen 2026
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Ter overweging
“Afscheid nemen bestaat niet?” 
Overweging bij Hemelvaart en Pinksteren 
“Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug”
(Joh. 14: 18)
 
Eén van mijn favoriete televisieprogramma’s is
“Hello, Goodbye”, waarin Joris Linssen op Schiphol op
zoek gaat naar bijzondere verhalen van mensen die
wachten op iemand - of er juist afscheid van nemen
omdat hij of zij op reis gaat. Het aardige van dat
programma vind ik dat culturele verschillen helemaal
wegvallen als het gaat om zulke oer-emoties als verdriet,
vreugde of verlangen. Een Turkse vader huilt net zo bitter
bij het afscheid van zijn kinderen als de Amsterdamse
oma bij het uitzwaaien van haar kleinkinderen naar een
ver vreemd land. Westerlingen, Aziaten, Amerikanen of
Afrikanen; op Schiphol worden even alle vermeende
verschillen tussen ons allen weggevaagd en zijn we
gewoon allemaal mensen - met tranen in de ogen - van
blijdschap of van verdriet. Op Schiphol wordt ook direct
duidelijk dat afscheid nemen natuurlijk wél bestaat.
 
Dat overbekende lied kan dat namelijk wel zeggen:
“Afscheid nemen bestaat niet”, maar dat is natuurlijk
‘letterlijk gesproken’ onzin. We nemen in ons leven nogal
wat keren afscheid. En niet alleen als iemand op reis
gaat. Als iemand ongeneeslijk ziek is bijvoorbeeld.
Hoe pijnlijk kan het afscheid dan zijn. Of erger wellicht
nog: als de tijd daarvoor niet eens meer gegeven is,
omdat een einde heel plotseling komt: een ongeluk,
een hartstilstand.
 
Partir c’est mourire un peu, zeggen de Fransen: “afscheid
is een beetje sterven.” en iedereen die dat eens heeft
ervaren - weet hoe dat kan voelen. Afscheid nemen,
iemand moeten loslaten die je heel dierbaar is - kan een
hartverscheurende opgave zijn. “Afscheid nemen bestaat
niet?” Voor de alledaagse ervaring klopt er niets van!
 
In het bijbelverhaal van Johannes gaat het ook over
afscheid nemen. Jezus kondigt zijn afscheid aan, en dan
zegt hij: “Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie
terug”. Nog even en dan zal hij niet meer bij zijn
leerlingen zijn, maar Jezus troost zijn leerlingen met de
belofte: “Ik kom bij jullie terug”. Jezus bedoeld dat hier
m.i. niet letterlijk. Hij zinspeelt hier op een ander soort
‘aanwezigheid’ als vervolg op zijn naderende
‘afwezigheid’. Ik moest denken aan een gedicht van
Rutger Kopland ...
 

Weggaan

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
 
 
Kopland schreef dit gedicht wellicht toen hij iemand
verloor aan de dood; of misschien  toen hij iemand
verloor aan het leven. Mensen kunnen elkaar op zoveel
manieren kwijtraken. Maar waar de dichter in dit gedicht
over spreekt kent misschien nog een andere, een diepere
laag. Hij doelt op iets paradoxaals van het soms vreemd
door elkaar heen lopen van afwezigheid en
aanwezigheid. Van gelijktijdig weggaan en blijven.
Het gedicht zegt: Wie weggaat - blijft iemand op wie
wordt gewacht.  Leegte en gemis kunnen worden tot een
ruimte waar verwachting en hoop ontstaat. Mensen die
op hun geliefde wachten, kunnen daar iets van ervaren.
Dat het verlangen zo sterk is, dat de afwezigheid gevuld
wordt met aanwezigheid. Mensen die een dierbare
missen kunnen dat voelen: dat de ander weg is, maar
soms dichterbij dan ooit. Afwezigheid en aanwezigheid
worden dan in zekere zin keerzijden van eenzelfde
medaille. In de verwachting - of zelfs in het verlangen -
is dan al iets van aanwezigheid te vinden.
 
Jezus spreekt over zijn afscheid, dat tegelijk geen
afscheid is. Hij zal bij zijn leerlingen zijn, al is het op een
heel andere manier dan tevoren. Dat geldt overigens
alleen voor wie geloven, zegt Jezus. “De wereld zal mij
niet meer zien, maar jullie wel ...”(vs 19).
 
Wanneer je zo leert kijken, dan kun je misschien zeggen:
“afscheid nemen bestaat niet ....” Want als gelovigen
leven wij niet alleen in het gemis, maar ook in de hoop en
de verwachting. Hij zal er bij zijn! Anders dan voorheen,
maar zijn afwezigheid zal worden gevuld met een nieuwe
aanwezigheid. En daar gloort iets van Pinksteren!
Zoals de woorden uit lied 663:
Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen.
 
Ds. Edward Kooiman
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Kerkdiensten in de Dorpskerk
 26 april                              
     10.00     Ds. Niels Gillebaard, Heemskerk
                   1e collecte: Exodus
                   2e collecte: Kliederkerk:
                                        volop kerk maar anders
 
    3 mei                              
     10.00     Pastor Ron Hopman
                   1e collecte: Myanmar - Kliniek biedt noodhulp
                                        aan mensen op de vlucht
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
   
    4 mei     Dodenherdenking                       
     18.00    Verzorgd door de Raad van Kerken Castricum
                   Voorganger: Pastor Bertus Stuifbergen
 
 10 mei      Zondag cantate                       
     10.00     Ds. Rik Willemsen,   met kinderdienst
                   1e collecte: Kenia - Meer vrouwelijke
                                                    predikanten in het ambt
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 14 mei       Hemelvaartsdag                      
     9.00       Dienst voorbereid door gemeenteleden 

 17 mei                             
     10.00     Ds. Hanneke Ruitenbeek
                   1e collecte: Daklozenopvang Alkmaar
                                       (project zingeving)
                   2e collecte: Jongeren en geloof:
                                        online verbinden
 
 24 mei      Pinksteren                       
     10.00     Ds. Rik Willemsen   
                   1e collecte: Cuba - Gaarkeukens met hulp
                                        van jongeren
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
 31 mei      Zondag Trinitatis                      
     10.00     Ds. Rik Willemsen,  Maaltijd van de Heer   
                   1e collecte: Diaconie
                   2e collecte: Kerkelijk beheer 
 
   7 juni                              
     10.00     Ds. Rik Willemsen   
                   1e collecte: Pakistan - Samen bouwen
                                        aan een toekomst 
                   2e collecte: Kerkelijk beheer    

De diensten van 10.00 uur vanuit de Dorpskerk zijn ook te beluisteren op Omroep Castricum
(FM 105 of Ziggo kanaal 921, KPN en XS4ALL kanaal 1159, en Odido kanaal 2149). Nieuw: DAB+ kanaal 7c.
Zie ook www.omroepcastricum.nl . De live-stream video-uitzending is te volgen via www.pkcastricum.nl

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond
van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

Gemeenschapsvieringen Parnassia
 In de Plaza, achter de 'Oude Keuken'
 
   3 mei             
   10.00 uur     Pastor Anton Huisman
 
 24 mei           Pinksteren   
   10.00 uur     Pastor Cilia ter Horst
 
   7 juni             
   10.00 uur     Pastor Anton Huisman
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Zondag 17 mei is liturgisch gezien een soort
‘tussenzondag in ‘tussentijd’. Een tijd van ‘niet meer’ en
‘nog niet’, tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is
‘niet meer’ op aarde, de heilige Geest is ‘nog niet’.
Er hangt verandering in de lucht en verandering zorgt
altijd voor verwarring. Maar Jezus belooft zijn leerlingen
niet als wezen achter te laten (Johannes 14:18).
Wezenzondag in een wereldtijd waarin we soms verweesd
rondlopen op zoek naar wat richting geeft en moed en
hoop in bange dagen. De dienst is voorbereid door de
Iona-groep en wordt geleid door
ds. Hanneke Ruitenbeek, onze hulppredikant die als
bestuurslid betrokken is bij de Iona Community
Nederland.
              
We sluiten de Paastijd af met het hoogfeest van
Pinksteren op zondag 24 mei. We hebben dit jaar op
Paasmorgen al gehoord hoe de Evangelist Johannes
Pasen en Pinksteren op één dag laat vallen.
Toch weerhoudt ons dat niet om met Pinksteren het feest
van de Geest te vieren. We horen Jezus zelf spreken over
de Geest in Johannes 14:23-29. Liefde, vrede en inzicht
zijn eigenschappen die bij de heilige Geest horen.
‘Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’.
Ook in deze tijd zijn dat woorden die binnenkomen.
Kan de Geest van Pinksteren ons helpen om de moed
niet te verliezen?
              
Op zondag Trinitatis, dit jaar op zondag 31 mei, vieren we
dat God zich kennen laat in de gestalten van Vader,
Zoon en heilige Geest. Liturgisch gezien vormt Trinitatis de
overgang van de Paastijd naar de zomertijd. Voor ons in
Castricum traditioneel ook altijd de zondag waarop we
wisselen van antependiumserie. We hebben de luxe dat
we zowel vanuit de Maranathakerk als de Dorpskerk
antependia hebben. Beide series hebben hun eigen
schoonheid. Daarom is destijds besloten om de series
afwisselend een jaar te gebruiken, met de ‘wisseldag’ op
zondag Trinitatis. Met de lezingen verlaten we het
Johannesevangelie weer en voegen we weer in op het
Matteüsevangelie dat dit liturgisch jaar centraal staat.
We horen het slot van het Evangelie in Matteüs 28:16-20.
 

Op zondag 3 mei horen we een les over vertrouwen in
Johannes 14:1-14. De woorden ‘vertrouwen’ en ‘geloven’
liggen erg dicht tegen elkaar aan. Jezus spreekt over zijn
Vader en probeert iets van het goddelijke mysterie op de
leerlingen over te brengen. Voor de leerlingen zit er een
toon van verdriet in de woorden van Jezus, ze zullen hun
geliefde vriend en meester immers niet meer lang bij zich
hebben. Toch blijft de verbinding, zegt Jezus.
              
Op maandag 4 mei is er in het kader van
dodenherdenking een oecumenisch vesper in de
Dorpskerk, georganiseerd door de Raad van Kerken.
Dit vesper gaat vooraf aan de kranslegging bij de
oorlogsgraven, de stille tocht langs onder andere het
joods monument die eindigt bij de
herdenkingsbijeenkomst aan het oorlogsmonument.
              
De zesde zondag van Pasen wordt ook wel zondag
‘Rogate’ genoemd, naar het Latijnse woord voor
‘bidden’, ‘vragen’ of ‘smeken’. Op zondag 10 mei horen
we Jezus spreken met zijn leerlingen over vragen en
bidden in Johannes 16:16-24. Zijn woorden lijken op
woorden uit de Bergrede, waar Jezus ook over bidden
spreekt. De woorden ‘vreugde’ en ‘blijdschap’ komen
een aantal keren terug in de lezing van vandaag.
Een gebed dat verhoord wordt, verdriet dat verandert in
volmaakte vreugde. Dat klinkt haast te mooi om waar te
zijn. Kunnen we deze belofte van Jezus meemaken?
Na een lange meivakantie zijn de kinderen deze zondag
ook weer in ons midden.
              
Op donderdag 14 mei vieren we Hemelvaart volgens
een zo langzamerhand beproefd concept: dauwtrappen,
ontbijten in de kerk en aansluitend een kort
morgengebed (zie elders voor meer informatie over
aanmelden). De schrijver van het Lucasevangelie heeft
ook het boek Handelingen geschreven. In beide boeken
staat de Hemelvaart van Jezus prachtig beschreven:
Lucas 24:49-53 en Handelingen 1:1-11. Een van deze
lezingen is ongetwijfeld te horen tijdens het
morgengebed.
              

In de vieringen van mei vieren we voluit de Paastijd tot aan Pinksteren, de vijftigste Paasdag. Het leesrooster neemt
voor deze periode elke zondag fragmenten uit de het afscheidsgesprek van Jezus met zijn leerlingen, zoals
opgetekend in het Evangelie naar Johannes. Woorden die we ‘met de kennis van nu’ horen, dus met de opstanding
in onze actieve herinnering. Zo wordt de betekenis van het Paaswonder deze weken onderstreept, met de volheid van
Pasen die op het Pinksterfeest doorklinkt.

Bij de diensten in mei
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Uit de kerkenraad
Op 9 april j.l. kwam de kerkenraad bijeen met een goed
gevulde agenda. Na het aansteken van de kaars
verzorgde Nienke Witkamp namens de Diaconie de
opening met een gebed uit Iona over het zich inzetten
voor vrede.

Gesprek met de Diaconie
Daarna spraken we met haar en Martin Tromp over het
reilen en zeilen van de Diaconie. De Diaconie verkeert op
dit moment in een turbulente periode. Het vertrek van
Johan Streefland, het aanstaande vertrek Hans Witte en
het tekort aan diakenen vragen om een nadere bepaling
van taken en werkzaamheden. Arnold Faber is als
adviseur bezig om daarbij te ondersteunen.
De kerkenraad complimenteert de mensen van de
Diaconie met hun blijvend goed functioneren, ook in
deze tijden van zwaar weer.
 
Jaarrekeningen
Willem Pool heeft de financiële administratie van de
Diaconie op zich genomen. Na positieve kascontrole en
bespreking in de kerkenraad is de jaarrekening 2025
voorlopig goedgekeurd. Elders in Over en Weer meer
daarover, ook over de omvang van de financiële reserve
in relatie tot de continuïteit van het geven van noodhulp,
zoals de voedselbank.
Willem Pool verzorgt ook de financiële administratie van
het College van Kerkrentmeesters. Ook hiervan is de
jaarrekening 2025 voorlopig goedgekeurd.
De verwachting is dat de inkomsten uit de kerkelijke
bijdragen de komende jaren zullen dalen door
afnemende ledenaantallen.
Definitieve goedkeuring van de jaarrekeningen gebeurt
na publicatie in Over en Weer, als er geen bezwaren
worden ingebracht.
De kerkenraad dankt Willem hartelijk voor zijn goede werk
en voor het overnemen van de administratie van de
Diaconie.
 
Notulen, actielijst, besluitenlijst en postlijst
Naar aanleiding van de media-aandacht van
de INLIA-kaartenactie na de dienst van 15 maart is een
aantal schriftelijke vragen gesteld door een gemeentelid.
De kerkenraad is met het gemeentelid in gesprek gegaan
en heeft erkend dat het optreden van de fotograaf van
het Noordhollands Dagblad niet in lijn was met de
privacyrichtlijnen. Hierover heeft de redactie van de krant
haar excuses aangeboden. Ook spraken we over het al
dan niet politiek spreken van de kerk. De kerkenraad
heeft dit gesprek als verrijkend ervaren.
 

De sollicitatieprocedure voor de kerkelijk werker
Over de moeizame invulling van de vacature en de
gevolgen daarvan werden we geïnformeerd door
Anja van der Wiel. Meer daarover in een apart artikeltje in
dit nummer van Over en Weer (zie pagina 7).
 
Het rapport “Gezond en Vitaal gemeente zijn” en
samenwerking met buurgemeenten
Op 15 april neemt de kerkenraad deel aan een
bijeenkomst in Limmen, waar we zullen worden
geïnformeerd over mogelijke bestuurlijke samenwerking
met buurgemeenten. We hebben nog geen goed idee
wat daar precies aan de orde zal komen. Bij het luisteren
zullen we in elk geval ons eigen beleidsvisierapport
“Gezond en Vitaal gemeente zijn” in het achterhoofd
moeten houden. Verder stellen we vast dat, wanneer er
sprake zal zijn van samenwerking, dat vermoedelijk
eerder op administratief en praktisch gebied zal zijn dan
rond meer inhoudelijke zaken.
 
Werkgroepvrijwilligers
Hierna kwam er een wat lichter onderwerp ter sprake: we
willen graag een overzicht van iedereen die als vrijwilliger
bij onze gemeente betrokken is, ook als dat slechts
incidenteel is. Het doel van zo’n overzicht is om
kwetsbaarheden in kaart te brengen. De voorzitters van
de werkgroepen zullen de namen van deze personen
inbrengen bij de scriba.
De overheid wil dat van personen die bepaalde
gevoelige rollen binnen een organisatie vervullen, een
verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt opgevraagd.
Dat is inmiddels al voor het allergrootste deel van deze
mensen gebeurd. Voor de vrijwilligers waarvoor dat nog
moet gebeuren, zal alsnog een VOG worden
aangevraagd.
 
Verslag vanuit de werkgroepen
Het College van Kerkrentmeesters rapporteert over het
beheer van de begraafplaats. Er zal een gesprek
plaatsvinden tussen de diverse betrokkenen, waarbij de
huidige beheerder kennis zal overdragen.
Verder is het CvK aan het nadenken over
vrijwilligersvergoedingen en declaratiebeleid.
De Werkgroep Vieringen is druk bezig geweest met de
Paasvieringen en zal die binnenkort evalueren.
Verder heeft er een inspirerend gesprek plaatsgevonden
met de organisten, waarbij ook naar voren kwam dat het
ontbreken van vaste koren soms tot wat uitdagingen
leidt, vooral bij het instuderen van nieuwe liederen.

vervolg op pagina 7
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vervolg van pagina 6
 
Vanuit de Werkgroep Pastoraat wordt op 5 juni een uitje
georganiseerd naar de Bijbelse tuin in Hoofddorp.
Binnenkort vindt er een “startersbijeenkomst” plaats voor
nieuw binnengekomen gemeenteleden.
Bij Kind en Kerk is er verheugend nieuws dat er tieners
betrokken kunnen worden in de leiding. Daarover zullen
we meer horen tijdens de volgende
kerkenraadsvergadering.
De werkgroepen Communicatie en Groene kerk hebben
dit keer niets te melden.
 
EHBO en ontruiming
Inmiddels hangt er een AED (Automatische Externe
Defibrillator) in de kerk en is er twee keer geoefend met
het EHBO-protocol. Daarbij was een LOTUS-slachtoffer
aanwezig (LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot
Uitbeelding van Slachtoffers). We zullen die oefening nog
een keer herhalen, en daarna ook een keer na de dienst
een aangekondigde oefening doen met gemeenteleden
erbij.
Naast EHBO zullen we ook moeten werken aan een
ontruimingsplan en daarmee moeten oefenen. Dat volgt
nadat het werk rondom EHBO is afgerond.
 
Vrijwilligersbijeenkomst
Na de zomervakantie zal er een gezellige bijeenkomst
voor al onze zeer gewaardeerde vrijwilligers worden
georganiseerd. Op dit moment wordt gedacht aan een
gezamenlijke Indische maaltijd. De datum van de
bijeenkomst moet nog worden vastgelegd, maar zal in elk
geval vallen op een zaterdag in oktober, tussen 17.00 en
plm. 20.00 uur. Nadere berichten volgen.

Op de advertentie van de vacature voor de kerkelijk
werker zijn tot nu toe helaas geen reacties gekomen.
De oproepen zijn op diverse plekken geplaatst, zoals op
de vacaturepagina van de PKN, prikborden en
nieuwsbrieven bij theologische opleidingen, sociale
media en onze eigen website. Helaas is gebleken dat we
niet de enigen zijn die op zoek zijn, en ook dat het aantal
mogelijke kandidaten beperkt is.
 
Rond de ondersteuning van het pastoraat vraagt de
kerkenraad zich af hoe het in de ontstane situatie verder
moet, temeer daar ds. Hanneke Ruitenbeek en
ds. Edward Kooiman na 1 augustus niet meer bij ons
aanwezig zullen zijn. Er zal daarom ook advies worden
ingewonnen bij ds. Peter Verhoeff, onze classispredikant.

 
Wat verder ter tafel kwam
Op 27 juni is er een teamdag voor de kerkenraad in
De Oude Keuken. In het informele ochtendgedeelte zal er
een Socratisch gesprek plaatsvinden.
Het middagprogramma moet nog worden vastgesteld.
In de maand mei zullen twee kerkenraadsleden het
jaargesprek voeren met Ds. Rik Willemsen.
Rik heeft zitting in de Generale Synode van de PKN;
deze zal twee dagen in beslag nemen en vindt plaats
in Lunteren.
 
Sluiting
Om 22.15 uur dooft de voorzitter de kaars en leest een
zegenbede voor uit het boekje
'Woorden en Verhalen die ons dragen'.
 
Namens de kerkenraad,
Pieter Masereeuw

Vacature Kerkelijk werker + oproep
Mogelijk kunnen we gebruik maken van tijdelijke
ondersteuning vanuit de mobiliteitspool van de PKN of
zelfs vanuit de Stichting Steunpunt Geestelijke verZorging
(SSGZ). M.b.t. de vacature zelf willen we ook bij
ds. Verhoeff informeren of het een idee is om emeriti te
vragen of zij ons tijdelijk uit de brand kunnen helpen.

Oproep
Ook doen we graag een oproep aan u als lezers van
Over en Weer: als u, of mensen in uw omgeving, een idee
hebben waar we kunnen zoeken of wie we kunnen
vragen, dan horen we dat heel graag. U kunt uw
suggesties inbrengen bij Anja van der Wiel (secretaris
sollicitatiecommissie; vacature@pkcastricum.nl), bij de
scriba of elk ander kerkenraadslid.
 
Pieter Masereeuw
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Vanuit de pastores 
 
--------------------------------------------------------------------------------
 

 
verbinden   luisteren   bloeien

Kerk in het dorp
De exposities die door de commissie ‘kunst in de kerk’
worden georganiseerd, zijn voor velen van ons een
welkome verdieping op het gesproken en gezongen
woord. Een beeld kan meer zeggen dan honderd
woorden. Ook in ons verlangen om kerk in het dorp te zijn
spelen de exposities een rol. Soms springt een expositie er
echt uit. Dat was wat mij betreft het geval bij de expositie
‘lijden en helen’, met iconen van de Bulgaarse
Julia Stankova. De iconen trokken veel geïnteresseerden
uit het dorp en de omliggende regio. Vooral tijdens de
open kerk op donderdag en vrijdag was dit goed te
merken. Ongetwijfeld vanwege de katholieke grond in de
regio kwamen er opvallend veel parochianen de
Dorpskerk binnen. Het leverde mooie gesprekken op:
over oecumene, over de toekomst van de kerk en over de
schoonheid van de kunsten. Een enkele keer openden de
iconen een gesprek over de Onuitspreekbare. Dat is toch
eigenlijk waar je op hoopt: dat de kunst een venster op
God opent waar je elkaar vervolgens kunt ontmoeten.

                  Afbeelding: Julia Stankova –                                
                 Genezing van de blindgeboren man 
 
Beschikbaarheid pastores
Bij afwezigheid van één van de predikanten kan jong en
oud voor crisissituaties terecht bij één van de wel
aanwezige (hulp)predikanten. De pastoraattelefoon is
uiteraard ook beschikbaar voor pastorale vragen.
 

Wandelen geeft zin en richting
Al pratende ervaren we misschien iets van de onbekende
derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar
Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen
op liep en het gesprek kleur gaf. Het gesprek tijdens de
wandeling kan over een door u of jou ingebracht thema
gaan of we verdiepen ons in een (geloofs)vraag.
Zin in een wandel ervaring? Neem dan contact op met
ds. Rik Willemsen.

Startersbijeenkomst

Op zondag 31 mei organiseert de werkgroep Pastoraat
een ‘startersbijeenkomst’ voor nieuw-ingekomenen.
We ontmoeten elkaar na de dienst om 11.30 uur in
De Schakel. Alle ‘starters’ die sinds de vorige bijeenkomst
nieuw ingeschreven zijn in de gemeente krijgen een
persoonlijke uitnodiging. Je bent starter als je in deze
periode naar Castricum verhuisd bent of als je hier al
langer woont maar hebt besloten om je bij de kerk aan
te sluiten. Ook de nieuw-geborenen tellen mee als starter.
           
Het doel van de bijeenkomst is ontmoeting, waarbij we
met elkaar delen wat ons aan de kerk bindt, wat ons
inspireert en wat kerk-zijn vandaag de dag voor ons
betekent. Heb je geen uitnodiging ontvangen maar denk
je dat je wel in de categorie ‘starter’ valt? Of vind je het
leuk om nieuwe mensen te ontmoeten?
Neem dan contact op met Anja van der Wiel.
E-mail: pkanjawiel@outlook.com, telefoon: 0251-652693.
 
Namens de werkgroep pastoraat, Anja van der Wiel
Afbeelding startersbijeenkomst: Martijn van der Wiel
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foto: Rik Willemsen

Hemelvaart: dauwtrappen, ontbijt en morgengebed
Op 14 mei, Hemelvaartsdag, maken we traditiegetrouw
vroeg in de ochtend een wandeling. We starten om 7.00
uur bij de ingang van Hof van Kijkuit. In de stilte van de
ochtend bezinnen we ons op een passende tekst of
vraag. Aansluitend ontbijten we om 8.15 uur in de
Dorpskerk. Iedereen is hiervoor hartelijk uitgenodigd!
Ook als je niet wandelt, kan je mee-ontbijten. Om 9.00 uur
vieren we met elkaar een morgengebed.
Je kunt je opgeven zowel voor de wandeling als voor het
ontbijt. Vooral dat laatste is noodzakelijk in verband met
de catering. Opgeven kan bij ds. Rik Willemsen.

Samen Bijbellezen
Op woensdag 6 mei gaan we om 10.00 uur weer
‘samen Bijbellezen’ in De Schakel. We lezen met elkaar de
lezing van zondag 10 mei, Johannes 16:16-24. We horen
de afscheidswoorden van Jezus in de wetenschap dat
Pasen al geweest is. Hoe klinken deze woorden voor ons?
Wat valt ons op, waar liggen onze vragen en waar stoot
de tekst ons tegen de borst? Hartelijk welkom om mee te
lezen. Graag vooraf aanmelden bij ds. Rik Willemsen.
 
Koffie met noten – zingend bidden om de Geest 
De volgende editie van ‘koffie met noten’ is in de
week tussen Hemelvaart en Pinksteren, een verweesde
en misschien ook wel verwarrende week. Jezus heeft ons
verlaten en de Geest moet nog worden uitgestort.
Kerkmusicus Lisette van Veluw heeft een aantal liederen
uitgezocht in het thema ‘zingend bidden om de Geest’.
Liederen van verlangen naar
Gods aanwezigheid,
hulp en vrede in ons leven.
We zingen de liederen en
gaan in gesprek over wat 
het lied oproept.
Ds. Rik Willemsen is
mede-gespreksleider.
Op woensdag 20 mei om 10.00 uur ben je van harte
welkom in De Schakel. Er is plek voor maximaal 10
deelnemers. Graag vooraf aanmelden bij
ds. Rik Willemsen.

Vanuit de werkgroep vieringen
Terugblik op vieringenreeks
‘Van Palmpasen naar Pasen’ 
In de zomer van 2025 (!) benaderde een groepje
gemeenteleden ons met frisse ideeën voor de Stille week.
Er leefde een verlangen naar meer eenheid in vorm en
inhoud tijdens deze bijzondere week in het liturgisch jaar.
Met dit groepje zijn we de voorbereidingen aangegaan.
Na een inspiratie-avond in Januari kwamen hier nog
geïnteresseerde gemeenteleden bij. Zo hebben we met
elkaar de vieringen van Palmpasen tot Pasen
vormgegeven als één doorlopende viering met een
voorbereidingsavond voor elk viermoment.
           
We kijken terug op een aantal waardevolle
voorbereidingsavonden. Onder leiding van ds. Johan
Maat stonden we stil bij de vraag wat we nu eigenlijk
vieren op de verschillende momenten in de Stille Week.
De inzichten vanuit de oosters-orthodoxe kerk waren
daarbij verfrissend en verdiepend. De aanpak werkte
aanstekelijk, want op de viermomenten zelf zagen we
meer dan andere jaren gemeenteleden die alle
momenten in de week meemaakten. Het voelde
daardoor echt als een gemeenschappelijke reis.
Vanwege de hertaalde Bijbellezingen in de actieve
tegenwoordige tijd kwamen de verhalen heel dichtbij.
De sfeer werd als gewijd en gedragen ervaren, met
ruimte voor rust en stilte. De getoonde iconen van
Julia Stankova versterkten het Woord krachtig met beeld
en het projectkoor onder leiding van Jelle Jan Klinkert
versterkte het Woord met prachtige melodieën.
           
Wat begon met een klein groepje gemeenteleden met
een goed idee, groeide uit tot een groep enthousiaste
vrijwilligers. Iedereen die voor- of achter de schermen
heeft meegewerkt aan deze doorgaande viering:
heel erg bedankt. We noemen niet iedereen bij naam
maar wel noemen we Henk Meijer, die het boekje,
de poster en alle powerpoints heeft gemaakt in een
herkenbare huisstijl. Ook veel dank aan Talien en
Nel Holtslag voor het kosterswerk en de dames van de
catering voor het feestmoment na de Paaswake.
Met de voorbereidingsgroep evalueren we wat we voor
volgend jaar behouden en op welke punten we
aanpassingen doen.
 
Namens de werkgroep vieringen,
ds. Rik Willemsen.
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Kerktuin
In de kerktuin is vanaf begin maart de strijd tegen de
‘vleugeltjes’ weer begonnen. Zo denk je dat je een vak
schoon hebt en twee dagen later zijn er weer heel wat
nieuwe opgekomen. Maar de aanhouder wint! Met acht
mensen die per tweetal twee weken de beurt hebben
voor onderhoud gaat dit zeker lukken.
Ook zijn alle bordjes met namen vernieuwd en zijn nu met
een stift geschreven die speciaal voor gebruik buiten is.
We zijn benieuwd of ze nu langer goed leesbaar blijven.
 
Op de grens van de Kersttijd naar de Veertigdagentijd
hebben de sneeuwklokjes gebloeid, ook
wel vastenavondzotjes genoemd. Op de kerkapp werd al
verwezen naar de legende over het sneeuwklokje, die
ook in de brochure staat in iets andere vorm. Daar staat
nog in dat de engel zei: “Kijk goed naar de vorm van
deze bloem, ze luidt de winter uit. Zie het groene randje
op haar sneeuwwitte blaadjes, het verwijst naar nieuw
leven. Kijk vooral diep in het hart. Het gouden
bloemenhart is een teken dat ook voor jou het Licht van
de Eeuwige schijnt en je nieuwe wegen wijst.”
 

De tulpen met verwijzing naar Hooglied 2:12 hebben we
in het najaar weer aangevuld en beschermd met gaas
tegen het graven van katten. Dat heeft gemaakt dat ze
nu weer tot bloei konden komen.
Er zijn planten waarvan we op het moment van schrijven
nog niet weten of ze het hebben gered. In het vak van de
Veertigdagentijd zijn alle planten echter weer goed
opgekomen, zoals de mierikswortel en de cichorei die de
bittere kruiden symboliseren. Ook het treurwilgje dat
verwijst naar Goede Vrijdag is weer groen.
 
In het Pasen deel stonden de muurbloemen, die verwijzen
naar de opstanding van Jezus en de narcissen al ruim
voor Pasen te bloeien. De primula’s bloeiden ook met
Pasen evenals de klaverzuring in al zijn prilheid. We waren
bang dat hij niet meer op zou komen, maar dit
hallelujabloempje was precies op tijd.
 
Een week na Goede Vrijdag stond de
Judaspenning prachtig in bloei.
De plant behoort tot de kruisbloemigen
omdat de bloempjes een kruis vormen.

Ze dankt haar naam aan de zilverkleurige vliesjes waarin
haar zaden zitten. De vorm en kleur lijken op de
zilverlingen, die Judas kreeg toen hij Jezus overleverde.
 
Het vergeet mij nietje bloeide ook al in de week na Pasen.
Een legende verhaalt over dit bloempje dat God Adam
de opdracht gaf om alle schepselen een naam te geven.
Na enige tijd ging God een kijkje op aarde nemen om te
zien of de schepselen tevreden waren met hun naam. Ze
straalden: Wij zijn gezien, wij zijn onderscheiden van de
ander, we hebben een eigen naam. Maar een klein
blauw bloempje boog verdrietig, want Adam had haar
over het hoofd gezien. God zag het en zei: “Ik noem je
‘Vergeet-mij-niet’ opdat men jou en de Schepper nooit
meer zal vergeten”.
Het symboliseert ook om niet te vergeten wat vrijheid is.
 

De pioenroos komt omstreeks Pinksteren in bloei en
daarom wordt ze pinksterroos genoemd. Hij heeft op het
moment van schrijven al grote knoppen waar het rood
wat doorheen schemert. Het drietallige blad herinnert
tevens aan de Drie-eenheid. In de symbooltaal wordt de
bloem ‘roos zonder doornen’ genoemd en mede door de
heerlijke geur verwijst de bloem ook naar Maria.
 

Het bankje is na de winterperiode
ook weer teruggeplaatst en
nodigt uit om even te gaan zitten
en van de stilte te genieten.
 
 
 
Namens de werkgroep Groene Kerk,
Leny Witte-de Raat
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Gedenken

          We gedenken de doden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.
          Ieder slachtoffer heeft een moeder, die haar kind beweent,
          al is het postuum in het graf, omdat ze haar kind niet heeft gebaard om voortijdig te sterven.

          Ieder wapen waarmee een mens het leven wordt ontnomen is een misdadig instrument.
          En toch raakt het ons op een nog indringender manier,
          als iemand sterft, zonder zelf een wapen te dragen,
          maar alleen om de simpele reden dat iemand jood is, of zigeuner, of homoseksueel.

          Dit sterven is niet alleen een moord op een mens,
          het is een moord op de mensheid.
          We kunnen het nimmer vanzelfsprekend vinden dat mensen
          omwille van hun etniciteit, religie, geaardheid of andere menselijke eigenschappen
          achter worden gesteld en worden geëlimineerd.
          Ieder mens, jood of moslim of christen, homoseksueel of heteroseksueel, zigeuner en
          burgerlijk ingezetene gedurende vele generaties,
          we herhalen ‘ieder mens’
          heeft recht op er zijn en recht op leven.
          Daar maken we ons sterk voor.

          We gedenken de mensen die als mens er niet mochten zijn en die het leven hebben gelaten.
          We gedenken al die mensen die hun leven hebben gegeven
          om die grondrechten te verankeren.
          En we gedenken de mensen,
          de mensen die in een systeem zijn gemanipuleerd
          en zijn gebruikt en zich hebben laten gebruiken.
          Dat de herinnering aan hen ons steeds weer moge motiveren voor het leven.
 
 
Deze tekst is voortgekomen uit een gesprek van vertegenwoordigers van de drie religies
met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Bron Raad van Kerken in Nederland
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Voor de jeugd

Teens Group
Na zes avonden over God als Vader, Zoon en
heilige Geest zijn we nu aanbeland bij de laatste thema’s
van onze Alpha Youth serie. Deze keer hebben we met de
tieners gekeken en gesproken over het onderwerp
'waar komt kwaad vandaan en hoe ga je daarmee om?'
De vraag naar het kwaad is misschien wel één van de
meest gestelde maar ook moeilijkste levensvraag die er is.
In één van de groepjes kwam hierdoor een mooi gesprek
over vergeving op gang. Hoe lastig het kan zijn als
iemand jou onrecht aandoet en hoe God hierin kan
helpen. We vinden het heel bijzonder dat we met jullie
over dit soort moeilijke en persoonlijke onderwerpen
kunnen praten.
 
In mei bespreken we ook weer een groot onderwerp:
genezing. In de Bijbel staan veel verhalen over mensen
die genezen worden door God of door Jezus. Maar we
kennen ook allemaal voorbeelden van familieleden of
vrienden die niet genezen zijn, hoe hard we hier
misschien ook wel voor hebben gebeden. Waarom lees
je daar nooit wat over in de Bijbel? We gaan dit gevoelige
onderwerp weer met elkaar ontdekken.
 
 
 
 
 
 
 
We komen elke tweede vrijdag van de maand bij elkaar
in The Basement. De eerstvolgende data  zijn 8 mei en 
19 juni (3e vrijdag, slotavond). Als je tussendoor vragen
hebt, of gewoon behoefte hebt om in alle rust een
gesprek te voeren, aarzel dan niet om contact op te
nemen met één van ons. Ook buiten de Teens Group
bijeenkomsten zijn we er voor jullie!
 
Esther, Naomi, Mick, Rik en afgelopen maand ook Daniël

Kind en kerk
Wat was het een feestelijke tijd! Eerst 29 maart
Palmpasen. We hoorden het verhaal hoe Jezus op een
ezeltje Jeruzalem binnen reed, terwijl heel veel mensen
Hem toejuichten en zwaaiden met palmtakken. Daarna
hebben we de Palmpasenstokken gemaakt en liepen
ermee een rondje om de kerk. Dominee Roel kwam ons
buiten ophalen en zingend liepen we achter hem aan
naar binnen. Daar vroeg hij aan ons wat al dat lekkers
aan die stokken betekende. Hij vertelde er zelf ook nog
wat over en liepen we nog een heel rondje door de kerk.
 
 
 
 
 
 
12 april was er kinderdienst. Marjan en Joke kwamen
allebei op een wandelstok leunend de kerk binnen.
Marjan kwam op het kindermoment strompelend naar
voren lopen en riep:" Oh, ik ben zo blij vandaag! Ik liep te
huppelen door de Dorpsstraat. Want het was vorige week
Pasen en alles is nieuw geworden. Jezus is opgestaan en
leeft weer!" Toen Marjan voor in de kerk was
aangekomen zei ze: "Geloofden jullie dat ik liep te
huppelen op straat? Wie gelooft dat niet?" Die mag even
gaan staan." Een heleboel mensen stonden op
en Marjan vroeg: " waarom geloofden jullie dat niet?"
Het antwoord was:" Omdat je met een stok.loopt".
 
Na het kinderlied gingen we naar boven. Daar zat Joke
op een stoel met haar stok. Ze vertelde dat ze pijn had
gekregen in haar been en bijna niet meer kon lopen.
Ze vroeg of wij geloofden wat ze vertelde over haar been.
Ja, dàt  geloofden we wel, ze zag er ook een beetje
verdrietig uit. Waarom geloofden we haar nu wel, en
Marjan beneden niet? Omdat we echt zàgen dat Joke
pijn had. Het helpt als je ZIET dat het klopt wat iemand
ZEGT en aan hoe iemand DOET.
 
Joke vertelde toen het verhaal van Thomas, een van de
vrienden van Jezus. Hij kon het niet geloven, toen zijn
vrienden hem blij vertelden dat Jezus bij hen was
gekomen. Ik wil met mijn hand hem echt voelen, dàn
geloof ik het pas", zei hij! Opeens stond Jezus daar wéér,
vlakbij Thomas en Jezus zei " "Kom maar hier Thomas en
raak me maar aan. Voel je nu dat ik echt leef? " Thomas
was verbaasd en ook blij. Zijn vriend Jezus leefde écht
weer. Nu gelóófde hij het ook echt! Jezus maakte een
gootje van Zijn hand en blies daardoor zijn adem op hen
allemaal: "Ik blaas nu mijn Geestkracht op jullie, zodat
jullie ook sterk worden. Jullie kunnen dan alle mensen op
de hele wereld gaan vertellen dat ik echt leef!

Na het verhaal kregen we een mooie kleurplaat, eigenlijk
4 kleintjes, met afbeeldingen van iemand die verbaasd is,
of iemand die twijfelt of verwonderd of een beetje
hopeloos is. Beneden lieten we de andere mensen zien
wat we gemaakt hadden, en vertelden wat we gehoord
hadden over Thomas.
 
De volgende kinderviering is 10 mei, moederdag!
En 14 juni is de laatste kinderdienst van dit seizoen..
Dan gaan we misschien wel weer gezellig buiten
picknicken.
 
Joke, Joana, Mirko en Marjan.
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Op verzoek van de redactie schrijft Anneke Rubens op
wisselende momenten een column voor Over en Weer,
met daarin persoonlijke observaties. 
Haar nieuwste bijdrage treft u hierbij aan.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                       De Toestand in de wereld
 
Destijds gaf Mr.G.B.J.Hilterman ons op zondagmorgen via
de radio een kijk op de toestand in de wereld. Dit gaf ons
een zekere helderheid. Daarna zetten we de radio uit en
dat was het dan weer voor een week.
Nu worden we ongevraagd elk uur van de dag bedolven
onder het wereldnieuws in beeld en geluid.
We hebben een scherm om ons heen moeten bouwen
om het oorlogsgeweld te filteren en het gevoel naar de
achtergrond te duwen.
Toch kan de emotie van de huidige oorlog in
het Midden-Oosten onverwachts binnenkomen.

Wij hebben joodse vrienden. Een oer-vriendschap
opgebouwd tussen vakgenoten. Vakanties, wandelingen,
maaltijden, kinderen. Thema’s voor discussie in
overvloed. Het geloof, hun joodse cultuur, is altijd
aanwezig maar speelt een kleine rol in de gesprekken.
Een van de zoons woont in Israël, heeft vijf kinderen
waarvan er nu twee in dienst zijn.
In het afgelopen jaar is er een zekere somberheid over
onze vrienden neergedaald.
Vorige week spraken zij zich hierover uit.
“Onze zoon heeft voor het eerst aangegeven dat hij
eraan twijfelt of hij naar Israël had moeten emigreren.”
Wat zit daar een wanhoop achter, voor zowel onze
vrienden als voor dit gezin. Opgeteld hun zorg over de
kleinkinderen.
En dan lees je ’s avonds het artikel, geschreven door de
joodse Rosanne Herzberger in de NRC met de kop:
Ik schaam me voor dit Israël. Wat moeten zij allemaal in
twijfel verkeren, waar gaat dit heen. Wij voelen hun strijd.
Een joodse fietsvriend geeft mij op zijn beurt een ander
beeld. Als ouder volgt hij de strijd bij zijn zoon. Die denkt
erover naar Israël te emigreren. Het antisemitisme,
de dreigingen bij de synagoge, op school, in de buurt,
het voelt nergens meer veilig. Doorslaggevend is het feit
dat zijn schoonouders er wonen.
Ook hij maakt zich enorme zorgen. Ik leef met hem mee.

Zo komt de huidige toestand in deze wereld toch via
mijn achterdeur binnen.
 
Anneke Rubens

Raad van Kerken 
Castricum

Oecumenische viering
Op maandag 4 mei 2026 is er een oecumenische viering
in de Dorpskerk te Castricum om 18.00 uur,
voorafgaand aan de Stille Tocht.
Het thema is dit jaar: ‘De geschiedenis leren begrijpen’.
Voorganger is pastor Bertus Stuifbergen
 
De schemermens
Op zondagmiddag 10 mei treedt om 16.00 uur in de
Dorpskerk Trio Wilde Eend op met
de voorstelling ‘Schemermens’.
Deze theatrale voorstelling is
gebaseerd op de novelle
‘Drie rode rozen’ van
de bekroonde schrijver Abel J. Herzberg (1893 – 1989).
Romanpersonage Salomon Zeitscheck wordt vaak
beschouwd als het alter ego van de schrijver.
Daarnaast is geput uit ‘Tweestromenland’,
de dagboekaantekeningen tijdens de gevangenschap
van Abel Herzberg in concentratiekamp Bergen-Belsen.
 
Korte inhoud
Salomon Zeitscheck is een joodse man op leeftijd.
Sinds zijn terugkeer uit het concentratiekamp leeft hij in
een schemergebied. Op de grens van dag en nacht
voelt hij zich thuis en vertoeft hij tussen de schimmen van
zijn verdwenen geliefden.
Na de Tweede Wereldoorlog houdt slechts één ding hem
nog bezig: het leed dat hem is overkomen en vooral het
grote waarom. Hoe houd je je staande te midden van
wreedheid, haat en oorlog?
Daarover voert Salomon de denker pittige dialogen met
zijn andere helft, gevoelsmens Zeitscheck.

•   Gottfrid van Eck – theaterspel en klarinetten
•   Juul Beerda – accordeon en theaterspel
•   Jiska ter Bals  – viool en theaterspel

Bijdrage € 10,-- (incl. koffie/thee)
 
Het volledige programma vindt u in het
RvK-programmaboekje en op onze website:
www.rvkcastricum.nl . Aanmelden via onze website of
een e-mail sturen naar info@rvkcastricum.nl
 
Hanneke Klinkert,
voorzitter RvK Castricum
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Lezingen volgens het evangelie van
Matheus op Goede Vrijdag

Mijn bijdragen voor het kerkblad werden al gaande geboren. Zo is het uiteindelijk een soort drieluik geworden van
bezinning op Pasen. Een verkenning van horizonten van geloven die de tijd overstijgt. Het was voor mij een bijzondere
ontdekkingsreis waar ik met dankbaarheid en voldoening op terugzie.
Johan H. Maat (pagina 14, 15 en 16)

Wat achter ons ligt: Gethsemané
We vervolgen onze gang door het evangelie volgens
Matheus. Achter ons ligt Gethsemané,
Diep menselijk lijden en diepe doodsangst en
eenzaamheid terwijl de discipelen slapen
vol van vragen bij de keuze om zijn weg te gaan.
De Oosterse traditie heeft wat moeite met die ál te
menselijke Jezus vol diepe emoties,
de Westerse traditie heeft die menselijkheid omarmt.
We laten Gethsemané achter ons en vervolgen Matheus,

De omgeving lijdt …
Het evangelie volgens Matheus is vol van eigen accenten.
Het is nu niet meer Jezus die lijdend beschreven wordt,
maar het zijn de discipelen die lijden aan verraad en verloochening.
Zij zijn het die angstig wegvluchten en Hem in de steek laten.

De omstanders spotten eerst nog en worden de woorden in de mond gelegd:
‘zijn bloed kome over ons’. - later gruwelijk misverstaan als een godsoordeel -.
Maar tenslotte zijn het de machthebbers die na alle spot en agressie in verwarring raken
en angstig een wacht bij het graf regelen.

De omgeving van Jezus is vol verwarring,
terwijl Jezus in merkwaardige rust en kracht zijn weg gaat.

Judas als ‘vriend’ en legioenen engelen en de hemelse Jezus
Wanneer de bende komt met zwaarden en knuppels begroet Hij Judas als ‘vriend’.

Jezus wijst het gebruik van een zwaard af en zegt
wie naar het zwaard grijpt zal door het zwaard omkomen
en voegt eraan toe dat Hij de beschikking kan krijgen over legioenen engelen.

Bij het proces zwijgt Jezus meestal, Hij verdedigt zich niet.
tegen alle gewoon menselijke in citeert Jezus psalm en profeet en zegt:
‘Jullie zullen Mij van nu af aan zien aan de rechterhand van de enige echte ware Macht,
en Ik zal komen op de wolken van de hemel’.
De vrouw van Pilatus droomt daar dan over.

Kosmische tekenen
Uiteindelijk roept Jezus met luide stem uit: mijn G’d, waarom verlaten?
Direct ná die woorden volgen er kosmische tekenen
als van G’ds aanwezigheid en kracht: de tempelvoorhang scheurt,
de aarde beeft, graven gaan open en lichamen worden opgewekt.

De weg van Jezus wordt – in de overlevering van Matheus –
vergezeld van hemelse macht en kracht.
Hij tekent een mysterieuze weg van overwinning.
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Hoe vullen wij de stilte rond het graf?

Onze eigen voorstellingen …
Maria van Magdala en de andere Maria zitten bij het graf en blijven daar. - Rust en stilte.
Stilte rond het graf die zich na tientallen jaren van mondeling doorvertellen vult met schriftelijke overleveringen op
naam van Matheus, Markus, Lukas en nog wat later Johannes. 
Stilte rond het graf die in eeuwen en eeuwen van geloof,
van traditie, van dromen en visioenen, verder wordt ingevuld.
Het blijft mysterie
Ook wijzelf vullen de stilte rond het graf met onze eigen beelden, voorstellingen, geloofsovertuigingen, gevoelens.
Ieder van ons op eigen wijze, zo uniek als ieder mens is.
De wereld verandert, tijden veranderen, beelden en gedachten veranderen.
Wij zijn kind van onze tijd en van onze geloofscultuur. 

Tradities
De stilte rond het graf, het mysterie van lijden en overwinning, van leven en dood, wordt in verschillende tijden en
culturen steeds weer nieuw ingevuld en ervaren.
Er zijn oude voorstellingen die in de wereldomvattende Christelijke gemeenschappen nog steeds denken en geloven
beïnvloeden.
Veel van ons denken over het mysterie van lijden en opstanding van Jezus is al zo’n 1000 jaar oud.
Er zijn nog veel oudere voorstellingen die elders in de wereldomvattende Christelijke gemeenschappen ongebroken
van invloed zijn.
De stilte rond het graf wordt daar ingevuld met beelden, voorstellingen en geloofsovertuigingen die ons minder
bekend zijn.

Rome, 5de eeuw
Als Rome wordt overvallen en geplunderd begin 5de eeuw
dan laat de paus direct daarna een groot mozaïek aanbrengen
in een bewaard gebleven kerk
We zien Christus op zijn troon met zijn de discipelen naast zich, en een groot, met edelstenen versierd kruis.
Het kruis als teken van overwinning
De kerk is opgestaan na het rampzalige gebeuren,
gelovigen zijn opgestaan, Christus is opgestaan
Zo vult zich de stilte rond het graf
met het kruis als teken nieuwe kracht en hoop.

… en dan wordt alles stil …
Jozef van Arimathea legt het lichaam in zijn eigen graf,
Maria van Magdala en de andere Maria zitten bij het graf en blijven daar,
dan wordt alles stil …

Een Syrische stem, 5de eeuw
Wees blij,
zo houdt een streng en beroemd prediker
de gelovigen in de 5de eeuw op Goede Vrijdag voor:
Het kruis is lichtender dan de stralen van de zon.
Wij zouden zeggen:
lichtender dan het verlichtte kruis dat bij de Passion wordt gedragen.

Wees niet verbaasd als wij feestvieren
terwijl het over iets sombers gaat.
Want Hij laat zijn kracht zien.

Wees dus niet terneergeslagen
omdat je je ogen richt op de aard van het kruis,
maar richt je ogen op de krácht van de gekruisigde
en wees opgewekt en blij’.Wanhoop nooit meer aan jezelf,
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maar houdt de onuitsprekelijke menslievendheid van G’d
in gedachte – de meditatie op de avond van Witte Donderdag-
en haast je om je zonden te verbeteren.
Volg de Heer en laten we voor onze vijanden bidden’.
Zo vult zich de stilte rond de kruisweg met gebed, blijheid en goede voornemens.

Ierland, 8ste eeuw
Op een Keltisch kruis uit de jaren tussen 700 en 800 na X’ staan in runentekens
enkele regels van een oud verhaal, later gevonden in Italië.
Het gaat over een droom.

De dromer ziet het kruis van Christus,
eerst het kruis vol bloed,
daarna het kruis, goud bekleed, met edelstenen.
En dan begint in zijn droom het kruis zelf te spreken

Het kruis vertelt over zijn lotgevallen.
Hoe hij als boom gekapt werd, als kruis werd opgericht …
en toen zag ik, zo vertelt het kruis in de droom,
de Redder van de mensheid die zich met grote ijver haastte om mij te beklimmen …

De boom uit de droom spreekt van de haast van Jezus
om het kruis te bestijgen.
de Oosterse traditie zingt daar tot op vandaag over.

Het lijkt op de haast bij de uittocht, de exodus van het volk.
In deze droom gaat het over de exodus van Jezus zelf,
vol haast, naar nieuw leven …
Zo vult zich de stilte bij het graf met haast en overwinning van dood en nieuw leven dat zich aandient …

Goede Vrijdag
Hoe zullen wij de stilte rond lijden en graf vullen in ons hoofd,
in onze verbeelding, in ons geloven, met ons gevoel?
Op deze avond van Goede Vrijdag vullen we samen de stilte
rond lijden en graf eerst met een gebed, een voorbede.
Want overal is het kruis met bloed aanwezig
in onnoemelijk veel leed,
En dan zingen we tenslotte:
wij blijven kijken in donkere spiegels,
maar vol hoop,

Kracht van Heilige Geest
Laten we de stilte bewaren in ons hart,
niet terneergeslagen en wanhopend,
maar
moge onze stilte rond het graf zich vullen met kracht,
kracht van Heilige Geest tegen alle onheilige geesten in,
moge legioenen engelen  ons vergezellen,
en voor ieder mens een beschermengel

Dat is taal en beeld van Paasgeloof van eeuwen en eeuwen her
tot op vandaag

 

Een muurschildering in Syrië uit 250 na

Christus.  De verbeelding van de vrouwen

aan het graf is de oudst bekende voorstelling

van Pasen die in alle tradities is gebleven. 
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Het Kerkplein is heringericht met goed zicht op de oude
Dorpskerk. Dit is een mooie aanleiding om in een aantal
afleveringen een en ander te vertellen over
de bouwgeschiedenis, het gebruik en de herinrichtingen
van dit eeuwenoude gebouw.
 
In den beginne
In de 8e eeuw, in de prille dagen van het christendom in
onze streken, zullen de eenvoudige houten kerkjes zich
nauwelijks boven de boerenhoeven hebben verheven.
Dit veranderde toen in de 11e en 12e eeuw tufsteen zijn
intrede deed en men kleine, maar relatief hoge kerken
bouwde met zware muren, hooggeplaatste vensters en
later ook torens. Houten kerken zijn niet bewaard
gebleven, ongeschonden romaanse kerken ook niet.
Wel zijn er kerken waarvan delen van het muurwerk nog
bestaat uit oorspronkelijk tufsteen metselwerk.
De oude dorpskerk van Castricum is daar een van.
 
In Castricum bestond eens het Huis te Castricum,
de voorganger van het latere Cronenburg. Er bestaan
vage aanwijzingen dat er al in de 11e/12e eeuw een
familie van aanzien in Castricum woonde. De bouw van
een stenen kerk moet zeer kostbaar zijn geweest.
De bevolking van het kleine plattelandsdorp Castricum
zal die kosten niet hebben kunnen dragen. Het is dus
denkbaar dat de kerk door lokale elite is gesticht,
vermoedelijk in de gevorderde 11e eeuw. Er zijn geen
aanwijzingen dat er invloed vanuit het nabijgelegen
klooster Egmond is uitgegaan.

In de lijsten van de aan Egmond ondergeschikte kerken
komt Castricum niet voor.
 
Voor de bouw van de Castricumse kerk is gebruik
gemaakt van tufsteen afkomstig van de oevers van het
Lachermeer bij Andernach in de Eifel. Het tufsteen zal
getransporteerd zijn over de Vecht, het IJ en via
restgeulen van het Oer-IJ zo dicht mogelijk bij de
bouwlocatie gebracht zijn om vandaar op karren
overgeladen te worden voor vervoer naar de bouwplaats.
Al met al moest er een forse inspanning geleverd worden
om de kerk te kunnen bouwen. De ongeveer negentig
centimeter dikke muren bestaan uit een buiten- en
binnenmuur waartussen de ruimte is opgevuld met in
mortel vermengde tufsteenpuin. De muren van het
kerkschip staan scheef. Zijn de muren zo gebouwd om
inwateren tegen te gaan of zijn de muren verzakt als
gevolg van begravingen op het kerkhof, dicht tegen de
kerkmuur aan?
 
Bij de restauratie van 1953-1955 zijn sporen gevonden die
doen vermoeden dat het eerste kerkgebouw van hout
was. In de loop van de 11e eeuw is het houten gebouw
vervangen door een tufstenen romaans bouwwerk,
voorzien van hooggeplaatste kleine rondboogvensters en
een rechthoekig koor. Of het koor een halfronde apsis als
afsluiting had, kon met archeologisch onderzoek niet
worden aangetoond. Het kerkje had een ingang aan
zuid- en de noordzijde en geen toren.   
 
                                                                          Ernst Mooij

Reconstructietekening van de zuidzijde van het tufstenen kerkje zoals het in de loop van de

11e eeuw zal zijn gebouwd. Tekening: W.J. Reder.
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Jaarrekening 2025 Diaconie: balans

Toelichting jaarrekening 2025 Diaconie
De staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2025
toont een nadelig saldo van € 24.454,--.
De begroting 2025 was € 21.735,-- negatief. Ook in 2026
wordt een negatief resultaat begroot van € 25.625,--.
Dit is mogelijk omdat door ontvangst van legaten in
het verleden een relatief grote Algemene Reserve was
ontstaan, hetgeen ultimo 2025 nog steeds het geval is.
Goede Doelen Plan van de Diaconie acht een
Algemene Reserve van ca € 60.000,-- noodzakelijk.
Dit wordt conform de begroting 2026, minús € 25625,--,
ultimo 2026 bereikt.                        
De forse stijging van uitgaven aan plaatselijk werk is het
gevolg van de in 2024 gestarte verstrekking van Vomar
levensmiddelenbonnen aan inwoners van Castricum als
aanvulling op levensmiddelenpakketten bij de
Voedselbank IJmond. De behoefte aan deze bonnen
groeit ! In 2025 werd hiervoor € 4.500,-- bijgedragen door
het Asjesfonds en € 4.500,-- door de Diaconie.
Uit het fonds Vomarbonnen werd € 1020,-- geput,
dus totaal € 10.020,--.

De door te zenden collecten en giften bedroegen
€ 48.725,-- , bijna het dubbele van de begroting, die dus
erg voorzichtig was. Heeft, debet=credit, geen invloed op
het uiteindelijke resultaat.
Aangevuld eigen bijdragen van € 2.114,--  plaatselijk en
€ 18.100,-- overig  totaal € 68.939,--.
De totale ondersteuning bedroeg in 2025 € 82.670,--  
tegen € 70.567,-- in 2024.
Een prima resultaat !

Specificatie doorzend-collectes en -giften € 48.725,-- :
Plaatselijk                                8.678        18 procent
Landelijk                                  5.638        12
Wereldwijd                            24.514         50
Noodhulp                                4.041          8
Zending, evangelisatie          5.854         12

Kortom, in 2025 is, dankzij de grote betrokkenheid van
vele leden, een behoorlijk hogere bijdrage geleverd aan
noodhulp vergeleken met 2024.
 
Maart 2026,
Johan Streefland en Willem Pool

Het kascontroleteam heeft een goedkeurende verklaring
afgegeven aan de kerkenraad, die op 9 april 2026,
de jaarrekening 2025 voorlopig heeft goedgekeurd.
Vragen dan wel opmerkingen kunnen tot 10 mei a.s.
gericht worden aan Willem Pool:
e-mail willem.pool@ziggo.nl of tel.0251-653970.
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Jaarrekening 2025 Diaconie:
resultatenrekening
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Toelichting Balans 2025 ( x euro 1) Protestantse Gemeente te Castricum
 
De PKN Utrecht (FRIS) hanteert waardering tegen actuele waarde.
Een legaat van 40.000 werd ontvangen van mevrouw J.M. Westdorp.

Gebouwen
De Dorpskerk is als rijksmonument altijd op nihil gewaardeerd. De verzekerde waarde is € 5.200.000,--. De Schakel is na
grondige renovatie in 2020, door makelaar van der Borden ruw geschat op ca. € 480.000,--. De waardering  ad 
€ 450.000,-- is derhalve conservatief. WOZ-waarde ontbreekt vanwege geen aanslag.
 
Beleggingen
De nominaal € 600.000,--  Rabo Certificaten a 6,5 % worden  gewaardeerd tegen beurswaarde ( 1,1357).
De koers - gemiddelde aankoopprijs € 1,2162,-- - van de certificaten fluctueert, gezien het risicodragend karakter
ervan, behoorlijk, o.a. afhankelijk van inflatie, rentestand en geopolitieke spanningen. Daarom wordt de, in 2025
positieve, waardenfluctuatie niet geboekt als directe vermogensmutatie, maar als Reserve RABO Certificaten.
Het is een lange-termijn belegging. Vooralsnog is de gang van zaken bij RABO uitstekend.
 
Begrafenisfonds                                                                                                                           
Het Begrafenisfonds ad € 331.322,-- is niet direct van invloed op de resultatenrekening. Ontvangsten worden
toegevoegd en uitgaven in mindering gebracht. Op basis van PKN richtlijnen, blijkt het fonds ruim voldoende
om alle toekomstige uitgaven te dekken.

Onderhoudsfonds
Ultimo 2025 bedroeg de onderhoudsreserve € 87.573,--. Ten laste van de resultatenrekening wordt elk jaar € 12.000,-- 
toegevoegd. In 2024 werd een grote restauratie van het Müllerorgel en de glas in lood ramen afgerond. In 2025 is
€ 42.000,-- uitgegeven aan herstel van het voegwerk van de Dorpskerk.
Ook werd groot onderhoud aan De Schakel gedaan. Aangezien thans geen grote onderhoudsprojecten noodzakelijk
zijn, is de reserve van € 87.000,-- ruim voldoende
In 2025 is € 52.000,-- ontvangen van de Stichting Castricums Monument, die vervolgens is opgeheven. Ook werd
€ 17.500,-- ontvangen van het Asjesfonds en € 13.440,-- van de Provincie Noord-Holland. 
                                                 
                                                                       
Toelichting resultatenrekening 2025 ( x euro 1)
                                                                                
Vaste Vrijwillige Bijdragen
De VVB bijdragen vertonen structureel een dalende lijn, met name door overlijden van leden. Ruim 85 procent wordt
opgebracht door 67 plus leden. Derhalve mag verwacht worden dat de dalende lijn zich nog zal voortzetten.
De VVB ontvangsten in 2025 zijn echter verrassend veel hoger dan begroot.

De rente- inkomsten bedroegen dankzij het afsluiten van deposito’s € 77.800,-- ,waarvan € 39.000,-- Rabo Certificaten.
De kosten Kerkelijk werker waren veel hoger dan in 2024 met toen verzekeringsuitkering wegens ziekteverzuim.
De jaarlijks terugkerende onderhoudskosten komen ten laste van het jaarresultaat onder klein onderhoud.
Onder klein onderhoud worden ook de telefoon en internet uitgaven € 1.548,-- , geboekt. Onderhoudskosten die niet
jaarlijks terugkomen komen ten laste van het Onderhoudsfonds (zie toelichting balans).
 
De Bestuurskosten betreffen uitgaven verband houdend met kerkenraad, kerkrentmeesters, Actie Kerkbalans incl.
follow- up en salarisadministratie. De begrotingsoverschrijding is het gevolg van een incidentele gezellige middag voor
de vele vrijwilligers.

vervolg op pagina 21

Toelichting jaarrekening 2025 van de
Protestantse Gemeente Castricum
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vervolg van pagina 20

De kosten van informatie, o.a. Over en Weer, waren fors hoger dan begroot door kerkapp, archivering en
modernisering van de website, deels eenmalig.
De afdracht voor de Solidariteitskas was de helft minder dan begroot omdat systeemwijzing naar inkomsten in plaats
van aantal belijdende leden, na protest, uiteindelijk nog niet doorging.
Conclusie: De begroting 2025 toonde een exploitatieverlies van € 26.800,--.
Het gerealiseerde exploitatieresultaat 2025 is, verrassend, slechts € 12.676,-- negatief, vooral het gevolg van hogere
VVB inkomsten en hogere rente-inkomsten. Echter in belangrijke mate incidenteel van karakter.
De financiële positie is goed !                                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
Maart 2026, Willem Pool, administrateur

Het kascontroleteam heeft een goedkeurende verklaring afgegeven aan de kerkenraad, die 9 april 2026 de
jaarrekening 2025 voorlopig heeft goedgekeurd. Vragen dan wel opmerkingen kunnen tot 10 mei a.s. gericht worden
aan Willem Pool : e-mail willem.pool@ziggo.nl of tel. 0251-653970.

Balans 2025

vervolg op pagina 22
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Diaconale collectes in mei
Donderdag 3 mei: Noodhulp Myanmar
Kerk in Actie steunt de organisatie Mae Tao Clinic (MTC)
die (medische) noodhulp, opvang en scholing biedt aan
vluchtelingen in het grensgebied van Myanmar en
Thailand. Door het voortdurende geweld in Myanmar
tussen leger en rebellen, zijn miljoenen mensen op de
vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar buurland
Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae Sot, net over
de grens verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met hun
gezinnen. Daar biedt een kliniek hulp aan vluchtelingen.
De kliniek biedt gratis medische hulp aan mensen die
geen geld hebben. Ook wordt vanuit mobiele klinieken
hulp geboden bij bevallingen, medische zorg,
fysiotherapie en gezondheidsvoorlichting. Dagelijks
behandelen ze 300 patiënten. Mensen worden geholpen
in hun eigen taal en hoeven niet bang te zijn om
opgepakt te worden. Vincent (19) verloor zijn oog en
been doordat hij op een landmijn
stapte. Nu krijgt hij een nieuw
kunstbeen. Kinderen zonder
registratiepapieren krijgen een
geboortebewijs. Dat is heel
belangrijk, want daarmee krijgen ze recht op onderwijs
en gezondheidszorg.
 
Zondag 10 mei: meer vrouwelijke predikanten in Kenia
Vanwege traditionele rolpatronen is het voor Keniaanse
vrouwen een stuk lastiger om theologie te studeren dan
voor mannen. Kerk in Actie financiert een studiefonds
waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen
om theologie te kunnen studeren. Eén van deze vrouwen
is Mary Mwangi. Ze had geen makkelijke jeugd vanwege
geldgebrek en ruzies tussen haar ouders. Maar op school
blonk ze uit. Haar oma vond haar een echte pastor en
stimuleerde haar theologie te studeren. Dat ze met hulp
van het studiefonds haar roeping kan volgen, ziet ze als
Gods leiding. Ze krijgt ook trainingen in vredesopbouw en
conflictoplossing. Ze leert hoe ze vrouwen kan versterken
en hoe ze huiselijk geweld kan tegengaan. Predikanten
als Mary kunnen de positie van vrouwen verbeteren.
Mede dankzij het studiefonds studeren steeds meer
vrouwen theologie en groeit het aantal vrouwelijke
predikanten in Keniaanse kerken.
 
Zondag 17 mei: Daklozen opvang Alkmaar
Stichting Reakt en dnoDoen verzorgen opvang voor
daklozen in Alkmaar. De dagopvang is een plek waar
daklozen zich thuis mogen voelen. Iedereen die dak- of
thuisloos is,  is welkom voor: Inloop met een warm welkom
en een gratis koffie en activiteiten waar je aan mee kunt
doen. De mensen zijn altijd welkom op onze inloop, ook
als ze geen indicatie hebben. Ze worden geholpen met
vragen op allerlei gebieden, en doorverwezen naar de
juiste instantie. Wanneer de officiële gevoelstemperatuur

0 graden Celsius of lager is, gaat de winterkouregeling
van start.
De nachtopvang opent dan om 18.00 uur en sluit om
09.00 uur. De nachtopvang heeft verscheidene
individuele slaapplekken. Verblijf in de nacht kost € 7,50
per nacht. De allereerste nacht is gratis en er wordt
’s morgens en ’s avonds een eenvoudige broodmaaltijd
geserveerd.
 
Zondag 24 mei: Zending Cuba (Pinksteren)
In Cuba is er een tekort aan voedsel,
brandstof en elektriciteit. Jongeren
en goed opgeleide mensen 
vertrekken naar het buitenland.
Ouderen en zieken leven eenzaam
in schrijnende omstandigheden. Zo woont de 83-jarige
Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair
en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen
van 7 euro per maand. Wanda Hernández richtte een
pastoraal en diaconaal centrum op. Cubanen komen
hier samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook
om naar mensen in nood om, bijvoorbeeld via een
gaarkeuken. Een groep vrijwilligers, waaronder ook
jongeren, brengen de meest kwetsbaren iedere week
een voedzame warme maaltijd en bieden gezelschap.
Mensen kunnen er iedere dag ontbijten.
Zo is dit centrum een baken van hoop en persoonlijke
aandacht die het zware leven van Cubanen verlicht.
 
Zondag 31 mei: Diaconie
Een lege portemonnee. Armoede heeft grote invloed op
het leven van mensen en hun identiteit. Vooral mensen
die 4 jaar of langer een te laag inkomen hebben,
ontkomen haast niet aan het maken van schulden.
Armoede maakt de kansen op opleiding, gezondheid,
wonen, werk en relaties beduidend kleiner. Mensen in
armoede doen minder vaak mee aan activiteiten,
vanwege kosten voor vervoer, cadeaus, contributies en
etentjes. Bijkomende problemen van armoede zijn
verslaving, vereenzaming, criminaliteit, dak- en
thuisloosheid. Mensen in armoede geven aan het moeilijk
te hebben met zorgen over het heden, stress rond
overleven, uitzichtloosheid en verlies aan toekomst-
perspectief. De Diaconie helpt waar geen helper is.
 
Deze collectes zijn van harte bij U aanbevolen. Als u niet
naar de kerk kunt gaan, zijn uw giften van harte welkom
op bankrekening NL22 RABO 0311 9699 92 t.n.v.
Diaconie. Vermeldt u wel even voor welk(e) project(en) u
doneert. Mocht u overwegen een legaat voor de
diaconie na te laten, neemt u dan contact op met één
van de diakenen.
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Om te gedenken
     Ik ben er van overtuigd
     dat niets ons zal kunnen scheiden
     van de liefde van God,
     welke is in Christus Jezus onze Heer                             
                                     Romeinen 8: 39
 
Op 12 maart is op 90- jarige leeftijd overleden
 
Toosje Hartel
  
Toos werd geboren in Hilversum. In haar werkzame leven
was zij met hart en ziel verpleegkundige. Maar door een
zwakke rug moest ze dat eerder dan ze hoopte opgeven.
Ze deelde jarenlang haar leven met Rietje Veenstra.
De familie van Rietje voelde voor haar als eigen familie.
Dat is altijd zo gebleven, zo hebben we gehoord in de
dankdienst voor haar leven.

Na het overlijden van Rietje waren het ook de trouwe
vrienden en vriendinnen die haar liefde voor zingen,
klassieke muziek en vooral Bach, uitjes en avontuur met
haar deelden, zo vertelde Pieter Verveer bij het afscheid.
Toos was een gelovige vrouw. De liefde en trouw van God
raakte haar en sterkte haar. Ook in tijden van pijn.
Deze lieve en ook eigenwijze vrouw (het laatste haar
eigen woorden) zal gemist worden. Moge wie haar
missen warmte en troost ervaren van God en mensen.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

     Naam die mij van meet af aan
     als een zegen is gegeven,
     als een waarmerk voor het leven,
     kracht geeft om de weg te gaan.

     Naam die mij ten einde toe      
     vergezelt en leert vertrouwen
     waarop zou ik anders bouwen?
     Nooit ben ik uw letters moe.                                           
                                  (Henk Jongerius)
 
Op 13 maart is overleden

Dina Bok - van Bruggen.

Ze is 87 jaar geworden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Op 18 maart overleed in de leeftijd van 90 jaar:

Dieuwke Mellink - Nauta.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Op 18 maart is overleden
 
Johannes Moll (Joop).
 
Hij werd 78 jaar.
 
ds. Rik Willemsen

Nelly Jenny Beekman - de Jong (Nel)
 
Overleden op 27 maart 2026
 
Op Goede Vrijdag 3 april namen
we in de Dorpskerk - in een
dankdienst voor haar leven -
afscheid van Nel.
Haar lange en, naar ze zelf zei,
rijk gezegende leven begon in
1929 in Zutphen waar zij als
jongste van drie kinderen werd
geboren in een welgesteld gezin.
Ze kreeg, samen met haar man
Juul, twee kinderen en verhuisde
vele malen in haar leven om uiteindelijk vaste grond te
vinden in Castricum.

Daar was ze jarenlang actief in het kerkenwerk in
verschillende functies en door haar trouw en
betrokkenheid leerde velen haar zo ook kennen.

In de dienst stonden we stil bij teksten uit het Bijbelse
psalmenboek over een God als Herder en een God die
ons beter kent dan wij onszelf kennen. In het vertrouwen
op die God is zij ook gestorven.
We wensen haar kinderen Maarten en Wibaut en allen
die bij hen horen en ook alle anderen die verdrietig
achterblijven, kracht, troost en Gods zegen.
 
Ds. Edward Kooiman
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Om te gedenken
     HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
     U weet het als ik zit of sta,
     U doorziet van verre mijn gedachten.
     Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
     met al mijn wegen bent U vertrouwd.
  
     Geen woord ligt op mijn tong,
     of U, HEER, kent het ten volle.
     U omsluit mij, van achter en van voren,
     U legt uw hand op mij.
     Wonderlijk zoals U mij kent,
     het gaat mijn begrip te boven.                                     
                                                       (Psalm 139)
 
Op 12 maart is in de leeftijd van 82 jaar overleden:
 
Hannelore Elga Margaretha Glaubitz – Zadick (Elga)
 
Elga groeide op in een Amsterdams
ondernemersgezin, als één van
drie dochters van een joodse vader
en een Deense moeder.
De Tweede Wereldoorlog liet
diepe sporen na in de familie.
Hoewel Elga de oorlog niet
bewust meemaakte, hield het lot van haar familieleden
haar altijd bezig. Het ondernemerschap zat Elga in de
genen. Haar liefde voor kunst en antiek bracht haar een
eigen zaak. Eerst aan het Kooiplein in Castricum, later in
Amsterdam. Via de kunst leerde ze haar andere liefde
kennen: Bart, ook een liefhebber. Ze trouwden en kregen
een dochter Susan.
 

Bart had een apotheek in Castricum. Elga hielp hem
waar nodig, maar was zeker niet enkel ‘de vrouw van’.
Haar zelfstandigheid was een groot goed.
Op latere leeftijd studeerde Elga sociale wetenschappen
aan de universiteit. Wat was ze trots op haar diploma.
Het leven met Bart en Susan was goed en rijk. Er werd
gereisd, genoten van lekker eten en natuurlijk was daar
altijd weer de kunst en het antiek.
 
De kerkgang was meer aan Bart besteed, maar Elga was
zeker geïnteresseerd in het geloof. Zo bezocht ze samen
met Bart het Joods leerhuis. Spreken over God was lastig
maar Elga geloofde er wel in dat dit aardse leven niet
alles is. God laat zich misschien nog wel het beste
beschrijven als mysterie, zoals in Psalm 139: ‘U gaat mijn
begrip te boven’. Zonder vaste antwoorden te hebben,
was Elga hierdoor niet bang voor de dood. Ze maakte
zich veel meer zorgen om wat ze achter zou laten:
Susan en haar dieren.
 
De langdurige ziekte van Elga maakte haar wereldje klein
en haar dagelijks leven afhankelijk van de hulp van
anderen. Dat was moeilijk te verkroppen voor een vrouw
van de wereld voor wie zelfstandigheid zo belangrijk was.
Toch hield Elga van het leven: de ontluikende natuur in
haar tuin en alles wat daarin leeft. Ze wilde het leven
volledig opmaken, zoals ze zelf zei. Dat heeft ze ook
gedaan. We wensen Susan kracht en licht toe, nu ze haar
weg zonder beide ouders verder moet gaan.
 
 ds. Rik Willemsen

     Er is geen dood
     er is alleen maar eeuwig leven
     van de ene fase tot de andere
     zijn wij in Gods hand. 
 
Op 17 maart is op 94- jarige leeftijd overleden

Gerarda Gijsberta Knibbe
 
Wat een grote familie was aanwezig bij het afscheid van
Gerarda Knibbe in de Dorpskerk! Naast de kinderen en
allen die bij hen horen waren er neven en nichten uit het
hele land. Drie generaties hebben ervaringen gedeeld
over hun moeder, oma en overgroot-oma.
 
Gerarda is geboren in de Schermer in een gereformeerd
gezin. Zij was de jongste. Met Piet, de man waar ze van
hield ook al volgde een scheiding, kreeg ze vier kinderen

die ze met onvoorwaardelijke liefde, veel creativiteit en
vrijheid omringde.
Die onvoorwaardelijke liefde werd ook gevoeld door de
kleinkinderen. Bij het afscheid vertelden ze beeldend over
logeerpartijen bij oma. Gerarda hield van lezen.

Ze had aandacht voor het nieuws in de wereld.
Haar leven kende naast liefde ook pijn en eenzaamheid.
Ze had een brede religieuze interesse: van Hans Stolp tot
de Psalmen, zeiden de kinderen. Op tal van briefjes had
ze gedeelten van liederen en psalmen genoteerd.
De rode lijn in al die teksten was haar vertrouwen in Gods
nabijheid, zowel in haar leven als hierna.
In dat vertrouwen is zij ter ruste gelegd op de
begraafplaats naast de kerk. Dat de liefde die zij
gegeven heeft allen die haar missen mag troosten.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Werkgroep
Ouderen Contact
Op een prachtige lentemiddag kwamen we weer bijeen
in De Schakel.
 
Na een hartelijk welkom van Nel en het voorlezen van het
gedicht “De Prunus” van Garmt Stuiveling, kreeg
Menno Twisk het woord. Hij ging ons vertellen over oude
beroepen die vroeger in Castricum uitgeoefend werden,
zoals de schelpenvisserij, stroperij en jutterij. Hij had
verschillende voorwerpen mee, die bij die beroepen
hoorden en liet ons op het scherm met foto`s en films zien
hoe die gebruikt werden. Hij vertelde er enthousiast over
en ik hoorde van verschillende gasten, dat hoewel zij veel
gelezen hadden over Oud-Castricum, toch verrast waren
door nieuwe feiten en leuke anekdotes.
 
Tussendoor pakte Menno zijn gitaar en behalve zelf
geschreven liedjes, zong hij ook enkele klassiekers,
die onze gasten mee konden zingen.
Het was een gezellige middag.
Nel bedankte Menno en zei dat wij weer genoten hadden
en las nog het toepasselijke gedicht “De Schelp” van
Hans Andreas voor.
 
De volgende keer gaan we de film “Fanfare” van
Bert Haanstra zien. Deze bijeenkomst van de
Werkgroep Ouderen Contact is op dinsdagmiddag 
5 mei in De Schakel en begint om 14.30 uur.
 
Marieke Meijer
 

Maal en Verhaal
Op Maandag 18 mei is er weer
Maal en Verhaal (niet zoals
gebruikelijk op de 4e maandag
van de maand, want dat is
Tweede Pinksterdag).
We beginnen zoals gewoonlijk in De Schakel om
18.30 uur; de deuren van De Schakel zijn open vanaf
18.00 uur. Dan kunnen we weer genieten van het
heerlijke eten van Arjan en elkaar ontmoeten.
De bijdrage is € 10,00.
 
Opgave graag uiterlijk donderdag 14 mei bij
Han van Konijnenburg, 06-53118178, of via onze eigen
Maal en Verhaal email: maalenverhaal@pkcastricum.nl.
 
Een paar praktische punten: Wilt u, als u verhinderd bent,
dit tijdig (uiterlijk donderdag 14 mei) doorgeven. Als u dat
vergeet, dan moeten wij u helaas toch de kosten van de
maaltijd doorberekenen; voedsel is zoveel in prijs
gestegen, dat we anders echt niet uitkomen.
En tenslotte: Als u niet zelfstandig kunt komen,
wilt u dan zelf vervoer regelen?

Werkgroep Pastoraat

Uitstapje naar Bijbelse Tuin Hoofddorp
Zoals al eerder aangekondigd organiseert de werkgroep
Pastoraat een uitstapje naar de Bijbelse Tuin in Hoofddorp
op vrijdag 5 juni. Daar krijgen we een rondleiding door
de tuin van 1 à 1,5 uur. Vooraf is er gelegenheid een
kopje koffie te drinken en na de rondleiding is er een
mogelijkheid om te lunchen in de nabijgelegen
Buurtbrasserie. De tuin is goed bereikbaar met trein en
bus. Voor de mensen voor wie reizen met OV een
probleem is, wordt geprobeerd vervoer met auto te
regelen. De tuin is goed toegankelijk met een rollator.
De kosten voor de rondleiding worden betaald door de
kerk. Koffie en lunch zijn voor eigen rekening. De lunch zal
ongeveer € 15,00 kosten.
 
We verzamelen om 9.35 uur bij station Castricum en we
vertrekken om 9.44 uur  met de trein naar Haarlem waar
we aansluitend de bus naar Hoofddorp nemen.
De rondleiding begint om 11.00 uur. 
Aanmelden voor 15 mei per mail:
wgpastoraat@pkcastricum.nl
of via. 06 47217410 (pastoraat telefoon)
Graag melden als u niet met OV kunt reizen en of u na
afloop wilt lunchen.
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Hartelijk dank voor de prachtige bos
bloemen die we onvoorzien na de
kerkdienst op 29 maart, Palmzondag,
mee naar huis mochten nemen,
samen met de kaart met namen van
vele bekenden.
Door omstandigheden kunnen we
minder vaak naar de kerk komen.
We hebben de bloemengroet vanuit
de kerkelijke gemeente
zeer gewaardeerd en tot na Pasen
van de bloemen kunnen genieten.

Eudoxia en Ernst Mooij

Anne Hoorn, woonachtig in De Haag,
heeft mij gevraagd of ik namens
haar de kerkelijke gemeente van
Castricum hartelijk wil bedanken voor
de kaarten die zij onlangs heeft
ontvangen.
Namens Anne een hartelijke groet. 

Ernst Mooij

Blij verrast was ik zondagmorgen
12 april toen Martin Tromp een
prachtig boeket kwam brengen
namens de kerk, vergezeld van een
kaart van pastor Huisman en een
kaart met namen van
gemeenteleden. 
Op deze plek wil ik iedereen daar
heel hartelijk voor bedanken.
 
Met vriendelijke groet,
Siem Mooij

Bedankt
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Adressen en personen
Predikant:
Ds. Rik Willemsen
Pastoraat voor 0 - 79 jaar
06 19847998
predikant@pkcastricum.nl
Telefonisch te bereiken op
werkdagen behalve op maandag
(vaste vrije dag).
 
Hulppredikant:
Ds. Hanneke Ruitenbeek en
ds. Edward Kooiman
(072) 8885550
hulppredikant@pkcastricum.nl
Werkdagen: liefst op donderdag,
of anders in overleg  
 
Pastor:
vacant

Gebouwen:
Dorpskerk / Kerkhof
      Kerkpad 1
      (0251) 657139
De Schakel
      Kerkpad 3
      (0251) 296714
Koster 
      Talin Artin
      06-49275013
      kosterdorpskerk@pkcastricum.nl
Beheerder kerkhof
      vacant

KerkApp:
Beheer: IJmte van Gosliga
     06 50236206
     kerkapp@pkcastricum.nl

Kerkelijk Bureau:
verhuizing, wijziging mailadres,
geboorten, huwelijk / partnerschap,
overlijden en abonnementen
Over en Weer.
      Elly Ravestein
      Piet Heinlaan 35
      1901 WL  Castricum
      (0251) 674410
      kerkelijkbureau@pkcastricum.nl

Website P. K. Castricum:
     www.pkcastricum.nl
     Webredactie : 
     webredactie@pkcastricum.nl
Facebook:
     facebook.com/PKCastricum

Kerkenraad:
Voorzitter: Willy Spaans
(0251) 836835
voorzitterkerkenraad@pkcastricum.nl
Scriba: Pieter Masereeuw
kerkenraad@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum
 
College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Toon Mans
06 53893513
Secretaris: Henk van der Leest
06 33716138
cvkerkrentmeesters@pkcastricum.nl
Postbus 104, 1900 AC Castricum
 
College van Diakenen:
Voorzitter: vacant
Secretaris (a.i.):  Hans Witte
cvdiakenen@pkcastricum.nl
Postbus 145, 1900 AC Castricum

Werkgroep Jeugd en Jongeren:
Contactpersoon:
     Vacant
wgjeugdenjongeren@pkcastricum.nl

Werkgroep Vieringen:
Contactpersoon Ria Ritzema
(0251) 654428
ria@ritzema.org
 
Werkgroep Communicatie:
Contactpersoon: Christien Smid
06-38488382
cgsmid@gmail.com
 
Werkgroep Groene Kerk:
Contactpersoon: Martin Tromp
(0251) 674325
martin_tromp@hotmail.com
 
Raad van Kerken:
Contactpersoon: Hanneke Klinkert
06 81408112
info@rvkcastricum.nl
www.rvkcastricum.nl

Beeld en Geluid:
      Henk Meijer
      06 55824737
      geluid@pkcastricum.nl

Pastoraat:
Pastoraat Telefoon
06 47217410
(voor vragen en meldingen van
pastorale aard;
tevens voor informatie over de
Protestantse Kerk Castricum)
 
Werkgroep Pastoraat
wgpastoraat@pkcastricum.nl
Voorzitter en pastoraal ouderling:
Anja van der Wiel
(0251) 652693

Vertrouwenspersoon PKC:
Peter Smid
06 46018168
vertrouwenspersoon@pkcastricum.nl

Bankrekeningen:
Kerkrentmeesters
NL26 INGB 0000 2228 46
NL96 RABO 0311 9031 85

Collectebonnen
Bij de zondagse collecte kun je o.a.
gebruik maken van collectebonnen.
Deze zijn te bestellen op rek nr.:
NL88 INGB 0002 2746 38 t.n.v.
Protestantse Gemeente te Castricum
Graag bij de bestelling duidelijk
aangeven welke collectebonnen
gewenst zijn.
Er zijn twee soorten collectebonnen: 
Een (blauw) vel van 40 euro (20 twee
euro bonnen) en een (rood) vel van
20 euro (20 één euro bonnen).
Nadat het geld is ontvangen worden
de collectebonnen bezorgd.

Diaconie
NL22 RABO 0311 9699 92
NL93 INGB 0000 4441 58

Stichtingen:
St. Noodfonds Gemeente Castricum
NL82 RABO 0327 0740 43

Autodienst:
Voor vervoer van en naar
de Dorpskerk:
      Willy Spaans, 
      (0251) 836835

 


