PROTESTANTSE KERK

CASTRICUM

Dorpskerk
Zondag 28 december 2025

Aanvang 10:00 uur

Voorganger: Willy Spaans
Ouderling:  Toon Mans

Diaken: Johan Streefland
Organist: Lisette van Veluw
Lector: Marja van Meggelen

en vele anderen....



Welkom

gemeente gaat staan

Openingslied 221: 1,2,3, Zo vriendelijk en veilig als het licht.

Drempelgebed

V Eeuwige, onze God

Wij die u nooit hebben gezien

A zie ons hier staan.

V Wij die van U hebben gehoord,

A hoor Gij ons aan:

V Uw naam is dat Gij mensen helpt,
A wees onze hulp

V en dat Gij alles hebt gemaakt,

A maak alles nieuw

V en dat Gij ons bij name kent:
Aleer ons U kennen:

V die Bron van leven wordt genoemd,
A doe ons weer leven;

V die hebt gezegd: Ik zal er zijn,

A wees hier aanwezig.

amen

Groet

Gebed om ontferming

gemeente gaat zitten

Glorialied 305 :1,2,3 Alle eer en alle glorie.

Gebed bij de opening van het woord

Woorden uit Psalm 31 in vrije vertaling

2



Lied 91A : 1, 2 Wie in de schaduw Gods mag wonen.
Overweging
Instrumentale muziek

Lied 900, Nada te turbe, 2 keer zingen
vertaling:

“Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets te kort,
God alleen is genoeg.”

Gebeden, stil gebed, onze vader

Zingend beantwoord met:
Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. (ZZZ 328 refrein)

Bloemengroet,
1¢ collecte Voedselbank
2¢ collecte Kerkelijk beheer

tijldens de collecte instrumentale muziek
Wij gaan staan

Slotlied 513, 1,2,3,4 God heeft het eerste woord.

Zegen, beantwoord met gezongen Amen

De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn met
toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220



Na de dienst is er koffie en thee en volop gelegenheid met elkaar in
gesprek te gaan.

Afscheid pastor Eveline Meulenberg in de Dorpskerk

Op zaterdagmiddag 3 januari, tussen 14.30-16.30 uur is er
gelegenheid om afscheid te nemen van Eveline. Met een hapje
en een drankje en een komen en gaan wanneer u wilt.

Op zondag 4 januari, tijdens de morgendienst, wordt Eveline
ontheven uit het ambt van ouderling-kerkelijk werker. Ook
daarna is er gelegenheid om haar de hand te schudden.
Tegelijkertijd kunnen wij elkaar dan veel heil en zegen
toewensen voor het nieuwe jaar.

Mocht u of jij willen bijdragen aan het cadeau voor Eveline, zie
dan de Over en Weer van december op blz. 9 of de Over en
Weer van januari.

Van harte welkom!



