
PROTESTANTSE KERK CASTRICUM

      
Liturgie

Protestantse Kerk Castricum
Orde van dienst zondag 9 maart 2025 – eerste zondag van de

Veertigdagentijd
Opening expositie ‘aanhoudend licht dat overwint’ door Marga

Jelles

Aan deze dienst werken mee:
Voorganger: ds. Rik Willemsen
Ouderling: Mineke Ramaker
Diaken: Hans Witte
Lector: Marja van Meggelen
Organist: Wendy Leonards
Cantorij o.l.v.: Cora de Lange
Kinderdienst: Mirko Carton en Ioana Apeldoorn
Kinderoppas: Wanda Willemsen



DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Instrumentale muziek

Zingen: LB-1005: 1, 2, 4 (NL) Zoekend naar licht

Welkom

Aansteken veertigdagenkaars, terwijl de Cantorij zingt ‘Illumina’ 
(C.36)

Tekst:
Laat er licht in ons hart in ons leven zijn: illumina.
Laat er liefde en warmte en uitzicht zijn: illumina.
Licht van boven van binnen, van eeuwigheid.
Laat dat licht in de ziel van ons allen zijn: illumina.

We gaan staan

Stil gebed

Bemoediging en groet
v: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
a: Hij maakte hemel en aarde
v: Hij is trouw, voor altijd,
a: Hij laat niet los wat Hij begon
 
v: Genade en vrede van God de Vader,

Jezus Christus onze Heer, 
door de heilige Geest

a: Amen

We gaan zitten
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Gezongen kyriegebed in beurtzang Eva’s lied 14: 1, 2, 3 (C.389)
Wij, die zo vaak de belofte vergeten
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DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Veertigdagenproject ‘een nieuwe dag’

Projectlied ‘een nieuwe dag’ (mel. LB-215)
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Kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Schriftlezing: Lucas 4:1-13

Zingen: LB-513: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord

Overdenking

Cantorij zingt ‘Lied van geloof, hoop en liefde’ (ZZZ-189 / C.42)

Tekst:
Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof – 
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt:
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in het verborgen wordt iemand geraakt,
iemand groeit uit tot een stem
en iemand gaat spreken en brengt met een woord
de taal van de leugen tot zwijgen.

Zeg wie zal zaaien het graan van de hoop
licht in de ogen, vonken verwachting
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bevrucht,
iemand groeit uit tot een lach,
en iemand gaat zingen en gaat met een lied
de treurige dingen te lijf.

Zeg, wie zal zaaien de kleur van de liefde,
passie, beweging, hart voor de mensen
en voel dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bezield,
iemand groeit uit tot een vuur,
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon
versteende gevoelens tot leven.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gedachtenis

Zingen: LB-416: 1, 3
Ga met God en Hij zal met je zijn

Opening expositie ‘aanhoudend licht dat overwint’ door Marga 
Jelles

Zingen: LB-601: 1 (allen), 2 (cantorij), 3 (allen)
Licht dat ons aanstoot in de morgen
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Kinderen komen weer terug in de kerk

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en Onze 
Vader

Bloemengroet en collecte onder instrumentale muziek

HEENZENDING EN ZEGEN
We gaan staan

Slotlied: LB-419: 1, 2, 3 Wonen overal

Gezongen zegen ‘Gij, zegen en behoed ons’ (C.64)

Cantorij: Gij, zegen en behoed ons.
 
Allen:
 

 
Cantorij: En wees ons genadig.
 
Allen: 
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MEDEDELINGEN / AGENDA

Huwelijksjubileum
Op 7 maart waren de heer en mevrouw Van der Werf-Van der 
Molen 50 jaar getrouwd. U kunt hen feliciteren door uw naam (en
gelukwens) op de kaart achter in de kerk te schrijven.

Sobere maaltijd op donderdag 13 maart om 18.00uur in de 
Schakel. Graag opgeven bij pastor Eveline Meulenberg: 
evelinemeulenberg@gmail.com   of 06 10571560

Iedereen is welkom bij het Duifje met het thema: “zullen we 
samen mens zijn”
 Dit vindt plaats op zondag 16 maart, om 16.00 uur, in de 
protestantse kerk in Limmen, Zuidkerkenlaan 25. Zoals gewoonlijk
eten we daarna wat iedereen heeft meegebracht, voor soep en 
drinken wordt gezorgd.

De QR code kunt u gebruiken voor de
collecte van vandaag. Deze is bestemd
voor de Kerk in Actie, voor een project
in Hongkong.

Informatie over onze gemeente is te vinden op onze website: 
www.pkcastricum.nl  
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