
Actueel nieuws over onze kerkgemeenschap vindt u op 
www.pkcastricum.nl en in de app 
 
De liederen uit het Nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk zijn 
met toestemming overgenomen. Licentienummer: L212220 
 

 
 
 
 

 
 

liturgie 
 

zondag 3 augustus 2025 
 

 
organist: Wim Heldoorn 
lector: Mariet Feijen 
diaken: Rijk Verhoef 
ouderling/voorganger: Willy Spaans 
powerpoint en streaming: Pieter Masereeuw en Gerard Bais 
en vele anderen... 
 

http://www.pkcastricum.nl/
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welkom 
 

we gaan staan 
 
intochtslied psalm 62 vers 1,5,6 (mijn ziel is stil tot God mijn Heer) 
 
bemoediging en drempelgebed (naar: D. Bonhoeffer) 
 
v: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige. 
a: Die liefde is en grond van ons bestaan. 
v: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst. 
a: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 
 
v: Tot U, God, roepen wij in de vroege morgen 
a: help ons te bidden 
 en onze gedachten te richten op U, 
 wij kunnen het niet alleen. 
v: Als het duister in ons is, 
a: bij U is licht. 
v: Als we eenzaam zijn, 
a: U verlaat ons niet. 
v: Als we angstig zijn, 
a: bij U is hulp. 
v: Als we onrustig zijn, 
a: bij U is vrede. 
v: Als ons hart bitter is, 
a: bij U is geduld. 
v: Wij begrijpen uw wegen niet, 
a: maar U kent onze weg. Amen. 
 

we gaan zitten 
 
kyriegebed, met gezongen responsie uit LB-997 (genade Heer, 
hoor ons gebed) 
 
v: En vele duizenden, ontheemd, 
 Gevlucht uit eigen land, 
 Beducht voor tirannie, geweld, 
 Voor dood, voor moord en brand;  
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a: 
 

  
v: Ons mensenhart vol wrevel, drift; 
 de harde hand die slaat, 
 een straat in redeloze strijd, 
 de macht lijkt aan het kwaad; 
a: genade Heer… 
 
v: En binnen heerst de bittere twist, 
 het woord wordt tot verwijt, 
 dit huis bood eens geborgenheid, 
 verhult nu schaamte en nijd; 
a: genade Heer… 
 
v: O God, uw groot begrijpend hart 
 kent onze angst en pijn; 
 genees de zieke wereld weer, 
 zodat zij goed zal zijn. 
a: genade Heer… 
 
glorialied 217, 1,3,5 (de dag gaat open voor het woord) 
 

dienst van het woord 
 
gebed bij de opening van de Bijbel 
 
1e schriftlezing, Exodus 17, vers 8-13 
 
lied 905, 1 en 4 (wie zich door God alleen laat leiden) 
 
evangelielezing Lucas 18, 1-8 
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lied 900 (nada te turbe) 
¨Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,  
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,  
God alleen is genoeg.¨ (naar Theresia van Avila)  
 

overweging 
 
muzikale meditatie 
 
lied 886 (abba vader), 1 keer in het Nederlands gezongen 
 

dienst van de gebeden 
 
dankgebeden, voorbeden, stil gebed, onze vader 
 
bloemengroet en collecte 

1e collecte: stichting WOL 
2e collecte: kerkelijk beheer 

 
slotlied 657, 1, 2 en 4 (zolang wij ademhalen) 
 
zegen (naar: Andries Govaart)  
 
zingend: amen 
 
Na de dienst is er koffie en thee en volop gelegenheid met 
elkaar in gesprek te gaan. 
 
 

 
 
AGENDA 
 
Woensdag 13 augustus om 10:00uur in de Schakel: Koffie 
met noten. Welk lied in het thema 'schepping / groen' wilt u 
met elkaar zingen en bespreken? Aanmelden en opgave 
lievelingslied bij Lisette van Veluw (e.g.vanveluw@hotmail.com 
/ 06-25081642). Zie O&W voor meer informatie. 
 

mailto:e.g.vanveluw@hotmail.com

