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Orde van dienst  
zondag 4 januari 2026  
zondag van Epifanie 

 
Afscheid pastor Eveline Meulenberg 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers en taakdragers 
 

Thema: Vol vertrouwen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze dienst werken mee: 
Voorgangers: pastor Eveline Meulenberg 
 ds. Rik Willemsen 
Ouderling: Toon Mans 
Diaken: Rijk Verhoef 
Lector: Trudie van Berkum 
Muziek: Wendy Leonards 
 Talin Artin 
 Edith Heldoorn 
 Joke Stieltjes 
…en vele anderen 

http://www.pkcastricum.nl/
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Instrumentale muziek 

Welkom 

We gaan staan 

Aanvangslied: LB-1005: 1, 2, 4 (NL)  
Zoekend naar licht, hier in het duister 
 
Bemoediging en drempelgebed door ouderling 
o: We vinden hulp en steun bij de Heer 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o:  die ons moed geeft en kracht als we ergens tegenop zien 
a:  Dwars door het donker, op weg naar het licht. 
 
o: Verborgen Licht, stilte die ons zoekt, 

die ons hart opent en ruimte maakt. 
Wees in ons kracht, hoop en warmte. 
En wijs ons de weg door uw Geest, 
die ons het vertrouwen geeft voor onderweg.  

a: Amen 
We gaan zitten 

Zingen: LB-697: 1, 2, 3, 4, 5 Kom Schepper, Geest 
 
Een wandeling vol vertrouwen, deel 1 
 
Lezing uit de Bijbel: Matteüs 6:24-34 
 
Een wandeling vol vertrouwen, deel 2 
 
Luisteren: ‘die mij droeg op adelaarsvleugels’ 
Uitgevoerd door Hans Vroomans en Trijntje Oosterhuis  

Die mij droeg op adelaarsvleugels 
die mij hebt geworpen in de ruimte; 
en als ik krijsend neerviel 
mij ondervangen met uw wieken 
en weer opgegooid 
totdat ik vliegen kon 
op eigen kracht 
op eigen kracht.  
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Een wandeling vol vertrouwen, deel 3 
 
Zingen: LB-362: 1, 2 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát 
 
Afsluiting van de wandeling 
 
Zingen: LB-362: 3 Van U is deze wereld, deze tijd 
 
AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS  
EN TAAKDRAGERS 
 
Eveline Meulenberg treedt af als ouderling-kerkelijk werker. 
Johan Streefland legt zijn taak als diaconaal rentmeester neer 
en Willem Pool doet dit voor zijn taak als kerkrentmeester. 
Pieter Masereeuw wordt bevestigd in het ambt van ouderling 
en de termijn als diaconaal rentmeester van Hans Witte is nog 
een laatste keer verlengd met een half jaar. 
 
Afscheid Johan en Willem, verlenging termijn van Hans 
 
Dankgebed 
 
Presentatie en gelofte Pieter 
 
Zingen: LB-681 Veni, sancte Spiritus (3x) 

Vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde 
 
Bevestigingsgebed en handoplegging 
 
Aanvaarding en verwelkoming 

We gaan staan 

v: Gemeente, 
 dit is jullie nieuwe ouderling. 
 Beloven jullie hem te aanvaarden,  

hem te omringen met medeleven, 
hem te dragen in gebed  
en met hem mee te bouwen aan het Koninkrijk? 

a: Ja, van harte! 

We gaan zitten  
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Afscheid Eveline 
 
Zingen: LB-970: 1, 3, 5 Vlammen zijn er vele 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en  
gezongen onze Vader (LB-1006) 

Bloemengroet en collecte onder instrumentale muziek 

We gaan staan 
Slotlied: Ga maar gerust (Sibelius) 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan   
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan   
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan   
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Zegen 

Na afloop ontmoeten we elkaar bij een gezellige nieuwjaarsborrel 
en is er gelegenheid om Eveline, Pieter, Hans, Johan en Willem te 
bedanken en te feliciteren. 
 
 
AGENDA 
Samen Bijbellezen, dinsdag 6 januari om 10:00uur in De Schakel. 
We vergelijken de drie doopverhalen van Jezus (Mc. 1:4-11 / Mt. 
3:13-17 / Lc. 3:15-16,21-22). Aanmelden bij ds. Rik Willemsen.  
Zie O&W voor meer informatie. 


